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Inleverdata Nieuwsbrief 55: 18 mei 2026 – Nieuwsbrief 56: 08 juni 2026 
 

 
EREDIENSTEN 
  

26 april 2026 09.30 uur     Ds. J.W. v.d. Vegte   

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte :  onderhoud gebouwen 

   organist : Mw. M. van Atten 

   koster : Fam. Doevendans 

   gastheer / gastvrouw : Dhr. A. Bakker 

   ouderling van dienst : Dhr. H. Koopman 

   diaken van dienst : Mw. T. Haringsma 

   beeld&geluid : A. Stormink en J. Eertink 
      

3 mei 2026 09.30 uur Mw. M. Klaver   

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte :  onderhoud gebouwen 

   organist :  

   koster : Fam. van 't Zet 

   gastheer / gastvrouw : Mw. G. Winter - de Oude 

   ouderling van dienst : Mw. G. Jensma 

   diaken van dienst : B. Metselaar 

   beeld&geluid : H. Hansma en D. den Hartog 
      

10 mei 2026 09.30 uur Ds. M. Visschers   

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte :  onderhoud gebouwen 

   organist : Mw. C. v.d.  Berg 

   koster : Fam. Profijt 

   gastheer / gastvrouw : Mw. A. Stormink 

   ouderling van dienst : E. Nikkels 

   diaken van dienst : H. Doevendans 

   beeld&geluid : A. Dam en P. Stoffels 
      

Donderdag 14 mei 2026*   Let op! Er is geen dienst. 

 

17 mei 2026 09.30 uur Ds. J. Duijster   

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte :  onderhoud gebouwen 

   organist : H. Haasjes 

   koster : Fam. Sterk 

   gastheer / gastvrouw : Mw.J.de Lange-van Butselaar 

   ouderling van dienst : Mw. H. Marijs 

   diaken van dienst : Mw. T. Haringsma 

   beeld&geluid : P. Stoffels en H. Kuiper 
                                                             

*Donderdag 14 mei – Hemelvaart  

NGK De Bron Marknesse     09.30 uur  Br. H.J. Bruins – Steenwijk 

PG Emmeloord New Jeruzalemkerk   9.30 uur Ds. D.J. Lagerweij 

mailto:inenronddekerk@pknmarknesse.nl
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BIJ DE EREDIENSTEN 

 

Zondag 26 april - zondag Jubilate 

Verheug je! Jubilate is de zondag van de nieuwe schepping: een herinnering aan het eerste 

scheppingsverhaal, een uitbundige viering van de opstanding als een nieuwe schepping, en hoop op de 

beloofde nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In de eredienst mogen we ds. J.W. van de Vegte 

verwelkomen.  

 

Zondag 3 mei - zondag Cantate 

Cantate – Zing! Zing een nieuw lied voor de Heer, want Hij heeft wonderbaarlijke dingen gedaan! De 

jubel over de vernieuwing van de schepping wordt gevolgd door de zondag van lofprijzing aan Gods 

glorie. Vandaag staat muziek centraal: "Zing met psalmen, hymnen en geestelijke liederen voor God 

met dankbaarheid in uw hart!” Voorganger is mw. M. Klaver.  

 

Zondag 10 mei - zondag Rogate 

Rogate – Bid! Hardop of in stilte, alleen of met anderen, vrij of met vaste woorden: Bid! De focus van 

deze zondag ligt op de aanmoediging tot gebed en voorbede. Het gebed wordt geleid door de belofte 

van het weekvers: "Gezegend is God, die mijn gebed niet verwerpt!” Voorganger is ds. Mirna Visschers, 

ons allen welbekend. 

 

Zondag 17 mei - zondag Exaudi 

Jezus neemt afscheid van zijn discipelen. Dit afscheid draagt de belofte van een hereniging in zich: "Ik 

zal jullie weerzien, en jullie harten zullen zich verheugen, en niemand zal jullie vreugde afnemen.” 

Thema voor de eredienst waarin ik weer zelf hoop voor te gaan is: ‘Afwezigheid doodt liefde niet, 

tenzij…’  

 

Van harte welkom in de erediensten. 

 

 
BIJ DE TIJD 

 

Voorbij Pasen - erbij komen lopen 

Het is echt opstandingsweer. De zon verwarmt de aarde. Al sinds Pasen eigenlijk. Alles wat in het 

verborgene sliep is snel ontwaakt met groeiende gretigheid. Vogels fladderen onvermoeibaar af  

en aan en bouwen nesten als kastelen. ‘Wat in de windselen sliep ontbot en komt in het licht en  

rijpt voor God’ (Gez. 78 vs. 4, LvdK '73).  

Christus, de Zon van Gods gerechtigheid is stralend opgegaan. En met haar uitbottende  

uitbundigheid zingt de ganse schepping daarvan. Prachtig.  

We genieten van het mooie weer. Zeker. Maar her en der worden de akkers al weer beregend.  

De tere net opkomende gewassen kunnen te veel droogte niet goed verdagen. Droogte is ook  

niet goed voor ons geloof. Daarom gaan we met de opgestane Heer op weg naar Hemelvaart.  

Om dan, als Elia op de Karmel, uit te kijken naar de eerste wolken. Wolken, die Hem zullen onttrekken 

aan ons oog. Maar dan komt de regen. Mild en overvloedig.  

Als de Geest wordt uitgestort. Prachtig dat wij mensen niet hoeven te leven van Pasen alleen.  

Want hoe gek het ook klinkt, Jezus bij ons willen houden door Hem vast te houden, zoals Maria,  

zou ‘te droog’ voor ons zijn. Het zal de Geest niet brengen die Hij beloofd heeft.  

Daarom zijn er wolken nodig die Hem aan ons oog onttrekken.  

Als die er niet waren zouden we naar Hem blijven staren. Hem met ons oog vasthouden.  

De Geest moet echter worden uitgestort. Want hoe zou zonder de Geest ons geloof kunnen  

groeien? Hoe zou zonder de Geest de gemeente (hebben) kunnen groeien?  

Het is heerlijk om als gemeente te leven van de opstanding. Hét teken dat God het leven en de vrijheid 

verkiest boven gebondenheid en dood. Maar dat moet wel verkondigd worden.  

Doorgegeven. Ja, het moet zelfs voorzegd worden, zoals de weerman het weer voorzegd.  

Dat is volgens mij wat de Geest doet. Hij geeft ons woorden, gedachten en daden die Gods  

heilswerk in Christus verkondigen, doorgeven en voorzeggen. Dat mogen we naar elkaar doen.  

Het is al een tijd opstandingsweer. Dat is ook uitstekend uitzendingsweer.  

Mooi weer dus om ons vervuld van de Geest uit te laten zenden.  

Naar elkaar toe. Om in alle toonaarden, bij hoog en bij laag, bij mooi weer en noodweer  

naar elkaar te getuigen van de hoop die in ons is. Want we hebben een opgestane Heer. 

 

Johan Duijster – vdm 
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Donderdag 14 mei - Hemelvaart 

Let op! Er is geen dienst. Maar we mogen de woorden van de engel persoonlijk overdenken: ’Waarom 

staan jullie hier naar de hemel te kijken?' wordt de discipelen en ons op Hemelvaartsdag gevraagd. Kijk 

niet omhoog, maar kijk naar de wereld: God is niet waar de hemel is, maar de hemel is waar God is.  

 

 
BLOEMENGROET 
 

De bloemen van 26 april gaan met een hartelijke en  bemoedigende groet naar Wesly Bijland, 

Warande 7. 

De bloemen van 3 mei gaan met hartelijke en bemoedigende groet naar mevr. W. Drent -

Schoonbeek, Oosteinde 5. 

De bloemen van 10 mei gaan met een hartelijke en bemoedigende groet naar J. K. Feenstra, 

Westervoor 27. 

 

 
PASTORAAT 
 
In Memoriam - Grietje Glastra-Boltjes 

Op 22 maart overleed Grietje Glastra-Boltjes. Zij werd geboren op 25 mei 1936 te Morra (Friesland). 

Zij kwam uit een boerengezin met drie broers en één zus. Allen overleden al op jongere leeftijd. Grietje 

bleef alleen achter. In haar jeugd werkte zij bij de huisarts als assistente. Tijdens een logeerweekend 

in Blokzijl ontmoette zij de bakkerszoon, Jan Glastra. Op 22-jarige leeftijd trouwde zij en zette daar 

samen met Jan de bakkerij voort. Al snel kregen ze ook de zorg erbij voor tante Netty, de jongste zus 

van opa, die kwam inwonen op 12-jarige leeftijd. Samen met de bakkerij en haar eigen kinderen was 

het een druk bestaan. Zij was een hard werkende vrouw zowel in de winkel als in de bakkerij zelf. Deze 

verhuisde later naar Emmeloord. Het gezin verhuisde mee. Op 27 maart 2019 overleed haar man Jan.  

Toen verhuisde zij naar Marknesse, dichter bij haar dochters. Ze miste haar man enorm en de dagen 

leken voorbij te kruipen. Haar gezondheid en haar lopen gingen achteruit. Na een flinke val belandde 

zij in het ziekenhuis. Gelukkig kon ze al snel in de Markehof terecht. Dat was wel wennen bij al die 

‘oude mensen’, zei ze. Maar zij begon het leuk te vinden. Grietje was een vrolijke flapuit.  

In de nacht van vrijdag 20 maart ging het plotseling achteruit. Ze was zó ziek. Ze zei tegen haar 

kinderen dat het niet lang meer zou duren. Op de vraag of ze bang was, zei ze: ‘Nee, ik ga naar de 

hemel.’ Precies zeven jaar later op 27 maart, de sterfdag van Jan, werd Grietje begraven te Emmeloord.  

We overdachten haar leven in het licht van Gods woord met de woorden uit Jesaja 49: Ik heb je in mijn 

handpalmen gegrift. Deze woorden vonden we terug in een dagboekje waarin ze had geschreven: Moge 

God je in de palm van zijn hand houden. Tot wij elkaar weer zien. Met de laatste woorden uit datzelfde 

boekje vertrouwden we haar toe aan de aardse moederschoot: Moge God een heldere vlam voor je zijn, 

een leidende ster boven je zijn, vandaag, morgen en voor altijd. Dat haar gedachtenis tot zegen mag 

zijn. Grietje Glastra werd 89 jaar.  

 

***************************************************************************************** 
In Memoriam - Dicky Pongers 

Op 3 april overleed Hendrika Everdina Pongers. Dicky werd geboren en groeide op in een liefdevol gezin 

met 9 kinderen in Rijssen. Ze hield veel van haar ouders, broers en zussen. Op haar 17e ging ze de 

verpleging in en tot haar zestigste heeft ze met veel plezier gewerkt op de PAAZ-afdeling van 

verschillende ziekenhuizen. Samen met Hans van der Walle kreeg ze drie dochters: Marieke, Everdien 

en Joke. Ze genoot van het gezinsleven en ze was een lieve, zorgzame en betrokken moeder en later 

ook oma en overgrootmoeder. Dicky hield veel van lezen, handwerken, naar het museum gaan en van 

muziek. Ze zong graag en heeft dan ook in meerdere koren gezongen. Zo ook in Cantemus Dominum. 

Ze was een betrokken vrouw. Zo hielp ze mee bij de vakanties van de Zonnebloem en bij het paardrijden 

met mensen met een beperking. Ze voelde zich thuis in de kerkgemeenschap van Marknesse en ook 

daar was ze behulpzaam als ouderling en bezoekdame. Ook hielp ze met koken en het schoonhouden 

van de kerk. Ze was heel dankbaar dat ze deel uit maakte van deze warme kerkgemeenschap.  

Op 26 maart 2026 kreeg ze onderweg naar haar familie een hartinfarct en kwam in het ziekenhuis 

terecht. Ze was toen goed aanspreekbaar en haar gezin heeft daardoor nog een paar goede dagen met 

haar door mogen brengen. Op 3 april 2026 is zij rustig en vredig ingeslapen.  

In een dankdienst voor haar leven overdachten we haar in het licht van Gods Woord. Uit een interview 

met de Muurkrant van een heel aantal jaren geleden kwamen twee van de drie Schriftlezingen naar 

voren die haar erg aanspraken. De woorden uit Psalm 84 dat God een zon en schild is, en de woorden 
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uit Habakuk 3, 17-19. Al zou de vijgenboom niet bloeien, en verder. Die woorden onderstrepen haar 

geloof dat niet het negatieve, maar het positieve wilde benadrukken. Boven de rouwkaart stond: Het 

enige belangrijke in het leven is het spoor van liefde dat we nalaten wanneer we er niet meer zijn. Deze 

uitspraak van Albert Schweitzer, door wie ze zeer geïnspireerd is, zagen we duidelijk als levende 

werkelijkheid aanwezig in haar leven. Dat deze zo ook met ons allen zal meegaan tot eer van God en 

voorbeeld voor velen. Dicky Pongers werd 87 jaar.  

 

Met dank aan resp. de familie Glastra en de familie Pongers, 

Johan Duijster – vdm 

 

 

Aanvulling op het In Memoriam van Henk van den Berg Nieuwsbrief nr. 53: 

  

Op verzoek van de familie de volgende aanvulling: “‘De ouders van Henk zijn na het overlijden van mijn 

vaders GROOTMOEDER teruggegaan naar het oude land en mijn ouders kwamen toen op de 

boerderij.(Nb. Zijn moeder leefde toen nog en is pas in 1995 overleden.)’ 

 

 

Mevrouw Sjirkje Tolhoek-Terpstra, Noordeinde 1/02, 8316 BS, verblijft voor behandeling en directe zorg 

in Almere. Adres is mij nog onbekend.  

 

Mevrouw Anneke ten Napel-Rutgers, Warande 1, 8316 CL, verbleef in de Markehof. Met kleine stapjes 

ging het daar vooruit. Op 18 april is ze weer thuisgekomen om verder aan te sterken. 

 

De heer Jurjen Karel Feenstra, Westervoor 27, 8316 CB, is in het ziekenhuis opgenomen geweest voor 

een operatie. Hij is weer thuis na een succesvolle ingreep en herstelt goed, mede door therapie en de 

goede zorgen van Margriet.  

 

Overlijden 

Op 22 maart overleed Grietje Glastra-Boltjes. Dat stond al te lezen in de vorige nieuwsbrief. Nu mag ik 

verwijzen naar haar In Memoriam in deze Nieuwsbrief.   

 

Op 1 april is overleden Marinus Huibert Andries Aerts. Rinus woonde in Noordeinde 1-22.  

De uitvaart vond plaats op 7 april jl.  

 

Op vrijdag 3 april is overleden, Hendrika Everdina Pongers. Zij woonde in de Remise 4. De begrafenis 

was op 9 april en werd voorafgegaan met een dankdienst voor haar leven. Haar In Memoriam treffen 

we in deze Nieuwsbrief aan. 

 

Kennen we zorgen en noden. Bij onszelf? Bij anderen? We bidden niet dat God ze wegtovert, maar dat 

Hij moed en kracht geeft om op een goede en wijze manier ermee om gaan. En laten we bij alles niet 

vergeten te danken.  

 

Gebedspastoraat 

In onze gemeente wordt sinds enige tijd  gebedspastoraat aangeboden. U kunt hiervoor contact 

opnemen met Ineke Bos tel.nr. 06-34157882 

 

Koffie met een oortje 

In verband met Pinksteren is "koffie met een oortje" in mei een week eerder. 

Maandag 18 mei bent u weer van harte welkom!      

 

Het pastoraatsteam 

 

 
VAN DE KERKENRAAD 
 

Oecumenische diensten in 2026 

Op 12 april was de 1e oecumenische dienst. Het fijn was om ook geloofsgenoten vanuit de  

katholieke geloofsgemeenschap te kunnen verwelkomen. Na afloop waren er veel positieve geluiden.  

De eerstvolgende oecumenische is op 20 september 2026. We hopen dat deze diensten mogen  

bijdragen aan meer gezamenlijke activiteiten en initiatieven. 
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Kerkenraadsvergadering 

Op 7 mei as. komt de kerkenraad weer in vergadering bijeen. Is er iets wat u graag besproken wilt  

hebben, dan kunt u/jij dat doorgeven aan de voorzitter of scriba. 

Dankwoord 
De kerkenraad spreekt haar waardering en grote dank uit 

naar een ieder die, op welke wijze dan ook, zich in de 

afgelopen maanden heeft ingezet, om alle diensten in de 

Stille Week en Paaszondag op een goede manier te 

organiseren en te laten verlopen.  

We kunnen terug kijken op vieringen die indruk hebben 

gemaakt en ons sterk hebben bepaald bij waar het werkelijk 

om gaat in de Stille Week en met Pasen. Het is een grote 

groep die zich heeft ingezet. Velen doen hun werk in stilte 

en anderen meer op de voorgrond en daarmee meer zichtbaar en alles is even waardevol. Al het werk, 

inzet en daarmee betrokkenheid, geeft dat gevoel van gemeenschap die zo belangrijk is. 

Dit geldt ook voor het Paasontbijt op 1e Paasdag. Maar liefst 40 personen schoven aan.  

De tafels waren prachtig gedekt en het ontbijt smaakte prima waarbij uiteraard een gekookt eitje niet 

ontbrak. Ook hier dank aan de vrijwilligers die dit hebben georganiseerd en geregeld. 

 

Ten slotte 

Heeft u/heb jij ten aanzien van alles wat er gaande is in onze gemeente, vragen, suggesties, zaken 

waar u/jij mee zit, die vreugde geven of die zorgen oproepen, blijf er dan niet mee rond lopen, maar  

zoek  contact met uw wijkouderling of predikant. Of bel met de voorzitter of de scriba. 

 

Namens de kerkenraad,   Irma Profijt-Doorlag, scriba, 06-20207191 

 

DIACONIE  

Op zondagmorgen 3 mei 2026 wordt uw bijdrage gevraagd voor Protestantse 

Kerk:  Missionair werk; online verbinden. Jongeren zijn dagelijks uren actief op 

sociale media. Wil je hen bereiken met een boodschap van geloof, hoop en liefde? Dan 

moet je daar zijn! Daarom werkt de Protestantse Kerk samen met christelijke online 

platforms, waar jongeren inspirerende video’s en verdiepende artikelen vinden. Maar het 

blijft niet bij online. Ze worden ook aangemoedigd om elkaar in het echte leven te ontmoeten en samen 

het geloof te ontdekken. Via social media krijgen ze hiervoor volop ideeën en inspiratie aangereikt.                 

Geef tijdens de collecte of maak uw bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk 

o.v.v. 26154 - collecte Missionair werk mei. Bedankt voor uw gift. U kunt ook online doneren of via onze 

eigen diaconie met de vermelding voor welke collecte uw gift is. 

Met een hartelijke groet van de diaconie. 

 

 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

   
Oproep  

Tot onze spijt heeft één van de koster-beheerders aangegeven de werkzaamheden per 1 januari  

2027 te willen beëindigen. Uiteraard respecteren we deze beslissing. Graag komen we nu in contact 

met iemand die deze taak op zich zou willen nemen. Geïnteresseerden vragen we zich bij ons te melden. 

 

 
AGENDA  
 

Elke dinsdag    BIDSTOND van 18.30 – 19.30 uur      

Ineke Bos 06-34157882 Truida Geerts 06-12843837 

Elke donderdag  SOOS Ontmoetingsruimte van 14.00 uur tot 16.30 uur 

Woensdag 29 april   SAMEN ETEN Ontmoetingsruimte 17.30 uur 

Maandag 18 mei  KOFFIE “met een oortje”  
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OVERIG NIEUWS  
 

Hongarije update 

Het is alweer even geleden, maar begin maart hadden we een            

“eigen” stampotten sponsordiner. Dat eigen zit hem erin dat we het      

niet uitbesteed hebben aan de lokale eetgelegenheden, maar dat  we 

zelf aan de slag zijn gegaan. Gelukkig wel met heel veel hulp. ‘s Morgens 

om half 10 hadden we een mooi groepje mannen bij elkaar die de aardappels hebben geschild en de 

groente schoongemaakt. In de keuken werden de voorbereidingen voor de soep gemaakt en waren er 

ook 2 mannen bezig met alles klaarzetten voor het diner. 

Beloning koffie met appeltaart. Nou dat ging erin. Vele 

handen maken licht werk geld ook in dit geval. De klus was 

snel geklaard en het was een gezellig samen zijn. Er waren 

die avond 54 mensen die hebben meegegeten. Een hele club 

en veel gezelligheid. Er was soep vooraf en we hadden 4 

soorten stamppot met worst en gehaktballen. Als toetje was 

er ijs met slagroom en fruit. Het was een prachtige avond, 

lekker gegeten, mooie gesprekken en een hoop gezelligheid. 

Ook de opbrengst was boven verwachting, deze actie heeft 

ruim € 1300,00 opgehaald. Het was veel werk, maar dank zij de vele 

vrijwilligers erg mooi om zo samen bezig te zijn voor de mensen in 

Hongarije. We hebben dan ook veel positieve reacties gehad en het is 

zeker voor herhaling vatbaar. De opbrengst van dit sponsordiner is bij 

de giften voor de bus gelegd. We hadden diverse giften ontvangen 

specifiek voor een nieuwere bus. Na uitgebreid zoekwerk is er een bus 

gekocht. Een Fiat Ducato met iets meer laadruimte en een indeling die 

wij graag wilden. Er zijn nog maar een paar kleine aanpassingen nodig. 

We hopen hier de komende jaren weer veel veilige kilometers mee te 

kunnen maken.  Op 16 mei is de laatste inzameling en auto wassen en dan is er zomerstop. Op zaterdag 

19 september gaan we dan weer van start. Ook is er een volgend transport naar Hongarije gepland 

voor september.  

 

Het team: Dirk, Herbien, Arie en Ineke  

 

**************************************************************************** 

Bedankje 

 

We willen iedereen  hartelijk bedanken voor de vele felicitaties, prachtige bloemen en vele kaarten  

voor onze 50 jarige trouwdag. Was erg fijn.                     

 

Jos en Hanny Willems-van der Kolk. 

 

 
 
Contactgegevens 

 

Beheerder*   : koster@pknmarknesse.nl      tel.06-41716868 

    *Voor uitvaarten en reserveringen 

Predikant  : ds. J. Duijster  predikant@pknmarknesse.nl  tel. 06-47549849 

Pastoraal werker : dhr. G. Doorn  guusdoornsr@hotmail.com   tel. 06-14587457 

Kerkenraad  : scriba I. Profijt  scribaat@pknmarknesse.nl   tel. 06-20207191 

Kerkenraad  : voorzitter H. Koopman      tel. 0527-201484 

Penningmeester  : mw. M. Beens  penningmeester@pknmarknesse.nl  tel. 06-23719578 

Diaconie  : diaconie@pknmarknesse.nl 

Kerkrentmeesters : kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl 

Preekvoorziening : dhr. B. Stormink preekvoorziening@pknmarknesse.nl tel. 06-83704643 

 

Voor overige contactgegevens: kijk op www.pknmarknesse.nl 
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