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EREDIENSTEN 
29 maart 2026 09.30 uur Ds W. Kok   Palmpasen 

  collecte   : 1e PKN missionaire kansen met Pasen; 2e kerk 

  “deur”collecte  : onderhoud gebouwen 

  organist   : L.J. van Rijn 
  koster   : Fam van ’t Zet 

  gastheer / gastvrouw : Fam. Haagsma 

  ouderling van dienst : Mw. T. Haringsma 

  beeld&geluid  : H. Hansma en mw. N. Nikkels 

 
2 april 2026 19.30 uur  Ds. J. Duijster Witte Donderdag 

  collecte   : 1e diaconie; 2e kerk 

  "deur"collecte  : onderhoud gebouwen 

  organist   : H. Haasjes 
  koster   : B.J. Profijt 

  gastheer / gastvrouw : Mw. G. Bijland-Weidenaar 

  ouderling van dienst : Dhr. E. Nikkels 

  diaken van dienst : alle diakenen 
  beeld&geluid  : P. Stoffels en H. Kuiper 

      

3 april 2026 19.30 uur  Goede Vrijdag     mmv Cantemus Dominum 

  organist   : H. Haasjes 

  koster   : Fam. Sterk 
  gastheer / gastvrouw : Mw. H. Korteweg 

  ouderling van dienst : Mw. G. Jensma 

  diaken van dienst : Dhr. B. Metselaar 

  beeld&geluid  : A. Stormink en J. Eertink 
      

4 april 2026 21.30 uur  Ds. J. Duijster Stille Zaterdag mmv Cantemus Dominum 

  organist   : H. Haasjes 

  koster   : B.J. Profijt 
  gastheer / gastvrouw : Mevr. P. Metselaar – Bijland 

  ouderling van dienst : Mw. G. Jensma 

  diaken van dienst : Dhr. H. Doevendans 

  beeld&geluid  : H. Hansma en D. den Hartog 
      

5 april 2026 10.00 uur  Ds. J. Duijster  Pasen 

  collecte   : 1e PKN: Missionair werk kliederkerk; 2e kerk 

  "deur"collecte  : orgelfonds 

  organist   : Sj. Van Leeuwen 
  koster   : Fam. van 't Zet 

  gastheer / gastvrouw : Mw. I. Bakkeren-Harkema 

  ouderling van dienst : Mw. H. Marijs 

  diaken van dienst : Mw. T. Haringsma 
  beeld&geluid  : C. Hansma en P. Stoffels 
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12 april 2026  09.30 uur  Mw. M. de Vries Oecumenische dienst 
  doelcollecte  :  

  "deur"collecte  : onderhoud gebouwen 

  organist   : Mw. C. v.d. Berg 

  koster   : Fam. Harsevoort 
  gastheer / gastvrouw : Mw. J. v.d. Veen-de Boer 

  ouderling van dienst : Mw. C. Dam / K. de Lange 

  diaken van dienst : Dhr. B. Metselaar 

  beeld&geluid  : A. Dam en N. Nikkels 
      

19 april 2026 09.30 uur  Ds. G. de Kok   

  collecte   : 1e Kerk in Actie Myanmar; 2e kerk 

  "deur"collecte  : onderhoud gebouwen 
  organist   : Sj. Van Leeuwen 

  koster   : Fam. Sterk 

  gastheer / gastvrouw : Mevr. M.J. Mol 

  ouderling van dienst : Mw. I. Profijt 

  diaken van dienst : Dhr. H. Doevendans 
  beeld&geluid  : P. Stoffels en H. Kuiper 

 

 
 VIERINGEN IN DE STILLE WEEK 
 

Palmzondag - 29 maart, 09.30 uur 

 

Witte Donderdag - 2 april, 19.30 uur  
Viering Maaltijd van de Heer, m.m.v. zangers uit de gemeente. 

 

Goede Vrijdag - 3 april, 19.30 uur 

Lezingen Lijdensevangelie Matteüs, afbeeldingen van de Kruisgang, samenzang en koorzang van 

Cantemus Dominum. 
 

Stille Zaterdag - 4 april, 21.30 uur  

De opgang naar het Licht van Pasen, de Opstanding.  

Lezingen uit Matteüs, samenzang en koorzang van Cantemus Dominum. 
 

 VAN HARTE WELKOM 

 
 
Uitnodiging Oecumenische viering 12 april 2026  

Aanvang 09.30 uur in Protestantse Kerk Marknesse            

Voor het eerst sinds jaren organiseren PKN Marknesse en Geloofsgemeenschap  

H. Ireneus weer oecumenische vieringen. Dit jaar is dat op 12 april en 20 september. 
Iedereen is uiteraard van harte welkom in deze laagdrempelige viering. 

Op deze zondag is er gelegenheid om voor de dienst een voorbede/gebedsintentie  

op te schrijven in het “boek voor gebedsintenties” die bij de ingang  

van de kerk op de tafel ligt. 

 
Voorganger : Mw. M. de Vries, Heerenveen. 

Organist : Mw. C. v. d. Berg, Kampen. 

M.m.v. Truus Vegterlo en Jan Piet Thibaudier. 

 
Na afloop is er koffie en gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Ontmoetingsruimte van de kerk. 

  Van harte welkom 
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!!!!Ga naar www.pknmarknesse.nl voor diensten, liturgie en Kerkdienst-gemist.!!!! 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Zondag 29 maart - zondag Palmarum 

In de eredienst vanmorgen gaat ds. Wim Kok voor. Zelf mag ik de dienst leiden in de Gereformeerde 
kerk van Genemuiden waarin 14 jonge gemeenteleden belijdenis van hun geloof zullen afleggen en 

twee kinderen gedoopt worden van wie de ouders eerst belijdenis zullen doen.   

 

STILLE WEEK 
Witte Donderdag - 2 april, 19.30 uur - Witte Donderdag 

Op deze eerste van drie Stille Weekvieringen beginnen we met een eredienst waarin we de Maaltijd 

van de Heer vieren. We zullen dat weer net als vorig jaar zittend aan tafel doen. De tafel wordt vanaf 

het kruis aan de oostzijde van de kerkzaal in kruisvorm opgesteld.  
 

Goede Vrijdag - 3 april, 19.30 uur - Goede Vrijdag 

De viering op Goede Vrijdag is een samenstelling van de lezingen uit het Lijdensevangelie (dit jaar 

uit Matteüs), afbeeldingen van de Kruisgang daarbij en muziek door samenzang en koorzang. Al 
jaren werkt ons plaatselijk koor Cantemus Dominum o.l.v. Co Jongsma daar aan mee, Met pijn in 

het hart moet gezegd worden dat het koor dat dit jaar voor het laatst doet. Maar daarom zal de inzet 

niet minder zijn.  

Stille Zaterdag - 4 april, 21.30 uur - Stille Zaterdag 

De viering op Stille Zaterdag staat in het teken van de opgang naar het Licht van Pasen, de 
Opstanding. Want toen de wereld nog sliep ‘ontwaakte’ de Heer en stond op uit de dood. Ook hier 

treffen we een combinatie van lezingen uit het slot van Matteüs aan, alsmede samenzangen en 

koorzang. 

 
Zondag 5 april - Pasen 

Het mag weer klinken. De Heer is waarlijk opgestaan. Natuurlijk, het mag elke zondag klinken. Want 

de christelijke kerk is per definitie een Paasvierende gemeente. Maar vandaag toch met nog meer 

nadruk. We lezen het Paasevangelie overeenkomstig dat van Matteüs. We beginnen de morgen met 
een Paasontbijt om 09.00 uur. De dienst begint dan om 10.00 uur met trompetgeschal. Want 

traditiegetrouw zal het bekende blaasensemble de samenzang mee ondersteunen.      

 

Zondag 12 april - zondag Quasimodogeniti/ Beloken Pasen 

De naam Quasimodogeniti komt uit de Latijnse introïtus (begintekst) van de mis: "Quasi modo geniti 
infantes", wat "als pasgeboren kinderen" betekent, gebaseerd op 1 Petrus 2:2. Meer dan anders 

mogen we de naam van deze zondag hier naar voren brengen. Want op deze zondag is er een eerste 

van twee oecumenische vieringen dit jaar. We kennen inmiddels de geschiedenis van de Rk-

Ireneüsparochie te Marknesse. Voor hen is de plaatselijke kerk gesloten. We zijn dankbaar om samen 
de mogelijkheid tot oecumenische vieringen ter plaatse op te pakken.  

 

Van harte welkom in de erediensten. Johan Duijster - vdm 

 

  
 

BLOEMENGROET 

 
BLOEMENGROET 

De bloemen van zondag 29 maart 2026 gaan met een hartelijke groet naar  
Mevr. A. Sterk- v.d Koppel, Rietpluim 22 A 

De bloemen van Witte Donderdag 2 april 2026 gaan met een hartelijke groet naar  

Mevr. H Keijzer en Mevr. S. Kroon, Westerkimme 57 

Het avondmaalstukje van Witte Donderdag 2 april 2026 gaan met een hartelijke groet naar  
Dhr. J. Poley, Walcherselaan 2/119 

De bloemen van zondag 5 april 2026 gaan met een hartelijke groet naar  

Dhr. H. van Benthem, Warande 45 

De bloemen van zondag 12 april 2026 gaan met een hartelijke groet naar  

Fam. Vreeke, Lange Voor 93 
De bloemen van zondag 19 april 2026 gaan met een hartelijke groet naar  

Mevr. J. Baarda- Visserman, Talmahof 

http://www.pknmarknesse.nl/


Pagina 4 
 

BIJ DE TIJD 
 

Bij Pasen 

Geen woord is te rijmen op dood. Pasen is ongerijmd geloven dat Jezus uit de dood is 

opgestaan. Leven klopt niet met de dood. Pasen is het kloppende hart in de gemeente van de 

opgestane Heer. Dat de dood het laatste woord heeft, is een onzin zin. De ‘volzin’  van Pasen 
is: ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ Ook voor wie Hem hebben doorstoken. 

 

De opstanding is een puur clair-obscur. Een spel van licht en donker. Het licht schijnt in de 

duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen (Joh. 1: 5). 
 

Johan Duijster – vdm 

 

 
VAN DE KERKENRAAD  
 

Symbolische bloemschikkingen “De Geest waaiert breed uit”. 

Tijdens de 40-dagentijd, met Biddag, in de Stille Week en op Pasen is er een symbolische  

bloemschikking in de kerk. Een toelichting kunt u lezen op de website van de kerk Veertigdagentijd:  
 

Schikking 8 maart  Johannes 4, 1-26 

Water, de levensbron, de bloemen,  als een teken trouw, 

de bloemen kleuren onze ogen waardoor we kunnen zien naar 
de ander. 

 

Schikking 11 maart  Matteüs 6, 19-23 

De echte schatten zijn verborgen in zaden, vol kiemkracht 

gezaaid in vruchtbare grond, groei voor de toekomst. 
 

Schikking 15 maart  Johannes 9, 1-39 

In de stille winter groeien de knoppen die even later open barsten, tere bloemen als het eerste licht,  

het zien van de lente. 
 

Oecumenische diensten in 2026 

Dit jaar zijn er 2 oecumenische diensten en wel op 12 april en op 20 september. En ook in 2027 

zullen er 2 oecumenische diensten zijn. Vanuit de gemeente hebben 3 personen aangegeven te willen 
helpen met het organiseren van deze diensten, te weten Roelien Koopman, Marry Beens en Pieter 

van ’t Zet. De kerkenraad is blij en dankbaar dat 3 vrijwilligers deze taak op zich willen nemen. 

 

Ten slotte 
Heeft u/heb jij ten aanzien van alles wat er gaande is in onze gemeente, vragen, suggesties, zaken 

waar u/jij mee zit, die vreugde geven of die zorgen oproepen, blijf er dan niet mee rond lopen, maar 

zoek contact met uw wijkouderling of predikant. Of bel met de voorzitter of de scriba. 

 

Namens de kerkenraad,  Irma Profijt-Doorlag, scriba, 06-20207191 
 

 
 

OPGEVEN VOOR PAASONTBIJT  
 
Op zondag 5 april is er voorafgaand aan de kerkdienst een paasontbijt. Eenieder is van harte 

welkom. Opgeven kan tot en met 29 maart via: 

 

- de opgavelijst in de ontmoetingsruimte 
- een e-mail te sturen naar scribaat@pknmarknesse.nl 

- telefoon of app 06-20207191 (Irma Profijt) 

De inloop op 5 april is vanaf 08.45 uur en het ontbijt start om 09.00 uur.  

 
Namens de kerkenraad,  Irma Profijt-Doorlag, scriba, 06-20207191 

 

 

https://pknmarknesse.nl/wp-content/uploads/2026/02/Thema-Veertigdagentijd.pdf
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PASTORAAT 
 

Gebedspastoraat 

In onze gemeente wordt sinds enige tijd  gebedspastoraat aangeboden. U kunt hiervoor contact 

opnemen met Ineke Bos tel.nr. 06-34157882 

 
Mevrouw Sjirkje Tolhoek-Terpstra, Noordeinde 1/02, 8316 BS, is inmiddels weer thuis. Ze maakt 

een zeer moeilijke tijd door.  

 

JUBILEUM 
Op 27 februari was het echtpaar Willems-van der Kolk, Groene Zoom 30, 8316 BK, 50 jaar 

getrouwd. Zij hebben dit samen met hun kinderen en kleinkinderen gevierd. Onze hartelijke 

felicitaties.  

 
OVERLIJDEN 

Op 15 maart is overleden Hendrik van den Berg. Hij woonde in de Markehof. Hij was 

weduwnaar van Harmke van den Berg-Kuiper. De afscheidsdienst was op 19 maart. Henk 

mocht 91 jaar worden. Elders in de Nieuwsbrief treft u een In Memoriam aan.  
 

Op 22 maart is overleden Grietje Glastra-Boltjes. Zij woonde in de Markehof. De uitvaart is op 

vrijdag 27 maart en vindt plaats vanuit ’t Westerhuis te Emmeloord. De dienst begint om 14.00 uur 

en wordt voorafgegaan door een gelegenheid tot condoleance. Dit is mogelijk vanaf 13.15 uur. De 

begrafenis zal om 15.00 uur plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Emmeloord. Grietje 
mocht 89 jaar worden.  

Op 22 maart is overleden Alida Elizabet Wisse-Kikkers. Zij woonde in de Markehof. Op 30 maart 

zal de uitvaart plaatsvinden. Verdere gegevens zijn op moment van schrijven niet bekend. Alie 

mocht 80 jaar worden.  
 

Kennen we zorgen en noden. Bij onszelf? Bij anderen? We bidden niet dat God ze wegtovert, maar 

dat Hij moed en kracht geeft om op een goede en wijze manier ermee om gaan. En laten we bij 

alles niet vergeten te danken.  
Het pastoraatsteam 

 

 
IN MEMORIAM 

 

In memoriam Henk van den Berg 
‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’. (Ps.119 vers 105) 

Afgelopen zondag 15 maart j.l. overleed Hendrik (Henk) van den Berg in de leeftijd van 91 jaar.  

 

Henk werd geboren op 30 januari 1935 als eerste kind van Jan van den Berg en Matje Stouwdam. 
Ze woonden op een boerderij, op de scheiding van Oldebroek en Oosterwolde.                        

Een deel van zijn jeugd viel in de oorlogsjaren. Een moeilijke en zorgelijke tijd. 

 

Na de lagere school ging Henk naar de landbouwschool in Putten.  
Begin jaren 50 kregen zijn ouders een boerderij i/d Noordoostpolder, aan de Uiterdijkenweg 44.  

 

Na zijn diensttijd ging Henk bij de domeinen werken in Oostelijk Flevoland. In Luttelgeest leerde hij 

Harmke Kuiper kennen, ze trouwden op 7 juli 1960 en kregen kort daarna een woning in Kampen, 

waar hun oudste dochter Ina werd geboren.   
 

Na het overlijden van zijn moeder kon Henk de boerderij aan de Uiterdijkenweg 44 overnemen, waar 

ze een prachtig melkveebedrijf kregen. Daar zijn Matty en Jan geboren. Het was hard werken. Maar 

dat weerhield hen er niet van om ook maatschappelijk actief te zijn.     
 

In hun beginjaren in de Noordoostpolder waren Henk en Harmke breed georiënteerd en zowel in 

Marknesse als in Luttelgeest waren ze betrokken bij allerlei activiteiten.  

Toen Ina naar school moest, kozen ze ervoor om zich helemaal op Luttelgeest te richten, zowel voor 
school als kerk. Luttelgeest was ongeveer 4 kilometer vanaf de boerderij, terwijl Marknesse 9 km 

was.  
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Naast zijn bedrijf was Henk heel lang actief bij de kerk, in diverse functies, waaronder die van 
organist. Orgelspelen leerde hij al jong en dat is hij blijven doen tot het moment van zijn verhuizing 

naar de Markehof, eind 2023. 

 

Naast veel vreugde, onder meer de vakanties in Hardenberg en de reizen naar Canada, was er ook 
veel verdriet in het leven van Henk: 

Het dramatische auto-ongeluk dat Harmke in 1973 overkwam en gevolgen had in haar verdere leven. 

De ziekte en het overlijden van Ina in 2002 en de hersenbloeding van Harmke in 2014.                                                                                                                                                                                                                                 

De uiteindelijke opname van Harmke opname in de Talmahof en haar overlijden in 2017.   
 

Henk bleef nog enige jaren op hun plekje aan de Krabbescheer wonen. 

Maar ook zijn gezondheid werd steeds minder. Hij werd steeds vergeetachtiger en kwam uiteindelijk 

in november 2023 in de Markehof te wonen, waar hij ongeveer een jaar zelfstandig kon wonen, 
totdat het voor hem beter werd om naar kleinschalig-wonen te verhuizen. 

Hier was hij goed op zijn plek. Helaas ging zijn gezondheid achteruit. Zijn levenslust verdween en 

afgelopen zondag is hij tijdens het luiden van de kerkklokken, overleden. 

 

In de dankdienst voor zijn leven, afgelopen donderdag 19 maart, stonden onder meer centraal de 
woorden uit de Psalm 121: ‘Mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft’.  

Woorden van vertrouwen, liefde én dankbaarheid. 

 

Dat God kracht en troost mag geven aan de kinderen, klein- en achterkleinkinderen.  
Zullen we ter gedachtenis aan Henk en ter bemoediging van zijn kinderen en kleinkinderen met 

elkaar Psalm 121 vers 1 en vers 4 zingen.  

 

DIACONIE  

Op zondagmorgen 29 maart 2026 uw bijdrage gevraagd voor Protestantse 

Kerk: Pasen als missionaire kans: Het landelijke evenement The Passion brengt het 

paasverhaal bij miljoenen mensen thuis – een unieke missionaire mogelijkheid. Daarom 

biedt de Protestantse Kerk diverse initiatieven rond de uitzending aan. Kerken kunnen 

bijvoorbeeld een kijkavond organiseren met buurtbewoners, zodat ze samen het verhaal beleven en 
doorpraten over de betekenis van Pasen. Uit onderzoek blijkt dat meer mensen zich hierna 

aanmelden voor een Alphacursus, en vooral jongeren geven aan dat ze door The Passion de drempel 

naar de kerk als lager ervaren. U kunt uw bijdrage overmaken op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. 

Protestantse Kerk o.v.v. 26152-collecte Palmpasen. 

Op zondagmorgen 5 april 2026 wordt uw bijdrage gevraagd voor Protestantse Kerk: 

Kliederkerk: volop kerk maar dan anders. Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, 

vieren en eten. Samen in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is volop kerk, maar dan 

anders. Het is een levendige en open manier van kerk-zijn waar jong en oud, gelovig of niet-gelovig, 
samenkomen. Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op een speelse en creatieve 

manier de bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor het leven van alledag. De Protestantse Kerk 

in Nederland ondersteunt lokale kliederkerken met materialen, trainingen en inspirerende 

bijeenkomsten. U kunt uw bijdrage overmaken op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk 

o.v.v. 26153- collecte Missionair werk april.  

Op zondagmorgen 19 april 2026 wordt uw bijdrage gevraag voor Kerk in Actie: Myamar. 

Door het voortdurende geweld in Myanmar tussen leger en rebellen, zijn miljoenen mensen op de 

vlucht geslagen in eigen land, maar ook naar buurland Thailand. Alleen al in de omgeving van Mae 

Sot net over de grens verblijven 250.000 mensen uit Myanmar met hun gezinnen. Daar biedt een 
kliniek hulp aan vluchtelingen. De kliniek biedt gratis medische hulp aan mensen die geen geld 

hebben. Ook wordt vanuit mobiele klinieken hulp geboden bij bevallingen, medische zorg, 

fysiotherapie en gezondheidsvoorlichting. Dagelijks behandelen ze 300 patiënten. Mensen worden 

geholpen in hun eigen taal en hoeven niet bang te zijn om opgepakt te worden. U kunt uw bijdrage 
overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. noodhulp vluchtelingen Myanmar. 

Bedankt voor je bijdrage. 

U kunt ook online doneren of via onze diaconie met de vermelding voor welke collecte uw gift is.        

Met een hartelijke groet van de diaconie. 
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AGENDA  
 

Elke dinsdag    BIDSTOND van 18.30 – 19.30 uur      

Ineke Bos 06-34157882 Truida Geerts 06-12843837 

 

Elke donderdag   SOOS Ontmoetingsruimte van 14.00 uur tot 16.30 uur 
 

Woensdag 1 april    SAMEN ETEN Ontmoetingsruimte 17.30 uur 

 

Zaterdag 18 april   HULP AAN HONGARIJE  Inzameling 
 

DINSDAG 31 maart !!!  KOFFIE “met een oortje”  (ivm uitvaart!!) 

Maandag 20 april   KOFFIE “met een oortje”   

         
     JEUGDCLUBS 

dinsdag 24 maart   15.00 uur tot 16.30 uur Club gr. 6 basisschool  

vrijdag 3 april   19.30 – 21.00 uur Club VO 1 en 2 

vrijdag 10 april   18.00 uur tot 21.30 uur Club VO 3 en 4 Youth Alpha 

 

 
 

OVERIG NIEUWS  
 

Verslag Biddagviering en gemeenteavond 11 maart 2026. 

De avond werd begonnen met een Biddagviering in de vorm van een Vesper. Naast gebeden en 
liederen werd Psalm 104 gelezen, nadat Ds. Johan Duister had verteld over de indeling van de 

psalmen. Ook is stilgestaan bij de symbolische bloemschikking met uitleg en de meegebrachte 

producten die in het teken van biddag stonden. 

Na koffie en thee kon de gemeenteavond beginnen met 45 aanwezigen. Voorzitter Harry Koopman 
sprak woorden van welkom en las een gebed. Daarna kwam het volgende aan de orde: 

- de Jaarrekening van College van Kerkrentmeesters werd besproken en daar waar nodig 

toegelicht door Engelbert Nikkels; 

- de Jaarrekening van College van Diakenen werd besproken en daar waar nodig toegelicht door 
Hans Kuiper; 

- beide jaarrekeningen zijn al gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit Jan Aalbers 

en Jentina van Benthem. Donderdag 12 maart worden de jaarrekeningen in de kerkenraad 

besproken en vastgesteld, waarmee dan ook decharge kan worden verleend aan de 
penningmeesters en boekhouders; 

- Ineke Bos-Kasius vertelde het een en ander over Hongarije, waaronder de aanstaande reis 

naar Hongarije, de aanschaf van een nieuwe bus, het geslaagde sponsordiner en dat er 

binnenkort weer honing te koop is waarvan de opbrengst ook voor het Hongarijeproject is; 

- scriba Irma Profijt vroeg aandacht voor de diensten in de Stille Week en Pasen, voor het 
Paasontbijt op 5 april om 09.00 uur en de Soos die er elke dondermiddag is in de 

Ontmoetingruimte en die graag nieuwe mensen verwelkomen; 

- Ds. Johan Duijster gaf uitleg over onderwerp Dopen in relatie tot een verzoek tot herdopen. 

De kerkenraad heeft de afgelopen maanden bij dit verzoek stilgestaan, heeft zich in het 
onderwerp ingelezen en uitvoerig besproken en tenslotte het besluit genomen om de lijn te 

volgen van de Verbondsdoop, zoals dat ook in de Kerkorde van de PKN staat; 

- tenslotte vertelde Harry Koopman over het overleg van dinsdag 10 maart met (bijna) alle 

protestantse gemeente in de Noordoostpolder in onze kerk. In dit overleg zijn ervaringen en 
uitdagingen met elkaar gedeeld. In oktober krijgt dit een vervolg. 

De avond werd besloten met het zingen van Lied 416, Ga met God. 

 

Irma Profijt-Doorlag, scriba 
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Contactgegevens 

 

Beheerder* :    koster@pknmarknesse.nl   tel.06-41716868 

 *Voor uitvaarten en reserveringen 
Predikant  : ds. J. Duijster  predikant@pknmarknesse.nl  tel. 06-47549849 

Pastoraal werker : dhr. G. Doorn  guusdoornsr@hotmail.com   tel. 06-14587457 

Kerkenraad : scriba I. Profijt  scribaat@pknmarknesse.nl   tel. 06-20207191 

Kerkenraad : voorzitter H. Koopman      tel. 0527-201484 

Penningmeester  : mw. M. Beens  penningmeester@pknmarknesse.nl  tel. 06-23719578 
Diaconie  :    diaconie@pknmarknesse.nl 

Kerkrentmeesters :    kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl 

Preekvoorziening : dhr. B. Stormink preekvoorziening@pknmarknesse.nl tel. 06-83704643 

 
Voor overige contactgegevens kijk op www.pknmarknesse.nl 

BEDANKT 
 

Hartelijk dank voor de mooie bloemen 

die we van de kerk mochten ontvangen 

voor ons 55-jarig huwelijk.  

 

Jan en Sia Woets. 
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