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EREDIENSTEN 
 

8 maart 2026 09.30 uur Dhr. G. Doorn   

   collecte   : 1e KIA Rwanda; 2e kerk 

   "deur"collecte  : onderhoud gebouwen 
   organist   : Mw. C. v.d. Berg 

   koster   : Fam. Van 't Zet 

   gastheer / gastvrouw : Dhr. A. Bakker 

    
      

11 maart 2026 19.30 uur Ds. J. Duijster  Biddagvesper 

   collecte   : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte  : onderhoud gebouwen           NEEMT U OOK IETS MEE?  
   organist   : Sj. Van Leeuwen 

   koster   : Fam. Harsevoort 

   gastheer / gastvrouw : Mw. G. Winter - de Oude 

    

      
15 maart 2026 09.30 uur LEV-dienst   

   collecte   : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte  : onderhoud gebouwen 

   koster   : Fam. Sterk 
   gastheer / gastvrouw : Mw. A. Stormink 

    

      

22 maart 2026 09.30 uur Ds. J. Duijster   
   collecte   : 1e Voedselbank; 2e kerk 

   "deur"collecte  : onderhoud gebouwen 

   organist   : Sj. Van Leeuwen 

   koster   : Fam. Profijt 
   gastheer / gastvrouw : Mw. J. de Lange 

    

 

Een uitgebreid overzicht van de diensten staat op www.pknmarknesse.nl 

 
 

  
 

BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 8 maart - zondag Oculi 

Op deze derde zondag in de Veertigdagentijd worden de ogen centraal gesteld. Zoals we lezen 

in Psalm 25: Mijn ogen zijn steeds op de HEER gericht. Op deze zondag mag ik voorgaan in 

Bolsward waar mijn goede vriendin Heleen Schotanus bevestigd wordt in het ambt en intrede 

doet in de gemeente. Als ze weer eens bij ons mag voorgaan in de toekomst, mag ze welkom 
geheten worden aas dominee Heleen Schotanus.  

In de eredienst in onze gemeente zal Guus Doorn voorgaan. Fijn dat hij voor mij in kon vallen 

en dat de kerkenraad mij daarmee de ruimte geeft om Heleen Schotanus te bevestigen in het 

ambt van predikant.   

mailto:inenronddekerk@pknmarknesse.nl
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Woensdag 11 maart - Biddag voor Gewas & Arbeid 
We beginnen deze avond om 19.30 uur met een korte Vesperviering. Deze duurt ongeveer tot 

iets voor 20.00 uur. Aansluitend is er de gemeenteavond. Verdere info over de Vesper vindt u 

elders in de Nieuwsbrief.   

 
Zondag 15 maart - zondag Laetare (verheug u) 

Het enthousiaste LEV-team nodigt ons weer van harte uit om samen God groot te maken en 

Zijn Woord op hun eigen en zo vaak bijzonder aansprekende wijze te laten spreken. Het thema 

is: de seizoenen van God en Vivaldi. De seizoenen worden daarbij vanuit verschillende 
perspectieven belicht (natuur, leven, geloof en klassieke muziek).     

 

Zondag 22 maart - zondag Judica 

We vinden de naam Judica in Psalm 43. Doe mij recht, zegt de Psalmist. In deze dienst hoop 
ik zelf weer voor te gaan. Een thema heb ik nog niet, maar de lezingen en de Verkondiging 

zullen ongetwijfeld samenhangen met het eigen van deze zondag.  

 

Van harte welkom in de erediensten. 

Johan Duijster – vdm 

 
STILLE WEEK 

Witte Donderdag - 2 april, 19.30 uur 

Bij deze willen wij alvast de vieringen in de Stille Week onder uw aandacht brengen. We 
beginnen op Witte Donderdag met een eredienst waarin we de Maaltijd van de Heer vieren. We 

zullen dat weer net als vorig jaar zittend aan tafel doen. De tafel wordt vanaf het kruis aan de 

oostzijde van de kerkzaal in kruisvorm opgesteld.  

 

Goede Vrijdag - 3 april, 19.30 uur 
De viering op Goede Vrijdag is een samenstelling van de lezingen uit het Lijdensevangelie (dit 

jaar uit Matteüs), afbeeldingen van de Kruisgang daarbij  en muziek door samenzang en 

koorzang. Al jaren werkt ons plaatselijk koor Cantemus Dominum o.l.v. Co Jongsma daar aan 

mee, Met pijn in het hart moet gezegd worden dat het koor dat dit jaar voor het laatst doet. 
Maar daarom zal de inzet niet minder zijn.  

 

Stille Zaterdag - 4 april, 21.30 uur 

De viering op Stille Zaterdag staat in het teken van de opgang naar het Licht van Pasen, de 
Opstanding. Want toen de wereld nog sliep ‘ontwaakte’ de Heer en stond op uit de dood. Ook 

hier treffen we een combinatie van lezingen uit het slot van Matteüs aan, alsmede samenzang 

en    koorzang.  

 

 
BLOEMENGROET 

 
De bloemen van zondag 8 maart gaan met een hartelijke groet naar  

Mw. K. M. van Wijk, Remise 1 

De bloemen van woensdag 11 maart (biddag) gaan met een hartelijke groet naar 
Mw. H. Korten, Breestraat 30 F 

De bloemen van zondag 15 maart gaan met een hartelijke groet naar  

Mw. A. van der Meulen- van der Boon, Warande 92 

De bloemen van zondag 22 maart gaan met een hartelijke groet naar  

Mw. A. van Steinvoorn, Boslaan 20 

 
 

BIJ DE TIJD 

Onderweg naar Pasen 

Vasten staat ook wel bekend als versterven. Het is een vorm van zelfverloochening waarbij het 

gaat om het ‘doden van de begeerten van het vlees’. Paulus schrijft daarover aan de Galaten 5, 
24: Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten 

gekruisigd. De Brugse hulpbisschop Eugeen Laridon (1292-1999) schreef over ‘versterven’ een 

prachtig gedicht. Zie ook: 

https://jochanan316.wordpress.com/category/theoblog/veertigdagenkalender/ onder thema - 
versterven smaakt naar verrijzen.  

https://jochanan316.wordpress.com/category/theoblog/veertigdagenkalender/
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Versterven, 
het is een stokoud woord, 

het ruikt naar de dood, 

het kan ons niet bekoren, 

 
want wij willen leven, 

wij houden van haast en decibels en drukte, 

wij hebben gelijk, altijd 

ons verteer, ons verkeer, 
het is onze zaak, onbespreekbaar, 

zo zijn we, zonder zonde, 

met op zolder nog wat wrok en verbittering, 

in de kelder, wat koelgehouden agressie 
en we hebben gelukkig niemand nodig. 

 

Versterven 

fluistert de vasten, 

versterven smaakt naar verrijzen, 
je moet het proeven. 

 
 

VAN DE KERKENRAAD  
 

Gemeenteavond 11 maart 2026 

Op woensdag 11 maart is er een gemeenteavond om 20.00 uur. Dit is aansluitend op de Biddag 
Versper die om 19.30 uur begint. Ontmoeting, uitwisseling en jaarrekeningen staan centraal tijdens 

deze avond. De uitnodiging met agenda heeft u met deze nieuwsbrief ontvangen. 

 

NEEMT U OOK IETS MEE NAAR DE BIDDAGVIERING??? 
Biddag voor gewas en arbeid is een dag om stil te staan bij alles wat de 

aarde ons geeft, een dag om te bidden voor het nieuwe 

landbouwseizoen. Biddag is een dag om stil te staan bij de arbeid van 

mensen: dat we de aarde mogen bewerken en in goede orde met elkaar 

mogen samenwerken. Gezien de moderne wereld, de technologie en 
internationale bedrijven is het zicht op gewas en arbeid deels 

verdwenen. Juist daarom is oog hebben voor de aarde en de arbeidende 

medemens belangrijk. Graag willen we naast liederen, lezingen, 

gebeden en woorden ook op een andere manier zichtbaar maken dat we stil staan bij de arbeid van 
zaaien en alles wat opkomt in de natuur. We nodigen u uit om, net als met dankdag, iets mee te 

nemen naar de kerk. U kunt daarbij denken aan zaad, pootgoed, voorjaarsplantjes, jonge takken, of 

iets wat voor u uitdrukking geeft aan biddag. Vanaf 19.15 uur kunt u het in de kerkzaal neerzetten. 

 
Symbolische bloemschikkingen “De Geest waaiert breed uit”. 

Tijdens de 40-dagentijd, met Biddag, in de Stille Week en op Pasen is er een 

symbolische  bloemschikking in de kerk.  Een toelichting kunt u lezen op de 

website van de kerk Veertigdagentijd: Elke zondag is er uitleg van de 

bloemschikking die dan in de kerk staat. Dank aan de bloemengroep dit al deze 

weken verzorgd. Ook dit draagt bij aan verdieping tijdens deze periode. 

Schikking 22 februari Matteüs 4, 1-11 

Zand, eindeloze vlakte, onbekende verleidingen, 

het witte gipskruid als teken van de adem van de geest  
helpt onze weg te vinden. 

 

Schikking 1 maart Matteüs 17, 1-9  
Drie bloemen, symbool voor drie vrienden die zorgen, meedragen met de vriend 
 

Oecumenische diensten in 2026 

Dit jaar zijn er 2 oecumenische diensten en wel op 12 april en op 20 september. Deze diensten gaan 

gezamenlijk georganiseerd worden met lenden van de katholieke geloofsgemeenschap Marknesse. 

De kerkenraad is nu op zoek naar 2 gemeenteleden die willen helpen bij het organiseren van deze  

Je laat de haast uitrazen 

en je krijgt vat op de tijd. 
 

Je laat het lawaai uitdoven 

en je hoort in de stilte een stem 

al zolang vermist. 
 

Je laat alle onvrede wegspoelen 

en je ademt,  V R I J. 

 
Je laat anderen in je weelde delen 

en je maakt, je ziet mensen gelukkig. 

 

Je laat God je huis betreden. 
God zo overbodig. 

God, broeder, op bezoek.  

God, een vriend van alle leven.  

God, uitdager van angst en dood. 

https://pknmarknesse.nl/wp-content/uploads/2026/02/Thema-Veertigdagentijd.pdf
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2 oecumenische diensten. Vanuit de katholieke geloofsgemeenschap zijn er al 2 personen! Opgeven 
kan bij de scriba: scribaat@pknmarknesse.nl of bel 06-20207191. 

 

Ten slotte 

Heeft u/heb jij ten aanzien van alles wat er gaande is in onze gemeente, vragen, suggesties, zaken 
waar u/jij mee zit, die vreugde geven of die zorgen oproepen, blijf er dan niet mee rond lopen, maar 

zoek contact met uw wijkouderling of predikant. Of bel met de voorzitter of de scriba. 

 

Namens de kerkenraad,   
Irma Profijt-Doorlag, scriba, 06-20207191 

 

 

PASTORAAT 
 

Gebedspastoraat 

In onze gemeente wordt sinds enige tijd gebedspastoraat aangeboden. U kunt hiervoor contact 

opnemen met Ineke Bos tel.nr. 06-34157882 

 
Mw. Sjirkje Tolhoek-Terpstra, Noordeinde 1/02, 8316 BS, is ruim twee weken geleden naar 

de Herberg in Oosterbeek gegaan om rust te zoeken. Helaas heeft zij de periode moeten afbreken. 

Het wil niet. De vermoeidheid houdt zwaar aan, maar ook voelt ze zich mentaal niet sterk.  

 
OVERLIJDEN 

Op 18 februari is overleden Jan Lemsom. Hij woonde in de Markehof. Hij was getrouwd met Annette. 

Zij woont aan de Kampweg 14, 8316 AH. De dankdienst voor zijn leven was op 23 februari. Jan werd 

77 jaar.  
 

Kennen we zorgen en noden. Bij onszelf? Bij anderen? We bidden niet dat God ze wegtovert, maar 

dat Hij moed en kracht geeft om op een goede en wijze manier ermee om gaan. En laten we bij alles 

niet vergeten te danken.  

Het pastoraatsteam 
 

 
 

In memoriam Jan Lemsom 
‘Kom tot mij, allen, die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven’ (Math. 11: 28) 

 

Op woensdag 18 februari 2026 is overleden Jan Lemsom op de leeftijd van 77 jaar.  

Jan werd geboren op 13 maart 1948 te Haamstede, op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland.  

Hij was het derde kind van Kees en Koos Lemsom. Jan was goed van karakter, had een fijne jeugd 
en maakte eigenlijk nooit geen problemen. Door de watersnoodramp in 1953 verhuisde het gezin in 

1956 naar Espel. Jan heeft veel soorten werk verricht, onder meer bij Gorter in Emmeloord en later 

bij het Concern voor Werk. Hij heeft veel genoten van de busvakanties die hij heeft gemaakt en de 

reis naar Canada. In 1988 trouwde Jan met Annette en gingen ze in Marknesse wonen. Door weer 

en wind ging hij trouw op zijn fiets naar zijn werk in Emmeloord.  
Na zijn pensionering kwam hij graag in de Markehof waar hij als vrijwilliger actief was.  

In 2023 werd vanwege diabetes zijn been geamputeerd. Dit was een heftige en zeer verdrietige 

periode voor hem. Na een revalidatieperiode in de Schakel in Emmeloord ging hij in de Markehof 

wonen. Hij voelde zich er thuis en als er werd gevraagd hoe het ging, zei hij altijd: ‘Ik heb geen 
keus, ik maak d’r wel wat van’. Hij bleef altijd goedgemutste en aardig. Annette kwam tot het einde 

bijna elke dag langs voor een bakje koffie en de boodschappen. Hij was dankbaar voor alle aandacht 

en zorg vanuit de Markehof.  

In de dankdienst voor zijn leven op maandag 23 februari jl. werd stilgestaan bij Psalm 23: ‘De Heer 
is mijn herder’ (Jan zijn Belijdenistekst) en Matheus 11: 28 ‘Kom tot mij, allen, die vermoeid en 

belast zijn en Ik zal u rust geven’. Woorden van vertrouwen, liefde en de rust.  

De crematie vond in kleine kring plaats, in het crematorium Haskerpoort te Oudehaske. Hier werden 

‘Woorden van Toevertrouwen’ uitgesproken en werd de viering afgesloten met het ‘Onze Vader’.  Dat 

God kracht en troost mag geven aan Annette en verdere familie. 
 

Guus Doorn 

mailto:scribaat@pknmarknesse.nl
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DIACONIE  

 
Op zondagmorgen 8 maart 2026 uw bijdrage gevraagd voor Kerk in Actie:  

Rwanda: Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda. 

Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het 

een stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg 
om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school 

voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” De Rwandese 

zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan 

wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste 
alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika’s, bieten, bonen, 

uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn 

om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden 

gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin 

trainen voor €160. Steun dit werk via het programma Werelddiaconaat met een bijdrage op 
rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. zusters Rwanda 

(W009060) of doneer online. Hartelijk dank voor uw gift.   

 

Op zondagmorgen 22 maart wordt uw bijdrage gevraagd voor de Voedselbank NOP-Urk. Naast 
spullen kan de voedselbank ook altijd geld gebruiken om zelf spullen te kopen voor hen die het nodig 

hebben. U kunt uw bijdrage overnamen op NL 76 RABO 0138 3749 10 t.n.v. stichting DMV. 

 

U kunt ook online doneren of via onze diaconie met de vermelding voor welke collecte uw gift is. 
 

Met een hartelijke groet van de diaconie. 

 

 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Kerkbalans 

De actie Kerkbalans 2026 heeft tot nu toe aan toezeggingen en betalingen € 88.000 opgeleverd. 

Dat is iets meer dan het begrote bedrag voor 2026. Het college van Kerkrentmeesters en de 

kerkenraad zijn heel blij en dankbaar voor dit resultaat. Onze dank gaat uit naar de vrijwilligers die 
geholpen hebben met de organisatie en de uitvoering van deze actie. 

 

Collectegelden van 4-1 tot 22-2 2026 

Diaconie   € 175,75 
Kerk         444,40 

Onderhoud geb.     368,65 

Orgelfonds        57,50 

KIA Oekraïne        51,90 
PKN missionair       75,00 

PKN interactieve spelen      57,30 

Hongarije        76,50 

KIA omzien gevangenen      78,50 

    ---------- 
Totaal    €1385,50 

 

Naar Diaconie   € 514,95 

 
Het college van kerkrentmeesters 

 

 
 

AGENDA  
 

Elke dinsdag    BIDSTOND van 18.30 u. - 19.30 u.     

Ineke Bos 06-34157882 Truida Geerts 06-12843837 

 

Elke donderdag  SOOS Ontmoetingsruimte van 14.00 u. tot 16.30 u. 
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Woensdag 4 maart   SAMEN ETEN Ontmoetingsruimte 17.30 u. 
Woensdag 11 maart  GEMEENTEAVOND (zie uitnodiging bij deze nieuwsbrief) 

Zaterdag 21 maart  HULP AAN HONGARIJE  Inzameling 

Maandag 23 maart  KOFFIE “met een oortje”        

    
    JEUGDCLUBS 

Dinsdag 10 maart  15.00 u. tot 16.30 u. Club gr. 6 basisschool  

Vrijdag 6 en 20 maart 16.30 u. tot 17.45 u. Club gr. 7/8 basisschool  

Vrijdag 6 en 20 maart 19.30 u. tot 21.00 u. Club VO 1 en 2 
Vrijdag 13 maart  18.00 u. tot 21.30 u. Club VO 3 en 4 Youth Alpha 

 

OM ALVAST TE NOTEREN 

Zondag 5 april   PAASONTBIJT om 09.00 u.  
 

 
OVERIG NIEUWS  

 

Oproep voor mogelijke gastvoorgangers 
Voor invulling van ons preekrooster doen wij, naast onze eigen voorgangers, een beroep op 

voorgangers van buitenaf. Wij beschikken over een lijst met voorgangers waar we een beroep 

op doen. Om deze lijst aan te vullen roepen wij u op om namen van mogelijke gastvoorgangers 

aan te leveren. U kunt mij hiervoor een mail sturen (preekvoorziening@pknmarknesse.nl) of 
een briefje in de bus doen bij de kerk t.a.v. Bertus Stormink. 

  

Bertus Stormink, preekvoorziener. 

e-mail: preekvoorziening@pknmarknesse.nl 

 
********************************************************************************* 

 

DE SOOS MARKNESSE 

Heeft u zin in een gezellige middag? Dan zou DE SOOS iets voor u 
kunnen betekenen. Even weg van de dagelijkse zorgen of het alleen 

thuis zitten. Met leeftijdgenoten samen koffiedrinken, bijpraten, een 

spelletje voor de liefhebber. Het sociale contact met elkaar staat 

voorop. U kunt vrijblijvend binnenlopen tijdens de soosmiddag in de 
ontmoetingsruimte van de kerk. Aanmelden in niet nodig. 

 

Contactpersoon Tiny Braam 0527-204082 

 
 

 

 

 

 
 
Contactgegevens 

 

Beheerder*  :    koster@pknmarknesse.nl  tel.06-41716868 
 *Voor uitvaarten en reserveringen 

Predikant  : ds. J. Duijster  predikant@pknmarknesse.nl tel. 06-47549849 

Pastoraal werker : dhr. G. Doorn  guusdoornsr@hotmail.com  tel. 06-14587457 

Kerkenraad  : scriba I. Profijt  scribaat@pknmarknesse.nl  tel. 06-20207191 
Kerkenraad  : voorzitter H. Koopman     tel. 0527-201484 

Penningmeester  : mw. M. Beens  penningmeester@pknmarknesse.nl   tel. 06-23719578 

Diaconie  :    diaconie@pknmarknesse.nl 

Kerkrentmeesters :    kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl 

Preekvoorziening : dhr. B. Stormink preekvoorziening@pknmarknesse.nl   tel. 06-83704643 
 

Voor overige contactgegevens kijk op www.pknmarknesse.nl 
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