
Thema Veertigdagentijd: 
De Geest waaiert breed uit 
 
 
 
In deze Veertigdagentijd willen we openstaan voor de werking van de heilige Geest in ons 
leven. 
De Geest zoekt en vindt steeds nieuwe wegen, op alle tijden en plaatsen, in uiteenlopende 
culturen, met een ongekende variëteit aan vormen.  
Ook vandaag inspireert de Geest mensen om op weg te gaan met het evangelie.  
Ook wanneer we het spoor bijster zijn.  
De diversiteit in onze samenleving is groot. 
De kerk krimpt. 
We geloven dat de Geest de kerk brengt waar mensen zijn, midden in het leven.  
Tot onze verbazing zien we soms op de meest onverwachte plekken iets van Gods 
koninkrijk: aan de keukentafel, in de straat waar we wonen, de plek waar we werken, het 
schoolplein, het sportveld, het ziekenhuis en op podia.  
De heilige Geest waaiert breed uit, binnen en buiten de kerk. Willen we ons laten verrassen 
in deze tijd van inkeer?  
Kunnen we onze ogen en oren openhouden om de tekens van de Geest te verstaan? 
 
De teksten in deze kalender komen uit het oecumenisch leesrooster en dan met name uit het 
evangelie van Matteüs en van Johannes.  
Bij elke tekst staan een korte uitleg met boodschap en enkele kernwoorden die richting 
hebben gegeven aan het ontwerpen van de bloemschiksuggestie.                                             
De kernwoorden geven aan waar de symboliek en de tekst elkaar raken en worden 
verbonden. 
 
Regelmatig vragen schikkers welke symbolische betekenis een specifiek detail in de 
bloemschiksuggestie heeft. 
De symboliek die verbeeld wordt gaat over de grote lijn en hopelijk zorgt deze voor een 
zintuiglijke ervaring bij de kijker en roept ze een emotie op als mooi of lelijk, of 
roept ze verwondering of vragen op.                
Niet alles vraagt om een verklaring. 
 
De rode draad in de schikking is: “de Geest waaiert breed uit”. 
We hebben gekozen voor een waaier van perentakken met in het midden van de waaier een 
vaas waarin elke keer andere bloemen, takken of andere materialen geplaatst worden. 
De waaier suggereert beweging die we misschien niet altijd ervaren. 
De waaier staat voor beweging en communicatie op weg naar een andere toekomst, een 
nieuw begin.  


