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EREDIENSTEN 
 

18 januari 2026 09.30 uur Dhr. K. de Lange   

   collecte : 1e Missionair werk; 

     2e kerk 

   "deur"collecte :  onderhoud gebouwen 

   organist : Sj. Van Leeuwen 

   koster : Fam. Harsevoort 

   gastheer / gastvrouw : Fam. Haagsma 

   ouderling van dienst : H. Koopman 

   diaken van dienst : B. Metselaar 

   beeld&geluid : A. Dam en P. Stoffels 

      

25 januari 2026 09.30 uur LEV   

   collecte : 1e PKN-jongeren; 2e kerk 

   "deur"collecte :  onderhoud gebouwen 

   koster : Fam. Sterk 

   gastheer / gastvrouw : Mw. G. Bijland-Weidenaar 

   ouderling van dienst : E. Nikkels 

   diaken van dienst : H. Doevendans 

   beeld&geluid : H. Hansma en N. Nikkels 

      

1 februari 2026 09.30 uur Ds. J. Duijster   

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte : Plts. Jeugdwerk 

   organist : Sj. Van Leeuwen 

   koster : Fam. van ’t Zet  

   gastheer / gastvrouw : Mw. H. Korteweg  

   ouderling van dienst : Mw. G. Jensma-Postma 

   diaken van dienst : Mw. T. Haringsma 

   beeld&geluid : P. Stoffels en H. Kuiper 

      

 

Ga naar www.pknmarknesse.nl voor diensten, liturgie en Kerkdienst-gemist. 

 

 
BIJ DE DIENSTEN 
 

Zondag 18 januari - 2de zondag van Epifanie 

Soms vragen we ons af, zoals in dat gedicht ‘voetstappen in het zand’, waar was God, toen het moeilijk 

was? Gods aanwezigheid is een aanwezigheid in heerlijkheid. We kunnen die niet rechtstreeks zien. Zoals 

Mozes die niet rechtstreeks kon zien. Maar soms gebeuren er dingen die, als we terugkijken, wij zien als 

teken van Gods heerlijke aanwezigheid. Zoals het echtpaar ooit gedaan zal hebben, dat hun trouwdag 

altijd zal blijven herinneren als teken van Gods aanwezigheid, toen water wijn werd. Ook dat is epifanie.  

In de eredienst gaat voor dhr. Klaas de Lange.   

 

Zondag 25 januari - 3de zondag van Epifanie 

De Bijbel gaat weer open. In de LEV-dienst altijd anders dan we gewend zijn. Gods Woord laten spreken 

in LEV-diensten is als kijken en onderzoeken vanuit een ander perspectief. Juist vanuit dat andere 
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perspectief worden we door God aangesproken en worden we bewaard voor de gevaren die aan traditie 

kleven. Namelijk dat we het wonder niet meer zien en dat Gods spreken verduisterd wordt als in de 

dagen rondom de geboorte van Jezus. En niet in de laatste plaats, dat onze manier van geloven de enige 

goede manier zou zijn. Maar het mag zijn: anders zien en meer geloven dat God ons reddend nabij is.    

 

Zondag 1 februari - laatste zondag van Epifanie 

Het is op deze zondag al weer bijna een maand geleden dat ik voorging. Als we elkaar vandaag onder 

Gods Woord ontmoeten, ben ik inmiddels verbonden aan de Gereformeerde Kerk-Genemuiden en heb ik 

afscheid genomen van de Protestantse Gemeente-Emmeloord. De constante factor mag de Protestantse 

Gemeente-Marknesse zijn. En vooral, de constante factor mag in alles Gods Woord zijn. Dat elke zondag 

verkondigd mag worden. Op deze laatste zondag van Epifanie lezen we uit het Evangelie naar Matteüs 

het gedeelte over de verheerlijking op de berg, Matteüs 17, 1-13. Een thema heb ik nog niet.  

 

Van harte welkom in de erediensten, Johan Duijster - vdm 

 

 

BLOEMENGROET 
 

De bloemen van  zondag 18 januari 2026 gaan met een hartelijke groet naar  

Mevr. I. Schleper - Vos, Kampweg 15 

De bloemen van zondag 25 januari 2026 gaan met een hartelijke groet naar  

Mevr. S. Tolhoek - Terpstra, Noordeinde 

De bloemen van zondag 1 februari 2026 gaan met een hartelijke groet naar  

Mevr. J. Stoffels - Voskuil, Dr. M. Rijkenhof 35 

 

 

BIJ DE TIJD 
 
Epifanie 

Het is de tijd van Epifanie. Van oorsprong een Grieks woord. Het betekent: manifestatie, verschijning. 

In de kerk wordt daarbij allereerst gedacht aan de komst van de Wijzen uit het oosten, het 

Driekoningenfeest. De komst van deze hoge heren met hun kostelijke geschenken bij Jezus, zegt ons 

dat het werkelijk God is, die in Christus in onze wereld verschijnt. Zichtbaar, hoorbaar, aanraakbaar en, 

niet te vergeten, volgbaar.  Epifanie wordt ook geregeld gebruikt in popsongs. Dan is het een gedachte 

die zich manifesteert. Een pop-up zou je het kunnen noemen. Zoals Taylor Swift tijdens de COVID-

periode een lied schreef met de titel Epiphany. De songmoet een hommage zijn aan het medisch 

zorgpersoneel dat in de frontlinie staat, maar ook noemt ze in dat lied de gewonde en getraumatiseerde 

soldaten aan de frontlinie in de Tweede Wereldoorlog.  Eerder in deze eeuw verscheen een song met 

dezelfde titel, Epiphany, van de Rock-opera band Trans-Siberian Orchestra. In de Verenigde staten 

treden zij in de maanden rond Kerst op voor een miljoenenpubliek. De song Epiphany gaat over een 

Cambodjaanse generaal die zichzelf, in een soort visioen dat zich manifesteert, op een hoge klif aantreft,  

starend in de afschuwelijke diepte van zijn eigen criminele leven. Hij vraagt zich af, hoe hij ooit zover 

gekomen is.  En terwijl hij in die diepte staart manifesteert zich de zelfkritische gedachte:  

we liegen tegen onszelf  

en we gaan gewoon door  

nooit stoppen, nooit omdraaien  

niet toegeven wat we weglaten in het verdraaide verhaal 

al deze dingen zo duidelijk voor me 

elk pad dat we ooit hebben bewandeld 

niet kunnen toegeven dat we ons vergist hebben. 

Tot zover deze boeiende song. En weer terug naar de Epifanie van Gods aanwezigheid in Christus in onze 

wereld. God is in Christus ‘God met ons’ geworden om al onze verdraaide verhalen te ontwarren. Om 

ons te laten zien dat het niet om de dood gaat, de afgrond van onze daden waarin we staren, maar om 

het leven. Hij brengt het leven. In Hem manifesteert zich het leven voluit. Om het vol en uit te houden 

met onszelf en met elkaar. Daarom zegt Jezus als Hij aan zijn werk begint tegen de mensen: Volg Mij. 

Daarom zal Hij zeggen: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven! 

     

Johan Duijster - vdm 
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VAN DE KERKENRAAD  
 

Dankwoord 

De kerkenraad spreekt haar waardering en grote dank uit naar een ieder die op welke 

wijze dan ook, zich heeft ingezet in de afgelopen decembermaand om alle “kerst”-

activiteiten op een goede manier te organiseren en laten verlopen. Het gaat te ver 

om het hier allemaal op te noemen, met het risico iemand of iets te vergeten. Het is 

een grote groep die zich heeft ingezet. Velen doen hun werk in stilte en anderen meer 

op de voorgrond en daarmee ook meer zichtbaar en alles is even waardevol. Al het werk, inzet en 

daarmee betrokkenheid, geeft dat gevoel van gemeenschap die zo belangrijk is. 

 

Kerkenraadsvergadering 

De vergadering is op 22 januari en start om 18.00 uur met een gezamenlijk maaltijd. Hebt u iets dat in 

de kerkenraad besproken zou moeten worden dan kunt u dit doorgeven aan uw wijkouderling of aan de 

scriba. 

 

Wijkindeling 

Op de website staat de wijkindeling (verdeling van straten en wegen)  van onze gemeente.  

Wijk 1- Klaas de Lange (0527-203270) en Colinda Dam-de Lange (06-21654890) 

Wijk 2 Greetje Jensma-Postma (06-37289878) 

Wijk 3 Herbien Marijs- v.d. Vegte (06-47567147) 

 

Ten slotte 

Heeft u/heb jij ten aanzien van alles wat er gaande is in onze gemeente, vragen, suggesties, zaken waar 

u/jij mee zit, die vreugde geven of die zorgen oproepen, blijf er dan niet mee rond lopen, maar zoek 

contact met uw wijkouderling of predikant. Of  bel met de voorzitter of de scriba. 

 

Namens de kerkenraad,  Irma Profijt-Doorlag, scriba, 06-20207191 

 

 
 

HET LICHT VAN CHRISTUS WINT ALTIJD 
 
Het licht van Christus wint altijd! 
Al raakt de zon haar stralen kwijt 
en zie je nergens meer een ster, 
de hemel dicht en God heel ver, 
 
al haalt het kwaad je onderuit, 
al blaas je zelf  je kaarsen uit, 
al is er ooit, wie weet, misschien 
geen enkel lichtpunt meer te zien –  
 
het licht van Christus wint altijd, 
hoe fel de haat, hoe fel de strijd, 
ja zelfs als alles tegenloopt 
en niemand meer op vrede hoopt, 
 
nooit heeft de dood het laatste woord. 
De engel bij de hemelpoort 
maakt in Gods Naam een nieuw begin: 
geen duisternis sluipt er nog in. 

 
Al oogt wat komt nog donkerzwart, 
al vult de nacht mijn somber hart, 
één zon raakt nooit haar stralen kwijt: 
het licht van Christus wint altijd! 
 
André F. Troost  
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PASTORAAT 
 

In januari geen "koffie met een oortje" op maandagmorgen maar een seniorenmiddag bij "De Bron". 

In oktober is "De Bron" bij ons op bezoek geweest nu gaan wij naar hen toe. Iedereen is van harte 

welkom op donderdagmiddag 29 januari om 14.30 uur aan de Noordzoom 117. 

 

Pastoraatsteam 

 

Mevrouw Sjirkje Tolhoek-Terpstra, Noordeinde 1/02, 8316 BS, maakt een moeilijke tijd door. Ze voelt 

zich zeer vermoeid. Ondertussen lopen er onderzoeken. Tot nu toe komt er niet uit. We mogen samen 

bidden met en voor haar.  

 

Zo kent ieder van ons zorgen en noden. Bij zichzelf. Bij anderen. We bidden niet dat God ze wegtovert, 

maar dat Hij moed en kracht geeft om op een goede en wijze manier ermee om gaan. En laten we bij 

alles niet vergeten te danken.  

 

Johan Duijster – vdm 

 

DIACONIE  
 

COLLECTES 

Op zondagmorgen 18 januari 2026 uw bijdrage gevraagd voor PKN Missionair werk: 

Kerk-zijn buiten de gebaande paden. Proefplekken zijn gastvrije, missionaire 

gemeenschappen of kerkplekken, ook wel pioniersplekken, presentieplekken of 

kliederkerken genoemd. Hier krijgen mensen die weinig tot geen verbinding hebben met 

de traditionele kerk de ruimte om het geloof te verkennen en iets van God te ervaren. Vaak zijn het 

jongeren en mensen met diverse culturele achtergronden die zich hierdoor aangesproken en thuis voelen. 

Via het programma Missionair Werk ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele 

land. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk 

o.v.v. ‘Missionair Werk januari’. 

 

Op zondagmorgen 25 januari 2026 uw bijdrage gevraagd voor PKN Interactieve bijbelspelen voor 

jongeren Sirkelslag is een van de drie grote, spannende en interactieve bijbelspellen die de Protestantse 

Kerk aanbiedt. Elk spel draait om een inspirerend bijbelverhaal en een diaconaal thema. Zo komen 

jongeren op een speelse en ontspannen manier in aanraking met geloven, verhalen uit de Bijbel en de 

betekenis van omzien naar elkaar. De spellen vormen vaak een startpunt voor missionair jeugdwerk in 

de plaatselijke gemeente. Steun dit werk via de collecte of maak je bijdrage over op NL 52 ABNA 0414 

141 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte ‘Jonge generaties januari’.  

 

U kunt ook online doneren of via onze eigen diaconie met vermelding over welke collecte het gaat. 

 

ACTIE VOEDSELBANK NOP  
Via deze nieuwsbrief willen wij jullie verder op de hoogte brengen van onze intentie om de voedselbank 

N.O.P. te ondersteunen door in de week van 26 januari 2026 tot en met 31 januari 2026 een aantal 

inzamel momenten in onze kerk te houden voor hen. Het blijkt dat de januari maand voor hen de lastigste 

is om hun bezoekers van alles te voorzien. Wij hebben daarom flyers en 

plastic tassen besteld om aan te geven welke producten het meest 

welkom zijn. Daarnaast is natuurlijk nog veel meer bruikbaar. Het is aan 

u! Op de onderstaande momenten is de PKN - Kerk, sluis 3 open om uw 

bijdrage aan deze actie in te leveren.   

De kerk is open op:   

 Woensdag 28 januari 2026 van 11.30 t/m 13.00 uur. 

      Donderdag 29 januari 2026 van 18.30 t/m 21.00 uur. 

 Zaterdag 31 januari 2026 van 8.15 t/m 12.00 uur. 

Op deze tijden proberen wij ook bij de ingang van de Jumbo tasjes en flyers uit te delen. 

 

Met een hartelijke groet van de diaconie. 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

Actie Kerkbalans 2026 

Deze week ontvangt u de envelop voor de actie Kerkbalans 2026. Als extra 

bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u nadere informatie over het belang 

van deze actie voor onze gemeente en hoe u uw toezegging kunt inleveren. 

 

Alvast van harte bedankt voor uw bijdrage.  
 

 

 
JEUGD 
 
Jeugdclubs PKN en de Bron.  

Afgelopen augustus hebben alle jeugdleiders 

een trainingsweekend gevolgd dat verzorgd 

werd door een trainer van Youth for Christ uit 

Emmeloord. Met het thema ‘The art of 

connecting’ hebben we samen gesproken over 

het zoeken en vinden van verbinding met de 

jeugd. Hierin werden ons voorbeelden en 

handreikingen gegeven om naast kennis ook zoveel mogelijk te zoeken naar verbinding met de 

jeugdleden. Een nuttige en leerzame ervaring voor ons. Vanaf begin oktober zijn de diverse clubs vol 

enthousiasme van start gegaan. Met programma’s van YFC, Alpha youth en eigen inbreng zijn er al vele 

clubmiddagen en clubavonden gehouden. Het is voor ons als jeugdleiders elke bijeenkomst weer een 

mooie uitdaging om de aanwezige jeugdleden de nodige kennis bij te brengen, Jezus in beeld te brengen 

en hierover van gedachten te wisselen én om goed contact met de jeugd te hebben en houden. 

Aan het eind van iedere clubbijeenkomst is het afsluitende chill-out moment voor iedereen groep een 

heerlijke afsluiter. Voor de eerste helft van 2026 staan er naast de reguliere clubmiddagen/avonden de 

volgende punten op het programma. 

- het avondje schaatsen in Thialf staat voorlopig gepland op vrijdag 20 maart.  

- het jaarlijkse clubkamp vindt plaats op 17, 18 en 19 april 2026. 

- voor de 50e EO-jongerendag, zaterdag 6 juni, zijn er al 13 aanmeldingen. 

Al met al goed om de jeugd in beeld te hebben en in hen te investeren. 

Wij vragen u om voor de jeugd en de diverse bijeenkomsten te blijven bidden.  

 

Namens alle jeugdleiders, Erik Bos. 

 

 
AGENDA  
 

Elke dinsdag van 18.30 – 19.30 uur     BIDSTOND  

Ineke Bos 06-34157882  

Truida Geerts 06-12843837 

zaterdag 17 januari    HULP AAN HONGARIJE Inzameling 

woensdag 21 januari    SAMEN ETEN Ontmoetingsruimte 17.30 uur 

donderdag 22 januari   VERGADERING KERKENRAAD 18.00 uur 

donderdagmiddag 29 januari  SENIORENMIDDAG Samen met NGK “De Bron”.  

      Locatie: Noordzoom 117 Tijdstip 14.30 uur. 

       

JEUGDCLUBS 

dinsdag 20 januari    15.00 uur tot 16.30 uur Club gr. 6 basisschool  

vrijdag 23 januari     16.30 uur tot 17.45 uur Club gr. 7/8 basisschool  

vrijdag 23 januari    19.30 – 21.00 uur Club VO 1 en 2 

vrijdag 30 januari     18.00 uur tot 21.30 uur Club VO 3 en 4 Youth Alpha 
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OVERIG NIEUWS  
 
 

 

 

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP https://www.hartvoordepolder.nl/ 

 

 

 

############################################################ 

 

Gezamenlijke OLIEBOLLENVERKOOPACTIE en AARDAPPELVERKOOP 

van de NGK en de PKN Marknesse, 

 

• Op 31 dec 2025 zijn er 72 zakken oliebollen door u opgehaald, met dank voor uw   

bestelling. Mede hierdoor is er € 70,-- naar Operatie Mobilisatie  en  € 70,-- naar 

Open Doors overgemaakt.  Groetend; Oliebollen en eind van het jaar weer? 

• De gezamenlijke actie NGK – PKN aardappel verkoop heeft € 145, -- voor 

het jeugdwerk opgeleverd, met dank aan alle “eters” en gevers (giften) en de 

inpakker van de zakken.    
 
 
 
 

 
 

CONTACTGEGEVENS          (Voor overige contactgegevens kijk op www.pknmarknesse.nl) 
Beheerder  :    koster@pknmarknesse.nl             tel. 06-41716868 

Predikant  : ds. J. Duijster  predikant@pknmarknesse.nl  tel. 06 - 47549849 

Pastoraal werker : dhr. G. Doorn  guusdoornsr@hotmail.com            tel. 06 - 14587457 

Kerkenraad  : Scriba Mw. I. Profijt scribaat@pknmarknesse.nl             tel. 06 - 20207191 

Kerkenraad  : voorzitter H. Koopman      tel. 0527 – 201484 

Penningmeester  : mw. M. Beens  penningmeester@pknmarknesse.nl     tel. 06 - 23719578 

Diaconie  :    diaconie@pknmarknesse.nl 

Kerkrentmeesters :    kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl 

BEDANKT 
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