LEV-dienst 25 januari 2026: Kiezen heeft grote gevolgen, niet kiezen
ook!

Welkom

Zingen: Opwekking 464: Wees stil voor het aangezicht van God
Wees stil voor het aangezicht van God

want heilig is de Heer

Aanbid Hem met eerbied en ontzag

en kniel nu voor Hem neer

Die zelf geen zonde kent

en ons genade schenkt

Wees stil voor het aangezicht van God

want heilig is de Heer

Wees stil want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur

Wij staan nu op heilige grond

waar Hij verschijnt met vuur

Een eeuwigdurend licht

straalt van zijn aangezicht

Wees stil want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur

Wees stil want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment

De kracht van de God die vergeeft

en ons genezing brengt

Niets is onmogelijk

voor wie gelooft in Hem

Wees stil want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment

Gebed

Zingen: Lied 162 In het begin lag de aarde verloren
In het begin lag de aarde verloren

In het begin in de duisternis;

God sprak zijn woord en het licht werd geboren,

't licht dat vandaag onze dag nog is.

In het begin zijn de wolken en luchten,

In het begin is de hemel ontstaan.

God sprak zijn woord en de wateren viuchten:
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.

In het begin is de aarde gekomen,
in het begin uit de diepte der zee.
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en graasde het vee.



In het begin zijn de sterren gaan branden,
in het begin kwam de zon en de maan.
Boven het land en de zee en de stranden
wijzen zij wegen en tijden aan.

In het begin kwamen vogels gevlogen,
In het begin werd hun lied al gehoord.
Vissen in 't water, wat leeft op het droge:
God schiep de dieren, elk naar hun soort.

In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te wonen,
Wat was God blij dat de wereld bestond.

Inleiding op het thema

Zingen: Opwekking 609 U bent heilig
U bent heilig (2x), U bent machtig (2x), U bent waardig (2x), eer en ontzag (2x).
Ik wil volgen (2x), ik wil luist’ren (2x), van U houden (2x), iedere dag (2x).

Ik wil zingen (U die Koning bent)
en juichen (en de hoogste Heer)
in aanbidding (U de Machtige)

mij buigen (kwam op aarde neer).
U de Heer (Als Immanuél)

aller heren (God zal met ons zijn)
U mijn God (als het Lam van God)
wil ik eren (zo volmaakt en rein).

Ik wil zingen (U die leven geetft)

en juichen (mij bevrijding bracht)

in aanbidding (en voor eeuwig leeft)
mij buigen (U hebt alle macht).

U de Heer (U de alfa, omega)

aller heren (eens zal ik U zien)

U mijn God (U, mijn Meester, Messias)
wil ik eren (Verlosser en Vriend.)

U bent mijn Vredevorst

en ik leef alleen voor U.

(+ diverse herhalingen)

Eerste dialoog thema

Genesis 1: 27,28

God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem,
mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen:
Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag:



heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren
die op de aarde rondkruipen.

Genesis 2: 8,9

God, de Heer, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de
mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er
aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de
levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.

Genesis 2: 15-18

God de Heer, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover
te waken. Hij hield hem het volgende voor: Van alle bomen in de tuin mag je eten,
maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet,
zul je onherroepelijk sterven.

God de Heer, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor
hem maken die bij hem past.

Genesis 3:1-13

Van alle in het wild levende dieren die God, de Heer, gemaakt had, was de slang het
sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van
geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen
eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God
heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te
raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.

Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de
ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en
kennis zullen hebben van goed en kwaad.

De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust
voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken.
Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar
was, en ook hij at ervan.

Toen gingen hun beide de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom
regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.

Toen de mens en zijn vrouw God, de Heer, in de koelte van de avondwind door de
tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de
Heer, riep de mens: Waar ben je? Hij antwoordde: Ik hoorde u in de tuin en werd
bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.

Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik
je verboden had te eten?

De mens antwoordde: De vrouw die u hebt gemaakt om mij ter zijde te staan, heeft
mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat
gedaan? Vroeg God, de Heer, aan de vrouw. En zij antwoordde: De slang heeft me
misleid en toen heb ik ervan gegeten.

Zingen: Kiezen — Make Some Noise Kids
Ik mag een huisdier kiezen.

Ze hebben heel veel keus.

Een hamster, een labrador

of een vlaamse reus.



Weet je waar ik nu van baal?

Ik kan niet kiezen, ik wil ze allemaal!
We gaan een ijsje halen,

Vanille of framboos,

chocola of caramel.

Dat is toch hopeloos!

Weet je waar ik nu van baal?

Ik kan niet kiezen, ik wil ze allemaal!
Kiezen moet je steeds maar weer.

Dat is moeilijk elke keer

en dan gaat er soms wat mis.

Maar weet je wat echt belangrijk is:
dat je kiest voor Jezus, kies voor Hem.
Dat je kiest voor Jezus, ja, kies voor Hem.
Heé, mag ik je even storen?

Jij mag ook bij Jezus horen.

Kies jij ook voor Hem?

Ja, kies jij ook voor Hem?

Hé, mag ik je even storen?

Jij mag ook bij Jezus horen.

Kies jij ook voor Hem?

Ja, kies jij ook voor Hem?

Yes!

Kiezen moet je steeds maar weer.

Dat is moeilijk elke keer

en dan gaat er soms wat mis.

Maar weet je wat echt belangrijk is:
dat je kiest voor Jezus, kies voor Hem.
Dat je kiest voor Jezus, ja, kies voor Hem.

Kindermoment
Tweede dialoog thema.

Zingen: Als je geen liefde hebt voor elkaar.

Als je geen liefde hebt voor elkaar, vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar, kwaad is niet om te buigen.
Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria (2x).

Als je geen antwoord geeft op verdriet, zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet, worden Gods woorden verbogen.
Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria (2x).

Als je geen oog hebt voor het gemis, als je geen brood weet te delen.
Denk dan aan Jezus die brood en die vis, uit liefde deelde met velen.
Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria (2x).

Als je geen liefde hebt voor elkaar, is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen maak de liefde toch waar: schrijf het op alle wegen.
Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria (2x).



Derde dialoog thema.

Zingen: Aan de maaltijd wordt het stil (opwekking 705)
Aan de maaltijd wordt het stil,

als de Meester knielen wil,

en vol liefde als een knecht

elk apart de voeten wast en zegt:

Dit is wat ik wil dat jullie doen,

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,

dit is wat de wereld ziet van Mij,

als je Mij gaat volgen.

Refrein:

Toon mijn liefde

aan de ander,

dien de ander,

z0 heb ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,

wat er ook gebeurt,

dien de ander,

zo heb ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,

als wij doen wat Jezus wil

en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Refrein.

Terugkoppeling kindermoment
Gebed

Collecte: luisterlied: Christian Verwoerd : “Wat echte liefde is”

Zingen: Eenmaal maakt u alles weer nieuw (opwekking 818)
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.

Eenmaal heelt U iedere wona,

heel de oude wereld verawijnt:

De pijn voorbij.

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.



Eenmaal zal het duidelijk zijn,
alle zorg en wanhoop verdwijnt:
de angst voorbij.

Refrein:

Op die dag, in de hemel,

wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
dan zijn wij bij Jezus

en Klinkt het overwinningslied.

Eenmaal oog in oog met de Heer, Jezus,
kan genade heerlijker zijn?

En U maakt ons anders en nieuw,

op die dag.

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
Eenmaal is het vechten voorbij,

dan zien we uw macht en uw pracht,

op die dag.

Refrein 2x

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?

En U maakt ons anders en nieuw.

Ja, U maakt ons anders en nieuw.

U maakt ons anders en nieuw

op die dag.

Refrein
En klinkt het overwinningslied.

Zegentekst

Aansluitend zingen we elkaar toe: opwekking 602 Vrede van God
Vrede van God, de vrede van God,

de vrede van God zij met jou.

Vrede van Hem, vrede van God,

de vrede van God zij met jou.

In Jezus’ naam, in Jezus’ naam,
in Jezus’ naam geef ik jou:
vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.






