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Thema: “Geloven moeten we maar niet te hemels maken”

Voorganger: ds. Johan Duijster
Organist: Sjaak van Leeuwen
Lector: Marjan Mol

DIENST VAN VOORBEREIDING
Voorbereidende muziek

Welkom door ambtsdrager van dienst
(waarin mededeling wie voorgaat, bloemengroet, stiltemoment, Lied van de opgang en zegenwens
- gem. wordt gevraagd dit lied staande te zingen)

Lied van de opgang - Lied 826

O Christus, woord der eeuwigheid,

dat naar ons uitging in de tijd

en daad werd, mens van hoofd tot voeten,
wij danken U, God die Gij zijt,

dat Gij ons menslijk wilt ontmoeten.

Hoe hadden wij U ooit verstaan,

waart Gij niet tot ons uitgegaan,

o levenswoord van den beginne?

Spreek, woord van vilees en bloed, ons aan,
o Christus, treed ons leven binnen.

Gij werd een mens, maar zonder eer,
die in de wereld geen verweer,

niet heerlijks had voor mensenogen.
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer
geef dat wij U herkennen mogen.

Overdracht aan predikant door ambtsdrager van dienst
Bemoediging en Groet
Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,



als in den beginne,

nu en immer,

en van eeuwigheid tot eeuwigheid,
AMEN.

Inleiding op de dienst

Aanvangspsalm: Psalm 111 vs. 1, 2en 6
Van ganser harte loof ik Hem

in 't midden van Jeruzalem,

de Heer in 't midden der getrouwen.

Groot zijn de daden van de Heer,

Hij doet wie lust heeft aan zijn leer

de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

Zijn doen is louter majesteit,

zijn luister, zijn gerechtigheid

houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.
Genadig en barmhartig is

de Heer, en zijn gedachtenis

eeuwig waar Hij zijn daden stelde.

Van alle wijsheid het begin

is: vrees de Heer met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.

Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

Kyriegebed

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en
begraven,

die is neergedaald in de hel,

op de derde dag opgestaan van de doden,

opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de
almachtige Vader,

vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest,

de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen,

de vergeving van zonden,

de wederopstanding des vleses,

en het eeuwige leven.



Zingen: Daar ruist langs de wolken (HH 326 vs. 1)
Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam

Die hemel en aarde verenigt te zaam

Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart

Hij balsemt de wonden en heelt alle smart

Kent gij kent gij die Naam nog niet

Die Naam draagt mijn Heiland mijn lust en mijn lied.

DIENST VAN HET WOORD
Kindermoment

Schriftlezing(en)

Openbaring 1

[10] Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me
een luide stem, die klonk als een bazuin [11] en die tegen me zei: ‘Schrijf
alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar
Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.’ [12]
Ik draaide me om, om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik
zeven gouden kandelaars, [13] en daartussen iemand die eruitzag als een
mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om
zijn borst. [14] Zijn haar was wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen
waren als een vlammend vuur. [15] Zijn voeten gloeiden als brons in een
oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. [16] In
zijn rechterhand had Hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp,
tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. [17] Toen ik
Hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar Hij legde zijn
rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de
laatste. [18] Ik ben degene die leeft; Ik was dood, maar nu leef Ik, tot in
eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. [19]
Schrijf daarom op wat je gezien hebt: wat er nu is en wat hierna zal
gebeuren.

Matteus 17

Een stem uit de hemel

[1] Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes
met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. [2] Voor hun ogen
veranderde Hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn
kleren werden wit als het licht. [3] Plotseling verschenen aan hen Mozes
en Elia, die met Jezus in gesprek waren. [4] Petrus nam het woord en zei
tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als U wilt zal ik hier drie
tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.” [5] Hij was
nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen, en uit de wolk
klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.
Luister naar Hem!’ [6] Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze
overvallen door een hevige angst en wierpen ze zich ter aarde. [7] Jezus
kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, wees niet bang.” [8] Ze



keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.

[9] Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand
over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is
opgewekt.’ [10] De leerlingen vroegen Hem: ‘Waarom zeggen de
schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen?’ [11] Hij antwoordde: ‘Elia
komt inderdaad en herstelt alles. [12] En Ik zeg jullie dit: Elia is al
gekomen, maar in plaats van hem te erkennen hebben ze met hem
gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun toedoen
moeten lijden.” [13] Toen begrepen de leerlingen dat Hij op Johannes de
Doper doelde.

Zingen: 545

Christus staat in majesteit
door een stralenkrans omgeven
op de berg der heerlijkheid,
licht uit licht en eeuwig leven.
Halleluja.

Mozes en Elia zijn

zijn getuigen, want zij weten:
Hij voltooit de lange lijn

van de wet en de profeten.
Halleluja.

Daarom spreken zij met Hem
van zijn uitgang en zijn lijden
later te Jeruzalem

in de volheid van de tijden.
Halleluja.

Uit de hemel komt een stem
die het visioen komt schragen:
Deze is mijn Zoon; op Hem
rust mijn eeuwig welbehagen.
Halleluja.

Zo wordt God in glans gekend;
Hij, het licht van ons verlangen,
woont niet in een aardse tent,
maar op onze lofgezangen.
Halleluja.

Gebed

Verkondiging

Antwoordlied - Ik heb de vaste grond gevonden (HH 345)
Ik heb de vaste grond gevonden

waarin mijn anker eeuwig hecht



de dood van Christus voor de zonden
van eeuwigheid als grond gelegd

Die grond zal onverwrikt bestaan

als aard’ en hemel ondergaan

Daarop wil ik gelovig bouwen
getroost, wat mij ook wedervaart
mij aan Gods vaderhart vertrouwen
wanneer mijn zonde mij bezwaart
Steeds vind ik daar opnieuw bereid
oneindige barmhartigheid

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Collecte

Gebeden

- Dankgebeden
- Voorbeden

- In stilte

- Onze Vader

Slotlied - Lied 519

Gij die de ster van David zijt

en wijzen roept en dwazen leidt,
Gij hebt in duister U gewaagd

en naar de rechte weg gevraagd.

Gij die de Heer zijt en de Geest
die van de aanvang is geweest,
Gij hebt U onderworpen aan

de letter van ons voortbestaan.

Gij die de zin der schriften zijt,
Gods woord in alle eeuwigheid,

Gij hebt gehoorzaamheid geleerd,
een vuur van hoop heeft U verteerd.

O Zoon van God, ons aller hoofd,
gelijk een kind hebt Gij geloofd
en als een minnaar liefgehad
Jeruzalem uw moederstad.
Wegzending en Zegen

Uitleidend orgelspel



