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EREDIENSTEN 
   

21 december 09.30 uur Ds. J. Duijster                         4e Advent 

   collecte : 1e Wilde Ganzen; 2e kerk  
   "deur"collecte :  onderhoud gebouwen 

   organist  Mw. C. v.d. Berg 

   koster : Fam. van 't Zet 

   gastheer / gastvrouw : Mw. P. Metselaar 
      

24 december 17.00 uur Kinderkerstfeest 

 Voor alle kinderen en ook  

 verder is iedereen welkom. 
      

 

 

 

 
25 december 10.00 uur Ds. J. Duijster    Kerst 

   collecte : 1e Kinderen in de knel; 2e kerk 

   "deur"collecte : onderhoud gebouwen 

   organist : Sj. van Leeuwen 
   koster : Fam. Harsevoort 

   gastheer / gastvrouw : Mw. I. Bakkeren 

      

28 december 09.30 uur Ds. W. Terlouw    Laatste dienst in 2025 
   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte : onderhoud gebouwen 

   organist : Sj. van Leeuwen 

   koster : Fam. Sterk 
   gastheer / gastvrouw : Mw. D. Pongers 

      

4 januari 09.30 uur Ds. J. Duister    Eerste dienst in 2026 

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte : onderhoud gebouwen 
   organist : H. Haasjes 

   koster : Fam. Doevendans 

   gastheer / gastvrouw : Mw. A. Stormink 

      
11 januari 09.30 uur Ds. C. Aalbersberg   

   collecte : 1e Kerk in Actie; Oekraïne; 2e kerk 

   "deur"collecte : onderhoud gebouwen 

   organist : Mw. C. v.d. Berg 
   koster : Fam. van ‘t Zet 

   gastheer / gastvrouw : Mw. J. de Lange-van Butselaar 

  beeld&geluid : P. Stoffels en J. Eertink 

 

Ga naar www.pknmarknesse.nl voor diensten, liturgie en Kerkdienst-gemist. 
 

mailto:inenronddekerk@pknmarknesse.nl
http://www.pknmarknesse.nl/
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BLOEMENGROET 

 

De bloemen van zondag 21 december gaan met een hartelijke groet  

naar mw. F de Haan- Crans, Dotterbloem 18 
 

De bloemen op eerste kerstdag gaan met een hartelijke groet naar Fam. Duijster. 

 

De bloemen van zondag 28 december gaan met een hartelijke groet  
naar Mw. Algera-Draaijer, Bosboom 32 

 

De bloemen van zondag 4 januari gaan met een hartelijke groet  

naar Mw. Westerweele- Schuitema, Noordeinde 13 

 
De bloemen van zondag 11 januari gaan met een hartelijke groet  

naar Mw A van Benthem- Dekker, Markehof. 

 

 
BIJ DE DIENSTEN 
 

Zondag 21 december - 4de zondag van Advent 

Het licht neemt toe. Vier kaarsen gaan branden. Het donkerpaars van de bloemschikking verkleurt naar 

lichtpaars. En voordat de engelen de hemel zullen verlichten, vindt in een droom van Jozef een derde 
ontmoeting met een engel plaats. De droom is Een welkome droom. Zo heb ik het thema voor de 

dienst bij de lezing uit Matteüs 1 maar genoemd. Want Jozef worstelt met zichzelf en met de situatie. 

Bijzonder is dat de engel hem zegt dat God in Jezus bij ons is. Lichter gaat het niet worden.   

 
Kerstavond 24 december - Kinderkerstfeest 

Om 17.00 uur zal er dit jaar een oecumenische kinderkerstfeestviering zijn. Prachtig dat dit door de 

gezamenlijke kerken geïnitieerd is.  

 

Kerstmis 25 december  
Kerstfeest is voor mij het mooiste kerkelijke hoogfeest. Daar ben ik al regelmatig kritisch op 

aangesproken. Want dat zou toch Pasen moeten zijn. Maar dan is altijd mijn reactie: ‘Zonder Kerstfeest 

wordt het nooit Pasen’. Voordat ik ging schrijven voor deze Nieuwsbrief, heb ik eerst de liturgie voor de 

dienst op 1ste Kerstdag gemaakt. En dan voel ik hoe het begint te kriebelen en tintelen. Het blijft mij 
verbazen en doet mij verwonderen dat God ervoor kiest om in Jezus naar ons toe te komen. Als 

kwetsbaar mensenkind. Wat mij in het verlengde daarvan ook verbaasd is dat, hoewel Hij vrede op 

aarde brengt, omdat Hij in mensen een welbehagen heeft, het maar geen vrede wil worden. Daarom 

heb ik bij de lezing van het Kerstevangelie uit Lucas 2 gekozen voor het thema: Vrede op aarde. In de 
dienst zal er ook een kinderverhaal zijn.  

 

Zondag 28 december - 1ste zondag na het Christusfeest 

In de eredienst op deze zondag gaat ds. W. Terlouw voor. Het is in dit jaar de laatste eredienst. 
Daarmee is het dus al een beetje ‘Oudejaarsdag’.    

 

Zondag 4 januari - 2de zondag na het Christusfeest 

Als de eredienst op 28 december een beetje Oudejaarsdag was, dan is de eredienst op deze zondag 

nog een beetje Nieuwjaarsdag. Ik heb nog niet nagedacht over een lezing en een passend thema 
daarbij. De Geest zal het ons leren.  

 

Van harte welkom in de erediensten.  

 

 
BIJ DE TIJD 

Van verwachten naar ontvangen 

We staan op een keerpunt. Achter ons ligt wat we achter (ons) moeten laten. Voor ons ligt wat we niet 

kennen. Nader beschouwd geldt dat voor elke dag. Maar met advent dient zich dat heel concreet aan. 
Advent is een tijdsgewricht. Een tijdsruimte waarin gebeurtenissen een keer nemen. Geen ommekeer, 

niet terug naar wat was, maar een wending. Een verandering. Het is als met de wind. Die kan zomaar 

van richting en in sterkte veranderen. Hij kan het blad aan de boom ritselend doen fluisteren. Maar hij 
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kan ook plotseling de pannen van het dak gieren. Hij kan warm uit het zuiden blazen. Maar hij kan ook 
zomaar koud uit het oosten briesen. Zo waait en wendt hij niet alleen, zo draait en keert hij ook het 

leven. Al naar gelang kleden we ons warm of luchtig. Al naar gelang zaaien en maaien wij en brengen 

bijeen in schuren. Al naar gelang bouwen wij op of breken wij af.  

 Advent is een tijdsgewricht. Gebeurtenissen gaan een keer nemen. Geen ommekeer, niet terug 
naar wat was, maar een wending. Een verandering. De Geest van God, die zweefde op de oervloed, 

verandert van richting. Gaat uit de maagdelijke onmogelijkheid leven voortbrengen. Gaat in het 

zwakke haar sterkte leggen. Gaat blinden de ogen openen voor wat geen oog heeft gezien. Gaat doven 

doen horen wat door stommen van de daken zal worden geschreeuwd. Gaat in een mens waaien tot 
een nieuw zijn. Gaat zich verdelen in tongen van vuur. Al naar gelang haar gaven zullen wij leven. Al 

naar gelang haar gaven zullen wij werken.  

 In dat tijdsgewricht staan wij. Dat is de letterlijke betekenis van het woord interesse. Afgeleid 

van het Latijnse inter-esse, dat ‘tussen zijn’, er tussenin zijn betekent. Dat wil zeggen, we nemen er 
aan deel. Interest! Het is van belang dat we er aan deel nemen. Omdat God met deze wereld Zijn weg 

gaat. Omdat Hij zegt: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Gezien bij wat achter ons ligt en achter moeten 

laten, hebben wij daar alle belang bij. Daarom mag advent onze interesse wekken op wat komen gaat. 

Op Wie komen gaat!  

 Wat niemand verwacht is namelijk dat ‘Wie' komt de bepalende factor wordt. De belichaming 
zelf van inter-esse. Of, zoals Johannes zegt, het vleesgeworden Woord van God. Hij komt tussen ons 

in. ‘Ons’ wil zeggen, tussen God en mensen. Zijn inter-esse is een uniek, een goddelijk zijn tussen God 

en mensen. Zoon van God en zoon van mensen. Zijn inter-esse is meer dan alleen dat. Hij zal zijn 

nobiscum Deus, Immanuel, God met ons. Tussen alle verdeeldheid in staat hij, klein, klein kribbekind.  
 

Johan Duijster – vdm 

 

 
VAN DE KERKENRAAD  
 

AANVULLING BERICHTGEVING van Ds. Johan Duijster 

Op zondag 7 december heeft Ds. Johan Duijster de gemeente geïnformeerd over zijn 

vertrek bij PG Emmeloord. Elders in deze nieuwsbrief kunt u de berichtgeving lezen. 
In aanvulling op dat bericht heeft de voorzitter van de kerkenraad, Harry Koopman, 

het volgende meegedeeld op 7 december 2025: 

” Misschien denkt u, wat valt er nog te zeggen. Allereerst wil ik namens de kerkenraad meedelen dat wij 

blij en verheugd zijn dat jij, Johan Duijster, je nog steeds  geroepen voelt om de Protestantse Gemeente 
Marknesse te blijven dienen. Daarnaast wil ik toch ook nog benadrukken dat er indertijd een gezamenlijke 

beroepingscommissie vanuit de PG Emmeloord en PG Marknesse was, die toen tot een beroep op jouw 

zijn gekomen. Dat had zonder deze samenwerking niet  gekund. Wij willen  dat contact en die 

samenwerking blijven onderhouden met PG Emmeloord evenals met andere samenwerkingsverbanden 
in het dorp en in de polder. Hierbij wil ik in dit geheel zeggen dat we ook blij zijn met de inzet  van Guus 

Doorn, in met name de Markehof.  

In Christus verbonden en vertrouwend verder gaan”. 

 

Liturgie in onze Eredienst 
Ruim twee jaar heeft de (tijdelijke) werkgroep Eredienst & Liturgie nagedacht over en gewerkt aan een 

liturgie die past bij de geloofsidentiteit van onze protestantse gemeente. De uitkomst daarvan is 

voorgelegd aan de kerkenraad. Na enkele aanpassingen is de liturgie besproken en toegelicht door ds. 

Johan Duijster tijdens de gemeenteavond op 5 november jl. Zoals u gemerkt hebt, zijn enkele voorstellen 
al ingevoerd. Wij zullen de gehele liturgie later nog een keer uitwerken op een bewaardocument dat ter 

zijner tijd verstuurd zal worden via de Nieuwsbrief. Ook gastpredikanten zullen deze voorgestelde liturgie 

krijgen, zodat die herkenbaar aanwezig is, ook als een gastvoorganger voorgaat.  

 
Open Deur 

De speciale Kersteditie van het Maandblad Open Deur wordt deze week bij u/jou bezorgd. 

Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus. In kwetsbaarheid en eenvoud kwam Hij ter wereld, heel 

gewoon. En toch ook heel bijzonder – zo krijgen de herders te horen dat Hij de beloofde Messias is. Met 

de komst van Jezus wordt het onmogelijke mogelijk. Goed nieuws betekent: onstuitbaar, zoals een kind 
geboren wordt, doorbreekt Gods licht de duisternis. In het kerstnummer van Open Deur vertelt één van 

de herders zijn verhaal. En we lezen over het belang van naamgeving: zonder naam geen identiteit. We 

laten ons meevoeren door eeuwenoude kunst, en ervaren hoe verbondenheid met God tot stand komt 

via een geboorte-icoon. Verder laten we ons inspireren door gedichten, korte teksten, liederen en een 
vrije vertelling.   
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Samenwerking RKK en NGK 
Zoals al eerder meegedeeld is er samenwerking tussen onze gemeente en de gemeente van de Ned. 

Geref. Kerk “De Bron” en de RK-parochie H. Ireneus. Daarbij wordt vooral gekeken naar wat samen 

gedaan kan worden, zonder dat er sprake is van moeten. Gezamenlijk jeugdwerk, koffie met een oortje, 

aardappelactie voor het gezamenlijk jeugdwerk, oliebollenactie en Kinderkerstfeest op 24 december om 
17.00 uur in onze kerk, waarbij iedereen van harte welkom is, zijn activiteiten i.h.k.v. deze 

samenwerking. In 2026 gaan we in het kader van deze samenwerking in ieder geval ook 1 of 2 

oecumenische diensten organiseren. Zodra er meer details bekend zijn zullen we daarover informeren. 

Mocht u/jij willen helpen bij het organiseren van deze oecumenische diensten, meld je dan even bij de 
scriba, Irma Profijt-Doorlag, 06-20207191 

 

Johan Marijs in het zonnetje gezet   

Op zondag 14 december, is na afloop van de LEV-dienst, namens de kerkenraad het boek “ Getuigen van 
Jezus” overhandigd aan Johan Marijs als blijk van waardering en dankbaarheid voor 40 jaar betrokken 

zijn bij jeugd en jongeren van onze gemeente.  

 

Wijkindeling 

Op de website staat de wijkindeling (verdeling van straten en wegen)  van onze gemeente.  
Wijk 1- Klaas de Lange (0527-203270) en Colinda Dam-de Lange (06-21654890) 

Wijk 2 Greetje Jensma-Postma (06-37289878) 

Wijk 3 Herbien Marijs- v.d. Vegte (06-47567147) 

 
Ten slotte 

Heeft u/heb jij ten aanzien van alles wat er gaande is in onze gemeente, vragen, suggesties, zaken waar 

u/jij mee zit, die vreugde geven of die zorgen oproepen, blijf er dan niet mee rond lopen, maar zoek 

contact met uw wijkouderling of predikant. Of  bel met de voorzitter of de scriba. 
 

 

Eén ster      maakt de lucht minder dreigend 

Eén kaars   maakt de nacht minder zwart  

Eén hand    maakt de weg minder eenzaam 
Eén stem    maakt de dag minder stil 

Eén vonk     kan een begin van nieuw vuur zijn 

Eén noot     het begin van een lid 

Eén kind     het begin van een toekomst 
 

 

 

Namens de kerkenraad,   
Irma Profijt-Doorlag, scriba, 06-20207191 

 

 

 

 
PASTORAAT 
 

In de vorige Nieuwsbrief hadden we de namen van de mensen die we missen moeten opgenomen 

staan. Door omstandigheden is dat niet gelukt. Daarom noemen wij nu de namen van hen die ons 
afgelopen jaar zijn voorgegaan en die we genoemd hebben op de laatste zondag van het kerkelijk 

jaar. 

 

Op 30 oktober 2024 overleed : Angenieta Henderika Dussel-Oosterhof in de leeftijd van 91 jaar 

Op 14 november 2024 overleed : Jan Tuinstra in de leeftijd van 78 jaar 
Op 22 november 2024 overleed : Wupke Dietsers-Westendorp in de leeftijd van 87 jaar 

Op 6 december 2024 overleed : Goitske van ’t Zet-Jacobi in de leeftijd van 89 jaar 

Op 8 januari 2025 overleed  : Jacobje Jonkers-Dolsma in de leeftijd van 82 jaar 

Op 20 februari 2025 overleed : Jan Roelof de Lange in de leeftijd van 76 jaar 
Op 2 mei 2025 overleed  : Femmechien Mulder - Timmerman in de leeftijd van 100 jaar 

 

Op 25 mei 2025 overleed : Antje Otten-de Jong Pen in de leeftijd van 75 jaar 

Op 23 juni 2025 overleed : Sipke Koopmans in de leeftijd van 80 jaar.  
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Op 2 juli 2025 overleed : Pieternella Matthijsse-Marijs in de leeftijd van 85 jaar  
Op 5 juli 2025 overleed : Pietje de Vries-van der Spoel in de leeftijd van 87 jaar 

Op 9 juli 2025 overleed : Hessel de Vries in de leeftijd van 89 jaar.  

Op 20 aug. 2025 overleed : Tjibbe Kloosterman in de leeftijd van 89 jaar 

Op 24 aug. 2025 overleed : Gerda Johanna Kersjes - Lubbers in de leeftijd van 91 jaar 
Op 7 oktober 2025 overleed: Jan Wilko Smid in de leeftijd van 67 jaar 

 

VERHUIZING 

Mevrouw Jannie Baarda - Visserman is verhuisd van Laagzijde 38, naar Genemuidenstraat 4,  
8304 GC, Emmeloord (Talma Hof). Zij blijft in Marknesse voorkeurslid.  

 

 
BERICHTGEVING 

 
Op zondag 7 december heb ik in de PG-Emmeloord laten meedelen dat ik vanaf januari mijn 

bediening voor 50% van mijn werktijd voort zal zetten in de Gereformeerde kerk van Genemuiden, 

die mij zal aanstellen voor het verrichten van structurele hulpdiensten. De verbintenis aldaar zal 

plaats vinden op zondag 18 januari. De dienst waarin ik afscheid neem van de PG-Emmeloord staat 
vooralsnog op zondag 25 januari.  

De kern van mijn beweegredenen ligt vooral in mijzelf, en in hoe ik mijzelf versta in het ambt en in 

het geroepen zijn. De keuze om van de PG-Emmeloord losgemaakt te worden is eerst en vooral 

een hele praktische. De PG-Emmeloord is gezegend met een goed functionerend team van pastores. 
In een goede mix van jongere en oudere pastores. De PG-Marknesse heeft een iets andere 

constructie en is daardoor ook kwantitatief minder bezet. Om dan in Marknesse te blijven ligt 

praktisch meer voor de hand. Daarnaast blijf ik hier ook van harte. Het is nog anderhalf jaar tot 

mijn pensionering. Die tijd zullen we ook nodig hebben om voorbereid te zijn op hoe we dan verder 

kunnen gaan. Daar denk ik graag in mee en daar werk ik graag aan mee. Dit alles zo de HEER het 
wil en wij leven.  

 

Johan Duijster - vdm 

 

 
DIACONIE  
 

Zo tegen het einde van het jaar kan eenieder de balans weer opmaken. Dit kan voor de zaak zijn 

maar ook privé. Helaas kan een jaar wel eens zeer ongelukkig uitvallen. Wij hopen dat u/jij dan de 
goede mensen om u heen heeft, waar je genoeg steun aan kunt hebben. Het is voor de diaconie 

c.q. kerk wel eens moeilijk om alles te weten. Soms willen mensen hun problemen niet op straat. 

Als het nodig is, laat u horen! 

Naast de gebeurtenissen dichtbij hebben wij ook te maken met allerlei toestanden in de wereld. 
Daar zijn veel mensen de dupe van. Wij zijn blij dat nog veel mensen aan het werk van de diaconie 

denken. Wij zijn u daar dankbaar voor. Zonder uw financiële ondersteuning houdt de fysieke steun 

gauw op. Om Ds. Visser zijn woorden te gebruiken: '' Blijf bidden, maar vergeet niet te werken". 

 
Wij hebben als PKN-kerk dit jaar op een andere manier Dorcas geprobeerd te helpen. Wij hadden 

flyers in de ontmoetingsruimte gelegd. U heeft met elkaar het geweldige bedrag van ruim  

€ 1.300,00 opgebracht.  Hartelijk dank hiervoor. 

 

Ook aan het einde van dit jaar willen wij als kerk weer aan de 75+ mensen van onze gemeente 
denken. Dit jaar willen wij hen verrassen met een andere "dag in, dag uit" uit boekje. Namelijk 

Immanuel. Als u oplet zult u zien dat Ds. Johan Duijster daar ook 2 periodes van gevuld heeft. 

 

Wij proberen volgend jaar eind januari de landelijke actie te ondersteunen t.b.v. de voedselbanken. 
Wij hopen u hiervan t.z.t. verder van op de hoogte te brengen. 

 

Gods Zegen toegewenst, 

De diaconie   
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 
Nieuwe gordijnen  

In zaal 2 van onze kerk zijn nieuwe vitrages gekomen. Deze waren echt aan vervanging toe. 

Wij waren aangenaam verrast met een gift voor dit doel vanuit de nabestaanden van overleden 
gemeenteleden. Hartelijke dank! 

 

Kerkbalans 2025/2026 

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor Actie Kerkbalans 2026. Maar financieel vraagt 
ook 2025 nog aandacht. Helpt u ons mee door zelf na te kijken of u uw toezegging al heeft voldaan? 

En wilt u nog een bijdrage geven uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar. Dat kan door zelf een 

bedrag over te maken op NL23 RABO 0346526515 t.n.v. Protestantse Gemeente Marknesse 

 

 
 

AGENDA  

 

Elke dinsdag van 18.30 – 19.30 uur    BIDSTOND  
Ineke Bos 06-34157882 Truida Geerts 06-12843837 

 

woensdag 17 december    SAMEN ETEN Ontmoetingsruimte 17.30 uur 

 
zaterdag 20 december   Inzameling HULP AAN HONGARIJE   

 

maandag 22 december   KOFFIE “met een oortje”  

      Ontmoetingsruimte om 10.00 uur 

   
 

woensdag 24 december   KINDERKERSTFEEST (RKK-NGK-PKN) 

      17.00 uur 

 
      JEUGDCLUBS 

dinsdag 6 januari    15.00 uur tot 16.30 uur Club gr. 6 basisschool  

vrijdag 9 januari     16.30 uur tot 17.45 uur Club gr. 7/8 basisschool  

vrijdag 9 januari    19.30 – 21.00 uur Club VO 1 en 2 
vrijdag 16 januari     18.00 uur tot 21.30 uur Club VO 3 en 4 Youth Alpha 

 

 

GEZAMENLIJKE OLIEBOLLENACTIE van PKN en NGK  
Bestellen voor 24 december 2025 via oliebolpkn@gmail.com  

of WhatsApp 0620429896 of WhatsApp  0621543747 

Ophalen 31 december 11.00 uur – 12.00 uur bij PKN 

 

 

 
 

OVERIG NIEUWS 

 

Beste mensen, 
Graag wil ik iedereen bedanken 

voor de gebeden, de bloemen, 

kaarten en alle aandacht tijdens 

de onderzoeken en na de operatie. 
Het gaat nu wonderbaarlijk goed, 

maar ik moet het nog wat rustig 

aan doen. Dank, dank voor alles! 

 
Groeten Minke Tuinstra- Visser 

 

 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor 

de gebeden, bloemen en kaarten 

tijdens en na mijn verblijf in Nieuw 

Clarenberg. Alle medeleven is 
hartverwarmend. Ik wens jullie allen 

gezegende kerstdagen en een gezond 

nieuwjaar. 

 
Geke Bijland - Weidenaar 

 

mailto:oliebolpkn@gmail.com
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********************************************************************************** 

Gezamenlijke OLIEBOLLENVERKOOPACTIE van de NGK en de PKN Marknesse, 

 

Oliebollen verkoop, op bestelling! 
Ook dit jaar is er weer een oliebollenverkoop voor het goede doel.  

De goede doelen zijn: Operatie Mobilisatie  en Open Doors !  
Een zak van 9 oliebollen met of zonder krenten kost € 7,50. 

U kunt uw bestelling mailen naar: oliebolpkn@gmail.com of via WhatsApp op nr. 0620429896 of 
WhatsApp 0621543747.  U kunt bestellen tot 24 december.  

Wanneer u het goede doel wilt steunen, dan kunt u vooraf betalen door aantal zakken x € 7,--  over te 

maken naar het rekeningnummer:NL23RABO0346526515 t.n.v. PKN Marknesse  

met de volgende omschrijving: Oliebollen.   
 

Bij het bestellen zowel per mail als ook via 06 nummer het volgende vermelden:  

- Naam + straat.  ( Eventueel brengen ) 

- Telefoonnummer  

- … Zakken met krenten/rozijnen  
- … Zakken zonder  

 

Bestelde Oliebollen ophalen op woensdag 31 december 2025 tussen 11.00 en 12:00 uur  

in de Schutsluis. Als dit niet lukt kunnen we ze ook bij u thuis bezorgen. Dit er dan bij vermelden. 
    

Oliebollen – Ja, gelijk bestellen !!!!!! 

 

 

 
 

CONTACTGEGEVENS          (Voor overige contactgegevens kijk op www.pknmarknesse.nl) 
Beheerder  :    koster@pknmarknesse.nl             tel. 06-41716868 

Predikant  : ds. J. Duijster  predikant@pknmarknesse.nl  tel. 06 - 47549849 
Pastoraal werker : dhr. G. Doorn  guusdoornsr@hotmail.com            tel. 06 - 14587457 

Kerkenraad  : Scriba Mw. I. Profijt scribaat@pknmarknesse.nl             tel. 06 - 20207191 

Kerkenraad  : voorzitter H. Koopman      tel. 0527 – 201484 

Penningmeester  : mw. M. Beens  penningmeester@pknmarknesse.nl     tel. 06 - 23719578 

Diaconie  :    diaconie@pknmarknesse.nl 
Kerkrentmeesters :    kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl 

 

 

 

 

 

Adventsconcert van Cantemus 
Dominum 

 

Bezoek het Adventsconcert van ons koor. Laat 

u op zaterdag 20 december vergezeld van de 
zuivere vlam meenemen door de duisternis 

naar het licht. Luister naar onze liederen; 

naar solozang door meerdere koorleden; naar 

Nienke van Leijden op de harp; naar Harry 

Haasjes op het orgel en naar de door Wiemer 
Haagsma voorgelezen teksten. 

Het belooft een mooie en afwisselende tocht 

te worden onder leiding van onze dirigente Co 

Jongsma-Hoekstra;  dus kom, luister en doe 
mee met de samenzang. 

Datum: zaterdag 20 december 2025. 

Aanvang: 20.00 uur.  

Plaats: PKN-kerk Marknesse, Sluis 3. Toegang 
vrij (wel is er een collecte bij de uitgang) 
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