
 

	  

25 december 2025, 09.30 uur, 1ste Kerstdag   
	  
Thema: “Vrede op aarde” 

Voorganger: ds. Johan Duijster 
Organist: Sjaak van Leeuwen  
Blaasensemble  

DIENST VAN VOORBEREIDING 

Voorbereidende muziek 

Welkom door ambtsdrager van dienst  
(waarin mededeling wie voorgaat, bloemengroet, stiltemoment, Lied van de opgang en zegenwens - gem. wordt 
gevraagd dit lied staande te zingen)  

Samenzang: Lied 477 vs. 1, 2 en 3 (zo mogelijk staande in 
verbondenheid met alle mensen van Gods welbehagen) 
Adeste fideles, laeti, triumphantes: 
Venite, venite in Bethleem: 
Natum videte Regem Angelorum: 
Venite, adoremus, 
Venite, adoremus, 
Venite, adoremus Dominum. 

Sing, choirs of angels 
Sing in exultation 
Oh, come, oh come 
ye to Bethlehem 
Come and behold Him 
Born the King of Angels 
O come, let us adore Him 
O come, let us adore Him 
O come, let us adore Him 



Christ the Lord 

O kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefde in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 

Overdracht aan predikant door ambtsdrager van dienst 

Bemoediging en Groet 

Groot Gloria: Lied 487 vs. 1 en 2 
Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria  
in excelsis Deo. 
Gloria  
in excelsis Deo. 

Eer zij God die onze Vader 
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria  
in excelsis Deo. 
Gloria  
in excelsis Deo. 

Inleiding op de dienst en toelichting op liturgische schikking 

Gebed 

Psalm bij Kerstmis: Psalm 98 vs. 1 en 3 
Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 



Laat heel de aarde een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 

Verhaal: De vier kaarsen 

Zingen: Jezus zegt dat Hij (Evangelische Liedbundel 454) 
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht 
en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’ 
jij in uw klein hoekje en ik in ’t mijn 

Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet 
of het helder licht geeft of ook bijna niet 
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn 
jij in uw klein hoekje en ik in ’t mijn 

Jezus zegt ons ook dat ’t zo donker is 
overal op aarde zond’ en droefenis 
laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn 
jij in uw klein hoekje en ik in ’t mijn 

DIENST VAN HET WOORD 

Welkom - de stal compleet 

Projectlied https://vimeo.com/1129847395 

Schriftlezing(en) - Bijbel in Gewone Taal 
Lucas 2 
De geboorte van Jezus 

Jozef en Maria gaan naar Betlehem 
[1] In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij 
wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. [2] Het was de 
eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie 
Syrië bestuurde. [3] Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn 
familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis. 
[4-5] Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar 
Betlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David 
kwam uit Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria 

https://vimeo.com/1129847395


zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger. 

Jezus wordt geboren 
[6] Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. [7] 
Het was Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, 
en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen 
nergens plaats om te slapen. 

Herders horen het goede nieuws 
[8] Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten 
buiten op hun schapen. 
[9] Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God 
straalde om hen heen. De herders werden bang. [10] Maar de engel zei: 
‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele 
volk zal daar blij mee zijn. [11] Vandaag is jullie redder geboren: Christus, 
de Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van David. [12] En zo kunnen 
jullie hem herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een doek 
gewikkeld.’ 
[13] En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden 
God en zeiden: [14] ‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde 
voor de mensen van wie God houdt.’ 

De herders gaan naar Betlehem 
[15] Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden 
tegen elkaar: ‘Kom, we gaan naar Betlehem. Want God heeft ons verteld 
wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken.’ 
[16] Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en 
in een voerbak lag het kind. [17] Toen de herders het kind zagen, 
vertelden ze wat de engel over hem gezegd had. [18] Iedereen die het 
hoorde, was verbaasd over het verhaal van de herders. [19] Maria 
probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de 
herders gezegd hadden. 
[20] De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en 
dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was 
precies zoals de engel gezegd had. 

Zingen: Lied 482 vs. 1 en 3 
Er is uit ’s werelds duistere wolken 
een groot licht stralend opgegaan – 
wie wonen in het diepste donker, 
zij zullen in het zonlicht staan. 
Glorie aan God, de overwinning 
is ongekend, de vreugde groot; 
de aarde jubelt – hoor ons zingen: 
wij delen in een rijke oogst! 



Godlof, een kind is ons geboren, 
een held zal onze koning zijn, 
die raadsman, God-met-ons zal heten – 
die zoon zal ons tot vader zijn! 
Vorst die met vrede ons wil kronen 
van nu af tot in eeuwigheid, 
de Eeuwige zal hem doen tronen 
op recht en op gerechtigheid. 

Gebed 

Verkondiging met thema: Vrede op aarde  

We luisteren en kijken naar: I Heard The Bells On Christmas Day 

Samenzang: Ere zij God (zo mogelijk staande) 
Ere zij God 
Ere zij God 
In de hoge, in de hoge, in de hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen een welbehagen. 

Ere zij God in de hoge 
Ere zij God in de hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen, in de mensen een welbehagen 
In de mensen een welbehagen, een welbehagen 

Ere zij God 
Ere zij God 
In de hoge, in de hoge, in de hoge 
Vrede op aarde 
Vrede op aarde 
In de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 

Collecte 

Gebeden 
- Dankgebeden 
- Voorbeden 
- In stilte 
- Onze Vader 



Slotlied: Lied 483 
Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
Die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 

Hulploos Kind, heilig Kind, 
Dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 

Stille nacht, heilige nacht! 
Vreed’ en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 

Wegzending en Zegen 

Uitleidend orgelspel


