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Thema: “Een welkome droom” 

Voorganger: ds. Johan Duijster 
Organist: Corry van den Berg  

DIENST VAN VOORBEREIDING 

Voorbereidende muziek 

Welkom door ambtsdrager van dienst  
(waarin mededeling wie voorgaat, bloemengroet, stiltemoment, Lied van de opgang en zegenwens - gem. wordt 
gevraagd dit lied staande te zingen)  

Lied van de opgang - Wijs mij de weg naar Betlehem (HH 159 vs. 1 & 2  
Wijs mij de weg naar Betlehem, 
het lijkt zo eindeloos ver. 
In deze nacht hoor ik een stem, 
zie ik een licht, een ster. 
Vertel mij dan tot wie ik ga 
een koning, kwetsbaar klein, 
die wacht tot ik naar binnen ga 
om dicht bij Hem te zijn. 

Wijs mij de weg naar Betlehem, 
mijn koning tegemoet. 
Als nergens anders plaats meer is, 
leid mij dan naar U toe. 
Toon mij hoe U verlosser bent 
als koning, zonder kroon. 
U heeft uw rijkdom afgelegd 
zo bent U Mensenzoon. 

Overdracht aan predikant door ambtsdrager van dienst 

Bemoediging en Groet 

Inleiding op de dienst en toelichting op liturgische schikking 

Aanvangspsalm: Psalm 145 vs. 1 & 5 
O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal, 



ik wil uw naam verheffen boven al. 
Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 
ik zegen U voor eeuwig en altijd. 
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondelijk wezen. 
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 

Zie, aller ogen zijn op U gericht, 
Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht. 
Gij opent uwe hand, en al wat leeft  
vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft. 
Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen, 
in al zijn daden is Hij ons genegen. 
Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming; 
wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming. 

Gebed 

Woord om uit te leven 

Zingen: Lied 313 vs. 5 
O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luist´ren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
’t woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer’, 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 

DIENST VAN HET WOORD 

Kindermoment 

Projectlied https://vimeo.com/1129847395 

Schriftlezing(en) 
Matteüs 1 
[18] De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria 
al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze 
zwanger te zijn door de heilige Geest. [19] Haar man Jozef, die een 
rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht 
erover haar in stilte te verstoten. [20] Toen hij dit overwoog, verscheen 
hem in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, 

https://vimeo.com/1129847395


wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze 
draagt is verwekt door de heilige Geest. [21] Ze zal een zoon baren. Geef 
Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 
[22] Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monde 
van de profeet door de Heer is gezegd: [23] ‘De maagd zal zwanger zijn 
en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven,’ wat in 
onze taal betekent: ‘God is met ons’. [24] Jozef werd wakker en deed wat 
de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam zijn vrouw bij zich… 

Zingen: Gezang 1 vs. 1 en 4 (Hb. ’38) 
Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
O, 's werelds hoogst verlangen, 
des sterv'lings zaligst goed? 
Dat ons Uw Geest verlichte! 
Houd zelf de fakkel bij, 
die, Heer', ons onderrichte, 
wat U behaag'lijk zij! 

'k Lag machteloos gebonden: 
Gij komt en maakt mij vrij! 
Ik was bevlekt met zonden: 
Gij komt en reinigt mij! 
Het leven was mij sterven, 
tot Gij mij op deed staan. 
Gij doet mij schatten erven, 
die nimmermeer vergaan. 

Gebed 

Verkondiging met thema: een welkome droom 

Zingen: Lied 259 
Zend ons een engel in de nacht 
als alles ons een raadsel is, 
als ons de zekerheid en kracht 
ontvallen in de duisternis. 

Zend ons een engel ieder uur 
dat ons ontvoert van U vandaan, 
wanneer wij voor de blinde muur 
van uw geheime plannen staan. 

Zend ons een engel met uw licht 
in onze slaap, de metgezel 
die troost brengt met het vergezicht 
van God met ons, Emmanuel. 



Zend ons in hem de zekerheid 
dat U ons zelf bezoeken zult 
en bij ons wonen in uw tijd, 
en leer ons wachten met geduld. 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 

Collecte 

Gebeden 
- Dankgebeden 
- Voorbeden 
- In stilte 
- Onze Vader 

Slotlied - Gaudete  
https://www.youtube.com/watch?v=tHlJ3uxfPoc  

Wegzending en Zegen 

Uitleidend orgelspel

https://www.youtube.com/watch?v=tHlJ3uxfPoc

