
 
 

NIEUWSBRIEF 

IN EN ROND DE KERK Nr. 47 – 6 november 2025 
Inleveren kopij: tot 20.00 uur op de hieronder genoemde data! 

inenronddekerk@pknmarknesse.nl 

Redactie Feikje den Bakker, Wubby van der Horst en Nelleke Nikkels 
Coördinator: Irma Profijt 

 

Inleverdata Nieuwsbrief 48 = 24 november       Nieuwsbrief 49 = 15 december 
 

EREDIENSTEN 
 

9 november 09.30 uur Ds. J. Duijster   

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte :  onderhoud gebouwen 

   organist : H. Haasjes 

   koster : Fam. Sterk 

   gastheer / gastvrouw : A. Bakker 

   ouderling van dienst : Mw. G. Jensma 

   diaken van dienst : B. Metselaar en H. Doevendans 

   beeld&geluid : P. Stoffels en J. Eertink 

      

16 november 09.30 uur Mw. M. de Vries   

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte :  onderhoud gebouwen 

   organist : Mw. C. vd Berg 

   koster : Fam. Doevendans 

   gastheer / gastvrouw : Mevr. G. Winter - de Oude 

   ouderling van dienst : Mw. C. Dam  / K. de Lange 

   diaken van dienst : H. Doevendans 

   beeld&geluid : H. Hansma en D. den Hartog 

      

23 november 09.30 uur Ds. J. Duijster  Laatste zondag Kerkelijk Jaar 

   collecte : 1e PKN: Pastoraat bij rouw; 2e kerk 

   "deur"collecte :  onderhoud gebouwen 

   organist : A. Kroeze 

   koster : Fam. van 't Zet 

   gastheer / gastvrouw : Mevr. J. de Lange-van Butselaar 

   ouderling van dienst : H. Koopman 

   diaken van dienst : Mw. T. Haringsma 

   beeld&geluid : Mw. N. Nikkels en P. Stoffels 

          

Ga naar www.pknmarknesse.nl voor diensten, liturgie en Kerkdienst-gemist. 

 

 

 
BLOEMENGROET 

 

• De bloemen van zondag 9 november gaan met een hartelijke groet naar  

Dhr. K.A. van der Sijde, Warande 4.  

 

• De bloemen van zondag 16 november gaan met een hartelijke groet naar  

Mevr. A.A.A. de Bosson, Remise 8. 

 

• De bloemen van zondag 23 november gaan met een hartelijke groet naar  

Mevr. A. Kats-Bruintjes, Korte Voor 3 

 

 

mailto:inenronddekerk@pknmarknesse.nl
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BIJ DE DIENSTEN 
 

Zondag 9 november -  21ste zondag na Trinitatis 

We lezen in de eredienst o.a. Psalm 100. Thema is: van denken naar danken.   

 

Zondag 16 november - 22ste zondag na Trinitatis 

We schrijven de op één na laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de eredienst gaat voor mevrouw. 

Marijke de Vries. Fijn om haar weer in ons midden te hebben.  

 

Zondag 23 november - 23 zondag na Trinitatis 

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we hen, onze dierbaren, die ons afgelopen jaar 

zijn voorgegaan. Dat is met pijn, verdriet en gemis. Maar ook met dankbaarheid voor wat zij ons hebben 

voorgedaan. Daarom gedenken we onze dierbaren niet in het algemeen, maar bij hun naam genoemd. 

Thema voor deze dienst is: Wat zegt ons een naam?  

 

Van harte welkom in de erediensten.  

Johan Duijster – vdm 

 

 
BIJ DE TIJD 
 

Oogsttijd 

De meeste akkers zijn weer leeg. In zwarte rechte voren omgeploegd. De 

oogst is groot, dus… Ja, achter dat dus komt dan helaas, maar de opbrengst 

is weinig. Er zit een vreemde tegenstelling in. De oogst is groot, dus je moet 

er meer arbeid in steken dan normaal. De oogst is groot, dus kunnen vele 

monden gevoed worden. Naar je hoopt en bidt, vooral hongerige monden. De 

oogst is groot, dus er is zoveel dat het weinig oplevert. De marktprijzen zijn 

ronduit schraal te noemen. Kunnen we dan toch dankbaar zijn?  

 

Gelukkig moeten we het werk en de opbrengst niet over een jaar beoordelen. Misschien werd er vorig 

jaar wel veel meer verdiend aan de oogst. Misschien volgend jaar ook wel weer. Maar misschien ook niet. 

Een paar magere jaren zijn misschien te overbruggen. Maar als het er zeven achter elkaar worden, wat 

dan? Hoe blijf je dankbaar?  

 

Het woord danken is afgeleid van denken. Van iets goed denken. Erkentelijk zijn. Daar begint danken 

mee. Je ziet dat het goed is dat de aarde zoveel vrucht geeft. Je ervaart het als goed dat alle arbeid die 

je aan de groei hebt gegeven niet voor niets is geweest. Daarbij heb ik het niet meteen over geld. Nee, 

gewoon de arbeid in relatie tot de groei van het gewas. Je kunt ook heel veel werk hebben aan iets wat 

toch niet groeien wil. Dat frustreert. Dat kan ook over een schoolklas gaan. Je stopt als leerkracht je ziel 

en zaligheid erin om jonge mensen te onderwijzen. Maar als er niets van terechtkomt, als tentamen na 

tentamen blijkt dat er niet uitkomt wat je erin probeerde te stoppen, dan frustreert dat. Want je gunt 

het de leerlingen allemaal, ook die ene leerling die er geen zin in heeft.   

In de Bijbel lezen we dat Jezus zegt: “De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.” Persoonlijk vind 

ik dat altijd heel bijzonder. Terwijl wij denken, als we om ons heen kijken en zien dat steeds meer mensen 

de kerk de rug toekeren, dat het allemaal tevergeefs is wat aan kerken- en geloofswerk wordt gedaan, 

ziet Jezus juist een grote oogst. Het probleem zijn de arbeiders. Misschien wel omdat we er zelf niet 

meer in geloven. Misschien wel omdat het ons frustreert. Misschien wel omdat we ons denken over 

geloven niet meer tot het niveau van danken kunnen brengen, omdat we nou eenmaal gefrustreerd zijn.  

Neem dan eens de boer tot voorbeeld. Hoewel het ene jaar niet hetzelfde is als het andere jaar, ploegt 

hij de aarde, zaait hij en onderhoudt de aarde en het gewas, omdat hij erin gelooft. Dat de bewerkte 

aarde vrucht zal geven. Hoe dan ook. En dat het ook wat op zal leveren. Al was het alleen maar de 

gedachte aan die talloze monden die met de opbrengst gevoed kunnen worden.  

 

Wij danken voor gewas en arbeid en bidden God, dat Hij ons toerust om met vreugde te werken op zijn 

akker. Dat we ogen krijgen die het zien. Dat de oogst groot is. We bidden om handen die met vreugde 

arbeiden. En we bidden om harten die God groot denken! 

 

Johan Duijster – vdm 
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VAN DE KERKENRAAD  

 

Op zondag 19 oktober is in de dienst, waarin we ook met elkaar de Maaltijd van de Heer mochten vieren, 

Herbien Marijs-van der Vegte bevestigd als wijkouderling. Er is veel dankbaarheid dat de vacatures in de 

kerkenraad, op 1 na, weer zijn ingevuld.  

 

De samenstelling van de kerkenraad is nu als volgt: 

Harry Koopman, voorzitter* 

Irma Profijt-Doorlag, scriba* 

Johan Duijster, predikant* 

Greetje Jensma-Postma, wijkouderling* 

Klaas de Lange, wijkouderling 

Colinda de Lange-Dam, wijkouderling 

Herbien Marijs-van der Vegte, wijkouderling 

Henk Doevendans, diaken 

Bert Metselaar, diaken 

Engelbert Nikkels, ouderling-kerkrentmeester 

Vacature, ouderling kerkrentmeester 

*=Moderamen 

 

 

 

 

Jaarthema en de kijkkast 

De kijkkast die in de kerk staat, in het kader van ons jaarthema:  

'Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest', begint zich al mooi te vullen.  

Weet u/jij nog welk voorwerp bij welke dienst in de kijkkast is gelegd? 

 

Kerkenraadsvergadering 

Op 27 november komt de kerkenraad weer bij elkaar. Is er iets wat u/jij graag aan de orde wilt stellen, 

stuur een bericht naar scribaat@pknmarknesse.nl of neem contact op met voorzitter Harry Koopman, 

06-20429896. 

 

Overlijden Mw. A.J. Jukema-Prinsen 

In de periode van 1962 tot 1970 was Ds. B.C. Jukema verbonden aan de Hervormde Gemeente 

Marknesse. Hij overleed in 1993. Deze week bereikte ons het bericht dat zijn vrouw, mevrouw Lidi (A.J.) 

Jukema-Prinsen, op 90-jarige leeftijd is overleden. Namens onze gemeente is er een condoleance 

verstuurd naar de familie. 

 

Verbintenis Ds. Thea de Ruijter aan PG Emmeloord 

Namens onze gemeente was Engelbert Nikkels, op uitnodiging van de Protestantse Gemeente 

Emmeloord,  aanwezig bij de verbintenisdienst van ds. Thea de Ruijter op 2 november 2025 jl aan de PG 

Emmeloord. 

 

Bevestiging en intrede prop. J.P. Bredenhof 

Op zondag 16 november wordt (onze voormalige pastoraal werker) proponent Jeffrey Bredenhoff 

bevestigd als predikant en doet hij zijn intrede bij de Hervormde Gemeente Urk “De Ark’. Ook hiervoor 

is een uitnodiging ontvangen. Namens onze gemeente zal ondergetekende aanwezig zijn bij de 

bevestigingsdienst. De bevestigingsdienst is om 10.00 uur en de Intrededienst is om 14.30 uur. Beide 

diensten zijn te volgen via de livestream: https://www.youtube.com/c/HervormdeGemeenteDeArk 

 

Ten slotte 

Heeft u/heb jij ten aanzien van alles wat er gaande is in onze gemeente, vragen, suggesties, zaken waar 

u/jij mee zit, die vreugde geven of die zorgen oproepen, blijf er dan niet mee rond lopen, maar zoek 

contact met uw wijkouderling of predikant. Of  bel met de voorzitter of de scriba. 

 

 

Namens de kerkenraad,  Irma Profijt-Doorlag, scriba, 06-20207191 

 

 

 

mailto:scribaat@pknmarknesse.nl
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PASTORAAT 
 

De heer Berend Post, Kampweg 32, 8316 AH, merkt door de behandelingen een 

opmerkelijke verbetering. Daar is hij heel dankbaar voor. Berend en Diny zijn ook 

heel dankbaar voor alle blijken van medeleven uit de gemeente.    

 

Mevrouw Rika den Hartog-Muilwijk, Noordzoom 151, 8316 CH, is na een aantal 

weken ziekenhuis en revalidatie in De Schakel weer thuis. Maar het gaat fysiek niet 

goed.  

 

Mevrouw Geke Bijland-Weidenaar, Lange Voor 67, 8316 BC, is na een verblijf van enkele weken in Nieuw 

Clarenburg te Vollenhove weer thuis. Hoewel ze in Vollenhove een goede tijd heeft gehad is zij blij en 

dankbaar dat zij weer thuis is.  

 

Mevrouw Sjirkje Tolhoek-Terpstra, Noordeinde 1 /02, 8316 BS ondergaat op dit moment verschillende 

onderzoeken. Binnenkort hoopt ze de uitslagen daarvan te horen. Het niet weten wat er mogelijk aan de 

hand is maakt haar onzeker en het alleen verwerken kost haar moeite.  

 

Mevrouw Minke Tuinstra-Visser, Noordzoom 21, 8316 CE, is onlangs geopereerd. Die operatie mag 

geslaagd genoemd worden. Tegen alle verwachting in beter dan gedacht. Nu zijn er nog na-onderzoeken. 

Toch wel spannend. Maar heel dankbaar is Minke voor hoe het tot nu toe is verlopen.  

 

Of het nu om dankgebeden of om smeekgebeden gaat, om zorg en ziekte of vieren en vreugde, laten wij 

voor elkaar danken en bidden. Ook voor hen die om welke reden dan ook hier niet genoemd worden, 

maar van wie we weten dat de geestelijke nabijheid in het gebed nodig is. 

 

 

Wijkindeling 

In een mooie dienst op 19 oktober is Herbien Marijs bevestigd in het ambt van ouderling pastoraat. 

Dankbaar zijn wij dat de openstaande vacature in het Pastoraatsteam weer is ingevuld. 

De wijkindeling en contactgegevens staan vermeld op www.pknmarknesse.nl 

De wijkindeling van pastorale ouderlingen is als volgt: 

Wijk 1 Colinda Dam en Klaas de Lange   

Wijk 2 Greetje Jensma 

Wijk 3 Herbien Marijs. 

 

Pastoraatsteam 

 

 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

Dankdagcollecte 

Op woensdag 5 november was het dankdag voor het gewas en voor arbeid. In de kerkdienst die dag 

stonden we even extra stil bij alles wat we hebben en krijgen. Het voedsel van het land, een vast 

inkomen, gezondheid, een fijn huis om te wonen. Te veel om op te noemen. Er is veel om dankbaar voor 

te zijn. Ook als er persoonlijk soms moeite is en zorg. Als plaatselijke gemeente zijn we dankbaar voor 

het werk dat wij hier in Marknesse kunnen doen in het pastoraat, diaconaat, voor de jeugd en in onze 

vieringen.  

 

 

Deel ook uw/jouw dankbaarheid door middel van een bijdrage aan de 

dankdagcollecte. Dat kan door zelf een bedrag over te maken op NL23RABO 

03465 26 515 t.n.v. Protestantse Gemeente Marknesse. Deze rekening staat 

ook open voor reguliere bijdragen/collectes als u die nog niet heeft 

overgemaakt of online de kerkdiensten volgt. Hartelijk dank voor uw bijdrage 

voor het plaatselijke gemeentewerk in Marknesse. Nog minder moeite:  

scan met de camera van je mobiele telefoon de bijgaande QR-code. 

 

 
 

http://www.pknmarknesse.nl/
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DIACONIE  
 

Overzicht collectegelden van 27-7 t/m 19-10 2025 

Diaconie       €  384,95 

Kerk                    €  887,70 

Onderhoud gebouwen         €  725,50 

Orgelfonds                                €    65,50 

KIA Cuba           €    79,70 

PKN studenten                         €    73,60 

PKN jongerenwerk                   €     90,90  

KIA Libanon            €     48,20 

Voedselbank         €     93,80 

Israël zondag       €     84,10 

Plaatselijke jeugd      €     71,70 

KIA Bangladesh          €     83,60 

 

Totaal collectes                    €2.689,25 

 

 
HONGARIJE 
 

UPDATE 

Eind oktober zijn Simon en Helma Geschiere en Erik en Ineke Bos naar 

Hongarije geweest.  

We hadden 3 doelen op de agenda staan.  

• Spullen leveren voor de winkel die alweer bijna leeg was 

• Een gesprek met onze contactpersonen over hoe nu verder 

• Een bezoek aan het praktische project – huis van Kati en Christine 

Een verslag van deze doelen hebben we genoemd in de nieuwsbrief die u heeft ontvangen en die op de 

website van de kerk staat. Als u de nieuwsbrief nog niet ontvangt en dat wel zou willen, kunt u die 

aanvragen via hulpaanhongarije@outlook.com of via iemand van het team.  

 

Margit gaf aan het einde van ons bezoek aan erg blij te zijn met de kwalitatief goede spullen die we 

hadden meegenomen. De opbrengst van de verkoop hiervan is erg welkom. We hebben aangegeven, dat 

we nu minder transporten kunnen doen, omdat er minder wordt ingeleverd, omdat er geen kleding meer 

nodig is. We hopen dat we met alleen inzamelen van spullen op 3 transporten per jaar uitkomen. Margit 

en Mia hebben aangegeven zeker nog een tijd door te willen gaan met het winkeltje, waarmee men 

mensen kan voorzien in de basisbehoeften. Margits zoon Gerco was ook bij dit gesprek. Hij is voorganger 

van een gemeente en heeft aangegeven, dat als zijn moeder in de toekomst stopt, hij en zijn gemeente 

dit werk graag willen voortzetten. Zijn woorden: “Het zou erg jammer zijn, als de ondersteuning vanuit 

Nederland moet stoppen, omdat zijn moeder niet verder gaat. Er is iets moois opgebouwd, dus doen we 

er alles aan om dit voort te zetten om de mensen in Hongarije te kunnen blijven helpen.” We hebben 

Kati en Christine deze reis kunnen bezoeken en gezien hoe ze geholpen zijn. Het was een mooi weerzien 

en wat waren ze dankbaar. Verdere info hierover zie nieuwsbrief. Al met al hebben we een hele mooie 

week gehad. Op de terugreis kregen we helaas pech met de bus. Deze staat momenteel nog in Slowakije. 

De problemen konden niet ter plaatse verholpen worden. Gelukkig konden we met 2 auto’s en een 

aanhanger terug. De bus is van 2002 en heeft ruim 400.000 km op de teller staan. De verzekering heeft 

toegezegd, dat de bus ondanks haar hoge leeftijd toch naar garage Winters wordt gerepatrieerd.  

 

Hoe kunt u helpen: 

Willen jullie bidden voor het werk in Hongarije zelf en ook voor wijsheid voor het team om op een goede 

manier met dit ondersteunende werk, dat we mogen doen, om te gaan. Ideeën zijn van harte welkom. 

We hebben de verkoop van producten uitgebreid met leuk verpakte setjes met 100% bijenwas kaarsen 

en Hongaarse honing om meer financiën te genereren. De feestdagen komen eraan en misschien zijn 

deze setjes een leuk cadeau om weg te geven. Zo helpt u het project.  Een andere manier om het werk 

te kunnen ondersteunen is deelname aan het sponsordiner bij Chinees Restaurant Fu Wa op 21 november. 

Opgave is mogelijk tot 19 november. 

  

Arie, Dirk, Herbien en Ineke 

 

mailto:hulpaanhongarije@outlook.com
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AGENDA  
woensdag 12 november    17.30 uur SAMEN ETEN Ontmoetingsruimte 

zaterdag 15 november   inzameling Hulp aan Hongarije & autowassen 

vrijdag 21 november    Sponsordiner bij Restaurant Fu Wa 

maandag 24 november   10.00 uur KOFFIE “met een oortje”  

      JEUGDCLUBS   

vrijdag 7 november     18.00 uur tot 21.30 uur Club VO 3 en 4 Youth 

Alpha 

dinsdag 11 november   15.00 uur tot 16.30 uur Club gr. 6 basisschool  

vrijdag 14 november    16.30 uur tot 17.45 uur Club gr. 7/8 basisschool  

vrijdag 14 november    19.30 – 21.00 uur Club VO 1 en 2 

Elke dinsdag BIDSTOND  

Op dinsdag van 18.30 u. - 19.30 u.      Ineke Bos 06-34157882 Truida Geerts 06-12843837 
 

 
OVERIG NIEUWS 
 

Bedankje 

Berend en Dinie Post (Kampweg 32) willen iedereen hartelijk bedanken voor alle medeleven. Vele kaarten 

hebben ze ontvangen, het is hartverwarmend en doet hen heel goed. Berend is met de 2e chemokuur 

gestart, naar omstandigheden gaat het redelijk. Ze missen de wekelijkse kerkgang wel en volgen nu 

online de kerkdienst. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bestel nu gratis de adventskalender! 

Laat je verrassen op weg naar Kerst! De adventskalender van Petrus biedt voor elke 

dag een overdenking en staat vol inspirerende quotes, liederen en gebeden. Je kunt 

hem nu gratis bestellen of je inschrijven voor de online kalender. Inschrijven voor de 

online kalender kan via petrus.protestantsekerk.nl/online-adventskalender. Wil je de 

kalender graag op papier lezen, dan kun je de advents-kalender nu bestellen. Half 

november heb je de kalender in huis.  

 

 

of ga naar: https://petrus.protestantsekerk.nl/nieuws/bestel-adventskalender-2025 

 

 
BERICHTEN VAN ELDERS 
 
Talmahof zoekt organisten 

De vrijwilligers, die zorg dragen voor het organiseren van de zondagse 

kerkdiensten in Talma Hof (Emmeloord), zijn dringend op zoek naar 

enkele ORGANISTEN. Kunt u orgelspelen en heeft u enkele zondagen per 

jaar 's morgens tijd om de vieringen in Talma Hof te begeleiden, meldt 

u dan aan.  Belt/mailt u voor het aanmelden en/of nadere informatie met 

Lummie Boer (06-51707880) of met Ria Veld (riaveld@hotmail.com) 

Voor meer informatie kijk op www.pknmarknesse.nl onder berichten. 

 

 
 
CONTACTGEGEVENS          (Voor overige contactgegevens kijk op www.pknmarknesse.nl) 
Beheerder*  :    koster@pknmarknesse.nl             tel. 06-41716868 

Predikant  : ds. J. Duijster  predikant@pknmarknesse.nl  tel. 06 - 47549849 

Pastoraal werker : dhr. G. Doorn  guusdoornsr@hotmail.com            tel. 06 - 14587457 

Kerkenraad  : Scriba Mw. I. Profijt scribaat@pknmarknesse.nl             tel. 06 - 20207191 

Kerkenraad  : voorzitter H. Koopman      tel. 0527 – 201484 

Penningmeester  : mw. M. Beens  penningmeester@pknmarknesse.nl     tel. 06 - 23719578 

Diaconie  :    diaconie@pknmarknesse.nl 

Kerkrentmeesters :    kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl 

KLIK HIER OM TE BESTELLEN 
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