
 

 

 
 

 

 9 november 2025, 09.30 uur  
  

 

 

Thema: “van denken naar danken” 

 

Voorganger: ds. Johan Duijster 

Organist: Harry Haasjes  

 

 

DIENST VAN VOORBEREIDING 

 

Voorbereidende muziek 

 
Welkom door ouderling van dienst 

 

Voorbereiding in stilte 

 

Overdracht aan predikant door ovd 

 

Lied van de opgang - Dank U, Heer, voor al wat leeft (HH 553 vs. 1 en 

2, mel. Psalm 150) 

Dank U, Heer, voor al wat leeft, 

dank voor alles wat Gij geeft 

voedsel, vreugde, overvloed – 

Gij zijt overstelpend goed! 
Dank U wel voor al wat groeide, 

wind en wolken, licht en lucht, 

velden vol van goede vrucht, 

dank dat duizend bloemen bloeiden! 

 

Al te veel bleef ongedaan; 

stil verwijtend zien ons aan 

armen, bedelend om brood – 

levend lijken zij al dood. 

Geef ons heden open handen, 

ogen om opnieuw te zien 

uw geboden, alle tien 

vlammen die van liefde branden. 
 

Bemoediging en Groet 

 

Inleiding op de dienst 

 

Aanvangspsalm: Psalm 67 vs. 1 en 3 



 

 

God zij ons gunstig en genadig. 

Hij schenke ons ’t gezegend licht 

dat overvloedig en gestadig 

straalt van zijn heilig aangezicht: 

opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde 

en tot U zich wend’, 

zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen 

van uw heil erkent. 

 
De aarde heeft de vrucht gegeven, 

die door de hemel werd verwekt, 

en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 

waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 

God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 

Hij die alles geeft, 

Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 

wat op aarde leeft. 
 

Gebed 

 
Woord om uit te leven 

 

Zingen: Lied 904 vs. 2 en 3 

De Heer moet gij vertrouwen, 

begeert gij de uitkomst goed, 

op Hem uw hope bouwen, 

zal slagen wat gij doet. 

Door geen bekommeringen, 

geen klagen en geen pijn 

laat God zich iets ontwringen: 

Hij wil gebeden zijn. 

 

Laat Hem besturen, waken, 
’t is wijsheid wat Hij doet! 

Zo zal Hij alles maken, 

dat ge u verwonderen moet, 

als Hij, die alle macht heeft, 

met wonderbaar beleid 

geheel het werk volbracht heeft, 

waarom gij thans nog schreit. 

 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Kindermoment - 
https://www.youtube.com/watch?v=IctAPJpE018&list=RDIctAPJpE018&start_radio=1 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IctAPJpE018&list=RDIctAPJpE018&start_radio=1


 

 

Schriftlezing(en) 

Psalmen 100 

[1] Een psalm voor het dankoffer. 

 

Juich de HEER toe, heel de aarde, 

[2] dien de HEER met vreugde, 

kom tot Hem met jubelzang. 

[3] Erken het: de HEER is God, 

Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe, 
zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt. 

 

[4] Kom zijn poorten binnen met een loflied, 

hef in zijn voorhoven een lofzang aan, 

breng Hem hulde, prijs zijn naam: 

[5] de HEER is goed, 

zijn liefde duurt eeuwig, 

zijn trouw van geslacht op geslacht. 

 

Kolossenzen 3 

[15] Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u 

geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. [16] Laat 
Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan 

elkaar in alle wijsheid, zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen 

en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. [17] Doe alles wat u zegt of 

doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door 

Hem. 

 

Johannes 10 

[11] Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te 

geven voor de schapen. [12] Een ingehuurde knecht, iemand die geen 

herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek 

en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de 

kudde aan en jaagt de schapen uiteen; [13] de man is maar ingehuurd en 

de schapen kunnen hem niets schelen. [14] Ik ben de goede herder. Ik 
ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, [15] zoals de Vader Mij 

kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. [16] Maar Ik 

heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook 

die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er 

één kudde zijn, met één herder. 

 

Zingen: Halleluja! Zing voor Jezus (HH 516 vs. 1 en 3) 

Halleluja! Zing voor Jezus,  

zittend aan Gods rechterhand;  

halleluja, hoog verheven,  

heersend over zee en land.  

Allerwegen klinkt het loflied  
voor de Heer, want Hij is goed.  

Hij die ons uit alle volken  



 

 

vrijgekocht heeft door zijn bloed. 

 

Halleluja! Brood des hemels, 

Herder die ons voedt en weidt. 

Halleluja! Tot U komen 

zondaars in vrijmoedigheid. 

Jezus, Voorspraak, 

Vriend, Verlosser, 

Hogepriester, pleit voor mij, 
waar bevrijde zielen zingen, 

eeuwig aan de dood voorbij. 
 

Verkondiging met thema: Van denken naar danken  

 

Zingen: Lied 981 

Zolang er mensen zijn op aarde, 

zolang de aarde vruchten geeft, 

zolang zijt Gij ons aller Vader, 

wij danken U voor al wat leeft. 

  
Zolang de mensen woorden spreken, 

zolang wij voor elkaar bestaan, 

zolang zult Gij ons niet ontbreken, 

wij danken U in Jezus’ naam. 

  

Gij voedt de vogels in de bomen, 

Gij kleedt de bloemen op het veld, 

o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 

en al mijn dagen zijn geteld. 

  

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 

Gij redt de wereld van de dood. 

Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 

  

Daarom moet alles U aanbidden, 

uw liefde heeft het voortgebracht, 

Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 

o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

 

 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 

 

Collecte 

 
Gebeden 

- Dankgebeden 

- Voorbeden 



 

 

- In stilte 

- Onze Vader 

 

Slotlied - Zingen: Lied 425 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 

Wegzending en Zegen 

 

Uitleidend orgelspel 


