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Inleverdata Nieuwsbrief 46 = 13 oktober

EREDIENSTEN
28 september

05 oktober

12 oktober

10.00 uur

09.30 uur

09.30 uur

Ds. J. Duijster
collecte
"deur"collecte

koster

gastheer / gastvrouw
ouderling van dienst
diaken van dienst
beeld&geluid

Ds. K.J. Faber
collecte
"deur"collecte
organist

koster

gastheer / gastvrouw
ouderling van dienst
diaken van dienst
beeld&geluid

Mw. J. Blokzijl
collecte
"deur"collecte
organist

koster

gastheer / gastvrouw
ouderling van dienst
diaken van dienst
beeld&geluid

: A. Dam. En Mw. N. Nikkels

Nieuwsbrief 47 = 3 november

m.m.v. Melodica

le Voedselbank NOP; 2e kerk
onderhoud gebouwen

Fam. van 't Zet

Fam. Haagsma

Mw. G. Jensma

Mw. T. Haringsma
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le Israelzondag; 2e kerk
Plaatselijk Jeugdwerk

Sj. Van Leeuwen

Fam. Doevendans

Mw. G. Bijland

H. Koopman

B. Metselaar

: A. Stormink en H. Kuiper

le diaconie; 2e kerk
onderhoud gebouwen
L.J. van Rijn

Fam. Harsevoort

Mw. H. Korteweg

Mw. I. Profijt

H. Doevendans

P. Stoffels en J. Eertink

Ga naar www.pknmarknesse.nl voor diensten, liturgie en Kerkdienst-gemist.

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 28 september - 15de zondag na Trinitatis

In de dienst op deze zondag mag er weer iets in de kijkbox geplaatst worden die voorin de kerk staat om
iets zichtbaar te maken van het werk van Gods Geest. Het is iets wat past bij het thema: bij vrede hoort
recht, zoals breekbaar bij glas hoort. De begeleiding van de samenzang is door Melodica onder leiding van
Ton Roos. We lezen uit Johannes 14, 15-27.

Zondag 5 oktober - 16de zondag na Trinitatis

In de eredienst gaat voor ds. Klaas Jelle Faber. Onlangs was hij als voorganger betrokken bij de bevestiging
en inzegening van het huwelijk van Joanne Roselien Koopman en Wouter Michiel Moeijes. Mooi dat de
verbondenheid blijft.

Zondag 12 oktober - 17de zondag na Trinitatis

In deze dienst zal voorgaan mw. Jacolien Blokzijl uit Genemuiden. Zij is bezig met haar laatste studiejaar
tot kerkelijk werker. Zij gaat inmiddels geregeld voor in haar eigen gemeente, vanwege de vacature van de
predikant aldaar. Ik ben blij dat zij mij helpt om deze dienst in te vullen. Ik stond weliswaar op het rooster,
maar omdat ik deze week mijn jaarlijkse studiereis heb, kan ik de dienst niet doen.

Van harte welkom in de erediensten.
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BI1J DE TIJD

Herfsttijd
Het kan aan mij liggen, maar naar het zich mij doet aanzien is de herfst al in de nazomer begonnen. Dat

kan natuurlijk, want meteorologisch is de herfst op 1 september begonnen. Astronomisch is de herfst
afgelopen zondag begonnen. Die laatste wordt wel de herfstequinox genoemd. Dat is wanneer de dag en
de nacht overal op aarde even lang zijn. Een leuk feitje dat ik niet kende. Het feitje dat zich al wel heeft
doen kennen is, dat de bladeren dit jaar al vroeg kleuren. Vroeger dan vorig jaar bijvoorbeeld. Dat bedoelde
ik met ‘naar het mij zich doet aanzien’. Dat betekent ook dat de bladeren eerder vallen. Het is niet dat ik
daar last van heb, maar soms word ik er wel wat treurig van. Niet zoals in depressief, maar meer zoals in
het liedje van Gerard Cox - ‘t Is weer voorbij die mooie zomer - een beetje weemoedig dus.

Maar het heeft ook een andere kant. De schoonheid van kleuren. Een andere lichtval. Toen ik onlangs van
Marknesse naar huis reed zag ik het. Dat spel van licht, de zachte schakeringen, de zon die kleuren tovert
op de avondwolken. Van zacht goudgeel tot mild rozerood. Terwijl ik er naar staar maakt weemoed plaats
voor verwondering. Moet ik denken aan het jaarthema: Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods
Geest. De getijden heeft Hijzelf in de schepping gelegd. Daar zingt een lied over. Dat zegt dat God in dit
alles zijn trouw altijddurend toont.

Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar,

zon, maan en sterren in hemelse baan.

Tonen zo duidelijk Uw Godd lijke wijsheid,

Uw grote trouw die zal blijven bestaan.
Dan verdwijnt de weemoed en maakt plaats voor bemoedigd worden.

Johan Duijster - vdm
e e ——
VAN DE KERKENRAAD

Huwelijk

Op vrijdag 12 september zijn in het huwelijk getreden: Joanne Koopman en Wouter Moeijes. De kerkelijke
inzegening van hun huwelijk is voltrokken door dominee K.J. Faber in Giethoorn. Namens onze gemeente
heeft het bruidspaar een huwelijksbijbel ontvangen. Wij wensen hen een liefdevol en gezegend huwelijk
toe!

Startzaterdag en Startzondag Kijk — Laat je verrassen door het werk van Gods Geest
We kunnen dankbaar terugkijken op een geslaagd startweekend.

Zaterdag 13 september zijn we het nieuwe kerkelijk jaar gestart met een gezellige
middag met een fotospel voor jong en oud. Er werden 7 groepen gevormd met een mix
van jong en oud die het dorp werden ingestuurd met de opdracht om zoveel mogelijk
foto’s te maken, die betrekking hadden op ons jaarthema “Kijk” laat je verrassen door

het werk van Gods Geest. Iedere groep kreeg een lijst met 30 onderwerpen voor een
foto. Onderwerpen zoals: verbonden, nieuw leven, open ogen, verrast , blijdschap, een
cadeau en liefde.

Verrassend om te zien hoe elke groep op eigen creatieve manier hier invulling aan gaf.

De kleine groep achterblijvers in de ontmoetingsruimte heeft aan een quiz deelgenomen.
Daarna was het hoog tijd om te genieten van de door Johan Duijster gebakken hamburgers.
Het was een smakelijk slot van een geslaagde middag.

Op zondag 14 september een volle kerk. In de eredienst hebben stilgestaan bij het jaarthema,
gesymboliseerd met een liturgisch bloemstuk en een kijk box, door een inspirerende overdenking van ds.
Johan Duijster. Daarnaast aandacht voor het overstappen van 2 jongeren naar het voortgezet onderwijs.
Deze belangrijke stap in het leven van jongeren markeren we ook in de kerk. Jetty van Veen sprak de
jongeren indrukwekkend toe en gaf het steentjes van betekenis mee.

! —i— =

foto’s
Piet Ruis
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En Ineke Bos-Kasius werd in de dienst verbonden als taakdrager pastoraat en dan specifiek gebeds-
pastoraat. In de vorige nieuwsbrief heeft Ds. Johan Duijster daar iets over geschreven.

Lees het gerust nog eens na. Na de dienst was er ontmoeting, koffie en wat lekkers. (Met dank aan de
bakkers)

Info over gemeente en winterwerkactiviteiten

Volgende week ontvangt u weer het jaarlijkse INFO/WINTERWERK-boekje. Deze wordt naar de
gemeenteleden gemaild. Hierin vindt u de belangrijkste informatie over en van onze gemeente en over het
winterwerk. Op-of aanmerkingen naar aanleiding van dit boekje kunt u mailen naar pr-c@pknmarknesse.nl.
(Een gedrukt exemplaar kunt u opvragen bij de scriba: scribaat@pknmarknesse.nl)

Invulling vacature ouderling.

Het is met grote dankbaarheid dat de kerkenraad bekend maakt, dat mw. H. Marijs-van der Vegte, bereid
is gevonden om het ambt van ouderling op zich te nemen en daarmee invulling te geven aan de vacature
die er toch steeds was. In de dienst van zondag 19 oktober zal de nieuwe ambtsdrager bevestigd worden,
mits er geen bezwaren zijn ingediend.

Bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging kunnen worden ingebracht door
stemgerechtigden en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de
kerkenraad te worden ingediend. (scribaat@pknmarknesse.nl).

Kerkenraadsvergadering

Op 16 oktober komt de kerkenraad weer bij elkaar. Is er iets wat u graag aan de orde wilt stellen, stuur
een bericht naar scribaat@pknmarknesse.nl of neem contact op met voorzitter Harry Koopman,
06-20429896.

Ten slotte

Heeft u, ten aanzien van alles wat er gaande is in onze gemeente, vragen, suggesties, zaken waar u mee
zit, die u vreugde geven of die zorgen bij u oproepen, blijf er dan niet mee rond lopen, maar zoek contact
met uw wijkouderling of predikant. En uiteraard kan jij/u altijd mailen of bellen met de voorzitter of de
scriba.

Namens de kerkenraad, Irma Profijt-Doorlag, scriba, 06-20207191

e — e —
PASTORAAT

De heer Berend Post, Kampweg 32, 8316 AH, is na onderzoeken in Groningen weer terugverwezen naar
Zwolle. Daar zal hij komende week verder onderzoek en gesprekken hebben over mogelijke behandelingen.
Mevrouw Rika den Hartog-Muilwijk, Noordzoom 151, 8316 CH, is opgenomen in het ziekenhuis te Zwolle
nadat ze van de trap was gevallen.

De heer Martinus Jonkers, Oosthoek 35, 8316 NM, is opgenomen geweest voor een operatie. Hij mag
inmiddels weer thuis zijn en herstellen.

Jolinde Bisschop, Warande 12, 8316 CR, moet deze week weer een operatie ondergaan.

Mevrouw Diana van Rees-van de Hoek, Oosteinde 4, 8316 BL, heeft een ongeluk gehad. Ze werd in
haar elektrisch aangedreven driewieler aangereden door een busje. Na onderzoek is zij nu thuis en naast
beurse plekken heeft zij een hersenschudding opgelopen. Ze is dankbaar dat het niet ernstiger is.

De heer Roel Winter, Warande 106, 8316 CT, heeft de dagelijkse (35x) behandelingen erop zitten. Het is
nu drie maanden wachten om te weten hoe het er voor staat. Gelukkig zijn Roel en Geertje dagelijks actief
en positief pakken ze het leven op zoals het voorbij komt.

De heer K. van der Horst, Rozenhof 7, is thuis gevallen met als gevolg de arm uit de kom. Het herstel
gaat gelukkig goed maar het heeft tijd nodig.

-GETROUWD-

Op 12 september 2025 zijn Joanne Roselien Koopman en Wouter Michiel Moeijes getrouwd. De
kerkelijke inzegening van hun huwelijk is voltrokken door Ds. K.J. Faber in Giethoorn. Onze hartelijke
felicitaties.

Of het nu om dankgebeden of om smeekgebeden gaat, om zorg en ziekte of vieren en vreugde, laten wij

voor elkaar danken en bidden. Ook voor hen die om welke reden dan ook hier niet genoemd worden, maar
van wie we weten dat de geestelijke nabijheid in het gebed nodig is.
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STUDIEWEEK

Van 3 oktober t/m 12 oktober ben ik afwezig in verband met mijn jaarlijkse studiereis naar Roemenié.
Dit jaar staat de missionaire kant van gelovig- en kerkzijn op de agenda. De lessen met name daarover
zullen gegeven worden door Stefan Paas, hoogleraar missiologie en interculturele theologie.

De groep cursisten is samengesteld uit Hongaarse en Nederlandse predikanten.

Johan Duijster - vdm

Gebedspastoraat

Twee weken geleden sprak Mirna Visschers in onze gemeente. Na de dienst vroeg ze of ik hog even
tijd had. Zij gaf aan blij te zijn dat gebedspastoraat ook een plek krijgt in onze gemeente.

Mirna vertelde dat gebedspastoraat nu een wezenlijk onderdeel is van hun pastorale bediening.

Ze was op zoek gegaan naar welke plaats gebed in het pastoraat heeft en kwam tot de ontdekking
dat er een stichting is “in Christus heel”. Zij maakt nu deel uit van deze stichting. Ik kende het niet,
maar ik heb de website opgezocht en het beschrijft precies wat wij voor ogen hebben met
gebedspastoraat. Een zin die mij erg aansprak van deze website is: * Mens worden, zoals je door
God bedoeld bent”. Dit is denk ik de kern van gebedspastoraat.

God ziet je zoals je werkelijk bent. We geloven dat onze God liefdevol en genadig is. Hij wil je genezen,
bevrijden, vergeven en vernieuwen (Psalm 103). Gebed is hierin cruciaal. Op 31 oktober is er een
training dag voor gebedspastoraat van “In Christus heel” en we hopen hier met een groep vanuit
Marknesse naar toe te gaan. Wat ik ook mooi vind in het gesprek met Mirna is ons jaarthema: “Kijk,
laat je verrassen door het werk van Gods Geest'. De vraag is wil je zien hoe Gods Geest werkt? God
leidt in dit geval een proces wat nieuw is. En dan... ontmoet je mensen die hier al werkzaam in zijn,
je bemoedigen met hun verhaal en blijken er ook trainingen gegeven te worden in gebedspastoraat.
Voor mij een typisch geval van je te laten verrassen door het werk wat God aan het doen is.

Ineke Bos

DIACONIE

Bloemengroet

De bloemen van zondag 28 september gaan met een hartelijke en bemoedigde groet naar
dhr. R. Oldenburger, Oosteinde 6

De bloemen van zondag 5 oktober gaan met een hartelijke en bemoedigde groet naar
dhr. K v.d. Horst, Rozenhof 7

De bloemen van zondag 12 oktober gaan met een hartelijke en bemoedigde groet naar mevr. F.A. den
Hartog - Muilwijk, Noordzoom 151

Bijdrage voor diaconaal werk

Die mooie zomer is al weer voorbij; We hopen dat het voor u ook een goede zomer was. We staan er niet
altijd bij stil dat er op andere plaatsen in de wereld genoeg ellende gaande is. En vaak hoeven we niet eens
ons dorp uit om daar schrijnende situaties tegen te komen.Aan het begin van dit nieuwe kerkelijk seizoen
willen wij u toch weer eens aansporen om, indien mogelijk, nog eens aan het diaconale werk van de kerk
te denken; IBAN: NL83RAB00346531837

Inzamelen voor de voedselbank
Zondag 5 en 12 oktober willen wij graag weer spullen inzamelen voor de voedselbank NOP. Voedings-
middelen, schoonmaak en verzorgingsproducten zijn van harte aanbevolen.

Collectes

Op zondagmorgen 28 september 2025 wordt uw bijdrage gevraagd voor de Voedselbank NOP. Naast
spullen kan de voedselbank ook altijd geld gebruiken om zelf spullen te kopen voor hen die het nodig
hebben. U kunt uw bijdrage overmaken op NL 76 RABO 0138 3749 10 t.n.v. stichting DMV.

Op zondagmorgen 5 oktober 2025 wordt uw bijdrage gevraagd voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat
Israél zondag. Kerken hebben meer aantrekkingskracht op jongeren Joodse en Palestijnse kinderen in Israél
groeien op in een werkelijkheid vol angst en geweld. Vaak leren ze elkaar nauwelijks kennen en leven ze
met beelden vol wantrouwen. Het Rossing Center in Jeruzalem wil dat doorbreken. Het centrum traint
docenten en schoolleiders om vredeseducatie een vaste plek te geven in hun lessen en schoolcultuur.
Jongeren leren omgaan met trauma’s en krijgen handvatten om conflicten op een respectvolle manier te
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bespreken. Zo ontdekken ze dat er een andere weg mogelijk is: die van dialoog, gerechtigheid en vrede.
Sinds de oorlog die volgde op 7 oktober is dit werk moeilijker en tegelijk urgenter dan ooit. Jongeren leven
dagelijks met trauma’s en zien op sociale media de verschrikkingen van het geweld. Daarom is er in de
dialoogprogramma’s nu extra aandacht voor verwerking binnen de eigen groep, zodat er toch ruimte blijft
voor echte ontmoeting en begrip. Via het programma werelddiaconaat helpt Kerk in Actie het Rossing Center
om het ontmoetingsprogramma op scholen in Israél uit te voeren. U kunt dit werk steunen door uw bijdrage
aan dit programma over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht,
0.v.v. het projectnummer 'Dialoog Israél'.

U kunt ook online doneren of via onze eigen diaconie met vermelding over welke collecte het gaat.
Met een hartelijke groet van de diaconie.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Technische zaken

Het verwarmingssysteem in de ontmoetingsruimte en in de bijzalen is vervangen. Het oude systeem gaf
veel storingen en kon niet goed bediend worden. Het beheer van het nieuwe systeem vindt centraal plaats.
Je kunt dus niet in de zalen zelfstandig de thermostaat omhoog doen. Dus... maak je gebruik van één van
de kerkzalen, meldt dat even vooraf bij de beheerder. Dan zorgen zij ervoor dat de ruimte op
temperatuur is.

De afgelopen maanden heeft er groot onderhoud plaatsgevonden aan de pastorie. De pastorie is ruim 60
jaar oud en de gevel wordt poreus. We hebben eerst de binnenkant aangepakt en in het najaar wordt ook
de buitenkant aangepakt. Een flinke klus, maar het was wel hard nodig.

AGENDA

BIJBELSTUDIE maandag 29 september 10.00 uur A
KOFFIE "met een oortje” maandag 29 september 10.00 uur Ontmoetingsruimte el
SAMEN ETEN woensdag 1 oktober 17.30 uur Ontmoetingsruimte g =
CONNECT-dienst zondag 5 oktober 16.30 uur De Hoeksteen E-oord E p—
Lerende Gemeente maandag 6 oktober 20.00 uur NJK E-oord

Club groep VO 3,4,5 vrijdagavond 10 oktober 18.00 uur - 21.30 uur

Club groep 6 basisschool dinsdagmiddag 14 oktober 15.00 uur -16.30 uur

Elke dinsdag BIDSTOND
Elke dinsdag van 18.30 - 19.30 uur Ineke Bos 06-34157882 Truida Geerts 06-1284383

Maandag 29 september 2025 Bijbelstudie

Bijbelstudie. Dat heeft vaak de naam dat het voor vrome mensen is. Voor mensen die al veel weten van de
Bijbel en zich daarin voortdurend willen blijven verdiepen. Maar zo is het juist niet. Wat wij vooral doen is
onze (geloofs)ervaringen met elkaar delen in het Licht van Gods Woord. Soms geeft dat steun. Soms een
inzicht in de dingen van je leven die je nog niet zo gezien had. Soms ontdekken we hoe het Woord van God
een kritische spiegel is die ons doet kijken naar onszelf, naar ons leven en naar anderen in ons leven. Er is
altijd ruimte aan tafel om aan te schuiven en te delen in elkaars geloofservaringen, geloofsvragen,
geloofstwijfels en geloofsgetuigenissen. Komend seizoen gaan we, 1 x per maand, meer met elkaar in
gesprek naar aanleiding van het jaarthema van de PKN: Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods
Geest'. Meer informatie: ds. Johan Duijster, 06 47549849 / jochanan316@me.com

Koffie met een oortje op 29 september 2025U bent weer van harte welkom
om gezellig samen een kopje koffie of thee te drinken. In de ontmoetingsruimte
staat de koffie/thee voor u klaar. Tijd; 10.00 uur -11.30 uur.

Elkaar ontmoeten op een laagdrempelige manier is ook samen kerkzijn. (:? ;D

Allen van harte welkom!
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OVERIG NIEUWS

Classicale werkgroep Kerk en Israél

Overijssel-Flevoland 2025-2026

Deze werkgroep brengt u door middel van een nieuwsbrief op de hoogte van hun
activiteiten die in het najaar van 2025 en begin 2026 gehouden zullen worden. Lees
hier de nieuwsbrief. (De nieuwsbrief kunt u ook vinden op www.pknmarknesse.nl)

Roze Viering in Lelystad: Taal maakt ruimte

Op zondag 12 oktober 2025 om 16.00 uur vindt in de
Ontmoetingskerk in Lelystad de jaarlijkse Roze Viering plaats.
Deze bijzondere viering wordt georganiseerd voor en door de e i o o
LHBTI-community en voor iedereen die zich hiermee verbonden = s i { F AL
voelt. Het thema van dit jaar is Taal maakt ruimte. De Roze Viering

is een moment van samenkomst voor mensen die in een kerkelijke
omgeving volledig zichzelf willen zijn. In woorden, gebeden en
muziek, maar ook in stilte en verwondering, wordt ruimte gemaakt
voor ieders verhaal. Tijdens de viering wordt het licht gedeeld, is
er aandacht voor elkaar en wordt samen ervaren wat de helende
kracht van woorden kan zijn. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van
een hapje en drankje. Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten, ongeacht achtergrond of
levensbeschouwing. Iedereen is welkom bij de Roze Viering, een plek waar taal ruimte maakt
en iedereen telt. De Roze Viering wordt georganiseerd door en voor de LHBTI community en iedereen
die zich daarmee verbonden voelt in samenwerking met Bureau Gelijke Behandeling Flevoland.
Datum en tijd: zondag 12 oktober 2025, aanvang 15.00 uur

Locatie: Ontmoetingskerk van de Protestantse Gemeente Lelystad, Schor 4.

Parkeren: Volg routeplanner naar Geul, 8212 Lelystad

Teunis Ruiten 06 51 34 12 18
teunis.ruiten@bureaugelijkebehandeling.nl
https://bureaugelijkebehandeling.nl/roze-viering/

CONTACTGEGEVENS

Beheerder* koster@pknmarknesse.nl tel. 06-41716868
Ook voor wtvaarten en reserveringen

Predikant : ds. J. Duijster predikant@pknmarknesse.nl tel. 06 - 47549849

Pastoraal werker : dhr. G. Doorn guusdoornsr@hotmail.com tel. 06 - 14587457

Kerkenraad : Scriba Mw. 1. Profijt scribaat@pknmarknesse.nl tel. 06 - 20207191

Kerkenraad : voorzitter H. Koopman tel. 0527 - 201484

Penningmeester : mw. M. Beens penningmeester@pknmarknesse.nl tel. 06 - 23719578

Diaconie : diaconie@pknmarknesse.nl

Kerkrentmeesters : kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl

Voor overige contactgegevens kijk op www.pknmarknesse.nl
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