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Marknesse

Thema: “Kijk!™

Voorganger: ds. Johan Duijster
Organist: Harry Haasjes

DIENST VAN VOORBEREIDING
Voorbereidende muziek

Welkom door ouderling van dienst
Voorbereiding in stilte

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangslied: Heer, wij zijn bijeengekomen (HH 394 staande)
Heer, wij zijn bijeengekomen,

mensen, overal vandaan;

had Gij ons niet meegenomen,

niemand was hierheen gegaan,

want wij schromen hier te komen,

volop in het licht te staan.

Komend uit een nacht van zonden
staan wij voor U, groot en klein,
en belijden onomwonden

schuldig zijn wij en onrein.

Ach, wij vonden zoveel zonden
dat zij niet te tellen zijn.

Bron van liefde, zeer verheven,
helder stralend als de zon,

bleef uw warmte weg, maar even,
niemand die hier wezen kon;
hoogverheven licht ten leven

dat het duister overwon!

Bemoediging en Groet



Inleiding op de dienst

Zingen: Lied 8b

Zie de zon, zie de maan,

zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Hoor de zee, hoor de wind,

hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,

geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Voel je hart, voel je huid,

voel je adem als je fluit.

Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Gebed van toenadering

DIENST VAN HET WOORD
OVERSTAP

Voor en met de kinderen - zingen: Kijk eens om je heen (HH 396)
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen.

Geef elkaar een hand, je bent niet alleen.

Want wij moeten samen delen,

samen zingen, samen spelen.

Ook al zijn wij nog maar klein,

samen spelen is pas fijn.

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen.
Wij zijn in de wereld niet alleen.

God kent ieder kind bij name.

Zeg maar ja en zeg maar amen.



Ook al zijn wij nog maar klein,
God wil onze vader zijn.

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen.
Wij zijn rond de tafel samen één.

Samen aan het leven bouwen,

rond het Woord, zo vol vertrouwen.

Ook al zijn wij nog maar klein,

laat ons Jezus’ vrienden zijn.

Schriftlezing - Exodus 33, 18-24

‘Laat mij toch uw majesteit zien,” zei Mozes. Hij antwoordde: ‘Ik zal in
mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam Heer
uitroepen: Ik schenk genade aan wie Ik genade wil schenken, en Ik ben
barmhartig voor wie Ik barmhartig wil zijn. Maar’, zei Hij, ‘mijn gezicht zul
je niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven.’
Toen sprak de Heer: ‘Er is een plaats op de rots waar je dicht bij Mij kunt
komen staan. Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal Ik je in een
kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot Ik
voorbij ben. Als Ik mijn hand weghaal, zul je Mij van achteren zien; mijn
gezicht mag niemand zien.

1 Johannes 4: 11 t/m 13

Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten
ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als
we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot
volmaaktheid gekomen. Dat wij in Hem blijven en Hij in ons, weten
we doordat Hij ons heeft laten delen in zijn Geest.

Verkondiging met thema: *Kijk’

Luisterlied: Geest van hierboven (via clip YouTube https:/www.youtube.com/
watch?v=LFc24RGgX24&list=RDLFc24RGgX24&start_radio=1)

Aansluitend zingen: Lied 675 vs. 1
Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,

deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen

van grote dingen,

als wij ontvangen

al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!


https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24&list=RDLFc24RGgX24&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24&list=RDLFc24RGgX24&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24&list=RDLFc24RGgX24&start_radio=1

Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,

als wij herboren

Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

Verbinden taakdrager pastoraat

Zingen: Lied 686

De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

Wij zijn in Hem gedoopt

Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop

in alle dorst en duur.

Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond

en schenkt ons aan elkaar.

De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon

doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit

in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Collecte

[EvT] Pastorale mededelingen
Gebeden

- Danken

-Voorbede
- Stil gebed



- Onze Vader

Slotlied - Ik wil jou van harte dienen (HH 395)
Ik wil jou van harte dienen

en als Christus voor je zijn.

Bid dat ik genade vind,

dat jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.

Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus’ licht ontsteken
als het duister jou omvangt.

Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.

Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen,

als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus’ weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Wegzending en Zegen

Uitleidend orgelspel



