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SAVE THE nnTE | Laat je verrassen

13 SEPTEMBER 2025 .

van Gods Geest'.
STARTZATERDAG VOOR HELE GEMEENTE
JONG & OUD

van 15.00 uur tot 19.00 uur

ONTVANGST MET KOFFIE-THEE-FRIS

ACTIVITEITEN VOOR JONG & OUD

AFSLUITING MET ETEN: BROODJE HAMBURGER y
hamburgerbakker is Ds. Johan Duijster >

Op zondag 14 september dienst om 09.30 Marknesse
Na de dienst koffiedrinken.
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EREDIENSTEN
17 augustus 2025 09.30 uur Mw. H. Schotanus
collecte : le diaconie; 2e kerk gir‘

"deur"collecte :  orgelfonds
organist : Mw. Corry v.d. Berg

24 augustus 2025 09.30 uur Ds. J. Duijster Maaltijd van de Heer
collecte :  leKerkin Actie: Cuba; 2e kerk
"deur"collecte : onderhoud gebouwen
organist :  Hans van Blijdeveen

31 augustus 2025 09.30 uur Ds. W. Andel

collecte : 1le PKN Veilige plek Studenten; 2e kerk
"deur"collecte : onderhoud gebouwen
organist : Mw. Martine van Atten
07 september 2025 09.30 uur Ds. M. Visschers
collecte : le diaconie; 2e kerk
"deur"collecte : onderhoud gebouwen
organist :  Sjaak van Leeuwen

‘- Ga naar www.pknmarknesse.nl voor diensten, liturgie en Kerkdienst-gemist

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 17 en 31 augustus en 7 september - 9, 11 en 12 na Trinitatis
In deze diensten mogen we weer verschillende gastvoorgangers welkom heten. Hoewel voorgangers

verschillen, preken verschillen, Gods Woord blijft altijd spreken en getuigen van Zijn liefde en trouw.

Zondagqg 24 augustus - 10de na Trinitatis
In de eredienst op deze zondag hoop ik weer voor te gaan waarin we samen de Maaltijd van de Heer

vieren. Zoals het er nu uitziet mogen we twee muzikale gasten welkom heten. Het zijn Hans en Jolanda
van Blijderveen uit Papendrecht. Hans is o.a. dirigent van een aantal grote koren (waaronder Deo
Cantemus uit Rotterdam). Jolanda is een afgestudeerd en begenadigd hoboist. Zij was een aantal jaren
terug te horen bij verschillende opnames van Nederland Zingt. Beiden waren onze directe buren in onze
vorige gemeente. Zij zullen ons begeleiden bij de samenzang.

Van harte welkom in de erediensten.
Johan Duijster - vdm

e — e —
BIJ DE TIJD

Zomertijd - landen

We zijn weer geland. Na onze reis van drie weken naar Angola, het geboorte- en vaderland van onze
schoonzoon, de vader van Sofia die in onze gemeente gedoopt werd in januari. Wij zijn geland dus. Na
een pittige terugvliucht met allerlei calamiteiten. Wie niet geland zijn, zijn onze gedachten en ervaringen.
Ze tuimelen over en door elkaar heen. Die zullen moeten landen in de komende tijd. In het vliegtuig van
Lissabon naar Amsterdam, waarin ik op de mij toegewezen plaats opgevouwen zat met minder
bewegingsruimte dan een rolmops in een potje, vroeg mijn ‘buurvrouw’ naast mij naar onze reis. Slechts
over de ene procent die ik haar van onze reis vertelde toonde zij al haar medeleven.

Terug naar de niet-gelande gedachten en ervaringen. In de komende maanden zullen die ongetwijfeld
landen. Het is een voorrecht dat dat in mijn geval kan via preken en het erover schrijven via verschillende
media. Eén van die ervaringen heeft te maken met een bijzonder uitspraak die mij ter oren kwam en die
direct van toepassing was in Angola. ‘Hier (in grote delen van Afrika) hebben de mensen tijd en geen geld.
Wij (in grote delen van Europa) hebben geld en geen tijd.” Een leerzame uitspraak. Eén om uit te knippen
en op te hangen op het prikbord in de keuken of op toilet. En daarnaast dan het woord van de Heer: Het
is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te kruipen, dan voor een rijke om het
Koninkrijk van God binnen te gaan. Beide uitspraken kunnen niet vaak genoeg landen in ons besef.

Johan Duijster - vdm

Pagina 2


http://www.pknmarknesse.nl/

BLOEMENGROET

De bloemen gaan op:

zondag 17 augustus gaan met een hartelijke groet naar dhr. J Wink, Noordzoom 123
24 augustus gaan met een hartelijke groet naar dhr. M. Jonkers, De Oosthoek 35.
Het avondmaalstukje gaat met een hartelijke groet naar fam. van 't Hoenderdal, Walcherselaan 2/122
zondag 31 augustus gaan met een hartelijke groet naar fam. Makuch, Noordzoom 149

PASTORAAT

Van de heer Piet Holster, Kade 61 8325 AE, VVollenhove, mocht het mooie en dankbaar stemmmende bericht
komen dat, na 6 maanden na de levertransplantatie, de drain bij de gal eindelijk verwijderd is vanwege
verbeterde leverwaarden. Het is geen garantie dat het nu goed blijft gaan, maar wat pijn en ander ongerief
betreft zijn er nu geen beperkingen meer.

Of het nu om dankgebeden of om smeekgebeden gaat, om zorg en ziekte of vieren en vreugde, laten wij
voor elkaar danken en bidden. Ook voor hen die om welke reden dan ook hier niet genoemd worden, maar
van wie we weten dat de geestelijke nabijheid in het gebed nodig is.

Het pastorale team

DIACONIE

Op zondagmorgen 24 augustus 2025 wordt uw bijdrage gevraagd voor Kerk in Actie: Cuba:
Cubaanse kerken bieden hoop. Cuba zit in een diepe economische crisis. Er is tekort aan voedsel,
brandstof en elektra. Jongeren en goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. Ouderen en
zieken staan er alleen voor. De vrijheid van Cubaanse kerken werd vroeger ingeperkt door de overheid.
Nu bloeien ze weer op in een tijd, waarin de samenleving hen hard nodig heeft. Kerk in Actie steunt
Cubaanse kerkelijke organisaties om pastorale en diaconale hulp te bieden. Volwassenen en jongeren
kunnen theologisch onderwijs of leiderschapstrainingen volgen en praktische vaardigheden leren. Ze
geven hoop via Bijbelstudies, thuiszorg en maaltijden van zelf verbouwd voedsel. Ze ondersteunen
ouderen en kwetsbaren in hun dagelijkse strijd om het bestaan. Geef uw bijdrage in de collecte of maak
uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Cuba. Bedankt voor je gift.

Op zondagmorgen 31 augustus 2025 wordt uw bijdrage gevraagd voor Protestantse Kerk: een
veilige plek voor studenten. Prestatiedruk, twijfels of je wel op je plek bent, onzekerheid over je
toekomst, rouw, eenzaamheid - er komt veel op studenten af. In deze kwetsbare fase van het leven is
het belangrijk dat er plekken zijn waar ze gehoord worden. Het studentenpastoraat biedt zo’'n plek: veilig,
open en zonder oordeel. Hier kunnen studenten terecht met hun vragen over persoonlijke ontwikkeling,
zingeving en geloof. In de Protestantse Kerk werken ruim 500 predikanten en geestelijk verzorgers op
bijzondere plekken, zoals in het studentenpastoraat. Op al deze plekken maken zij de kerk op hun eigen
manier zichtbaar, midden in de samenleving, naast mensen. Juist daarom is dit een waardevol collectedoel
dat we van harte aanbevelen: om studenten in deze vormende levensfase niet alleen te laten zoeken,
maar samen op weg te gaan. Geef uw bijdrage tijdens de collecte of maak uw bijdrage over op NL10 ABNA
0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. 25156-Collecte Pastoraat augustus, of geef online. Bedankt
voor je gift.

U kunt ook online doneren of via onze eigen diaconie met vermelding over welke collecte het gaat.
Met een hartelijke groet van de diaconie.

AGENDA

Elke dinsdag BIDSTOND
Elke dinsdag van 18.30 - 19.30 uur Ineke Bos 06-34157882 Truida Geerts 06-12843837.
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COLLEGE van KERKRENTMEESTERS

Collectes van 23-3 t/m 21-7 2025

Diaconie € 550,80
Kerk 1.278,50
Onderhoud gebouwen 1.078,90
Orgelfonds 137,70
KIA Moldavie 105,15
KIA Oekraine 193,30
KIA BanglDesh 75,10
KIA Myanmar 98,90
KIA vluchtelingen 66,00
KIA Ghana 74,35
Leger des Heils 72,80
PKN soc media jong 72,10
PKN missionaire kansen 64,10
Plaatselijk jeugdwerk 52,00
De Glind 78,15
Totaal € 3.997,85

WIJZIGINGEN NIEUWSBRIEF

Op 14 juli heeft de werkgroep Nieuwsbrief geévalueerd. Uit deze evaluatie zijn enkele wijzigingen
voortgekomen:

- de verschijningsfrquentie van de nieuwsbrief wordt 1 x per 3 weken, ook in de zomerperiode.
- de dag waarop de nieuwsbrief uitkomt wordt nu donderdag (ipv woensdag.

- de inleverdag blijft hetzelfde, nl. de maandag.

- de redactie is uitgebreid met Nelleke Nikkels.

- het afdrukken van de nieuwsbrief gaat Koerdien van Wijk regelmatig verzorgen.

Zijn er nog vragen, opmerkingen of ideeén, of wil jij een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief?
Zoek dan even contact via inenronddekerk@pknmarknesse.nl of tel. 06-2020719, Irma Profijt.

Met een hartelijke groet, Werkgroep Nieuwsbrief, Feikje, Wubby, Nelleke, Henk, Koerdien en Irma

VERHUIZING

Ik heb 31 jaar met veel plezier in Marknesse gewoond.

Nu heb ik een volgende stap genomen.

Op 6 juli ben ik verhuisd naar een appartement in Hasselt.
Mijn nieuwe adres is Weidewachter 7, 8061 DR Hasselt

Hartelijke groeten Wiena Ridderikhof-Boonen

CONTACTGEGEVENS

Beheerder* koster@pknmarknesse.nl tel. 06-41716868
Ook voor u1tvaarten en reserveringen

Predikant : ds. J. Duijster predikant@pknmarknesse.nl tel. 06 - 47549849

Pastoraal werker : dhr. G. Doorn guusdoornsr@hotmail.com tel. 06 - 14587457

Kerkenraad : Scriba Mw. I. Profijt scribaat@pknmarknesse.nl tel. 06 - 20207191

Kerkenraad : voorzitter H. Koopman tel. 0527 - 201484

Penningmeester : mw. M. Beens penningmeester@pknmarknesse.nl tel. 06 - 23719578

Diaconie : diaconie@pknmarknesse.nl

Kerkrentmeesters kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl

Voor overige contactgegevens kijk op www.pknmarknesse.nl
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