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IN EN ROND DE KERK Nr. 42 - 16 juli 2025

Inleveren kopij: tot 17.00 uur op de hieronder genoemde data!

inenronddekerk@pknmarknesse.nl
Redactie per 01-01-2025: Feikje den Bakker, Wubby van der Horst en Irma Profijt.

Data inleveren kopij voor de nieuwsbrief in juli en augustus:
Nieuwsbrief nr. 43 = 11 augustus
Nieuwsbrief 44 = 01 september

EREDIENSTEN
20 juli 2025 09.30 uur Dhr. G. Doorn
collecte le diaconie; 2e kerk {!ih
"deur"collecte onderhoud gebouwen -
organist Mw. C. v.d. Berg
27 juli 2025 09.30 uur Ds. C. Aalbersberg
collecte le diaconie; 2e kerk
"deur"collecte onderhoud gebouwen
organist Dhr. H. Haasjes
3 augustus 2025 09.30 uur Dhr. G. Doorn LIEDBOEK MEENEMEN
collecte le diaconie; 2e kerk
"deur"collecte onderhoud gebouwen
organist Sjaak van Leeuwen
10 augustus 2025 09.30 uur Dhr. K. de Lange LIEDBOEK MEENEMEN
collecte : le diaconie; 2e kerk
"deur"collecte onderhoud gebouwen
organist Anne Kroeze
17 augustus 2025 09.30 uur Mw. H. Schotanus
collecte : le diaconie; 2e kerk
"deur"collecte orgelfonds
organist Mw. C. v.d. Berg

Voor uitgebreide informatie over de diensten ga naar www.pknmarknesse.nl

®

BIJ DE DIENSTEN

ATTENTIE: LIEDBOEK MEENEMEN NAAR DE KERK
Op zondag 3 en zondag 10 augustus is er geen presentatie, dus ook de liederen worden
niet in beeld gebracht. We zingen op deze 2 zondagen uit het liedboek. Neem dus uw
liedboek mee naar de kerk!

Er is op 3 en 10 augustus wel uitzending via Kerkdienstgemist!

Zondag 20 juli t/m 10 augustus - zondag 5, 6, 7 en 8 na Trinitatis

Achter de schermen is er weer hard gewerkt om voor elke eredienst een gastvoorganger te vinden. Als
je van dichtbij meemaakt hoeveel inspanning dat soms vraagt, is het goed om op deze plaats dat voor
het voetlicht te halen. Dankbaar zijn we onze preekvoorziener en onze muziekvoorziener die er samen
voor zorgen dat elke eredienst door kan gaan. Ook mag hier de inzet en toewijding genoemd worden van
het team van Beeld & Geluid die ook in de vakantie telkens voor bezetting zorgen. Zo ook de kosters.
Dat aller inzet mag zijn tot eer van God, tot opbouw van de gemeente en tot versterking van ons geloof.
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AFWEZIG

In verband met vakantie is ds. Johan Duijster niet aanwezig van 15 juli t/m 10 augustus. Voor pastorale
aandacht in het geval van calamiteiten verwijzen wij u naar de aanwezige ouderlingen en/of via
aanwezige wijkcodrdinatoren.

BLOEMENGROET

De bloemen van zondag 20 juli gaan met een hartelijke en bemoedigde groet naar
Dhr. R. Winter, Warande 106

De bloemen van zondag 27 juli gaan met een hartelijke en bemoedigde groet naar
Fam. Bokhorst, Noordzoom 7

De bloemen van zondag 3 augustus gaan met een hartelijke en bemoedigde groet
naar Dhr. J. Heida, Noordeinde 7

De bloemen van zondag 10 augustus gaan met een hartelijke en bemoedigde groet naar
Mevr. A. Zandbergen - Wagenaar, Grachtwal 13/11

BIJ DE TIJD

Zomertijd, lege tijd

De zomertijd is definitief aangebroken. Ik wil het geen vakantietijd noemen. Omdat een heel aantal
mensen geen vakantie heeft. Omdat vakantie op andere momenten gepland wordt en juist niet in de
zomer. Of omdat mensen niet op vakantie gaan. Omdat het gewoonweg niet kan. Nu in de zomer niet
en ook op andere momenten in het jaar niet. Toch is de zomertijd lege tijd (dat is trouwens wat
vakantie letterlijk betekent). Lege tijd omdat allerlei activiteiten op een heel laag pitje worden gezet. Of
gewoon even stilliggen. Hoewel, er zijn mensen die juist intensief bezig moeten zijn. In de landbouw,
misschien, of vanwege gezondheidszorgen. Voor iedereen, thuis of op vakantie, op het land of in de
wachtkamer, aan zee verkoeling zoekend of achter de kassa hard werkend omdat de winkel nooit sluit,
geef ik wat leesvoer mee. Via deze link: https://jochanan316.wordpress.com/. Over bijvoorbeeld de
Tour de Foi - geloven is als fietsen.

Johan Duijster - vdm

PASTORAAT

Dhr. Roel Winter, Warande 106, 8316 CT, ondergaat op dit moment intensieve behandelingen. Dat trekt
een zware wissel op het dagelijks bestaan. Voor hem en zijn vrouw, Geertje.

Mw. Hanny Willems-van der Kolk, Groene Zoom 30, 8316 BK, is weer thuis na een ziekenhuisopname
die door complicaties langer duurde dan gepland was. Nu verder weer herstellen.

Mw. Janny Streefland, Rozenhof 1, 8316 CX, is na een verblijf in De Schakel weer thuis. Ze is dankbaar
en blij weer in haar eigen omgeving te zijn.

Mw. Truus Bokhorst-Hoekstra, Noordzoom 7, 8316 CE, is opgenomen geweest voor een zware operatie.
Ze mag weer thuis zijn en ervaren dat het elke dag een beetje beter gaat.

Mw. Iepie Zomerman-Mollema is onlangs verhuisd naar de Markehof. Thuiswonen lukte niet meer
vanwege de nodige zorg. Een verdrietig besluit dat Jurjen (Breestraat 30 E, 8316 AR), en Iepie hebben
moeten nemen. Iepie woont nu Walcherselaan 2, 8316 NJ, kamer 114.

Of het nu om dankgebeden of om smeekgebeden gaat, om zorg en ziekte of vieren en vreugde, laten wij

voor elkaar danken en bidden. Ook voor hen die om welke reden dan ook hier niet genoemd worden,
maar van wie we weten dat de geestelijke nabijheid in het gebed nodig is.
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OVERLIJDEN
Onlangs zijn overleden:

Dhr. Sipke Koopmans op 23 juni.

Mw. Pieternella Matthijsse- Marijs op 2 juli.
Mw. Pijetje de Vries- van der Spoel op 5 juli.
Dhr. Hessel de Vries op 9 juli.

Elders in de Nieuwsbrief treft u van hen een In Memoriam aan. Dat hun nagedachtenis in het licht van
de opgestane Heer, Jezus Christus tot troost en zegen mag zijn.

Het pastorale team

IN MEMORIAM

- Sipke Koopmans

Op 23 juni overleed Sipke Koopmans, op de leeftijd van 80 jaar. Sipke is op 12 november 1944 geboren
in Welsrijp. Hij groeide op in een liefdevol gezin. In de barre winter van 1963 leerde hij Sietske kennen. In
1965 verhuisde het gezin van Friesland naar de Wrakkenweg in Creil. Op 23 mei 1967 zijn Sipke en
Sietske getrouwd. Ze zijn toen in een arbeiderswoning aan het Wrakkenpad in Creil gaan wonen. Hier
zijn Tjeerdtje en Anne geboren. In 1972 werd de woning aan het Wrakkenpad verruild voor een woning
in de Lothariusstraat in het dorp waar Siemon in 1978 werd geboren. In 1979 zijn ze met het gezin
verhuisd naar de boerderij aan de Wrakkenweg. Vanaf dat moment was hij boer. Na 18 jaren boeren aan
de Wrakkenweg, kwam er bedrijfsvergroting en verhuisden ze naar de Neushoornweg in Kraggenburg.
Tien jaar later zijn ze verhuisd naar de A.). Rennenstraat in Kraggenburg. De eerste jaren in het dorp
waren voor hem mooie jaren. Elke dag op de fiets heen en weer naar de boerderij. Hij kon erg genieten
van het werk wat hij daar kon doen. Zijn grote passie was zingen. Hij zat dan ook al van jongs af aan op
koor. Ook mocht hij graag vergaderen. Dus het schoolbestuur en kerkenraad in zowel Creil als
Kraggenburg waren heel blij met hem. Hij heeft zo'n beetje alle functies van beide kerken vervuld. In
Kraggenburg is hij ook nhog met Sietske 7 jaar koster geweest. Omdat zijn gezondheid achteruit ging,
verhuisden ze in 2021 naar de Dotterbloem in Marknesse. Jammer genoeg heeft hij daar maar 1,5 jaar
mogen wonen. Op 23 november 2022 is hij naar de Talmahof gegaan omdat de zorg thuis te veel werd.
Daar is hij nog 2,5 jaar liefdevol verzorgd. Hij heeft genoten van zijn kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

- Pieternella Matthijsse- Marijs
Op 2 juli overleed Pieternella Matthijsse- Marijs (Pie), op de leeftijd van 85 jaar.
Pie is geboren op 24 juni 1940 in Meliskerke, op het Zeeuwse eiland Walcheren. Een oorlogskind, zeker
een slachtoffer, zo heeft ze dit haar leven lang ervaren. Met al haar verdriet door het verschrikkelijk
bombardement bij Kasteel Westhover waar ze op één dag haar broer en drie zussen verloor. Opgroeien
in een gezin met zo'n groot verlies, het heeft haar getekend als een stille, kleine maar o zo sterke en
krachtige vrouw. Als jonge vrouw kwam ze met haar broer en ouders naar de polder.
Hier ontmoette ze haar liefde van haar leven, Izaak Matthijsse. Samen zijn ze 59 jaar bij elkaar geweest.
Eerst aan de Vollenhoverweg. Samen op de boerderij. Wel met een groot stil verdriet dat zij samen geen
kinderen konden krijgen. Toch heeft ze haar liefde mogen delen met haar familie en vrienden. Ze gaf
haar liefde, haar kracht en haar warmte aan hun allen. Tegen het einde van haar leven bleef ze die
warmte geven. Zo mogen we haar blijven herinneren.
‘Huil niet omdat ik er niet meer ben, maar glimlach omdat ik er was’
In de dankdienst stonden centraal de woorden uit Psalm 72 en Openbaring 21.

Als je je voet op de andere oever zet en het blijkt de hemel te zijn.

Als je dan door een hand wordt aangeraakt en het blijkt Gods hand te zijn.
Als je dan muziek hoort en het blijken engelen te zijn.

Dan ben je niet heengegaan maar naar huis gegaan.
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- Pietje de Vries- van der Spoel

Op 5 juli overleed Pietje de Vries-van der Spoel. Pietje werd geboren en groeide op in Noed, een klein
plaatsje in de driehoek Sint Nicolaasga, Woudsend, Sloten, onder de rook van Sint Nicolaasga. Zij was
het vierde kind in het gezin van zes kinderen van vader en moeder van der Spoel. Ze brengt haar
kindertijd en jeugd door op ‘e Noed (zoals het in het Fries gezegd wordt) en trouwt op 13 januari 1961
met Hessel de Vries, een jongeman geboren in dezelfde plaats. Sinds die tijd woonden zij in Marknesse
aan de Laagzijde. Samen kregen ze drie kinderen, dochter Ynie en de beide zonen Jan Gooitzen en Erik.
Om in aanmerking te komen voor een woning van de Domeinen gold een strenge keuring. Deze ging
verder dan de voordeur en een formulier met persoonlijke gegevens. Een commissie kwam langs op de
Noed om te controleren of Pietje netjes en georganiseerd was in het huishouden. Die test doorstond ze
met vlag en wimpel. Pietje was een zeer actieve vrouw. Ze had hobby’s als acteren in toneelstukken en
mandoline spelen. En zoals elke rechtgeaarde Friezin hield ze van schaatsen. Bij alle activiteiten die ze
deed horen de eigenschappen liefde, trouw en toewijding. Van koffie schenken bij bruiloften en
begrafenissen tot eindeloos breien voor Dorkas. En van allerlei kerkenwerk tot zingen bij het koor
Cantemus Dominum, 61 jaar lang. Samen met Hessel was ze heel gelukkig al ruim 70 jaar samen en
ruim 64 jaar getrouwd. Bijna even lang was ze gezond. Maar het laatste driekwart jaar werd ze minder
stabiel. Soms wankelde ze. Moest zich vastgrijpen. Kwam soms te vallen. De laatste val kwam ze niet te
boven. Een operatie kon niet meer. Ze overleed in een hospice in aanwezigheid van haar dierbaren. Ze
zei tegen hen dat ze niet moesten treuren. Het was goed. Het leven met hen was goed en gelukkig
geweest. En ze geloofde dat zij haar leven in de handen van de HEER, haar God mocht leggen. Pietje
overleed in de leeftijd van 87 jaar. Op 23 juli zou ze 88 zijn geworden.

- Hessel de Vries

Op 9 juli overleed Hessel die Vries. Hessel werd geboren op 12 februari 1936 in Noed, evenals zijn vrouw
Pietje, met wie hij meer dan 70 jaar gelukkig en in liefde samen mocht zijn. Heel wat jonge vrouwen
mochten hem graag zien in zijn jonge jaren, maar het werd Pietje. Hij was technisch, kon van alles
maken, en ondanks een korte hik in de samenwerking was hij trouw aan zijn werkgever. Evenals Pietje
was Hessel naast zijn werk betrokken op heel veel nevenactiviteiten ten dienste van de samenleving.
Daarvoor ontving hij een koninklijke onderscheiding. Daar was hij wel heel blij mee, maar hij vond dat
die onderscheiding eigenlijk Pietje ten deel had moeten vallen. Hij zag dat het cliché waarheid heeft dat
achter elke sterke man een sterke vrouw, zo niet een sterkere vrouw staat. Nadat hij met pensioen was
gegaan heeft hij zo'n dertig jaar samen met Pietje kunnen genieten. Daarbij hoorde wel dat hij nog
steeds verantwoordelijkheid nam. Was het niet om samen op de kleinkinderen te passen, wat ze graag
deden, dan wel om anderen te helpen. Als mantelzorger bijvoorbeeld. In zijn geloof was Hessel kritisch.
Hij benoemde de dingen waarover hij twijfelde met aarzeling, maar hij sprak zich wel uit. Toch was hij
er trouw elke zondag, ook al hoorde hij vanwege toenemende doofheid, zeker de laatste jaren, soms veel
niet van wat gezegd werd. Het viel dan ook al snel op dat hij zijn plaats met Pietje ‘onder het kruis van
de kerk’ niet meer innam. Nog een enkele keer bezocht hij de Bijbelstudiegroep. Nadat hij een griepspuit
had gehad was plotseling zijn gezondheid minder geworden. Dat lag niet aan de spuit, maar het gebeurde
wel. Hij viel heel wat kilo’s af. Kreeg talloze onderzoeken en geen arts kon zeggen wat er aan de hand
was. Heel langzaamaan verbeterde het wel iets, maar zo fit als voor die tijd werd het niet meer. Hij stond
Pietje bij in haar laatste dagen. En met dankbaarheid voor en tevreden met hun tijd samen nam hij
afscheid van haar, bereidde mee de dienst voor en sprak voortdurend over hun tijd samen. Totdat tot
ieders schrik en ontsteltenis op de vierde dag van Pietjes overlijden hijzelf stierf. Hessel werd 89 jaar.

 ———— e ———
AGENDA

Elke dinsdag BIDSTOND
Elke dinsdag van 18.30 - 19.30 uur Ineke Bos 06-34157882 Truida Geerts 06-12843837.

-~ T Wieke en Gert Buis zijn verhuisd naar Waardstraat 20, 8316 LC Marknesse
< 3 ‘;“Jl‘l(lll " !
‘T]‘,lll“.“h
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BERICHTEN VAN ELDERS

Roept U Maar-dienst
in De Schakel in Luttelgeest

zondag 27 juli 2025 9:30 u.

Op zondagochtend 27 juli organiseert de Luttelgeester organist Hiljan Bontkes weer een RUM-dienst.
RUM staat voor Roept U Maar,

waarbij de aanwezigen mogen kiezen welke liederen gespeeld en gezongen worden.

Het belooft een prachtige democratische zangdienst te worden.

Aanvang: 9:30 uur. Locatie: Dorpskerk ‘De Schakel’, Oosterstraat 1 te Luttelgeest.

CONTACTGEGEVENS

Beheerder* : koster@pknmarknesse.nl tel. 06-41716868
*Voor uitvaarten en reserveringen

Predikant : ds. J. Duijster predikant@pknmarknesse.nl tel. 06 - 47549849

Pastoraal werker : dhr. G. Doorn guusdoornsr@hotmail.com tel. 06 - 14587457

Kerkenraad : Scriba Mw. I. Profijt scribaat@pknmarknesse.nl tel. 06 - 20207191

Kerkenraad : voorzitter H. Koopman tel. 0527 - 201484

Penningmeester : mw. M. Beens penningmeester@pknmarknesse.nl tel. 06 - 23719578

Diaconie : diaconie@pknmarknesse.nl

Kerkrentmeesters kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl

Voor overige contactgegevens kijk op www.pknmarknesse.nl
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