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IN EN ROND DE KERK Nr. 41 - 18 JUNI 2025

Inleveren kopij: tot 17.00 uur op de hieronder genoemde data!

inenronddekerk@pknmarknesse.nl
Redactie per 01-01-2025: Feikje den Bakker, Wubby van der Horst en Irma Profijt.

Data inleveren kopij voor de nieuwsbrief in mei, juni, juli en augustus:
Nieuwsbrief nr. 42 = 14 juli
Nieuwsbrief nr. 43 = 11 augustus
Nieuwsbrief nr. 44 = 01 september

EREDIENSTEN
22 juni 2025 09.30 uur Ds. K. v.d. Kamp
collecte : leKerk in Actie: vluchtelingen een thuis;
2e kerk
"deur"collecte : onderhoud gebouwen
organist : Dhr. H. Haasjes
29 juni 2025 11.00 uur  TENTDIENST DORPSFEEST "i,‘
6 juli 2025 09.30 uur Dhr. K. de Lange
collecte . le Kerk in Actie: Ghana; 2e kerk
"deur"collecte : onderhoud gebouwen
organist : Dhr. H. Haasjes
13 juli 2025 09.30 uur Ds. R. Visser
collecte : le diaconie; 2e kerk
"deur"collecte : onderhoud gebouwen
organist : Dhr. L.J. van Rijn
20 juli 2025 09.30 uur Dhr. G. Doorn
collecte . le diaconie; 2e kerk
"deur"collecte : onderhoud gebouwen
organist : Mevr. C. v.d. Berg

Voor uitgebreide informatie over de diensten in juni en juli 2025 ga naar: https://ap.lc/taNos
Voor livestream ga naar: https://shorturl.at/79pOIl

—— e ———
BIJ DE TIJD

De eerste zondagen na Trinitatis

God moet een liefhebber van vissers zijn. De eerste mensen die Jezus riep waren vissers. Hij wist soms
beter dan zij hoe ze meer konden vangen. Dan zei Hij dat zij het net aan de andere kant uit moesten
gooien. Als Hij brood deelde, deelde Hij er vis bij. Brood en vis, dat is een koningsmaal. In de
meivakantie aten we het weer. Bij Ante, onze gastheer in Kroatié. Gewoon brood en vis. Ante vertelde
ons dat hij graag mag vissen. Vaak is wat hij vangt voedsel voor zijn vele gasten. Maar soms moet hij
het doen met slechts een klein inktvisje. Dat geldt voor veel Kroaten die aan de zee wonen. Elke avond
varen ze uit. De wijde zee op. Niet met grote vistrawlers, maar in hun schamele scheepjes. Ze gaan
vissen. Met een netje en een lijn. Het zijn veelal eenvoudige mensen die tevreden zijn met een visje en
het brood dat genoeg is voor elke dag. Deze vissers moeten liefhebbers van God zijn. Toen we
'zondags naar de plaatselijke kerk gingen puilde de kerk weer (want dat gaat daar elke zondag zo) uit.
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We moesten staan. Achterin, bij het doopwater. Waarmee iedereen zich besprenkelt bij binnenkomst.
Velen moesten buiten blijven staan. Toch keren ze niet om als ze zien dat het vol is. Ze scholen samen
als vissen in een net. En als de hostie geheven wordt gaan ze erop af als vissen op een stukje brood
aan een haak. God moet een liefhebber van vissen zijn. Hij wil ons redden uit het water waarin we met
Christus ondergaan. Om met Hem als een Jona in de grote vis weer boven te komen. Ja, God moet van
vissen houden. Zou Hij daarom willen dat we vissers van mensen zijn?

Johan Duijster - vdm
e ——————————————

EREDIENSTEN

Zondag 22 juni - de eerste zondag na Trinitatis

Wat is de kleur van de zondag, vroeg een koster mij. Ik moest even nadenken. ‘Bedoel je komende
zondag?’, vroeg ik. Ja, die bedoelde hij. ‘Dan is het groen’, zei ik. Hij meende echter dat het wit is. Want
zo was het hem in de kerk verteld waar hij afgelopen zondag te gast was. Ik heb het nog eens uitgezocht.
En vond dit: In de meeste christelijke tradities is de kleur groen. Dus ja, het kan dat een andere
liturgische traditie wit heeft. Bij ons is het groen. Die kleur symboliseert groei, hoop en nieuw leven. Op
deze zondag gaat voor, onze classispredikant, ds. Klaas van der Kamp.

Zondag 29 juni - de tweede zondag na Trinitatis

We tellen al weer af naar de grote Exodus, de zomervakantie. Deze begint voor het zuiden van Nederland
al weer volgende week. Voor mensen die niet gebonden zijn aan de schoolvakanties kan dit variéren.
Wie ook wanneer gaat, of wie ook niet gaat, elke zondag mag een dag van rust zijn. Zo heeft God de tijd
ingedeeld. Zes dagen werken, de zevende dag rust. Tijd voor elkaar, tijd voor God. De eredienst op deze
zondag is in de tent vanwege het dorpsfeest.

Zondag 6 juli - de derde zondag na Trinitatis

Het is zo in het preekrooster uitgekomen dat ik vrij lang niet voorga in Marknesse en Emmeloord.
Natuurlijk heeft dit ook met vakantie te maken die voor mij volgende week begint. Gelukkig hebben we
een goede preekvoorziener en we zijn haar dankbaar dat zij toch voor elke zondag een voorganger
gevonden heeft die wil voorgaan. Van harte welkom in de erediensten!

Johan Duijster - vdm

BLOEMENGROET

e De bloemen van 22 juni gaan met een bemoedigende groet naar mevr. Post, Kampweg 32

e In verband met de tentdienst op 29 juni geen bloemen.

e De bloemen van 6 juli gaan met een bemoedigende groet naar mevr. Kersjes,
Grachtwal 29

e De bloemen van 13 juli gaan met een bemoedigende groet naar Dhr. Franke,
Noordeinde 1/12

e De bloemen van 20 juli gaan met een bemoedigende groet naar Dhr. Winter, Warande 106

PASTORAAT

Mevrouw Alie Westerhof, Lisdodde 13, 8316 NP, ondergaat op dit moment intensieve behandelingen.
Bidden wij dat ze deze met goede moed en gesterkt in geloof mag ondergaan.

Mevrouw Hanny Willems-van der Kolk, Groene Zoom 30, 8316 BK, zou voor een behandeling kort
opgenomen worden in het ziekenhuis te Sneek. Het lijkt erop dat deze nu na lang wachten gepland kan
worden.

De heer Andries Bakker, Breestraat 19, 8316 AN, is onlangs opgenomen geweest in het ziekenhuis voor
een ingreep. Deze is geslaagd. Fijn dat we hem alweer in de kerk konden ontmoeten.

Mevrouw Diny Post-Altena, Kampweg 32, 8316 AH, is kortgeleden plotseling opgenomen geweest in het
ziekenhuis. Na onderzoeken kon zij weer naar huis. Wel zal ze terug moeten komen voor aanvullende
onderzoeken.
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Mevrouw Pytsje de Vries-van der Spoel, Laagzijde 30, 8316 AZ, is na een val opgenomen in het
ziekenhuis. Zij zal geopereerd moeten worden aan een breuk in haar heup. Daarna volgt onvermijdelijk
een periode van revalidatie

Of het nu om dankgebeden of om smeekgebeden gaat, om zorg en ziekte of vieren en vreugde, laten wij
voor elkaar danken en bidden. Ook voor hen die om welke reden dan ook hier niet genoemd worden,
maar van wie we weten dat de geestelijke nabijheid in het gebed nodig is.

Koffie met een oortje.

De eerstvolgende keer koffiedrinken is op maandagmorgen is 30 juni. Tijd: 10.00-11.30u .
Dit is de laatste keer voor de zomervakanties. In juli en augustus is er geen koffiedrinken,
29 september is er dan weer "koffie met een oortje"

Van harte welkom! Het Pastoraatsteam

COLLEGE VAN DIAKENEN

Op zondagmorgen 22 juni 2025 wordt uw bijdrage gevraagd voor Kerk in Actie:
Vluchtelingen een thuis.

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning. Zij hebben
nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Mensen zonder papieren mogen niet
werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven
zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam die
ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor
een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is. Met je
bijdrage aan de collecte steun je diaconale projecten van Kerk in Actie zoals de hulp aan deze kwetsbare
mensen in onze Nederlandse samenleving. Van harte aanbevolen.

Steun het werk van Kerk in Actie voor mensen zonder papieren. Geef in de collecte of maak je
bijdrage over op:

NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Hulp ongedocumenteerden.

Op zondagmorgen 6 juli 2025 wordt uw bijdrage gevraagd voor Kerk in Actie: Ghana: Stop
kinderarbeid in de visserij. In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen en jongeren onder dwang
in de visserij. Kinderarbeid is verboden! Maar de wet wordt te weinig gehandhaafd. In arme
vissersplaatsen werken kinderen vaak al op jonge leeftijd met hun ouders mee. Vaak gaan ze niet naar
school en zijn ze zo een makkelijke prooi voor handelaren. Deze handelaren halen hen soms tegen
betaling en onder valse beloften bij hun families weg. Challenging Heights zet zich in om kinderen die
onder dwang in de visserij werken, te bevrijden, op te vangen en te herenigen met familie. Door
voorlichting wil men nieuwe uitbuiting voorkomen. Via kinderrechtencomité’s, kinderclubs en voorlichting
aan traditionele en religieuze leiders worden inwoners van vissersplaatsen bewust gemaakt dat
kinderarbeid schadelijk en verboden is. En dat onderwijs de beste manier is om uit de spiraal van
armoede te komen. Gezagsdragers worden getraind om de wet te handhaven, zodat mensen die kinderen
aan het werk zetten gestraft worden. Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat kwetsbare
kinderen in Ghana en waar ook ter wereld om een beter bestaan op te bouwen. Geef in de collecte of
maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Stop kinderarbeid
Ghana

U kunt ook online doneren of via onze eigen diaconie met vermelding over welke collecte het gaat.

GlobalRize

Onlangs is besloten om een bedrag over te maken naar GlobalRize. Deze organisatie heeft tot missie om
mensen via het bekend te maken met het Evangelie. Daar blijkt grote behoefte aan. Op hun website
lezen we: GlobalRize maakt evangeliseren mogelijk voor iedereen. Vanuit huis kunnen christenen het
evangelie wereldwijd delen, op een manier die bij hen past. Rond de 900 mensen van over de hele wereld
doen al mee. GlobalRize bereikt wereldwijd mensen met de goede boodschap van Jezus Christus.
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Ook in gesloten landen, waar zendelingen en evangelisten niet welkom zijn, kunnen we het evangelie
online brengen. Dagelijks inspireren we mensen in allerlei talen met prikkelende vragen, bijbelteksten,
aansprekende video’s en foto’s. Bezoekers van sociale media vinden ons door te klikken op onze online
advertenties.

Met een hartelijke groet van de diaconie.

AGENDA

29 juni TENTDIENST DORPSFEEST 11.00 uur @
30 juni Koffie met een oortje

Elke dinsdag BIDSTOND
Elke dinsdag van 18.30 - 19.30 uur Ineke Bos 06-34157882 Truida Geerts 06-12843837.

NEPMAIL

Onlangs hebben sommige mensen een mail gehad via het e-mailadres van
het kerkelijk bureau. Het gaat hierbij om een NEPMAIL. Meerdere kerken
worden hiermee geconfronteerd. Degenen die dit versturen doen zich
meestal voor als één van de predikanten. In dit geval heeft men het
mailadres gebruikt dat mij via het kerkelijk bureau is toegewezen. Ten eerste gebruik ik dat adres nooit
en ten tweede valt meteen te zien dat dit mailadres NEP is. In plaats van predikant@pknmarknesse.nl
heeft men gebruikt predikant.pknmarknesse@hotmail.com gebruikt. Dat klinkt heel vertrouwd. Maar het
deugt niet. Krijgt u een mail met dit of soortgelijk adres, reageer niet.

Meteen weggooien zo’n mail.

Johan Duijster

CONTACTGEGEVENS
Predikant : ds. J. Duijster predikant@pknmarknesse.nl tel.06 - 47549849
Pastor : dhr. G. Doorn guusdoornsr@hotmail.com tel.06 - 14587457
Kerkenraad : voorzitter H. Koopman tel.06 - 20429896
scriba I. Profijt scribaat@pknmarknesse.nl tel.06 - 20207191

Diaconie : diaconie@pknmarknesse.nl
Coll. van Kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl

Penningmeester M. Beens penningmeester@pknmarknesse.nl tel.06 - 23719578
Beheerder/kostercodrdinator koster@pknmarknesse.nl tel.06 - 41716868

Voor uitgebreide informatie kijk op https://tinyurl.com/3vk5uh6c

Pagina 4


mailto:predikant@pknm.nl
mailto:predikant.pknmarknesse@hotmail.com
mailto:predikant@pknmarknesse.nl
mailto:guusdoornsr@hotmail.com
mailto:scribaat@pknmarknesse.nl
mailto:diaconie@pknmarknesse.nl
mailto:kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl
mailto:penningmeester@pknmarknesse.nl
mailto:koster@pknmarknesse.nl
https://tinyurl.com/3vk5uh6c

