
Orde van Dienst Marknesse 22 juni 9.30 uur  
Welkom/mededelingen en Stil gebed door ouderling van dienst 
Zingen (staande): Opwekking 733: 1 Refrein, 2 Refrein (‘De zon komt op) 
Bemoediging en groet (Na bemoediging en groet gaat gemeente zitten) 
Thema (foto 1 beamer) 
Zingen: Gezang 162: 3, 5, 6 (‘In het begin is de aarde gekomen’)  
Moment met kinderen (foto 2 beamer) 
Richtlijnen  
Zingen: Gezang 719: 1, 4 (‘Loof God voor de vruchten’) graag notenbalk op 
beamer  
Gebed bij de Opening van de Schrift 
Eerste Schriftlezing: Genesis 9: 20-29 
Zingen: Psalm 71: 5 (‘Het was voor velen tot een teken’) 
Tweede Schriftlezing: Jacobus 5: 7-8 
Zingen: Psalm 71: 8 (‘Maar ik blijf, Here, op U wachten’)   
Uitleg en Verkondiging (foto 3 beamer) 
Zingen: Een open land: 1, 2, 3 (melodie: ‘Ik zie een poort wijd open staan’)*  
Inzameling van de gaven 
Gebeden (Dankgebed: …..na oproep: danken we U, Here; allen: We danken U, 
levende God; voorbeden, gezamenlijk bidden ‘Onze Vader’) 
Zingen: Psalm 146c: 1, 7 (‘Alles wat adem heeft love de Here’)  
Wegzending en zegen (3 x Amen)  
 
Zie: *:  
Tekst: Een open land (melodie: ‘Ik zie een poort wijd open staan’)  
 
1. Het land ligt open, vruchtbaar klaar,  
een bondgenoot verlegen,  
de grond geeft voedsel en vandaar  
bereikt het ons tot zegen.  
De aarde en haar volheid zijn 
muziek, een mantra, een refrein,  
als graan, als wijn, 
tot vreugd’ voor groot en klein.  
 
2. De schepping rein, gewild, vol kracht,  
bedoeld als hof met liefde,  
een bloemenpracht, die lonkt, die lacht,  
zoals het God beliefde.  
Waar Noachs ark weer bodem vond,  
het kruid zich nestelt in de grond, 
weer geurt, weer groeit,  
het kwetsbaar leven bloeit.  



 
3. Waar God als landsman werk wil doen 
voor planten en voor dieren,  
verkleurt de klei en wordt het groen,  
gaan mensen oogsten vieren. 
Waar Adam met de distel vecht,  
het groen zich door de bodem vlecht. 
Muziek, muziek,  
groeit aan als God het zegt.  
 


