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EREDIENSTEN 
 

29 mei 2025 Hemelvaartsdag   Geen dienst   

U bent op 29 mei van harte welkom bij:  

NGK de Bron Marknesse  09.30 uur. Ds. H. Zuidhof, Emmeloord. 

PG Emmeloord om   09.30 uur. Ds. J. Eldering, Vaassen. 

 

1 juni 2025 09.30 uur Ds. J. Glas   

       

8 juni 2025 09.30 uur Ds. J. Duijster  Pinksteren 

 

15 juni 09.30 uur Ds. J. Duijster  Dopen 

         

Voor uitgebreide informatie over de diensten in juni en juli 2025 ga naar: https://ap.lc/taNos 

Voor livestream ga naar:  https://shorturl.at/79pOI  
 

 
BIJ DE DIENSTEN 
 

Zondag 1 juni -  Exaudi, de zesde zondag na Pasen 

Tussen Hemelvaart en Pinksteren ligt de zondag die de Latijnse naam Exaudi (“Hoor!”) draagt – een 

naam ontleend aan Psalm 27: “Hoor mij Heer, als ik tot u roep; wees genadig en antwoord mij”. De oude 

Nederlandse benaming voor deze zondag, “het Weeskind” tekent ook het bijzondere karakter van deze 

zondag. Jezus heeft afscheid genomen en is in de hemel opgenomen. Zijn leerlingen voelen zich verlaten, 

zoals ook een wees zich verlaten kan voelen. Ze moeten hun levensweg nu verder gaan zonder de lijfelijke 

aanwezigheid van hun leermeester. Daarom bidden ze in de bovenkamer in Jeruzalem om de Geest van 

Jezus, hun Heer.     

 

Zondag 8 juni - Pinksteren 

Pinksteren is het feest van de heilige Geest. Hij/ zij wordt afgebeeld als iemand die zo krachtig is als vuur 

of wind. Vervuld met de heilige Geest begonnen de discipelen te prediken “in andere talen, zoals de Geest 

het hun gaf.” Pinksteren – dit is de verjaardag van de kerk. Thema bij de dienst is: ‘Niet door eigen kracht 

of macht…’.  

 

Zondag 15 juni - Trinitatis 

Trinitatis, afgeleid van het Latijnse woord: trinitas, of Drievuldigheidszondag, is de kerkelijke naam voor 

de zondag na Pinksteren. Het feest van de heilige drie-eenheid. Deze zondag sluit de Paastijd af en is 

het begin van de zomer van het kerkelijk jaar. In de Oosters orthodoxe kerken viert men op deze zondag 

Allerheiligen.  

In de dienst zal Adriaan Hans Goud worden gedoopt. Mooi om aan de uitzendings-opdracht van Jezus bij 

zijn hemelvaart, het Evangelie te onderwijzen en te dopen, opnieuw en nog steeds gehoor te geven. Het 

thema voor de dienst is nog niet bekend.  

 

mailto:inenronddekerk@pknmarknesse.nl
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BLOEMENGROET 
 
De bloemen van  zondag 1 juni gaan met een hartelijke groet naar mw. A J Westerhof, 

Lisdodde 13 

De bloemen van zondag 8 juni gaan met een hartelijke groet naar Fam. Willems, Groene 

Zoom 30 

 

 
BIJ DE TIJD 
 

Tussen Pasen en Pinksteren 

God kietelt en tintelt 

Naast onze hedendaagse afgodsbeelden – werk, auto, geld, huis, man, vrouw, kinderen, sport(idolen), 

muziek(idolen), etc. – maken we ook heel wat beelden van God. Wij willen Hem op een bepaalde manier 

zien. Dat heeft wel een aantal risico’s. Als Hij zich bijvoorbeeld niet zo voordoet als wij Hem ons 

verbeelden, dan doet Hij zijn werk niet goed. Of Hij houdt op te bestaan. Onze beelden van God kunnen 

ook heel dwingend zijn, waardoor we niet meer zien dat God op vele en vooral vluchtige manieren zich 

aan ons openbaart. Dan is ons beeld van God een sta-in-de-weg geworden om God werkelijk te ervaren. 

Toen de dogmatiek van Kees van der Kooi en Gijsbert van den Brink verscheen, schreef Agnes Amelink 

in Trouw een artikel waarin ze zei dat Kees van der Kooi aan de hand van Calvijn en Barth laat zien dat 

God ons langs vele wegen bereikt. God kietelt ons langs vele wegen. De pointe is wat mij betreft deze: 

In onze tijd worstelen we enorm met het bestaan van God. Van ziekbed tot zijlijn bij sportvelden, van 

kantine tot camping en van catechese tot kerk. En dat allemaal omdat we God in een beeld willen vangen. 

Een beeld dat doen moet wat wij zeggen, of waartoe wij het beeld oproepen. Gelukkig hebben wij 

vandaag ook theologen die ons wijzen op hoe God veelvuldig ‘in beeld’ komt. Zo veelvuldig dat we over 

Hem struikelen (J.J. Suurmond). En voor wie dat te ‘locht  ’is, is Karl Barth een goede optie. Hij wijst ons 

radicaal op Jezus Christus, (…) die de mens bij zijn kladden grijpt. Het appèl dat daarvan uitgaat is dat 

God werkelijk bestaat, dat Hij je bevestigt en dat je niet de hondseenzame mens bent, die je met al je 

geworstel met je eigen godsbeelden denkt te zijn. En voor wie dat te radicaal is, is Calvijn een rechtzinnig 

gereformeerde optie. Volgens Calvijn kom je God al tegen in hele gewone ervaringen. In ervaringen van 

schrik en vreugde. Of gewoon in je geweten, dat de poort is, zegt Calvijn, waardoor God bij de mens 

naar binnenkomt. Nu was de tijd waarin Calvijn leefde een andere als vandaag. ‘Toen (…) beleefde men 

de hele werkelijkheid als het toneel van God.’ In de grasspriet en het biertje, in de schrik en in de 

hartstocht, overal tintelde Gods geest. Al het geschapene weerspiegelde de Schepper die de mens lokt 

en aanspreekt. We zitten tussen Pasen en Pinksteren. Tussen het nieuwe leven van de opgestane Heer, 

dat in het jonge gras onze voeten kietelt, en de levendmakende Geest die, als we van de eerste schrik 

zijn bekomen, diep in ons hartstochtelijk tintelt. De vraag aan ons is of we aan die God, die kriebelt en 

tintelt, genoeg hebben?  

 

Johan Duijster - vdm 

 

 
PASTORAAT 
 

• Het echtpaar Vreeke-Aalberts, André en Bonni, Lange Voor 93, 8316 BD, waren 21 mei 60 jaar 

getrouwd. Dankbaar kijken zij terug op al die jaren in liefde en trouw verbonden. Afgelopen zondag 

mochten we daarom ook samen hun dank in het gebed uitspreken tot God. Dat Hij hun zegenend 

nabij zal zijn, zoals Hij immer nabij is geweest.  

• Mevrouw Grietje Glastra-Boltjes, Parcours 20, 8316 EG, is voor tijdelijke opvang naar de Markehof.  

• Op 25 mei is overleden, mevrouw Antje Otten - de Jong Pen. Zij woonde nog niet zo heel lang 

samen met haar man Jan in de Markehof (Walcherselaan 2 /123, 8316 NJ, kamer 123. Ze waren 

uit Kuinre in Marknesse komen wonen. Antje was 75 jaar. De afscheidsdienst gaat in overleg met 

de PKN-gemeente te Kuinre, zo is afgesproken met de familie, Guus Doorn en de scriba te Kuinre. 

De crematie is zaterdag a.s. in het crematorium te Meppel. Onze oprechte deelneming aan haar 

man Jan en hun gezin en familie.  

• Wij ontvingen bericht dat na een val van de fiets, mevrouw Jannie Streefland, Rozenhof 1 voor 

revalidatie in De Schakel, Urkerweg 1, 8303 BX, Emmeloord, verblijft.  

 

Het pastorale team 
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DOOP op 15 juni 2025 

 

Zondag 15 juni, de eerste zondag na Pinksteren, wil Klaudia Makuch, Noordzoom 149, 8316 CN, haar 

zoontje Adriaan laten dopen. Zij heeft daarbij aangegeven dat ze beiden lid van onze gemeente willen 

worden. Klaudia en Adriaan zijn in Polen geboren. We zijn als gemeente heel blij met en dankbaar voor 

dit voornemen. We zien er naar uit.  

 

 
COLLEGE VAN DIAKENEN 
 

Op zondagmorgen 8 juni 2025 (Pinksteren) wordt uw bijdrage gevraagd voor Kerk in Actie: 

Myanmar. Myanmar lijdt sinds de militaire coup die in 2021 plaatsvond, onder voortdurend geweld en 

ernstige voedseltekorten. Het land werd eind maart ook nog eens getroffen door een zware aardbeving. 

Veel kinderen en jongeren zijn door al het (natuur)geweld getraumatiseerd, maar praten over wat je 

meemaakt is in Myanmar een groot taboe. De Raad van Kerken wil dit doorbreken en traint kerk- en 

jeugdleiders in psychosociale zorg, zodat zij jongeren kunnen helpen bij traumaverwerking. Deze 

getrainde vrijwilligers bieden ook traumahulp aan slachtoffers van de aardbeving. De Raad van Kerken 

stimuleert en ondersteunt ook ouders om aandacht te hebben voor de geestelijke gezondheid van hun 

kinderen. Met dit werk verspreidt de Raad van Kerken Gods troost en hoop onder jongeren in Myanmar. 

Kerk in Actie steunt via het programma zending de kerk in Myanmar. Geef aan de collecte of maak je 

bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Collecte Pinsterzending Myanmar’ 

of doneer online. U kunt ook online doneren of via onze eigen diaconie met vermelding over welke collecte 

het gaat. 

 

Met een hartelijke groet van de diaconie. 

 

 

Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 
geef op uw waarheid zicht.  
 
Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 
 
Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 
 

Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 
 
Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht 

 
 
 
 
 
 

 

 
Ssst… EXAMENS! 
  

De schoolexamens voor het voortgezet onderwijs zijn inmiddels in volle gang! 

Ben jij (of ken jij) iemand die dit jaar examen doet voor het Voortgezet 

Onderwijs? Dan willen wij dat graag weten, want dan krijg je een leuke 

verrassing van ons! Stuur een berichtje met naam en adres (en ook graag de 

datum waarop de uitslag verwacht wordt) naar: 

Jeugdwerk PKN Marknesse  arie.dam@kpnplanet.nl   06-25 434 528 

 

Voor nu: heel veel succes gewenst, hoofd koel houden en heb vertrouwen! 

(en dit geldt natuurlijk ook voor ouders/verzorgers, broer(s) en zus(sen), opa(s) en oma(s). 

mailto:arie.dam@kpnplanet.nl
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WERKGROEP HONGARIJE 
 
Er is een nieuwsbrief uit over het werk in Hongarije. Deze is de vinden op de website van de 

kerk: Protestantse Gemeente Marknesse In de zondagsdienst van 8 juni a.s. wordt er een en ander over 

het werk verteld.   

 

 
AGENDA 
 

30 juni   Koffie met een oortje 

29 juni 2025 TENTDIENST DORPSFEEST  11.00 uur 

 

Elke dinsdag BIDSTOND  

Elke dinsdag van 18.30 – 19.30 uur      Ineke Bos 06-34157882 Truida Geerts 06-12843837. 

 

 
BERICHTEN VAN ELDERS 

 
 

CONTACTGEGEVENS  
Predikant  : ds. J. Duijster  predikant@pknmarknesse.nl    tel.06 - 47549849  

Pastor   : dhr. G. Doorn  guusdoornsr@hotmail.com    tel.06 - 14587457  

Kerkenraad  : voorzitter H. Koopman       tel.06 - 20429896  

  scriba I. Profijt  scribaat@pknmarknesse.nl   tel.06 - 20207191  

Diaconie  :    diaconie@pknmarknesse.nl 

Coll. van Kerkrentmeesters:  kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl 

Penningmeester M. Beens  penningmeester@pknmarknesse.nl   tel.06 - 23719578 

Beheerder/kostercoördinator koster@pknmarknesse.nl   tel.06 - 41716868 

 

Voor uitgebreide informatie kijk op https://tinyurl.com/3vk5uh6c 
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