
 
 

NIEUWSBRIEF 

IN EN ROND DE KERK Nr. 39 – 14 mei 2025 
 

Inleveren kopij: tot 17.00 uur op de hieronder genoemde data! 

inenronddekerk@pknmarknesse.nl 
Redactie per 01-01-2025: Feikje den Bakker, Wubby van der Horst en Irma Profijt. 

 

 
Data inleveren kopij voor de nieuwsbrief in mei, juni, juli en augustus: 

Nieuwsbrief nr. 40  =  26 mei 
Nieuwsbrief nr. 41  =  16 juni 
Nieuwsbrief nr. 42  =  14 juli 

Nieuwsbrief nr. 43  =  11 augustus 
Nieuwsbrief 44  =  01 september 

 
 

EREDIENSTEN 
 

 

 

18 mei 2025 09.30 uur LEV-dienst 

   collecte : 1e PKN Soc. media Jongeren 

2e kerk 

   "deur"collecte :   onderhoud gebouwen 

   koster : Fam. Harsevoort 

   gastheer / gastvrouw : mevr. H. Korteweg 

   ouderling van dienst : Mw. C. Dam-de Lange 

   diaken van dienst : Dhr. H. Doevendans 

   beeld&geluid : Dhr. H. Hansma en Dhr. P. 

Stoffels 

      

25 mei 2025 09.30 uur Ds. J. Duijster  Maaltijd van de Heer 

     Afscheid ambtsdrager 

   collecte : 1e Leger des Heils NOP;  

     2e kerk 

   "deur"collecte :  onderhoud gebouwen 

   organist : Dhr. A. Kroeze 

   koster : Fam. Doevendans 

   gastheer / gastvrouw : Mevr. P. Metselaar – Bijland 

   ouderling van dienst : Dhr. H. Koopman 

   diaken van dienst : Mw. T. Haringsma 

   beeld&geluid : Dhr. P. Stoffels en Mw. N. Nikkels 

 

29 mei 2025                            Geen dienst   

Hemelvaartsdag    

 

U bent op 29 mei van harte welkom bij:  

NGK de Bron Marknesse om 09.30 uur. Voorganger Ds. H. Zuidhof, Emmeloord. 

PG Emmeloord om 09.30 uur. Voorganger Ds. J. Eldering, Vaassen. 

 

Kijk op  https://ap.lc/yIMel  voor de diensten in juni en juli 2025 

Ga naar https://shorturl.at/79pOI om online mee te vieren. 
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BIJ DE TIJD 

Tussen Pasen en Pinksteren - Erbij komen lopen 

Twee mensen lopen van een begrafenis terug naar huis. Ze wonen in dezelfde buurt. Op de uitnodiging 

voor een korte ontmoeting zijn ze niet ingegaan. Ze hebben merkbaar moeite om alle indrukken een 

plek te geven. Het plotseling overlijden van hun gezamenlijk vriend. Veel te jong nog. De uitvaart die 

er kort op volgde. Dat was nou eenmaal door zijn naasten zo besloten. De uitvaart zelf waar niemand 

een woord sprak. Blijkbaar was iedereen, net als zij, met stomheid geslagen. Ze zoeken aarzelend als 

op de tast naar woorden. Hun tred en houding is navenant.  

Iemand haalt hen in. Loopt met hen op. Zij weet ook wat er gebeurd is. Zoals iedereen in de nabije 

omgeving. Ze luistert intensief naar wat de beide bijna-buren zeggen. Dan zegt ze: “Zullen we samen 

even een kop koffie gaan drinken?” De vraag doet de beiden zichtbaar goed. Eén van hen zegt: “Zullen 

we dat dan bij mij thuis doen?” En samen lopen ze verder. Iets monterder, zo lijkt wel. De hoofden 

meer opgeheven. Al pratende weg.  

Het is niet moeilijk om in dit alledaagse verhaal de beide Emmaüsgangers te ontdekken. Wie kent die 

geschiedenis niet uit Lucas 24, 13-34? Wat zo bijzonder aan dat relaas is, dat de opstanding van Jezus 

handen en voeten, mond en hart krijgt. Je zou ook kunnen zeggen, zo wordt de opstanding van Jezus 

zichtbaar, voelbaar en voedbaar. Op heel wat momenten kun je de vinger leggen in deze geschiedenis. 

Het verhaal van de Emmaüsgangers is zelfs een methode geworden om te leren wat pastoraat is. In 

het bovenstaande verhaal gaat het mij alleen maar om het voorstel van de vrouw die erbij is komen 

lopen. “Zullen we samen even een kop koffie gaan drinken?” Een eenvoudige vraag, maar een 

pastorale gebeurtenis van jewelste. Meer dan dat is vaak niet nodig.    

  

Johan Duijster - vdm 

  

EREDIENSTEN 

Zondag 18 mei -  vierde zondag na Pasen, zondag Cantate 

De naam van de zondag zegt ons te zingen. Een nieuw lied voor de HEER, want Hij doet wonderen. 

Nu een jubellied over de vernieuwing van de schepping volgt op zondag Jubilate, de zondag van 

het lofgezang voor de HEER. Het mag deze zondag weer een dienst zijn die verzorgd wordt door de 

LEV-commissie.   

 

Zondag 25 mei - vijfde zondag na Pasen, zondag Rogate 

De naam van deze zondag roept ons op te bidden. In deze dienst zal de Maaltijd van de heer gevierd 

worden. In de Bijbelstudiegroep bespreken we het bidden. Jezus geeft ons in Matteüs 6 een aantal 

aanwijzingen voor het gebed en leert ons daar het ‘Onze Vader’ te bidden. Thema is: De AVG van 

het geloof.  

In deze dienst nemen we afscheid van Johan Marijs als kerkenraadslid/jeugdouderling. 

 

 
 

PASTORAAT 

Mevrouw Hanny Willems-van der Kolk, Groene Zoom 30, 8316 BK, zou voor een behandeling kort 

opgenomen worden in het ziekenhuis te Sneek. Dat is helaas niet doorgegaan. Zij wacht nu op een 

nieuwe oproep. 

 

Mevrouw Roelie Metselaar-Overwijk, Walcherselaan 33, 8316 NK, is onlangs koninklijk 

onderscheiden vanwege haar vrijwillige en veelvuldige inzet voor de naasten in de samenleving. 

Wij willen haar daarmee van harte feliciteren. Daarbij mag ook gezegd worden dat diegenen te 

feliciteren zijn voor wie zij zich inzet. Hoe waardevol is het als er mensen als Roelie om je heen zijn 

die naar je omzien.  

 

Mevrouw Alie Westerhof, Lisdodde 13, 8316 NP, is ernstig ziek als gevolg waarvan zij een zware 

behandeling moet ondergaan. Afgelopen zondag mochten we voorbede doen. 

 

Of het nu om dankgebeden of om smeekgebeden gaat, om zorg en ziekte of vieren en vreugde, 

laten wij voor elkaar danken en bidden. Ook voor hen die om welke reden dan ook hier niet 

genoemd worden, maar van wie we weten dat de geestelijke nabijheid in het gebed nodig is.  

 

Het pastorale team 
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IN MEMORIAM  

Op vrijdag 2 mei 2025  is overleden; Femmechien Mulder – Timmerman. 

Femmie werd geboren op 10 maart 1925 op een boerderij in het Drentse ‘de Weide’, als 

oudste dochter van 6 kinderen. Na de lagere school was doorleren er niet bij, ze moest mee helpen 

op de   van haar ouders.  

In 1941 kreeg ze verkering met Jan Mulder waarmee ze 1945 trouwden. Groot verdriet was er toen 

hun eerste kind, 2 dagen na zijn geboorte overleed. 

In 1949 trokken de familie Mulder met de kinderen Roel en Coby naar de Noordoostpolder, waar ze 

in Marknesse, in tuindorp kwamen te wonen. 

In Marknesse werden de kinderen Piet, Tineke, Henriëtte en John geboren. 

Verdriet bleef haar niet bespaard want in 1996 overleed echtgenoot Jan en weer later ook de, in 

Australië wonende, oudste zoon Roel en schoondochter Gayle. 

Zingen in het koor Cantemus Dominum was haar grote hobby, wat ze vele jaren heeft 

gedaan en waarvoor ze bij haar afscheid tot ere-lid werd benoemd. 

In maart 2018 verhuisde ze naar de Markehof, waar ze nog een aantal fijne jaren mocht 

wonen. Ze was tevreden en vond dat er heel goed voor haar werd gezorgd. 

Geloof in God was een belangrijk fundament in haar leven. Zolang ze kon bleef ze elke 

zondag naar de kerk gaan. Soms was er twijfel, maar ze bleef vasthouden aan Gods trouw en aan 

haar geloof dat Jezus ook voor haar zonden, met Zijn leven had betaald. 

Ze zei; ‘De Heer heeft altijd voor mij gezorgd, in goede en zeker ook in slechte tijden. 

Afgelopen 10 maart mocht ze haar 100e verjaardag vieren. De burgemeester kwam 

feliciteren, er was een brief van de koning en koningin en de familie uit Australië was 

overgekomen om dit feest te vieren. Ze was er intens dankbaar voor. 

Kort daarna ging haar gezondheid achteruit en vrijdag 2 mei is ze gestorven. 

Vrijgda 9 mei was de dankdienst voor haar leven, waarbij werd gesproken over het huis van de 

Vader in de hemel, waar veel kamers zijn, voor iedereen die gelooft. 

Na de dienst is haar lichaam begraven op de begraafplaats in Marknesse. 

We bidden de kinderen en overige familie, Gods hulp, troost en zegen toe. 

 

Klaas de Lange. 

 

 
 

BLOEMENGROET 
De bloemen van zondag 4 mei zijn met een hartelijke en bemoedigde groet gegaan 

naar Mevr Mol, Kamer 2.19 Markehof. 

 

De bloemen van zondag 11 mei zijn met een hartelijke en bemoedigde groet gegaan 

naar Mevr. W. Haagsma, Voorsterweg 12-2 

 

De bloemen van zondag 18 mei gaan met een hartelijke en bemoedigde groet naar Familie G. de 

Roos, Steenwijkerweg 3A 

 

De bloemen van zondag 25 mei gaan met een hartelijke en bemoedigde groet naar Mevr. M. de 

Nood - Kasse, Warande 90 

Het avondmaalstukje van zondag 25 mei gaan met een hartelijke en bemoedigde groet naar Mevr. 

R. Schuttrups - Doevendans, Kamer 2.01 Markehof 

 

 
 

COLLEGE VAN DIAKENEN 

 

Paaskaars 

De Paaskaars van het afgelopen jaar is gegaan naar Piet en Loes Holster in Vollenhove. Piet heeft een 

tijd geleden een donorlever getransplanteerd gekregen. Zo langzamerhand komen er lastige 

complicaties. Piet zelf is van nature positief ingesteld. Nu begint hij zich toch zorgen te maken. Wij hopen 

dat de situatie bij hen spoedig verbeteren mag. Wij willen u/jullie allemaal vragen hen in uw gebeden 

mee te nemen. Moge onze almachtige God en Vader hen nabij zijn in deze tijd! 

Loes vertelde dat zij praktisch elke dienst van ons in Marknesse via de uitzending volgt. 
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Op zondagmorgen 18 mei 2025 wordt uw bijdrage gevraagd voor PKN Nederland: Kerk op sociale media. 

Elke dag brengen jongeren er uren op door, op sociale media. Dus als je ze wilt bereiken met de 

boodschap van geloof, hoop en liefde, moet je dáár zijn. Daarom werkt de Protestantse Kerk samen met 

diverse christelijke online platformen waar jongeren via sociale media gemakkelijk terecht kunnen 

komen. Hier kunnen ze inspirerende en verdiepende video’s bekijken waar bijvoorbeeld 

identificatiefiguren en rolmodellen vertellen wat het christelijk geloof voor hen betekent. Denk aan een 

topsporter die vertelt hoe gebed hem rust geeft, of een influencer die openhartig spreekt over haar 

zoektocht naar zingeving. Jongeren herkennen zich in deze verhalen en voelen zich daardoor uitgenodigd 

om zelf na te denken over geloof. Zoals Sophie (17) het zegt: “Ik scrolde gewoon op Instagram en kwam 

ineens een video tegen waarin iemand vertelde over God op een manier die ik nog nooit had gehoord. 

Het raakte me echt. Sindsdien kijk ik vaker dat soort video's en het geeft me rust én vragen. Maar wel 

goeie vragen.” Geef tijdens de collecte of maak je bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. 

Protestantse Kerk o.v.v. 25154-Collecte Missionair werk mei, of geef online. 

 

Op zondagmorgen 25 mei 2025 wordt uw bijdrage gevraagd voor het Leger Des Heils. Voor veel mensen 

is het Leger des Heils het laatste vangnet. Mensen die zich eenzaam voelen. Mensen die nergens 

terechtkunnen en de grip op hun leven kwijt zijn. Ze vinden bij het Leger de Heils een luisterend oor, 

praktische hulp en een plek waar ze wél welkom zijn. Het Leger des Heils gelooft dat niemand 

buitengesloten mag worden. Daarom staan zij klaar voor eenzame ouderen, dak- en thuislozen en 

mensen in crisis – ongeacht hun achtergrond, geaardheid of geloof. Geef tijdens de collecte of maak je 

bijdrage over op NL72 RABO 0707 070 171 t.n.v. Leger des Heils, of geef online. 

 

U kunt ook online doneren of via onze eigen diaconie met vermelding over welke collecte het gaat. 

 

Met een hartelijke groet van de diaconie: Bert Metselaar, Henk Doevendans en Tiny Haringsma  

 

 
 

HULP AAN HONGARIJE 
Zaterdag 17 mei is er weer INZAMELEN voor Hongarije. Helaas is er geen autowassen.  

We zamelen het volgende in op verzoek van onze contactpersoon in Hongarije: 

Medische / incontinentie materialen – Keuken- en Huisraad - Dekens – Kleine Meubelen (Oud) 

Gereedschap –- Verzorgingsproducten (zeep / shampoo / deo etc).  Mocht u nog spullen hebben, dan 

kan dit worden ingeleverd in de PKN kerk op zaterdagochtend  Locatie: PKN kerk, Emmeloordseweg, 

Marknesse. Zaterdag 17 mei is de laatste zaterdag voor de vakantie dat we spullen inzamelen. Na de 

zomervakantie willen we weer doorgaan met de acties op elke derde zaterdagochtend van de maand. 

 

Namens Project groep Hulp aan Hongarije,  

Dirk den Hartog 06 53816217 / Ineke Bos – 06 34157882 

hulpaanhongarije@outlook.com 

 
AGENDA 
17 mei   Inzamelen voor Hongarije 

22 mei   Kerkenraadsvergadering 

26 mei   Inleveren kopij Nieuwsbrief 

26 mei   Koffie met een oortje 

28 mei   Samen Eten    

30 juni   Koffie met een oortje 

 

Elke dinsdag BIDSTOND  

Elke dinsdag van 18.30 – 19.30 uur      Ineke Bos 06-34157882 Truida Geerts 06-12843837. 

 

Koffie met een oortje. 

De eerstvolgende keer koffiedrinken is op maandagmorgen is 26 mei. 

Tijd: 10.00-11.30u . Er is nog twee keer koffiedrinken voor de zomerstop. 

Maandag 26 mei en maandag 30 juni. 

In juli en augustus is er geen koffiedrinken, 29 september is er dan weer "koffie 

met een oortje". Van harte welkom! 

 

Pastoraatsteam 
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Voordat de clubavonden van dit seizoen zijn afgesloten zijn we in 

maart met 34 jongeren naar Thialf geweest om te schaatsen. Fijn 

dat er altijd voldoende ouders zijn die mee willen rijden. Gelukkig 

dit jaar zonder valpartijen en hebben we een gezellige avond gehad. 

In april hebben alle groepen het club seizoen afgesloten. Erik en 

Jetty hebben met groep 7/8 Jachtseizoen gedaan in het dorp. 

Heerlijk naar buiten erop uit en de avond afgesloten met een snackje 

bij Danny’s. 
 

 

 

En in het weekend van 11, 12 en 13 april was het tijd voor de 

afronding van het clubseizoen: clubkamp in Grolloo, een nieuwe 

locatie maar heerlijk in een bosrijk gebied. Met 33 kinderen, alle 

jeugdleiders en jeugdleiders die ons hebben geholpen gedurende 

het weekend zijn we op vrijdagavond vertrokken. Het thema dit 

jaar was ‘feestdagen’. De kinderen waren verdeeld over 5 teams 

en er was elk dagdeel een programma. Zo begonnen we op 

vrijdagavond met een dierengeluidenspel in het bos naast de 

boerderij. De 1e avond is het altijd zeer gezellig en wordt de slaap 

moeizaam gevat. Maar s ’avonds groot, s ’ochtends ook, dus 

hebben we op zaterdagochtend, na het ontbijt, in het bos levend 

kwartet gedaan en s ’middags in het nabij gelegen bos een 

speurtocht met om de zoveel kilometer een spel die te maken had 

met feestdagen. Dank 

aan alle extra leiding die 

deze middag 

meegeholpen hebben bij 

de spellen. Na de 

speurtocht stond er een 

heerlijk buffet klaar, 

Simone en Geertje 

hadden heel erg hun best 

gedaan om met streekproducten voor ieder wat wils wat lekkers 

te maken. Na het eten hebben we onder de leiding van 

showmaster José het spel ‘Ik hou van Holland’ gespeeld. Niet 

alleen de jongeren, maar ook de groepsleiders waren zeer 

fanatiek. Na dit spel werd de muziek en karaoke aangezet. Kamp 

zonder dropping is niet compleet en op een paar jongeren na, 

werden 3 groepen met leiding ’s avonds laat nog gedropped. Alle 

groepen hebben de boerderij weer weten te vinden en zijn toen 

lekker gaan slapen. Zondagochtend kwam Johan en Herbien 

Marijs samen met Julluette van Youth for Christ. De kinderen 

kwamen binnen door een poort gemaakt van aardappelkisten van 

opa Dam, voor Arie heel speciaal. Voordat we begonnen met het 

programma hebben we live contact gehad met de 

gemeente in Marknesse. Het programma van Youth 

for Christ ging over communiceren met God en op 

welke wijze dit kan. Door verschillende kleine 

opdrachten (zoals een brief schrijven van God aan 

jezelf) werden de jongeren bewust van de 

verschillende manieren om te kunnen 

communiceren met God. Na de koffie heeft Annie 

haar verkleedspel op muziek met de kinderen 

gedaan, altijd een groot succes. Na dit spel en de 

lunch was het alweer tijd om de tassen te pakken 

en de boerderij schoon te maken. Ouders kwamen 

om de kinderen op te halen en onder het genot van 

wat drinken werd de groepswinnaar bekend 

gemaakt. We kunnen terugkijken op een heel 

geslaagd en gezegend weekend. 
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OPROEP Jeugdleiding! 
Inmiddels zijn we alweer bezig met de voorbereidingen voor 

het nieuwe clubseizoen. Het is prachtig om te zien dat het 

aantal kinderen die naar club gaan blijft groeien. Met de 

uitbreiding van het dorp en het samengaan van de drie 

scholen is de kans groot dat de groepen komend seizoen nog 

groter worden. 

Als we de huidige groepsindeling willen behouden 

(basisschoolgroepen 6, 7 en 8, en voortgezet onderwijs klas 

1 tot en met 4), hebben we extra jeugdleiding nodig. Daarom 

doen we een oproep aan jou en u om je aan te melden bij een 

van de onderstaande jeugdleiders. Heb je vragen of twijfel 

je, schiet 1 van ons dan even aan. De huidige jeugdleiding geeft al jarenlang met veel toewijding club. 

In een maatschappij waarin geloof niet langer vanzelfsprekend is, is het bijzonder waardevol om kinderen 

iets mee te geven van de liefde van Jezus en het vertrouwen op God, die er altijd voor hen is. 

 

Namens de jeugdleiding, 

Jetty van Veen, Erik Bos, Geertje Post, Simone ter Meer, Arie Dam en Annie 

van Benthem 

 
Ssst… Examens! 
  

De schoolexamens voor het voortgezet onderwijs zijn 

inmiddels in volle gang! Ben jij (of ken jij) iemand die dit jaar 

examen doet voor het Voortgezet Onderwijs? Dan willen wij 

dat graag weten, want dan krijg je een leuke verrassing van 

ons! Stuur een berichtje met naam en adres (en ook graag de 

datum waarop de uitslag verwacht wordt) naar: 

  

Jeugdwerk PKN Marknesse 

arie.dam@kpnplanet.nl 

06-25 434 528 

  

Voor nu: heel veel succes gewenst, hoofd koel houden en heb vertrouwen! (en dit geldt natuurlijk ook 

voor ouders/verzorgers, broer(s) en zus(sen), opa(s) en oma(s) 😉 

 

 
VERHUZING 
 

Hierbij laten we weten dat wij per 26 april zijn verhuisd 

van de Oosthoek 6 naar de Oosthoek 33, 8316 NM Marknesse.  
 

Met vriendelijke groet, 

Andry, Petra, Enrico en Evianne Bonthuis 

 

 
CONTACTGEGEVENS  
Predikant  : ds. J. Duijster  predikant@pknmarknesse.nl    tel.06 - 47549849  

Pastor   : dhr. G. Doorn  guusdoornsr@hotmail.com    tel.06 - 14587457  

Kerkenraad  : voorzitter H. Koopman       tel.06 - 20429896  

  scriba I. Profijt  scribaat@pknmarknesse.nl   tel.06 - 20207191  

Diaconie  :    diaconie@pknmarknesse.nl 

Coll. van Kerkrentmeesters:  kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl 

Penningmeester M. Beens  penningmeester@pknmarknesse.nl   tel.06 - 23719578 

Beheerder/kostercoördinator koster@pknmarknesse.nl   tel.06 - 41716868 

 

Voor uitgebreide informatie kijk op https://tinyurl.com/3vk5uh6c 
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