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IN EN ROND DE KERK Nr. 36 — 19 maart 2025

Inleveren data kopij: 31 maart en 14 april 2025 tot 17.00 uur!

inenronddekerk@pknmarknesse.nl
Redactie per 01-01-2025: Feikje den Bakker, Wubby van der Horst en Irma Profijt.

EREDIENSTEN

23 maart 2025 09.30 uur 3¢ Zondag Lijdenstijd 1‘*{‘
LEV-dienst N
collecte : le Kerk in Actie: Moldavié; 2e kerk
"deur"collecte : onderhoud gebouwen
koster : Fam. van 't Zet
gastheer / gastvrouw : Mw. G. Bijland
ouderling van dienst : Dhr. H. Koopman
diaken van dienst : Dhr. B. Metselaar
30 maart 2025 09.30 uur Da. M. Jongsma 4¢ Zondag Lijdenstijd
collecte : le diaconie; 2e kerk
"deur"collecte : onderhoud gebouwen
organist . H. Haasjes
koster : Fam. Sterk
gastheer / gastvrouw : mevr. H. Korteweg
ouderling van dienst : Mw. C. Dam / Dhr. K. de Lange
diaken van dienst : Dhr. H. Doevendans

Kijk op https://shorturl.at/3hduw voor de diensten in maart 2025.
Ga naar https://shorturl.at/79p0I om online mee te vieren.

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 23 maart - zondag Oculi

Het LEV-team zal deze zondag de dienst vormgeven en invullen met de hun kenmerkende creatieve en
enthousiaste inzet. Samen met het team mogen we onze ogen opheffen (Psalm 25) en genade en vrede
van God verwachten.

Zondag 30 maart 2025 - zondag Laetare
De Psalm van de zondag Psalm 122. In de eredienst gaat dominee Margreet Jongsma voor. Zeg het tegen
elkaar, roep elkaar op om te doen wat Psalm 122 zingt: Kom, ga mee. Ga met ons en doe als wij.

Van harte welkom in de erediensten.

BIJ DE TIJD

Veertigdagentijd

We zetten de afgelopen zondagen van de Veertigdagentijd en de komende twee zondagen nog even op
een rijtje. De eerste zondag in de Veertigdagentijd heet al sinds de vroege kerk ‘zondag Invocabit’. De
zondag van het aanroepen (naar Ps. 91,15). God erbij roepen. We begonnen de Veertigdagentijd met
het besef van onze sterfelijkheid. Als dat besef door inkeer bij ons binnenkomt, kunnen we eigenlijk
alleen nog maar om hulp roepen. God om hulp roepen, want Hij is de God van leven. De tweede zondag
in de Veertigdagentijd is ‘zondag Reminiscere’. De zondag van gedenken (naar Ps. 25, 7). Want toen we
God erbij riepen drong het besef tot ons door. Ik ben niet meer dan een bloem in het veld. Als gras op
de wind. ‘Als U, God van leven niet aan ons denkt, wie zal het dan wel doen’.


mailto:inenronddekerk@pknmarknesse.nl
https://shorturl.at/3hduw
https://shorturl.at/79pOI

De derde (aanstaande) zondag is ‘zondag Oculi’(naar Ps. 25,15). De zondag van het oog. Van opzien.
Van kijken naar God, om te zien hoe en dat Hij dichtbij komt en ons gaat bevrijden uit alles wat ons
vasthoudt. De valstrikken van het verleden. Karel Eijkman, hij is onder andere bekend van de Film van
Ome Willem, Het Klokhuis en Sesamstraat, en ooit jeugdpredikant, vertaalt Psalm 25 aldus:

Nu niet even terugkomen

op oude koeien uit vergeten sloten.

Zeuren over zonden indertijd is zonde van de tijd
rakel die niet op, ik heb wat anders aan mijn hoofd.

Ik hoef geen hoge rechter, ik zoek steun en toeverlaat
nu ik terug wil naar eenvoud en eerlijkheid.

Wil mij te hulp komen

in kwaadwillige tijden in vijandelijk gebied.

Allereerst gaat het om u, die ik zo nodig heb.

Bewaak mijn gedachten en bewaar ook mijn hart.

Kap al mijn angsten af, trek me weg van waar ik in verzeild raakte
en laat mij weer zien de eenvoud en de eerlijkheid.

Wil toch dicht bij mij komen

maak mij wegwijs op deze rare aarde.

Leid mijn stappen naar de juiste rechte straat

in deze stad vol kronkelwegen waarin ik mij verlies.
Richt mijn schreden zo dat ik uitkom

waar ik wil zijn, in eenvoud en eerlijkheid.

De vierde zondag, volgende week, is ‘zondag Laetare’. De zondag dat we ons verheugen, omdat
Jeruzalem in zicht komt, en wij daarmee inmiddels over de helft zijn van de Veertigdagentijd. Jeruzalem
is dichtbij. De vreugdevolle intocht van Jezus is aanstaande. Vandaar dat Psalm 122 op deze zondag het
introituslied voor deze zondag was. Verheug u, Jeruzalem.

Johan Duijster

TERUGBLIK & LITURGISCHE BLOEMSCHIKKING
Afgelopen zondag, 16 maart, was het een inspirerende
Kerk-School-Gezinsdienst. Prachtig was het om rondom
Gods Woord elkaar te ontmoeten. Van jong tot oud. En
elkaar te inspireren. Om te leren hoe u/ jij een naaste voor
je naasten kunt zijn. In deze dienst kwam de symbolische
bloemschikking en het thema van de 2de zondag van de
Veertigdagentijd niet aan de orde. Daarom hierbij een foto
en de uitleg daarbij. Met dank aan de leden van de
commissie ‘liturgisch bloemschikken’.
Uitleg: Jezus in het licht. Vandaag staat de verheerlijking
op de berg centraal. De leerlingen zijn getuige van de glorie
van God, stralend wit licht: de verschijning van Mozes en
Elia. Het is allemaal bedoeld als een bemoediging onderweg
- op weg naar de ‘exodus’ (staat er letterlijk) van Jezus naar
Jeruzalem. Vanuit deze glorie gaat de weg naar beneden, naar het kruis. De leerlingen worden intussen
nogmaals herinnerd aan wie Jezus is: mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem!
Het gaat niet om die (eenmalige) ervaring van licht en glorie, maar om luisteren, om de weg te gaan,
Jezus achterna. Via de diepte naar de breedte en hoogte van de Opstanding en het nieuwe leven.
* Het kruis is iets meer naar boven geschoven. Op de aarde komen 3 witte hyacinten (verwijzing naar
Jezus, Mozes en Elia), symbool van de heerlijkheid van God.

Johan Duijster - vdm

Tijdens de 40-dagentijd is er elke zondag, in de Stille Week en op Pasen een liturgische bloemschikking
in de kerk. De schikking bestaat uit een halve bolvorm, die symbool staat voor de aarde. Daarnaast is
er vanaf het begin van de Veertigdagentijd het kruis aanwezig in de schikking. Het kruis is een directe
verwijzing naar de genade van het geloof en naar de sterfelijkheid van de mens. In de periode die komt
wordt het liggende kruis een staand kruis
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PASTORAAT

Berichten vanuit het pastorale team

Mevrouw Mariet Mol-Glas, Kampweg 4, 8316 AH, gaat binnenkort verhuizen van de Schakel
naar een vaste plek in de Markehof. Wat een prachtig bericht voor haar en haar dochter Marjan.
Een prachtig bericht mag ook het noemen van de honderdste verjaardag van Femmy Mulder-
Timmerman zijn. Zij woont Walcherselaan 2 /220 8316 NJ. Namens de gemeente onze hartelijke
gelukwensen. In Prediker 3 staat een bijzonder tekst: Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft
Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot
het eind kan doorgronden. Een mens maakt veel mee in zijn leven. Zeker als je honderd jaar mag worden.
We bidden dat Femmy ervaren mag dat God ook in haar leven alles op zijn tijd mooi heeft gemaakt.
Graag brengen we de heer Sipke Koopmans en zijn vrouw Sietske onder de pastorale aandacht. Sipke
verblijft voor langdurige zorg in de Talma Hof, Genemuidenstraat 4, 8304 GC te Emmeloord, afdeling
Kersentuin Geel.

We mogen danken en bidden met en voor elkaar. In het vertrouwen dat er in de schuilplaats van de
Allerhoogste een plek is voor iedereen, hierboven genoemd en niet genoemd, maar in onze gebeden
meegenomen.

Het pastorale team
Klaas de Lange - Greetje Jensma - Guus Doorn - Colinda Dam-de Lange - Johan Duijster

BLOEMENGROET

De bloemen gaan met een hartelijke groet

op zondag 23 maart naar Mevr. T. Geerts, Warande 43;
op zondag 30 maart naar Fam. Marinissen, Kleiweg 23.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Werkzaamheden kerk

De kerkzaal is in de afgelopen periode flink aangepakt.

- Zo zijn er nieuwe lampen aangebracht. Dit geeft een veel beter licht. Hiervoor was een hoogwerker
nodig. Deze is beschikbaar gesteld door Bouwbedrijf J.]. Kloosterman. Hartelijk dank daarvoor.

- 0ok de vloer is professioneel onder handen genomen en helemaal gereinigd en we hebben gordijnen
gekregen voor de ramen aan de zuidzijde. Dit was nodig omdat vanaf bepaalde plekken in de kerk en
ook voor de technici, het zicht op het liturgisch centrum en de schermen niet goed was. Ook is het
heel fijn voor de voorgangers die soms tegen het zonlicht in moeten kijken.

Namens het College van Kerkrentmeesters dank aan iedereen die vrijwillig meegeholpen heeft aan al
deze werkzaamheden.

COLLEGE VAN DIAKENEN

Inzameling voor de voedselbank

Op zondag 30 maart en zondag 6 april willen wij graag weer spullen inzamelen
voor de Voedselbank NOP. Houdbare voedingsmiddelen, schoonmaak- en \
verzorgingsproducten zijn van harte aanbevolen.

VOEDSELBANK

Op zondagmorgen 23 maart 2025 wordt uw bijdrage gevraagd voor de

Kerk in Actie: Moldavié: Kerken geven kinderen een toekomst.

In het arme Moldavié worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn voor werk naar het
buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden, in
bijvoorbeeld de seksindustrie. Kerken vangen hen op. Dit gebeurt vaak in samenwerking met Youth for
Christ. Samen zorgen ze voor huiswerkbegeleiding, een maaltijd, bijbel-lessen en sport- en spel
activiteiten. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om
kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen. Geef aan de collecte en steun via het
programma Zending van Kerk en Youth for Christ.
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Dit kan door een bijdrage over te maken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. kinderen
Moldavié. U kunt ook uw bedrage overmaken naar de diaconie, dan zorgen zij dat uw bijdrage bij Kerk
in Actie: kinderen in Moldavié terechtkomt.

Met een hartelijke groet van de diaconie: Bert Metselaar, Henk Doevendans en Tiny Haringsma

AGENDA

21 maart Rock Solid groep 7/8 19.30 uur -1
28 maart Rock Solid VO 1 2 3 o —
31 maart Koffie met een oortje 10.00 uur o —
02 april Samen Eten 17.30 uur o—
05 april Wandelen 09.30 uur o—
30 april Samen Eten 17.30 uur

21 mei Samen Eten 17.30 uur

Elke dinsdag BIDSTOND
Elke dinsdag van 19.00 uur — 19.45 uur. Ineke Bos 06-34157882Truida Geerts 06-12843837

KOFFIE MET EEN OORTIJE

Maandag 31 maart bent u weer van harte welkom om gezellig samen een kopje koffie
of thee te drinken. In de ontmoetingsruimte staat de koffie/thee voor u klaar, tijd;
10.00 uur -11.30 uur. Elkaar ontmoeten op een laagdrempelige manier is ook samen
kerkzijn. Hartelijke groet, Het Pastoraatsteam

OVERIGE BERICHTEN

Lieve mensen,

Hartelijk dank voor gebed en zoveel medeleven in welke vorm dan ook. Na een val, hersenschudding
en longontsteking, mocht ik weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Wij zijn dankbaar, dat ik Geurt weer
op mag zoeken in de Markehof. Ook leven we mee met hen die ziek zijn en het moeilijk hebben. Met dit
mooie gedicht, wat wij zelf kregen, willen we allen bemoedigen.

"God zorgt voor mij”

Aan het begin van een nieuwe morgen, leg ik mijn zorgen voor U neer.

Mijn leven is bij U geborgen en U helpt mij altijd weer.

Wat deze dag mij ook zal geven, als ik mijn hulp van U verwacht,

dan leidt U vol liefde heel mijn leven en word ik gedragen door Uw kracht.

Met een hartelijke groet, Geurt en Roely Stoffels

CONTACTGEGEVENS

Predikant : ds. J. Duijster predikant@pknmarknesse.nl tel.06 - 47549849

Pastor : dhr. G. Doorn guusdoornsr@hotmail.com tel.06 - 14587457

Kerkenraad : voorzitter H. Koopman tel.06 - 20429896
scriba I. Profijt scribaat@pknmarknesse.nl tel.06 - 20207191

Diaconie : diaconie@pknmarknesse.nl

Coll. van Kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl

Penningmeester M. Beens penningmeester@pknmarknesse.nl tel.06 - 23719578

Beheerder/kostercodrdinator koster@pknmarknesse.nl tel.06 - 41716868

Voor uitgebreide informatie kijk op https://tinyurl.com/3vk5uh6c

Pagina 4


mailto:predikant@pknmarknesse.nl
mailto:guusdoornsr@hotmail.com
mailto:scribaat@pknmarknesse.nl
mailto:diaconie@pknmarknesse.nl
mailto:kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl
mailto:penningmeester@pknmarknesse.nl
mailto:koster@pknmarknesse.nl
https://tinyurl.com/3vk5uh6c

