3e zondag Veertigdagentijd

Lucas 13:1 -9 ‘We schieten te kort'.

Lucas 13
Kernwoorden: genade, geduld.

Hoe zit het met het lijden en het ongeluk en de onderdrukking, alles wat mensen
overkomt?

Is dat straf op de zonde?

Denken jullie dat? vraagt Jezus.

Jezus geeft geen gemakkelijk antwoord op die vraag.

Hij zegt niet: die mensen waren onschuldig, net als jullie.

Zijn antwoord is eerder: alle mensen staan schuldig tegenover God, jullie net zo
goed.

We schieten tekort.

Meteen daarop vertelt Hij de gelijkenis van de vijgenboom die maar geen vrucht
draagt.

En het geduld van de wijngaardenier: geef de vijgenboom een kans.

God is genadig en geduldig.

Intussen worden wij opgeroepen tot inkeer/bekering en vruchtdragen.

Het is niet onverschillig hoe wij kiezen en leven

Het kruis komt weer iets hoger op de aardbol te liggen.

Een vijgentak zonder vruchten staat naast het kruis om de boodschap ‘we schieten
tekort’ te versterken.

Rode takken versterken de lijnen van het kruis en benadrukken het geduld en de
genade van God.



