1e zondag Veertigdagentijd

Lucas 4:1-13 ‘Er staat geschreven’.

Lucas 4:8 en 12
Kernwoorden: beproeving, keuze, Gods Woord

Woorden bij de schikking:

Rode takken verbinden door het genadekruis
de groene takken van de toekomst.

De eerste zondag in de lijdenstijd gaat traditiegetrouw over de verzoekingen in de
woestijn. Jezus wordt uit alle macht aangevallen door zijn tegenstander, de grote
beduvelaar en leugenaar vanaf het begin. ‘Het kan ook anders, je hoeft niet per se
de weg van het kruis te gaan', lijkt hij te zeggen. Macht, roem, snel succes: zo kan
het ook. Jezus zegt nee. Met een beroep op Gods Woord, op Gods beloften. De
duivel moet wel alles uit de kast halen, de hele wereld: hier staat veel op het spel. Bij
ons heeft hij meestal minder nodig om ons van het rechte pad en onze roeping af te
brengen. Het is een spannende tweesprong, Jezus kiest de weg van de Vader, de
weg van zijn roeping: op weg naar nieuw leven in overvioed voor heel deze wereld.

Materialen ¢ het kruis * een aardbol « rode en groene takken.



