
 

 19 februari 2025, 09.30 uur 
  

Thema: “Als de kurk van de fles is, gaat het dak eraf” 

Voorganger: ds. Johan Duijster 
Organist: Corry van den Berg 

DIENST VAN VOORBEREIDING 

Voorbereidende muziek 

Welkom door ouderling van dienst 

Voorbereiding in stilte 

Overdracht aan predikant door ovd 

Lied van de opgang (staande) - Halleluja, eeuwig dan en ere (HH 589) 
Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word’ op aard’ en in de hemel, Here, 
voor uw liefd’ U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 

Bemoediging en Groet 

Inleiding op de dienst 

Zingen: Psalm 84 vs. 1 en 6 
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 



Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 

Gebeden 

DIENST VAN HET WOORD 

Voor en met de kinderen: https://www.youtube.com/watch?v=w1S0kR3xiVo 

Schriftlezing 
Johannes 1 
[43] De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. Hij zocht 
Filippus op en zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ [44] Filippus kwam uit Betsaïda, 
uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. [45] Hij zocht Natanaël op en zei 
tegen hem: ‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet 
geschreven heeft en over wie ook de profeten hebben gesproken: Jezus, 
de zoon van Jozef, uit Nazaret!’ [46] ‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar 
iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus. [47] Jezus 
zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens 
zonder bedrog.’ [48] ‘Waar kent U mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus 
antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de 
vijgenboom zat.’ [49] ‘Rabbi,’ zei Natanaël, ‘U bent de Zoon van God, U 
bent de koning van Israël!’ [50] Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat Ik tegen je 
zei dat Ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen 
zien.’ [51] ‘Werkelijk, Ik verzeker jullie,’ voegde Hij eraan toe, ‘jullie zullen 
de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en 
neerdalen naar de Mensenzoon.’ 

Zingen: Lied 827 vs. 1 en 4 
Mensen, wij zijn geroepen om te leven! 
Hoog is de hemel boven ons verstand 
en onder onze voeten hier beneden 
de goede grond, het groene moederland. 

Ja, wij zijn allen kinderen der belofte, 
kinderen van de dag die komen zal, 
als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte, 
roepend van recht en vrede overal! 

https://www.youtube.com/watch?v=w1S0kR3xiVo


Schriftlezing 
Johannes 2 
[1] Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder 
van Jezus was er, [2] en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft 
uitgenodigd. [3] Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus 
tegen Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ [4] ‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ 
zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ [5] Daarop sprak zijn moeder de 
bedienden aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’ [6] Nu 
stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk 
met een inhoud van twee à drie metrete. [7] Jezus zei tegen de 
bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. [8] Toen 
zei Hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat 
deden ze. [9] En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden 
was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden 
die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 
[10] en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor 
en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu 
bewaard!’ 

Verkondiging met thema: Als de kurk van de fles is, gaat het dak eraf  

Luisterlied https://www.youtube.com/watch?v=NO346Gj7YjM 

DIENST VAN SACRAMENT, GAVEN EN GEBEDEN 

Viering Maaltijd van de Heer 
Vredegroet 
	 De vrede van de Heer zij altijd met u. 
	 Laten we elkaar de vrede van Christus wensen 
	 (we schudden elkaar de hand en wensen elkaar ‘Vrede van Christus’)


Gebed van toenadering (tekst tonen) 


(Na amen gebed Samen uitspreken: woorden naar Psalm 81)

V: Jubel voor God, onze sterkte, 
juich voor God, zing een lied en sla de tamboerijn. God zegt: 

A: ‘Ik nam de last van je schouder, 
je hand raakte geen draagkorf meer aan. 
Riep je om hulp, ik redde uit de nood 
en gaf antwoord uit het duister van de donder.


V: “Hoor, mijn volk, ik moet je vermanen, Israël, luister naar mij. 
Laat geen andere god bij je toe, 
buig je niet voor een vreemde god,  

https://www.youtube.com/watch?v=NO346Gj7YjM


A: ik ben de HEER, je God,

die je wegleidde uit Egypte – 
open wijd je mond, ik zal hem vullen.”


Zingen: Lied 389 (op melodie van Psalm 134)

- onder voorspel Collecte 
- Onder naspel tafel in gereedheid 

Het brood dat ons voor ogen staat

en zich geduldig breken laat,

is uw gedaante, lieve Heer,

Gij daalt als manna in ons neer.


De beker die de ronde doet,

het is de omloop van uw bloed,

het spreekt van een geheimenis,

uw hartslag die ons leven is.


Uw bloed, het raakt de lippen aan,

de deurposten van ons bestaan,

de dood gaat aan ons hart voorbij,

o Lam van God, U loven wij.


Gij die een broodhuis voor ons zijt,

een wijngaard die het hart verblijdt,

Heer Jezus, die ons drenkt en voedt,

Gijzelf zijt onze overvloed.


 Avondmaalsgebed 
- Voorbeden 
- Stilte 
- Onze Vader 

 Instellingswoorden 

 Delen brood en Wijn 

Tijdens de viering zingen we enkele Taizéliederen (wellicht met pi-
anobegeleiding) 
- Lied 568a 
Ubi caritas et amor, 
ubi caritas Deus ibi est. (3x) 

Lied 103e  
Prijs de Heer, mijn ziel, 
en prijs zijn heil'ge Naam. 



Prijs de Heer, mijn ziel; 
die mij het leven geeft. 

Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. 
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 

Prijs de Heer, mijn ziel, 
en prijs zijn heil'ge Naam. 
Prijs de Heer, mijn ziel; 
die mij het leven geeft. 

Lied 16b 
Behoed mij, o God, ik vertrouw op U.  
U wijst mij de weg ten leven.  
Bij U is vreugde, blijvende vreugde. 

Behüte mich, Gott, ich vertraue dir. Du 
zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist 
Freude, Freude in Fülle. 

Behoed mij, o God, ik vertrouw op U.  
U wijst mij de weg ten leven.  
Bij U is vreugde, blijvende vreugde. 

- Lied 681 
Veni Sancte Spiritus, 
tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, 
veni Sancte Spiritus. 

Holy Spirit, come to us, 
kindle in us the fire of your love. 
Holy Spirit, come to us, 
Holy Spirit, come to us. 

Kom tot ons, o heilge Geest, 
ontsteek in ons de vlam van uw liefde. 
Kom tot ons, o Heilge Geest, 
woon in ons, o Heilge Geest. 

Dankzegging en lofprijzing 

Slotlied - Leid mij, Heer (HH 686 vs. 1, 2 en 3) 
Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 



wees mijn Gids in ’t barre land. 
Gij mijn sterkte, Gij mijn leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
Vul mij met uw Geest steeds meer. 
 
Laat mij zijn een Godsgetuige, 
sprekend van U meer en meer. 
Leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des levens, brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U. 
Voed mij dat ik groei naar U. 

Laat door mij uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later 
dat uw Geest over allen koom’. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht. 
Kom, Heer Jezus, in uw kracht. 

Wegzending en Zegen 

Uitleidend orgelspel


