
 
LEV dienst 26-1-2025 
 
 

 
 
 
 
 
Liturgie 
 
achtergrondmuziek voor de dienst: Morgen dans je weer Opwekking 824 - Morgen dans je weer - 
CD43 (live video) 
 
Welkom met beweegliedjes 
 
Lied 1 Ik wandel in het licht met Jezus Opw 214 
https://www.youtube.com/watch?v=v0IWspsRFlg 
 
Gebed Engelbert 
 
Gemeente in beweging PP filmpjes en foto’s. 
 
Aankondiging lied 2 

https://www.youtube.com/watch?v=fBv6PN-YdMY
https://www.youtube.com/watch?v=fBv6PN-YdMY
https://www.youtube.com/watch?v=v0IWspsRFlg


 
Lied 2 Kinderlied: Kom op ga je mee https://www.youtube.com/watch?v=rU6bEisBkwg 
 
Overdenkingen stress vermijden bijbeltekst 1: Colinda  
 
Matteus 11:28 
Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven.  
 
Lied 3 Aan uw voeten heer https://www.youtube.com/watch?v=o6-BWR95yyI 
 
Overdenkingen bewegen en bijbeltekst 2: Engelbert  
 
Timotheüs 4:7- 8 
Verwerp heilloze bakerpraat en verzinsels. Oefen jezelf in een vroom leven 
Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, 
omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal 
 
Lied 4 Ga met God https://www.youtube.com/watch?v=UA_HMzL8lyA 
 
Overdenkingen voedsel en water bijbeltekst 3: Colinda 
 
Johannes 6 vers 31- 35  
Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat : “Brood 
uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven.” Maar Jezus zei: “Werkelijk, Ik verzeker u, niet Mozes 
heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader.; Hij geeft u het ware brood uit de 
hemel. Het brood van God dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. ‘Geef ons 
altijd dat brood, Heer! ‘ zeiden ze toen. ‘Ik ben het brood dat leven geeft’ zei Jezus. ‘Wie bij mij 
komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.  
 
 
Lied 5 Opwekking 642 de rivier https://www.youtube.com/watch?v=WAdWM04Jmo4 
 
Overdenkingen rust nemen en bijbeltekst 4: Engelbert  
 
Matteüs 14: 22-23: 
Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de 
overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd 
had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal 
alleen. 
 
Lied 6  opw 599. Kom tot de vader https://www.youtube.com/watch?v=dX8Dn1hW6yc 
 
Engelbert: aankondiging collecte en lied 
 
Collecte +lied Hier is rust Sela  https://www.youtube.com/watch?v=L6DVwbaUMiE 
 
Gebed en zegen Colinda 
 
Slotlied 7 Petrus Sera Noa - De heer van de dans | Petrus in het land | KRO-NCRV 
 
Na de dienst U geeft rust - LEV | Nederland Zingt 
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