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BERICHT VAN OVERLIJDEN 
Op 6 december jl. is overleden Gooitske van ’t Zet - Jacobi. Zij woonde in de Markehof.  

De dankdienst voor haar leven wordt gehouden op zaterdag 14 december om 11.15 uur in de PKN-

kerk Marknesse. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Algemene begraafplaats te Marknesse. 

Voorafgaande aan de dienst is er van vanaf 10.15 tot 11.00 uur gelegenheid tot condoleren. 

 

 
EREDIENSTEN 

 

15-12-2024 09.30 uur Dhr. K. de Lange  3e Advent 

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte :  onderhoud gebouwen 

   organist : Mw. C. v.d. Berg 

   koster : Fam. Sterk 

   gastheer / gastvrouw : Mw. D. Pongers 

      

22-12-2024 09.30 uur Ds. T. Deelstra  4e Advent 

   collecte : 1e Wilde Ganzen; 2e kerk 

   "deur"collecte :  onderhoud gebouwen 

   organist : Sj. Van Leeuwen 

   koster : Fam. Doevendans 

   gastheer / gastvrouw : Mw. M. Mol 

LET OP!      

25-12-2024 10.00 uur Ds. H. van Veldhuizen  Kerst 

   collecte : 1e Kinderen en Kerk; 2e kerk 

Na de dienst   "deur"collecte :  onderhoud gebouwen 

koffiedrinken met  organist : A. Kroeze 

een lekker kerstkransje koster : Fam. Koster 

   gastheer / gastvrouw : Dhr. A. Bakker 

      

29-12-2024 09.30 uur Dhr. K. de Lange   

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte :  onderhoud gebouwen 

   organist : Sj. Van Leeuwen 

   koster : Fam. Doevendans 

   gastheer / gastvrouw : Mw.G. Winter-de Olde 

 

 

 
VERSIER DE BOOM !  
In de ontmoetingsruimte staat weer een mooie groene kerstboom. Jullie mogen je eigen kerstwens 

in de boom hangen. Je kan een duif/engeltje/kerstklok/kerstbal/of iets wat je 

mooi vindt, vouwen, knippen, kopen en daar een wens opschrijven. Er liggen 

ook kaartjes waar je een wens op kan schrijven. 

De kerstboomcommissie 
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BLOEMEN  

Deze gaan op: 
• 15 december met een hartelijke groet naar Dhr. en Mw. Stoffels, Breestraat 32C 

• 22 december met een hartelijke groet naar Mw. Bos-Haarsma, Remise 14 

 

 
BIJ DE EREDIENSTEN  
 

Zondag 15 december - 3de zondag van Advent 

We zijn op weg naar Bethlehem. Met Ruth en Naomi. Met David. Met Micha vandaag. Bij de inleiding 

van het project van Bijbelbasics voor Kindernevendienst staat: Micha was in zijn tijd wat we nu een 

klokkenluider zouden noemen. Hij ziet en benoemt de misstanden in zijn land: het land wordt geleid 

door slechte leiders, die hun eigen belangen voorop stellen en de zwakkeren in de samenleving 

onderdrukken. De religieuze leiders zijn geen haar beter: zij zijn valse profeten, die hun mond houden 

over de wandaden die worden begaan. Ze kweken vals vertrouwen bij het volk: “alles zal wel goed 

komen, want wij hebben God als onze beschermer!” Wat klinkt dat ongelooflijk actueel in onze dagen. 

Toch is er een hoopvolle boodschap. Een profetie die Mattheüs zal aanhalen bij de geboorte van het 

Kribbekind. De Heer zegt: 'Luister, Bethlehem in Efrata. Jij bent één van de kleinste steden van Juda. 

Toch zal er uit Bethlehem iemand komen die namens mij leider zal zijn van Israël. Hij zal afstammen 

van een heel oude familie.' (Micha 5,1) 

Zondag 22 december - 4de zondag van Advent 

Die iemand die zal komen, waarover Micha heeft geprofeteerd, komt naar Bethlehem. Nog in het 

verborgene. In de schoot van zijn moeder Maria, die samen met Jozef naar Bethlehem komt. Bijna is 

het moment van de geboorte aangebroken. Bijna. Maar eerst moet er nog een plekje gezocht en 

gevonden worden waar de beloofde Verlosser geboren kan worden.  

Woensdag 25 december - 1ste Kerstdag - 10.00 uur 

Op deze kerstdag staat Mattheüs 2:1-12 centraal: wijze mannen uit een ver land volgen een ster op 

zoek naar de nieuwe koning van de Joden. Ze vinden Hem niet in het paleis in Jeruzalem, maar in 

Bethlehem, zoals de profeet Micha had aangekondigd. Zo luidt de inleiding van Bijbelbasics het 

Kerstevangelie in. Aan de dienst, die om 10.00 uur (!) begint, zal een blazersensemble meewerken. 

Ook is er een verrassing tijdens de dienst. De voorganger in deze dienst is ds. Henk van Veldhuizen 

uit Emmeloord. Dit jaar hebben we geruild, zodat ik ook in Emmeloord een keer voor kan gaan met 

Kerst. Anne Kroeze is pianist/ organist.  

Zondag 29 december - laatste eredienst van 2024 

Vandaag is het een soort Oudejaarsdag. Want op Oudejaarsavond zelf is er geen dienst. Met de steun 

van het licht van Kerst, die het Licht der wereld is, in onze rug mogen we terugkijken en vooruitkijken. 

Het thema van Bijbelbasics is: Zing voor de Heer! Op deze laatste zondag van 2024 staat daarbij de 

laatste Psalm, Psalm 150 centraal. Of dat ook voor de Verkondiging geldt weet ik niet. Alle ruimte is 

er voor onze ‘eigen voorganger’ Klaas de Lange. 

Johan Duijster – vdm 

 

 
BIJ DE TIJD  
 

-3de en 4de Advent, Kerstavond, Kerst en de laatste zondag van 2024- 

Het is een heel rijtje. Van Advent, naar Kerst, naar de laatste zondag van dit jaar. Dat is van 

verwachten, naar ontvangen, naar omkijken. Ik ervaar het zelf altijd als een tijd van nieuwe hoop, 

van feestvieren en melancholie. In Advent zien we in de donkerte van de tijd uit naar het Kerstfeest, 

de geboorte van Christus. Dat geeft mij nieuwe hoop. De duisternis van oorlog en geweld, van 

discriminatie en verdeeldheid, van natuurrampen en epidemieën, van zelfbeklag en negativisme, en 

van nog zoveel meer, heeft niet het laatste woord. Dat lees ik in het Evangelie van Johannes (1, 3-5). 

Alles is door Gods Woord ontstaan. Zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord 

was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis 

heeft het niet in haar macht gekregen. Daar staat het. En daaruit kunnen we hoopvol leven. Tegen de 

duisternis in. Want als de duisternis het Licht van Jezus, die Licht van Gods Woord is, niet in haar 

macht heeft gekregen, dan is dat Licht er ook vandaag. Dat vieren we met Kerst wonderlijk genoeg 

met de geboorte van een Kind. Stel je het eens voor. Kwetsbaar en klein, maar de naam dragend van 

een onverwoestbare hoop: Jezus, God redt! Zijn Licht schijnt over ons bestaan.  In dat Licht vieren 

we daarna de jaarwisseling. Maar dat kan bij mij niet voorbij gaan zonder een tikje melancholie. 
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Letterlijk betekent het ‘zwartgalligheid’. Alsof ik toch nog aan de duisternis vast zit. Zo erg is het niet. 

Noem het de “eindejaarsblues”. Maar als ik in het oude jaar dat achter ons ligt terugkijk voel ik 

verdriet. En pijn. Bij wat we achter ons moesten laten. Vooral bij wie we achter ons moesten laten. 

Daarbij gaat het niet alleen om mensen die voorbij gaan. Ook om gebeurtenissen die voorbij zijn 

gegaan. Mooie en niet mooie gebeurtenissen. En daarbij komt het besef van mijn eigen eindigheid 

veel sterker naar voren dan anders. Toch, diezelfde woorden die tot Jozef werden gesproken worden 

ook tot mij en tot ons allemaal gesproken. Je moet Hem Jezus noemen, God redt! 

Johan Duijster – vdm 

 

 
KERKASIEL  
 

-De Open Hof te Kampen- WIE WIL MEE? 

Op 2e kerstnacht (van 26 op 27 december) hoop ik van 00.00 uur tot 02.00 uur voor te gaan in De 

Open Hof te Kampen. Wie wil met mij mee?  Waarschijnlijk hebt u/ heb jij het al uit de landelijke 

media opgepikt. Over het gezin Babayants dat met uitzetten bedreigd, en vooralsnog in de Open Hof 

te Kampen beschutting en bescherming geboden wordt. Mag het in deze tijd van geven ook gaan om 

tijd geven als geschenk? Tijd die gegeven wordt om dit gezin een veilige plek te geven? Iemand stelde 

de vraag: ‘Hoe wordt de zegen van God die je elke zondag ontvangt werkzaam? Hoe merk je dat? 

Door zelf tot zegen te zijn! Soms weten we niet wat we moeten doen aan de nood in de wereld. Het 

is te ver, te groot. Maar nu het dichtbij komt, zouden we dit gezin tot zegen kunnen zijn? Door gebed, 

aandacht en tijd te geven bijvoorbeeld?  We zijn als pastores uitgenodigd om mee te doen. Om een 

dienst te houden van twee of van vier uur. Wie wil er mee? Gewoon, als kerkganger. In verbondenheid. 

Kijk eens op de website https://kerkasielkampen.nl als u/ jij er meer van wil weten. Van harte 

uitgenodigd om mee te gaan.  

 

AFWEZIGHEID 
Vanaf zondag 29 december t/m zondag 5 januari ben ik niet aanwezig. Bijzondere pastorale zaken 

kunt u voorleggen aan één van de pastorale ouderlingen, Greetje Jensma, Klaas de Lange/ Colinda 

Dam, of aan Guus Doorn.  

 

Johan Duijster - vdm 

 

 
PASTORAAT  
 

- In Memoriam Wupke Dieters-Westendorp – 

 

Op vrijdag 22 november jl., is op de leeftijd van 87 jaar, overleden Wupke Dieters-Westendorp 

(Wuppie). Ze woonde in de Markehof, kamer 114 te Marknesse. 

Wuppie is geboren op 27 april 1937 in het Groningse dorp Sellingen. Ze had een mooie en dankbare 

jeugd en ging na de lagere school naar de huishoudschool. Ze ontmoette later Jan Dieters uit Buinen 

met wie ze in 1960 trouwde. Ze verhuisden naar Marknesse. Hier werden Gertjan, Gea en Ina geboren. 

Wuppie en haar man Jan hebben een mooie tijd gehad. Ze genoot van de fietstochten in Drenthe en 

Twente en ook de reis naar Australië was een geweldige ervaring. En ze genoot van de bezoekjes van 

kleinkinderen en achterkleinkinderen. Wuppie was een diepgelovige vrouw met een rotsvast 

vertrouwen. Elke zondag zat ze op haar vaste plekje in de kerk. Later keek ze samen met buurvrouw 

Fennema naar de kerkdiensten op de I-pad.  

Na het overlijden van Jan in 2019 pakte ze ondanks het verdriet haar leven weer op. Ze deed leuke 

dingen en probeerde met de tijd mee te gaan. Ze deed haar best om van alles met haar I-pad te doen. 

Ze heeft met enorm veel plezier aan de Markezijde gewoond. En wat was ze blij met de buren en met 

buurvrouw Roos en haar gezin. De periode na haar val in februari van dit jaar, waardoor ze in de 

rolstoel terecht kwam, was zwaar voor haar. Zelfstandig wonen lukte niet meer. Na haar revalidatie 

ging ze in Markehof wonen. Na een wat lastig begin vond ze het er geweldig. Vooral toen ze haar 

eigen kamer kreeg met haar eigen vertrouwde spulletjes.  

Op 22 november is ze in alle rust en vrede ingeslapen. De dankdienst voor haar leven is gehouden op 

woensdag 27 november in deze kerk. In de overdenking werd gesproken over de Liefde van God: ‘Dag 

aan dag draagt Hij ons’ Aansluitend vond de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats te 

Marknesse. Dat God kracht en troost mag geven aan haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 

  

Guus Doorn 
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-Geloven doen we samen- 

 

De heer Geurt Stoffels, Breestraat 32c, 8316 AR, verblijft nog altijd in De Schakel. Het mag met zijn 

gezondheid nog steeds met kleine stapjes vooruit gaan. We denken ook aan zijn vrouw Roelie. Zij zou 

voor onderzoek naar het ziekenhuis. Dat kon helaas niet doorgaan. Hopelijk kan ze genoeg 

aansterken, zodat de onderzoeken kunnen plaatsvinden.  

 

De heer Hessel de Vries, Laagzijde 30, 8316 AZ, heeft de afgelopen weken zorgen gehad rond zijn 

gezondheid, waardoor we hem en zijn vrouw al een aantal weken misten in de kerk. Inmiddels heeft 

hij allerlei onderzoeken gehad. Daar is niets verontrustends uit naar voren gekomen.  

Tot dankbaarheid vernamen we dat het inmiddels weer beter gaat en sterkt hij weer aan.  

 

Het is goed om aandacht te geven. Om naar elkaar om te zien. Middels een groet, een kaartje of 

anderszins. Dat is zeker het geval in deze tijd van Advent, Kerst en Oud-en-Nieuwviering. We denken 

aan hen die niet meer samen thuis kunnen wonen. In het bijzonder noemen wie hier Sipke Koopmans, 

die al voor langere tijd in De Talmahof woont, Genemuidenstraat 4, 8304 GC, Emmeloord en aan 

Sietske Koopmans-Viëtor, Dotterbloem 10, 8316 NT.  

 

We brengen hen die we noemen en hen die we niet kunnen noemen in onze gebeden bij God. 

Filippenzen 4, 6-7 moedigt ons aan om ons hart vol van zorgen met dankbaarheid bij Hem te brengen. 

Zijn vrede, die ons verstand te boven gaat, zal onze harten en gedachten bewaken in Christus Jezus.  

 

 

-Bezoekgroep- 

Onlangs was er een bijeenkomst van de bezoekgroep. Deze heeft jaren 

onder leiding gewerkt van Piet en Riekie van der Cingel, Warande 22, 

8316 CR. In dit overleg hebben zij de coördinatie overgedragen aan Wieke Buis. Ook Pietje de Vries-

van der Spoel, Laagzijde 30, 8316 AZ was voor de laatste keer aanwezig. Zij stopt als 

bezoekmedewerkster. We zijn hen zeer dankbaar voor hun jarenlange inzet waarmee zij het pastoraat 

naar de hun gegeven gaven invulling hebben gegeven.   

 

Johan Duijster - vdm 

 

 
Adventsperiode en Kerst 2024.  

We sluiten in deze periode, met de symbolische bloemschikking, aan bij het jaarthema ‘Als nieuw - 

leven in het Licht’.  Uitkijken, verwachten, soms iets zien, Jezus vinden en door Hem gevonden 

worden. Elke week staat er een prachtige bloemschikking in de kerk. 

 

3e Advent 1 december 2024: Waakzaamheid 

Zoals de vijg reikhalzend uitziet naar het juiste moment 

zo mogen ook wij waakzaam zijn om het licht te ontvangen.  
 

 4e Advent 8 december 2024: Voorbereidingen 

Water om te dopen, nieuw leven dat gaat komen; we weten niet hoe,  

snel of langzaam, rechtstreeks of via omwegen, we weten dat het komt. 

 

 Kerst 25 december 2024: Licht 

Ontvangen licht, verbeeld in bloemen,  

vruchtenvol zaden, om te leven, 

licht in de toekomst. 

 

AGENDA 
 
Elke dinsdag Bidstond     19.00 uur – 19.45 uur 

13 december Rock Solid groep 7/8    19.30 uur 

16 december Koffie met een Oortje   10.00 uur  

20 december Jeugdclub groep 6    15.00 uur  

20 december  Rock Solid VO 1-2-3    19.30 uur  

14 december Adventsconcert Cantemus Dominum  20.00 uur 

22 december Lichtjestocht      18.00 uur 
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WINTERWERK 2024-2025  

 

SAMEN ETEN 11 december 2024 

Woensdag 11 december 2024  17.30 Kerstdiner. Kosten € 10,- per persoon.  

 

KOFFIE MET EEN OORTJE 16 december 2024 van 10.00 uur tot 11.30 uur 

Maandag 16 december is er weer "koffie met een oortje" in de Ontmoetingsruimte van de kerk. Elkaar 

ontmoeten op een laagdrempelige manier onder het genot van een kopje koffie of thee. Deze keer in 

verband met Kerst een week eerder dan gebruikelijk. Van harte welkom! De volgende keer is op 

maandag 27 januari. 

Het Pastoraatsteam 

 

 
OVERIG NIEUWS en BERICHTEN 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

HONGARIJE UPDATE 
In oktober en november hebben we 2 sponsor diners gehad 1x bij de Pionier en 

1x bij chinees restaurant FuWa. Er hebben ruim 70 mensen deel genomen aan 

deze maaltijden. De diners samen hebben een bedrag van ruim € 1000,00 

opgebracht, een prachtig bedrag wat we een volgende keer mee kunnen nemen. 

Hier worden boodschappen, maaltijden en brandhout van uitgedeeld en 

medicatie gekocht voor de allerarmsten. Afgelopen jaar zijn we 4x keer met een transport naar 

Hongarije geweest. De laatste keer was in november. Hier volgt een verslag van Dirk en Martin. De 

bus met kar was deze keer vol met gereedschap, fietsen, rollators, rolstoel en incontinentie-materiaal  

aangevuld met kleding, schoenen en keukengerei. De reis ging voorspoedig tot vlak voor Dresden. 

Een klapband!! De hulpdienst heeft ons naar euromasters gebracht waar de band werd vervangen 

door de reserve band. Tweeënhalf uur later reden we weer. Zaterdag morgen/middag alles gelost in 

Esztergom. Twee fietsen waren al verkocht voor we de bus en kar leeg hadden!! Zondagmorgen naar 

de dienst geweest. Was ook deze keer weer bijzonder om mee te maken. Gelukkig vertaalde Frans te 

preek!! s Middags naar de Imker om honing op te halen die we hier verkopen om de kosten van de 

reis mee te betalen. Dus wilt u honing kopen neem gerust contact met ons op. Er staan ook potjes in 

de kerk.  Maandagmorgen weer vroeg vertrokken richting huis waar we rond half 10 ‘s avonds weer 

veilig aan kwamen. Met een goed en dankbaar gevoel denken we weer terug aan de reis. Voor 2025 

staat er al weer een transport in januari gepland. We hebben nog een transport klaar staan met 

voornamelijk warme dekens en winterkleding.  Zaterdag 21 december is er weer een inzameling 

van 9.00 – 11.30 uur. U bent van harte welkom in de PKN kerk, ingang Emmeloordseweg.  

Het inzamelen gaat in de wintermaanden gewoon door op elke 3e zaterdag van de maand. Tot maart 

is er geen auto wassen. Bij goed weer beginnen we hier weer 

mee in maart 2025. 

Hongarije team: 

Dirk den Hartog 06  53816217 

Herbien Marijs   06  47567147 

Ineke Bos         06  34157882 

mail: hulpaanhongarije@outlook.com 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LICHTJESTOCHT MARKNESSE 22 december 2024 (zie poster op www.pknmarknesse.nl) 

Om het jaar wordt er in Marknesse, een lichtjestocht georganiseerd. De start is elk jaar vanuit een 

andere kerk Dit jaar is dat op zondag 22 december vanuit de RK Maria Sterre der Zee kerk. De start 

is tussen 18.00 uur en 18.30 uur. Al wandelend beleef je het hele kerstverhaal. Dit wordt muzikaal 

ondersteund door de koren; Reach Out, Cantemus Dominum, de Zwartlappen en de blazers van DOKA. 

De kinderen die meelopen ontvangen onderweg van allerlei kleine attenties. De tocht duurt ongeveer 

een uur. Ben je niet zo mobiel dan kun je ook lekker in de kerk blijven zitten en naar de koren 

luisteren. Na afloop is er koffie en chocolademelk. Deelname is gratis. Iedereen is van harte welkom.  

Gezamenlijke kerken Marknesse 
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OLIEBOLLEN ACTIE PKN MARKNESSE 
Oliebollen verkoop, op bestelling en de opbrengst is voor DORCAS! De kosten 

zijn voor 9 stuks per zak € 7,- met of zonder krenten. Bestellen via: 

oliebolpkn@gmail.com of via  whatsapp op tel.nr. 06-20429896. Vooraf  betalen door aantal zakken 

x € 7,--  over te maken naar het rekeningnummer van College van Kerkrentmeesters:  

NL 23 RABO 03465 26 515 met de omschrijving: Oliebollen.  
Uw bestelling dient op 24 december om 18:00 uur bij ons bekend te zijn.                         

Bij het bestellen zowel per mail als ook via 06 nummer het volgende vermelden:  

- Naam + straat.  ( Eventueel brengen ) 

- Telefoonnummer  

- … Zakken met krenten/rozijnen  

- … Zakken zonder  

Ophalen op dinsdag 31 december 2023 tussen 10:30 en 12:00 uur in de 

Schutsluis. Als dit niet lukt, kunnen we ze ook bij u thuis bezorgen. Dit bij de 

bestelling vermelden. 

Met vriendelijk groet, De “Oliebollen”.       

                       Oliebollen – Ja, gelijk bestellen ! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOP2000-EVENT 

-Maandag 30 december, 19.30 uur in de Nieuwe Jeruzalemkerk te Emmeloord-  

Na het succes van de eerste editie van de Top2000-dienst in Marknesse met de Polder Live Event 

Band, zijn we verheugd u te informeren over de tweede editie! Dit jaar vindt het event plaats in 

Emmeloord, in een vernieuwde event-vorm. De organisatie ligt in handen van een enthousiaste 

samenwerking tussen leden en voorgangers van de Protestantse Gemeente Emmeloord én 

betrokkenen uit omliggende dorpen. Hierdoor heeft het event een polderbrede insteek en is het niet 

verbonden aan een specifieke gemeente. Het Top2000-Event biedt 

een bijzondere gelegenheid om samen te luisteren naar muziek uit 

de Top2000, met een inhoudelijk randje. Veel nummers uit de 

Top2000 raken ons door hun inhoud: ze brengen emoties teweeg, 

geven kippenvel en roepen herinneringen op. Andere nummers 

blijken bij nadere beschouwing te gaan over diepe levenservaringen 

zoals liefde, dood en troost. Deze thema’s worden op een 

toegankelijke en inspirerende manier verbonden met het dagelijks 

leven en geloven.   

Met vriendelijke groet, Myrna Binnenmars 

Namens de organisatie van het Top 2000 Event 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LEV-DIENST 26 januari 2025  
Hoe blijf je (geestelijk) fit. Kom in beweging! 

Zondag 26 januari hopen wij weer met elkaar een mooie LEV-dienst te vieren. 

Het thema van deze dienst is: Hoe blijf je (geestelijk) fit. Kom in beweging! Wij 

zouden het erg leuk vinden om hiervoor zoveel mogelijk actieve foto’s van 

gemeenteleden te ontvangen! Op deze manier kunnen wij weer laten zien wie wij als gemeente zijn 

en hoe wij allemaal bewegen en fit blijven. Alle soorten actiefoto's zijn welkom: denk aan foto's die 

gemaakt zijn van het  sporten, het wandelen, het fietsen enz. Helpt u/ helpen jullie weer mee?    

Foto's kun je sturen naar Colinda (06-21654890). 

Hartelijke groet, Engelbert en Colinda 

 

 
CONTACTGEGEVENS 

Predikant  : ds. J. Duijster  predikant@pknmarknesse.nl tel.06 - 47549849 

Pastoraal werker : dhr. G. Doorn  guusdoornsr@hotmail.com  tel.06 - 14587457 

Kerkenraad  : Scriba I. Profijt  scribaat@pknmarknesse.nl  tel.06 - 20207191 

Kerkenraad  : voorzitter H. Koopman     tel.06 - 20429896 

Penningmeester  : mw. M. Beens  penningmeester@pknmarknesse.nl tel.06- 23719578 

Diaconie  :    diaconie@pknmarknesse.nl 

Kerkrentmeesters :    kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl 

Kostercoördinator :   koster@pknmarknesse.nl  tel.06 - 41716868 

Voor uitgebreide informatie kijk op www.pknmarknesse.nl 
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