
Marknesse, zondag 29 december 2024, 9.30 uur. 
Aanvangslied: Psalm 33 vers 2 en 8. Zing al wie leeft van Gods genade.  

Aanmoediging en Groet;  

Lied; Gezang 412 vers 1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 

Gedicht;     

Lied: Lied 90-A vers 1, 3 en 4. O God, die droeg ons voorgeslacht. 

Gebed; 

Kindermoment; over Gods Beloftes. https://www.youtube.com/watch?v=9FPF9EOYpBw 

Bijbellezingen uit de Nieuwe Bijbelvertaling; 
OT: Psalm 91.  
NT: Lucas 2 vers 22 t/m 39  Simeon en Anna. 
       2 Timotheüs 3 vers 1 t/m 5. Toekomstbeelden. 

Lied; Gezang 441 vers 1 en 10. Hoe zal ik U ontvangen.  

Verkondiging: Wat verwacht u eigenlijk van 2025 ? 

Lied i.a.o.d.preek;  Heer wilt U mijn Leidsman wezen. 
Melodie: Gez. 913; Wat de toekomst brengen moge. 
Heer, wilt U mijn Leidsman wezen, - wilt U altijd naast mij gaan. 
Dat ik zonder angst en vrezen, - aan Uw Vaderhand mag gaan. 
Dat ik elke nieuwe morgen - of er vreugde is of pijn, 
weet dat U voor mij wil zorgen - en altijd Uw kind mag zijn. 

Blijf dichtbij, wil mij geleiden, - zonder U ben ik niets waard. 
Help mij, Heer, wat zon te spreiden, - voor mijn medemens op aard. 
Laat die ander mogen merken, - dat Uw liefde mij doorgloeit, 
in mijn leven, in mijn werken, - als een bloem die open bloeit. 

Dankgebed en voorbeden; 

Slotlied; Als een kind zo vol vertrouwen.  
Melodie: Evang. liedb. Nr. 413 De Lichtstad met paar’len poorten. 
Als een kind, zo vol vertrouwen, - mag ik gaan aan ’s Vaders hand, 
in Zijn hand mijn handen vouwen, - met Hem mee gaan door het land. 
Over bergen en door dalen, - soms vol blijdschap, soms met pijn, 
laat ik Hem de koers bepalen, - aan Zijn hand zal ‘k veilig zijn.  

Is mijn weg soms vol gevaren, - draag ik mee een zware last, 
dan zal Hij mij steeds bewaren, - met Zijn hand houdt Hij mij vast. 
In de nood zal Hij mij dragen, - langs ravijnen, door de zee. 
Zingend ga ik al mijn dagen, - vol vertrouwen met Hem mee. 

Zegenbede; Gemeente zingt 3x AMEN. 


