
 

 

 
 

 

 8 december 2024, 09.30 uur 
  

 

 

Thema: “Een licht gaat op in Bethlehem” 

 

Voorganger: ds. Johan Duijster 

Organist: Sjaak van Leeuwen 

 

 

DIENST VAN VOORBEREIDING 

 

Voorbereidende muziek 

 
Welkom door ouderling van dienst 

 

Voorbereiding in stilte 

 

Overdracht aan predikant door ovd 

 

Aanvangslied - Gaudete (Sela) 
https://www.youtube.com/watch?v=rgyvNJx97t4  
 

We gaan zo mogelijk staan 

 

Bemoediging en Groet 

 

Inleiding op de dienst, aansteken tweede Adventskaars en 

toelichting op liturgische schikking 

 
Kyriëgebed 

 

Woord ten leven 

 

Antwoordlied: Psalm 145 vs. 1 en 6 

O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal, 

ik wil uw naam verheffen boven al. 

Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 

ik zegen U voor eeuwig en altijd. 

Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 

groot is zijn naam, zijn ondoorgrondelijk wezen. 

Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 

 

Zij roemen in uw koningschap, o Heer, 

https://www.youtube.com/watch?v=rgyvNJx97t4


 

 

zij stellen in uw heerlijkheid hun eer. 

Al wie hen hoort zal weten wie Gij zijt: 

een vorst, bekleed met macht en majesteit. 

Uw heerschappij is over alle tijden, 

ieder geslacht zal zich in U verblijden. 

Die dreigen te bezwijken wilt Gij schragen 

en Gij richt op, die zijn terneergeslagen. 

 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 

Voor de kinderen - project Advent: David in Bethlehem tot koning 

gezalfd 

 

Projectlied (clip die ik vorige week via WeTransfer stuurde) 
 

Schriftlezing - 1 Samuel 16, 1-13 

1 Samuel 16 

David door Samuel gezalfd 

[1] De HEER vroeg aan Samuel: ‘Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, 

die Ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en 

ga voor Mij naar Isaï in Betlehem, want een van zijn zonen heb Ik als 

koning uitgekozen.’ [2] ‘Hoe kan ik dat nu doen?’ wierp Samuel tegen. 

‘Saul zal me vermoorden als hij het hoort.’ De HEER antwoordde: ‘Neem 

een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de HEER een offer te 
brengen. [3] Nodig Isaï uit voor het offermaal, dan zal Ik je laten weten 

wat je doen moet. Wie Ik je aanwijs, die moet je voor Mij zalven.’ [4] 

Samuel deed wat de HEER had gezegd. Toen hij in Betlehem aankwam, 

kwamen de oudsten van de stad hem geschrokken tegemoet en vroegen: 

‘Uw komst is toch geen slecht teken?’ [5] ‘Wees gerust,’ antwoordde 

Samuel. ‘Ik ben gekomen om de HEER een offer te brengen. Reinig u en 

neem met mij deel aan het offermaal.’ Ook Isaï en zijn zonen nodigde hij 

uit, en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. [6] Bij hun aankomst 

viel zijn oog meteen op Eliab, en hij zei bij zichzelf: Hij die daar klaarstaat 

is vast en zeker degene die de HEER wil zalven. [7] Maar de HEER zei 

tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik 

heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt 

naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’ [8] Toen riep Isaï 
Abinadab en stelde hem aan Samuel voor, maar die zei: ‘Ook hem heeft 

de HEER niet gekozen.’ [9] Isaï stelde Samma voor, maar weer zei 

Samuel: ‘Ook hem heeft de HEER niet gekozen.’ [10] Zo stelde Isaï zijn 

zeven zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet 

degene was die de HEER gekozen had. [11] ‘Zijn dit alle zonen die u 

hebt?’ vroeg hij. ‘Nee,’ antwoordde Isaï, ‘de jongste is er niet bij, die 

hoedt de schapen en de geiten.’ Toen zei Samuel tegen Isaï: ‘Laat hem 

hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is.’ [12] Isaï 

liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende 

ogen. En de HEER zei: ‘Hem moet je zalven. Hij is het.’ [13] Samuel nam 



 

 

de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af 

aan was David doordrongen van de geest van de HEER. Daarna vertrok 

Samuel weer naar Rama. 

 

Zingen: Lied 439 vs. 1 

Verwacht de komst des Heren, 

o mens, bereid u voor: 

reeds breekt in deze wereld 

het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 

die God zijn volk zou geven; 

ons heil, ons eigen leven 

vraagt toegang tot ons hart. 
 

Gebed  
 

Verkondiging met thema: Een licht gaat op in Bethlehem  

 

Zingen: Lied 442 (Onder naspel collecte) 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 

Zie, heel mijn hart staat voor U open 

en wil, o Heer, uw tempel zijn. 

O Gij, wien aarde en hemel zingen, 

verkwik mij met uw heilige gloed. 

Kom met uw zachte glans doordringen, 

o zon van liefde, mijn gemoed! 

 

Vervul, o Heiland, het verlangen,  

waarmee mijn hart uw komst verbeidt!  

Ik wil in ootmoed U ontvangen,  

mijn ziel en zinnen zijn bereid.  
Blijf in uw liefde mij bewaren,  

waar om mij heen de wereld woedt.  

O, mocht ik uwe troost ervaren:  

doe intocht, Heer, in mijn gemoed!  

 

 

DIENST VAN SACRAMENT, GAVEN EN GEBEDEN 

Collecte 

 

Viering Maaltijd van de Heer 

  

Avondmaalsgebed 
U komt onze dank toe, 

Heer onze God, 

overal en altijd, 

door Jezus onze Heer. 



 

 

Want veelbelovend is uw Woord:  

een stad, een land van vrede  

voor de mensen,  

dat hebt Gij ons beloofd  

en dat is ons bevestigd  

in Jezus, uw Zoon,  

de eerstgeborene van uw toekomst.  

Daarom, HEER onze God,  

stemmen wij van harte in  
met de lofzang van Zacharias,  

met de lofzang van Maria,  

met de lofzang van heel uw volk onderweg,  

en van allen die om uw troon staan 

En zingen wij: 

 

(Gezang 457 vs. 3 LvdK ’73)  

Heilig, heilig, heilig! 

Gij gehuld in duister, 

geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 

Gij alleen zijt heilig, 

enig in uw luister, 
een en al vuur en liefde en majesteit. 

 

(Vervolg gebed met…) 

Zo bidden wij… 

Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 

en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 

Want in Hem kwam uw Rijk ons nabij:  

Hij was in levende lijve  

uw wil en uw heil  

en bezaaide de aarde  

met woorden en wonderen  

van liefde en hoop.  

 
Met elkaar verbonden in Jezus naam, bidden wij voor … 

 

In stilte bidden wij… 

 

In navolging van Jezus bidden wij… (Onze Vader) 

 

Zingen - Lied 440 vs. 1, 2 en 3 - onder naspel wordt de tafel in gereed-

heid gebracht.  

 

Ga, stillen in den lande, 

uw koning tegemoet, 

de intocht is ophanden 

van Hem die wonderen doet. 



 

 

Gij die de Heer verwacht, 

laat ons vóór alle dingen 

Hem ons hosanna zingen. 

Hij komt, Hij komt met macht. 

  

Vat moed, bedroefde harten,  

de koning nadert al.  

Vergeet uw angst en smarten,  

daar Hij u helpen zal.  

Er is weer nieuwe hoop:  

Hij noemt u zijn beminden,  

in ’t woord laat Hij zich vinden,  

in avondmaal en doop. 

 

Wees onbezorgd, gij armen,  

aan kinderen gelijk;  

in koninklijk erbarmen  

maakt God u groot en rijk.  

Hij die het veld bekleedt,  

de vogelen kan spijzen,  

wil ook zijn kind bewijzen  

dat Hij zijn noden weet. 

 

 Instellingswoorden 

Vg: In de nacht waarin de Heer Jezus werd overgeleverd, nam Hij het 

brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: Dit is mijn lichaam 

voor jullie. Doet dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.  

 

Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: Deze beker is het 

nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als 

jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Want zo dikwijls gij dit brood 

eet en de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij 

komt.’  

 
Kom dan want alle dingen zijn gereed.  

  

 Delen brood en Wijn 

(Organist speelt verschillende liederen naar keuze) 

 

 Dankzegging en lofprijzing 

Lofzang van Zacharias (Luc. 1, 68-79) 

 

Slotlied: Al wie dolend in het donker (HH 122 vs. 1, 2 en 3; oorspr. Once 

in Royal David's City)  

Al wie dolend in het donker, 

in de holte van de nacht 



 

 

en verlangend naar een wonder 

op de nieuwe morgen wacht: 

vrijheid wordt aan u verkondigd 

door een koning zonder macht. 

 

Onze lasten zal Hij dragen, 

onze onmacht totterdood, 

geeft als antwoord op ons vragen 

ons Zichzelf als levensbrood 
Nieuwe vrede zal er dagen, 

liefde straalt als morgenrood. 

 

Tot de groten zal Hij spreken, 

even weerloos als een lam. 

het geknakte riet niet breken, 

Hij bewaakt de kleine vlam. 

Hoor en zie het levend teken 

van een God die tot ons kwam. 
 

Wegzending en Zegen 

 

Uitleidend orgelspel 


