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EREDIENSTEN 
 
17-nov 09.30 uur LEV-dienst 

Thema: De Geestelijke wapenuitrusting STRIJD of ZEGEN ? 

collecte  : 1e diaconie; 2e kerk 

"deur"collecte  : onderhoud gebouwen 

koster  : Fam. Sterk 

gastheer / gastvrouw : Mw. G. Bijland 

      

24-nov 09.30 uur Ds. J. Duijster  Laatste Zondag Kerkelijk Jaar 

collecte  : 1e Eeuwigheidszondag, 2e kerk 

deur"collecte  : onderhoud gebouwen 

organist  : Sjaak van Leeuwen 

koster  : Fam. Doevendans 

gastheer / gastvrouw : Mw. H. Korteweg 

 

1-dec 09.30 uur Ds. J. Duijster  1e Advent 

collecte  : 1e diaconie; 2e kerk 

"deur"collecte  : onderhoud gebouwen 

organist  : L.J. van Rijn 

koster  : Fam. van 't Zet 

gastheer / gastvrouw : Mw. P. Metselaar 

 

 
EREDIENSTEN 

Zondag  17 november - 25ste zondag na Trinitatis 

Deze dienst is een LEV-dienst. Het thema is: Geestelijke wapenrusting - strijd of zegen. Tijdens de 

dienst waarin José Post belijdenis deed kwam de strijd van het geloof ook al voorbij. Nu op een 

andere manier. Bij de woorden ‘geestelijke wapenrusting’ hoort hoe dan ook het gedeelte uit 

Efeziërs 6, 10-20.    

 

Zondag 24 november - 26ste en laatste zondag na Trinitatis 

Volgende week zondag, 1 december, is de eerste Adventszondag. Vandaag dus de laatste zondag 

van het kerkelijk jaar. In de dienst op deze zondag zullen we dus de namen noemen van onze 

dierbare zusters en broeders die ons ontvallen zijn (zie ook onder de rubriek ‘Bij de tijd’). We zullen 

een gedeelte lezen uit 1 Korintiërs 15 en dat overdenken. Thema voor de Verkondiging is: de 

menselijkheid van dood en opstanding.       

 

Hartelijk welkom in de diensten. 

Johan Duijster - vdm 

 

BIJ DE TIJD 

-Terug en vooruit in tijd- 

Het is goed om even terug te kijken. Zeker als het gaat om de feestelijke dienst die we hadden 

op zondag 10 november, toen José Post belijdenis deed. Wat ik zo mooi vond, was dat de jongeren 

van de groep met wie zij de belijdeniscatechese volgde hadden gemerkt hoezeer José een ‘kind' 

van de gemeente is. Hoezeer José een gemeente om haar heen heeft die haar koestert, met liefde 
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omringt en draagt. En hoezeer zij José hebben zien genieten. Dat te horen en te zien kan alleen 

maar tot dankbaarheid stemmen en tot lof van God. Of, zoals we tijdens de collecte konden horen 

en zien ‘Praise’. Wie kon stil blijven zitten bij dat lied? Het was met recht een prachtige keuze van 

José. 

 

-LEV-dienst- 

We kijken ook vooruit. Er komen nog meer gedenkwaardige momenten aan. Allereerst zondag a.s. 

een LEV-dienst. Heb je ook weleens bewondering gehad voor de LEV-dienstcommissie die telkens 

weer voor een inhoudelijk sterke en inspirerende dienst weten te organiseren?  

Thema: De Geestelijke wapenuitrusting STRIJD of ZEGEN ? 

 

-Laatste zondag kerkelijk jaar ‘Zondag Voleinding’- 

En dan staan we een zondag later al weer op de drempel van een nieuw kerkelijk jaar. Een 

zondag waarop we de gemeenteleden gedenken die ons zijn voorgegaan. Zo’n zondag zet ons 

weer even stil. Zoals we stil werden gezet toen de dood kwam en onze dierbaren meenam. De 

dood, zo zegt de Bijbel (zie 1 Korintiërs 15, 26), is de laatste vijand die onttroond wordt. De 

dood wordt dus een vijand genoemd. De grote vijand van het leven. De liefde, zegt een ander 

Bijbelboek (Hooglied 8) is sterk als de dood. En wie 1 Korintiërs 13 kent weet hoe het verder zal 

gaan. Wat er ook vergaat, de liefde blijft. En wie om zijn/ haar dierbare treurt weet dat dit waar 

is. Het is dan ook goed om samen te gedenken. Omdat we geloven, hopen en liefhebben.   

De namen die we ter nagedachtenis noemen op deze zondag, zullen in de eerstvolgende 

Nieuwsbrief opgenomen staan.   

     

 
BLOEMEN 

De bloemen van zondag 17 november gaan naar Mevr. M. Beens - Oosterhuis, 

Baarloseweg 15B 

De bloemen van zondag 24 november gaan naar Mevr. A.M. Korten en Mevr. H.A. 

Korten, Breestraat 30F 
 
Beste gemeenteleden, lezers 

Terwijl ik een keuze probeer te maken naar welke personen de bloemen (welke 

iedere week voorin de kerk staan) komende zondagen naar toe zullen gaan, realiseer 

ik mij elke keer weer dat er altijd mensen te kort gedaan zullen worden. En ook dat er misschien 

wel meer bloemen nodig zijn om mensen een hart onder de riem te steken. Wij krijgen tips van 

namen en natuurlijk proberen we zelf ook in de gaten te houden wat er allemaal gebeurt. 

Helaas kennen wij lang niet iedereen. Heeft u soms het idee dat bepaalde mensen echt eens een 

bloemetje nodig zijn, dan kunt u zondagmorgen bij de kaart in het bakje uw idee(en) kwijt. Ook 

kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen hier dan ook rekening mee te houden. 

 

Uiteraard is het zeer wenselijk en goed dat wij met z’n allen naar elkaar blijven omzien! Ga eens 

naar die ander en laat daar even de zon schijnen. De kerk…….. dat zijn wij allemaal! 

 

Met een warme groet van de diaconie: Bas Hogenboom, Bert Metselaar, Henk Doevendans en 

Tiny Haringsma  

 
KERKENRAAD 
 

UITNODIGING GEMEENTE-AVOND 20 november 2024 
 
U en jij worden van harte uitgenodigd voor de gemeente-avond op 20 november 2024. Aanvang 

19.30 uur (inloop en koffie vanaf 19.15 uur) Wij willen u graag informeren over de begroting 

van College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen.   

Daarnaast wil de kerkenraad graag met u en jou in gesprek over de identiteit van onze 

gemeente, de reden waarom we dingen doen die we nu doen of gaan doen en hoe we 

kerk willen zijn te midden van een veranderende wereld. Samen gaan we met elkaar 

op zoek naar woorden en verbeelding die daar iets over zeggen.  

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje. 

 

De AGENDA ziet er voor deze avond als volgt uit: 

• Opening 

• Inventarisatie Rondvraag 
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• Begroting 2024 College van Diakenen 

• Begroting 2024 College van Kerkrentmeesters 

• Stand van Zaken gebouwen 

• Inleiding door Ds. Johan Duijster 

• Aan de slag met Woorden en Verbeelding  

• Afsluiting 

 

 

Namens de kerkenraad,  

Irma Profijt-Doorlag, scriba 

scribaat@pknmarknesse.nl 

 

 
PASTORAAT  
 
-Geloven doen we samen- 

 

De heer Geurt Stoffels, Breestraat 32c, 8316 AR, is onlangs opgenomen in het 

ziekenhuis. Hij kampt met een hardnekkige bacterie. Belangrijk is of de behandeling 

zal aanslaan. Voor hem en voor zijn vrouw en hun gezin een mogelijke tijd.  

 

Mevrouw Goitske van ’t Zet-Jacobi, Walcherselaan 2/ 101, heeft een broze en inmiddels 

afnemende gezondheid.  

 

We brengen hen die we noemen en hen die we niet kunnen noemen in onze gebeden bij God. 

Psalm 62 moedigt ons aan om ons hart vol van zorgen en dankbaarheid bij Hem te brengen. Hij 

is een toevlucht, altijd.   

 

 
IN MEMORIAM 
 

Angenieta Henderika Dussel – Oosterhoff.  

Nita werd geboren op 5 maart 1933 op een boerderij in het Groningse Leens, als oudste kind in 

een gezin met 4 dochters. Ze werd verliefd op Piet Dussel die een dorp verderop woonde. Ze 

trouwden in 1956 en het gezin werd gezegend met 4 kinderen, Tjeerd, Riny, Gonda en Petra. 

Toen ze in Wieringerwerf woonden werd, in verband een nieuwe baan van Piet, verhuisd naar 

Marknesse. Hier voelde zich snel thuis door lid te worden van de vrouwenvereniging, zangkoor 

en de Bijbelkring. 

 

Op hun trouwdag kregen ze in de kerk de tekst uit Lucas 24 vers 29 mee: En Hij (Jezus) ging 

binnen om bij hen te blijven. (Een regel uit het verhaal van de Emmaüsgangers.) 

Het geloof en de kerk speelde in het gezin Dussel een belangrijke rol. Ze waren trouwe 

kerkgangers, Piet zat jaren in de kerkenraad en over kerkdiensten had Nita een duidelijke 

mening; ‘Zondags moet er in de kerk een duidelijke Bijbeluitleg zijn, waar je in de week wat aan 

hebt’. Ze was er voor haar gezin, kon genieten de vakanties op Ameland en later kwamen er 

met Piet reizen naar Spanje en een droomreis naar Israël. 

 

Groot was het verdriet toen haar steun en toeverlaat Piet in 2003 overleed. Maar na verloop van 

tijd pakte ze de draad weer op. De kinderen waren inmiddels getrouwd en kregen kinderen, waar 

Nita enorm van genoot. Helemaal geweldig vond ze het dat ze ook nog achterkleinkinderen 

kreeg. Zingen deed ze graag en hoogtepunten waren de jaarlijkse ‘zingen in de zomeravonden’ 

in de Beth-El kerk op Urk, het heerlijke massale zingen van bekende geestelijke liederen. 

 

Eind 2023 verhuisde ze naar de Markezijde, waar ze met plezier meedeed met de vele activiteiten 

in de Markehof. Na een kort ziekbed is ze 30 oktober, op 91-jarige leeftijd in haar eigen woning 

overleden. Ze had aangegeven dat er boven haar rouwkaart moest staan: ‘Ik weet aan Wie ik 

mij vertrouw’. Ze wist en geloofde dat ze zich aan Jezus kon- en mocht toevertrouwen en dat 

Hij er in haar lange leven altijd was geweest en er ook altijd zal zijn.  

In de dankdienst voor haar leven, op maandag 4 november, werd gesproken over haar 

trouwtekst: ‘En Hij (Jezus) ging binnen om bij hen te blijven’. Na de dienst is haar lichaam 

begraven, op de begraafplaats in Marknesse.  
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We bidden de kinderen, kleinkinderen en verdere familie, Gods hulp, troost en kracht toe.  

Ter gedachtenis aan mw. Dussel en ter bemoediging voor de familie, zongen we met elkaar het 

lied  “Lichtstad met de paar’len poorten”, het 1e en 4e couplet.  

Klaas de Lange.  

    -*-*-*-*-*-*- 

   

Hendrik Cornelis Verbeek 

 ‘De Heer is mijn herder’  (Psalm 23) 

Op woensdag 23 oktober j.l. is overleden Hendrik Cornelis Verbeek (Henk), op de leeftijd van 

86 jaar. Henk werd geboren op 21 juli 1938 te Geldermalsen. Hij groeide op in een gezin met 

vier kinderen, alle vier jongens waarvan hij de oudste was. Het was een hecht en fijn gezin. Zijn 

vader was timmerman en Henk volgde hierin zijn vader. Tijdens zijn diensttijd was hij onder 

andere gelegerd in de Johan van den Kornputkazerne in Steenwijk. Henk leerde in Steenwijk 

ook Trijntje Greveling kennen met wie hij in 1964 trouwde in Bolsward.  

Ze zijn in die periode ook verhuisd naar Emmeloord. In de jaren tachtig werd hij afgekeurd in 

verband met een hernia. Toch heeft hij samen met Trijntje veel kunnen genieten in alles wat ze 

wel konden doen, fietsen, samen boodschappen doen en klussen bij de kinderen.                                                        

Veel plezier was er ook met de kleinkinderen, dankbaar en trots. Het grootste verdriet wat hem 

is overkomen is wel het overlijden van zijn lieve vrouw Trijntje in 2022. Ze waren 57 jaar 

getrouwd geweest, lief en leed gedeeld. Hij miste haar zo. Tot voor kort is hij verhuisd naar de 

Markehof hier in Marknesse en was hij nog diverse keren bij ons in de kerk. Op woensdag 23 

oktober is hij rustig ingeslapen, het was goed zo.  

In de dankdienst voor zijn leven op woensdag 30 oktober j.l. stonden onder meer centraal de 

woorden uit de Psalm 23: ‘De Heer is mijn herder’ en hun trouwtekst Psalm 86: 11 ‘Wijs mij Uw 

weg…’.   Woorden van vertrouwen en liefde. De zekerheid dat God je draagt in heel je leven, 

woorden waaruit hij leefde. De begrafenis vond plaats na afloop van de dienst op de Algemene 

Begraafplaats te Emmeloord. Dat God kracht en troost mag geven aan zijn kinderen en 

kleinkinderen. Ter nagedachtenis is Lied 23B: 1 “de Heer is mijn herder” gezongen 

 

 
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Dankdagcollecte 
Op woensdag 6 november was het dankdag voor het gewas en voor 

arbeid. Op deze dag en in onze gemeente op de zondag erna stonden 

we even extra stil bij alles wat we hebben en krijgen. Het voedsel van 

het land, een vast inkomen, gezondheid, een fijn huis om te wonen. 

Te veel om op te noemen. Er is veel om dankbaar voor te zijn. Ook in 

een tijd vol zorgen over oorlogen in Europa en het Midden-Oosten en 

ook in onze plaatselijke gemeente in Marknesse. Deel ook uw/jouw 

dankbaarheid door middel van een bijdrage aan de dankdagcollecte. 

Dat kan door zelf een bedrag over te maken naar 

 

NL23RABO0346526515 t.n.v. Protestantse Gemeente Marknesse.  

Deze rekening staat ook open voor reguliere collectes als u die nog niet heeft overgemaakt. 

Dank voor uw bijdrage voor het plaatselijke gemeentewerk in Marknesse. 

College van Kerkrentmeesters 

 

     Maak het jezelf helemaal makkelijk en scan met de camera van je 

   mobiele telefoon de QR code. 

 

             Vader in de hemel, die al het goede geeft, 

                    wij danken U, wij danken U met al wat leeft. 

 

Collecteopbrengsten van 14/7 t/m 27-10 2024 

Diaconie totaal  €   612,76 

Kerk totaal      1053,14 

Onderh. Geb. totaal      864,71 

Orgelfonds        144,10 

KIA Pakistan         62,45 
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PKN vormen v. kerkzijn        59,90 

PKN jongeren op stap            92,60 

Vredesweek KIA Syrië            85,10 

Voedselbank                    57,15 

Israëlzondag         63,15  

Jeugd plaatselijk         62,15 

Hongarije          89,20 

 

 
DIACONIE  
 

Voedselbankactie 

De afgelopen twee zondagen hebben we samen spullen ingezameld voor de voedselbank. Een 

doos en twee grote tassen vol met voedingsmiddelen, schoonmaak en verzorgingsproducten zijn 

naar de voedselbank NOP gebracht. Hartelijk bedankt!! 

 

Collectes 

Op zondag 24 november wordt uw bijdrage gevraagd voor PKN: Eeuwigheidszondag. 

Pastoraat is omzien naar elkaar. Pastoraat is aandacht geven aan de ander vanuit geloof, hoop 

en liefde. Voor mensen binnen kerkelijke gemeenten én voor mensen daarbuiten. De 

Protestantse Kerk heeft diverse geestelijke verzorgers in verpleeghuizen, ziekenhuizen, op 

Schiphol en in het leger. Voor mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen is de eindigheid van 

het leven een belangrijk thema. Aandacht geven, een luisterend oor zijn nodig. Ook woorden 

van bemoediging en troost kunnen voor hen veel verschil maken. U kunt uw geld over maken 

via https://donatie.protestantsekerk.nl. U kiest dan voor: Protestantse Kerk: Bij ‘gebruik mijn 

bijdrage voor’ kiest u: Eeuwigheidszondag. Pastoraat met het oog op het einde. 

 

Met een hartelijke en bemoedigende groet van de diaconie: Henk Doevendans, Tiny Haringsma,  

Bas Hogenboom en Bert Metselar. 

 

 

AGENDA 
 
Elke dinsdag Bidstond  van 19.00 uur – 19.45 uur 

 

13 november Samen Eten   17.30 uur 

15 november Rock Solid groep 7/8  19.30 uur  

22 november  Rock Solid VO 1-2-3  19.30 uur  

20 november Gemeenteavond  19.30 uur   

19 november Jeugdclub groep 6  15.00 uur   

23 november WANDELEN   09.30 uur 

26 november Koffie met een oortje 10.00 uur 

28 november Vergadering Kerkenraad 18.00 uur    

29 november Rock Solid groep 7/8  19.30 uur  

3 december Jeugdclub groep 6  15.00 uur   

6 december  Rock Solid VO 1-2-3  19.30 uur  

14 december Adventsconcert Cantemus Dominum 

22 december Lichtjestocht  

 

 
WINTERWERK 2024-2025  

 
 

Ga je ook mee 
wandelen?  
 

 ontmoeting-verbinding-bezinning 

 

    zaterdag 23 november 2024 

  

09.30 uur koffie in de Ontmoetingsruimte PKN-kerk 
10.00 uur Start wandeling en een goed gesprek 

11.30 uur koffie en afsluiting 

 
Aanmelden niet nodig 
IEDEREEN IS WELKOM 

 
Grietje de Visser, Truida Geerts, Marjan Mol, Irma Profijt 

https://donatie.protestantsekerk.nl/
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Koffie met een oortje, elkaar ontmoeten, samen zijn.  
 
Maandagmorgen 25 november bent u weer van harte welkom om gezellig 

samen een kopje koffie of thee te drinken. 

 

Tijd: 10.00u -11.30u 

Plaats: Ontmoetingsruimte     

Met een hartelijke groet, Pastoraatsteam 

 
 

 
 
OVERIG NIEUWS 
 

Geurt Stoffels, Breestraat 32c, 8316 AR, is onlangs opgenomen in het ziekenhuis.  

Hij kampt met een hardnekkige bacterie op de hartklep. 

We hebben zorgen om hem en hopen dat de antibiotica waarmee hij wordt behandeld aanslaat. 

 

Hij ligt op afdeling F1, kamer 182, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek. 

 

       Familie Stoffels 

 
******************************************************************** 

 
Bestel gratis de adventskalender van PKN Nederland  

 

Over de Adventskalender 

Wil je bewust toeleven naar Kerst? Ook dit jaar biedt Petrus  

voor de adventsperiode een dagelijkse kalender aan, die je  

uitdaagt om in aanloop naar Kerst elke dag even stil te staan.  

Voor elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met 

korte (gespreks)vragen, liederen, gebeden en citaten.  

 

Als nieuw! 

Met het thema ‘Als nieuw!’ sluit de kalender aan bij het  

jaarthema van de Protestantse Kerk in 2024-2025: ‘Als nieuw!  

Leven in het licht van Gods koninkrijk’. Tijdens Advent mogen  

we verwachtingsvol uitzien naar de komst van Jezus.  

Zo valt in het donker van deze wereld het licht van Gods  

koninkrijk al naar ons toe. U kunt de adventskalender bestellen 

via deze link (https://secure.protestantsekerk.nl/adventskalender/ 

 
 

 

 
 
CONTACTGEGEVENS 
Predikant  : ds. J. Duijster  predikant@pknmarknesse.nl  tel.06 - 47549849 
Pastoraal werker : dhr. G. Doorn  guusdoornsr@hotmail.com  tel.06 - 14587457 
Kerkenraad  : Scriba I. Profijt  scribaat@pknmarknesse.nl  tel.06 - 20207191 
Kerkenraad  : voorzitter H. Koopman     tel.06 - 20429896 
Penningmeester  : mw. M. Beens  penningmeester@pknmarknesse.nl  tel.06- 23719578 

Diaconie  :    diaconie@pknmarknesse.nl 
Kerkrentmeesters :    kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl 
Kostercoördinator :   koster@pknmarknesse.nl  tel.06 - 41716868 

 

Voor uitgebreide informatie kijk op www.pknmarknesse.nl 
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