
Als nieuw - leven in het licht 

Basissymboliek Advent en Kerst 2024  

Het grondidee voor de serie schikkingen in de adventstijd is ‘het licht verwachten’.  

Vanaf de eerste zondag zien we het licht al, al is het nog ver weg.  

Er is de wens om het licht te ontvangen, al sluimert deze wens nog aan het begin van de 

adventstijd.  

Er is daarom gekozen voor een ontvangende lijn, alsof het armen zijn om het goede te 

ontvangen.  

De lijn is verbonden aan een hoge kandelaar.  

Op de eerste zondag is de ontvangende lijn onder aan de kandelaar bevestigd, elke zondag 

komt de lijn dichter bij de kaars.  

Met Kerst omarmt de lijn de kaars. 

Lucas 21:25-31  

De tekst verhaalt over Jezus die terug zal komen. Het verhaal roept kilheid op, het wordt in 

eerste instantie namelijk geen vrolijk, gezellig weerzien. Nee, het is een moment van angst, 

natuurgeweld. De boel wordt op scherp gesteld. Zo scherp dat ‘de volken sidderen van 

angst’. Jezus komt terug op de wolk en is omgeven met macht en luister. Alles zal wijken 

voor zijn macht. We worden in dit bijbelgedeelte aangespoord en gevraagd ons leven op zijn 

tweede komst af te stemmen: richt je op en hef je hoofd. Hoe? Jezus roept ons op om 

waakzaam te zijn en onophoudelijk te bidden. Dan ben je in Hem geborgen en kun je je 

hoofd omhoog richten. Thema: waakzaamheid Wees alert, houd je ogen open, en laat je niet 

afstompen door een valse roes of dagelijkse zorgen - houd je ogen gericht op de komst van 

de Mensenzoon, midden in de chaos van het leven. In vers 29 wordt gesproken over de 

vijgenbomen. ‘Let op de bomen, zij spruiten uit als de tijd daarvoor rijp is.’ Zo moeten ook wij 

waakzaam zijn.  

De schikking De ontvangende lijn is onder aan de kandelaar bevestigd. In de ontvangende 

lijn liggen vijgen aan vijgentakken en donkere bessen. De kaars is boven op de 

kaarsenstandaard geplaatst. Doordat er een ontvangende lijn verbonden is aan de kandelaar 

ontstaat er een silhouet van het anker. Het anker is het symbool van de hoop 

 

Meditatieve tekst 

Zoals de vijg reikhalzend uitziet  

naar het juiste moment  

zo mogen ook wij waakzaam zijn  

om het licht te ontvangen. 


