
 

 20 oktober 2024, 09.30 uur - Maaltijd van de Heer &  
 bevestiging ambtsdragers 
  

Thema: “Het brood dichtbij (brengen)” 

Voorganger: ds. Johan Duijster 
Organist: Corrie van den Berg 

DIENST VAN VOORBEREIDING 

Voorbereidende muziek 

Welkom door ouderling van dienst 

Voorbereiding in stilte 

Overdracht aan predikant door ovd 

Lied van de opgang (zo mogelijk staande) - HH 522 vs. 1, 2 en 3 
Dit is een huis om de Heer te ontmoeten, 
plaats van gebed, van muziek tot zijn eer, 
smeeklied en lofzang en taal van ontferming, 
woorden gewijd aan de trouw van de Heer. 
  
Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven, 
voel ik mij eenzaam of droevig gestemd, 
blakend van geestdrift of stil van ontroering, 
Hij is de Heer die mij door en door kent. 

Dit is Gods woning, hier vind ik zijn tafel, 
hier komt Hij tot ons in brood en in wijn, 
hier vieren wij zijn genade en goedheid, 
mogen wij blij voor zijn aangezicht zijn. 

Bemoediging en Groet 

Zingen: -Klein- Gloria (lied 195 nog staande) 
Ere zij de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest, 
als in den beginne, 



nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen. 

Inleiding op de dienst 

Zingen: Psalm 84 
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof.  

Gebeden 

DIENST VAN HET WOORD 

Schriftlezing - Johannes 6, 48-59 
[48] Ik ben het brood dat leven geeft. [49] Uw voorouders hebben in de 
woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. [50] Maar dit is het 
brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet. [51] Ik ben 
het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit 
brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat Ik zal geven voor het 
leven van de wereld, is mijn lichaam.’ 
[52] Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren: ‘Hoe kan 
die man ons zijn lichaam te eten geven!’ [53] Daarop zei Jezus: 
‘Werkelijk, Ik verzeker u, als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en 
zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. [54] Wie mijn lichaam eet 
en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal Ik op de laatste dag 
laten opstaan. [55] Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de 
ware drank. [56] Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en 
Ik blijf in hem. [57] De levende Vader heeft Mij gezonden, en Ik leef door 
de Vader; zo zal wie Mij eet, leven door Mij. [58] Dit is het brood dat uit 



de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten; zij 
zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven.’ [59] Dit alles zei 
Hij in de synagoge van Kafarnaüm toen Hij daar onderricht gaf. 

Verkondiging met thema: Het brood dichtbij (brengen)  

Zingen: 326 - onder naspel collecte 
Van ver, van oudsher aangereikt, 
een woord dat toch niet van ons wijkt, 
nabij en nieuw ons aangedaan, 
weer vlees geworden, opgestaan! 

Dit woord komt tot ons op de wind. 
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 
gehoor bij mensen, onderdak. 
Dit woord, dat God van oudsher sprak. 

Dit woord blijft leven in een lied. 
Waar mensen zingen sterft het niet, 
als adem die de harten voedt, 
als lente die ons bloeien doet. 
     
Dit lied dat onze nacht verstoort 
wordt keer op keer als nieuw gehoord. 
Het breekt zich baan in morgenlicht, 
een nieuwe dag, een vergezicht. 

Van ver, van oudsher aangezegd, 
een naam, opnieuw op ons gelegd, 
een woord, dat onze monden vult, 
een lied, dat Gods gelaat onthult. 

O woord, zolang ons toegedaan, 
zet ons opnieuw tot zingen aan: 
gezegend, hier en overal 
die is, die was, die komen zal! 

BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 

- Lezing formulier 
- Gelofte en bevestiging 
- Gebed 

Zingen: HH 483 
Kom uit de hemel tot ons neer 
en maak ons sterk in U, o Heer, 



die al uw vijanden ten spijt 
zult overwinnen, wereldwijd. 

Zie allen die hier voor U staan, 
dat zij hun weg met vreugde gaan - 
de hemel laat geen mens alleen, 
de engelen zijn om ons heen! 

Dat zij uw volk, de honger moe, 
op handen dragen, naar U toe, 
om na verzoeking en woestijn 
met overvloed gevoed te zijn. 

Kom Vader, Zoon en Heilige Geest, 
maak heel de wereld een groot feest, 
en schenk ons vreugde in dit uur, 
o bron, o brood, o vreugdevuur! 

DIENST VAN SACRAMENT, GAVEN EN GEBEDEN 

Gebeden 

Collecte (na de collecte wordt de tafel toebereid) 

Viering Maaltijd van de Heer 

Inleiding - [tekst projecteren] 
V: De Heer zij met U 
A: EN MET UW GEEST 

V: Verhef uw harten 
A: WIJ VERHEFFEN ONZE HARTEN TOT DE HEER 

V: Laat ons dank zeggen, de HEER, onze God 
A: HET IS WAARDIG EN RECHT 

Lofprijzing (tekst niet projecteren) 
Die uw vleugels over ons spreidt  
En met genade ons overschaduwt,  
Enige en Levende God,  
U danken wij voor uw heilige liefde,  
Waarmee U ons zegent.  
Een reden tot zingen is dit voor ons  
En met allen die ons voorgingen,  
Met al wat adem heeft  



In hemel en op aarde stemmen wij in  

 (Gezang 457 vs. 3 LvdK ’73)  
Heilig, heilig, heilig! 
Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, 
enig in uw luister, 
een en al vuur en liefde en majesteit. 

Avondmaalsgebed (tekst niet projecteren) 
U danken wij. U wijst ons onze levensweg  
in een mens: Jezus van Nazareth,  
die als een licht is opgegaan,  
en als een baken van uw ontferming  
werd Hij ons tot een begaanbare weg.  
Hijzelf is geworden tot voedsel waarvan wij leven en bloeien.  

Die de vrede leeft en licht is in het duister.  
U danken wij voor hem, die ons vergezelt als naaste,  
ons doet horen hoe u nabij bent, voor ons de schriften opent,  
Aan ons het leven geeft,  
in ons zijn toekomst schrijft –  
En leert dat sterven leven is:  
wie zijn leven verliest, wordt opnieuw geboren.  
Iedere keer weer opnieuw.  

Uw vrede heeft Hij met ons gedeeld.  

‘Want in de nacht dat Jezus zijn leven gaf,  
Hield hij maaltijd met zijn discipelen.  
Terwijl zij aten nam hij een stuk brood,  
Sprak er de zegen over,  
brak het en gaf het hun met de woorden,  
‘Dit is mijn lichaam. Gebroken voor jou.  
Neem en eet, doe dit om mij te gedenken.’  

‘Zo nam Hij ook de beker,  
sprak het dankgebed uit  
en gaf allen de beker met de woorden:  
Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond,  
dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.  

Zingen: Lied 377 vs. 1, 2, 3, 4 en 5 
Zoals ik ben, kom ik nabij, 



met niets in handen dan dat Gij 
mij riep en zelf U gaf voor mij – 
o Lam van God, ik kom. 

Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
mijn angsten en onzekerheid, 
mijn maskers en mijn ijdelheid – 
o Lam van God, ik kom. 
  
Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 
tast ik naar U, die mij bemint, 
bij wie mijn ziel genezing vindt – 
o Lam van God, ik kom. 

Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 
o Lam van God, ik kom. 

Zoals ik ben, in U te zijn 
en Gij in mij, in brood en wijn: 
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn – 
o Lam van God, ik kom. 
  
Vredegroet (tekst niet projecteren) 
Hier worden wij in vrede genodigd – dat wij onszelf dan toekeren naar el-
kaar en elkaar over afstand heen de nabijheid van de vrede, de vrede van 
Christus toewensen – met een gebaar van vrede.  

Nodiging  
  
Delen brood en Wijn 

Tijdens de viering speelt de organist 

Dankzegging en lofprijzing 

Slotlied - Kinderen van de Vader (HH 705 - op piano begeleid) 
Wij willen samen vieren 
dat God van mensen houdt, 
en dat Hij in ons midden 
zijn rijk van liefde bouwt. 
 
Refrein: 
Omdat wij kind'ren 
van de Vader zijn, 



omdat wij kind'ren 
van de Vader zijn. 
 
Wij willen samen delen 
met kind'ren klein en groot, 
en net als Jezus geven 
aan anderen in nood. 
 
(refrein) 
Omdat wij kind'ren 
van de Vader zijn, 
omdat wij kind'ren 
van de Vader zijn. 
 
Wij willen samen leven, 
als vrienden verder gaan, 
en steeds opnieuw vergeven 
wie ons pijn heeft gedaan. 
 
(refrein) 
Omdat wij kind'ren 
van de Vader zijn, 
omdat wij kind'ren 
van de Vader zijn. 

Wegzending en Zegen 

Uitleidend orgelspel


