
 
 

NIEUWSBRIEF 

IN EN ROND DE KERK Nr. 21 – 21 augustus 2024 
 

Inleveren data kopij: 2 – 16 – 30 september voor 17.00 uur. 
inenronddekerk@pknmarknesse.nl 

Redactie: Ineke Bos, Feikje den Bakker, Wubby van der Horst en Irma Profijt. 

 

 

EREDIENSTEN kijk ook op https://pknmarknesse.nl/ 
  
     

25-aug 09.30 uur Ds. K. de Gier*   

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte :   onderhoud gebouwen 

   organist : Sjaak van Leeuwen 

   koster : Fam. Sterk 

   gastheer / gastvrouw : Mw. J. de Lange 

 
*Ds. K. de Gier heeft aangeven dat hij per 2025 niet meer voor zal gaan in diensten.  
Op 25 augustus zal het dus de laatste keer zijn dat hij in onze gemeente voorgaat. 
      

1-sep 09.30 uur Ds. J. Duijster  Maaltijd van de Heer 

   collecte : 1e PKN: Nw. vormen kerkzijn; 2e kerk 

   "deur"collecte :   onderhoud gebouwen 

   organist : Sj. Van Leeuwen 

   koster : Fam. Profijt 

   gastheer / gastvrouw : Fa. Haagsma 
      

8-sep 09.30 uur Dhr. G. Doorn   

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte :   onderhoud gebouwen 

   organist : H. Haasjes 

   koster : Fam. Doevendans 

   gastheer / gastvrouw : Mw. G. Bijland 
      

15-sep 09.30 uur Ds. J. Duijster  Startzondag 

   collecte : 1e PKN: met jongeren op stap;  

     2e kerk 

   "deur"collecte :   onderhoud gebouwen 

   organist : Mw. C. v.d. Berg 

   koster : Fam. van 't Zet 

   gastheer / gastvrouw : Mw. H. Korteweg 

      

 
 

Zondag 1 september – 14e zondag na Trinitatis  Maaltijd van de Heer 

Terwijl ik dit schrijf is 1 september nog ver weg. Maar als het waar is dat de tijd 

vliegt, en ik denk dat dat gevoelsmatig zo is, zeker als je vakantie hebt - die zit 

er immers maar zo weer op - dan toch maar alvast een inleiding geschreven. 

Want vanwege vakantie ben ik niet op tijd met inleveren van de kopij voor de 

Nieuwsbrief. De dienst van 1 september dus. Laten we voorop stellen, ik heb er 

weer heel veel zin in. Dat is elk jaar zo als ik een tijdje vanwege vakantie niet kon voorgaan. 

Dus dat maar als thema. Maar dan als vraag: ‘Hebben we er weer zin in?’ We lezen o.a. 

Klaagliederen 3, 22-26.   

 

Johan Duijster - vdm 

mailto:inenronddekerk@pknmarknesse.nl
https://pknmarknesse.nl/
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PASTORAAT  

 
 

-In het ziekenhuis- 

Dhr. T. Kloosterman, Markezijde 1 was opgenomen in het Antoniusziekenhuis te Sneek en is 

inmiddels weer thuis. 

 

-Bericht van overlijden- 

Op 4 augustus is overleden Jannie Otten-Willems, Noordeinde 1/02, op de leeftijd van 77 jaar. 

Jannie Otten-Willems is geboren op 16 mei 1947 in Ruinerwold. Ze overleed op 4 augustus in 

Marknesse op de leeftijd van 77 jaar. Wij bidden de familie van Jannie Otten-Willems Gods hulp, 

troost en kracht toe. 

 

-Bericht van overlijden- 

Op 5 augustus is overleden Jan Spoelstra, Hoogzijde 33 op de leeftijd van 87 jaar. 

Wij bidden de familie van Jan Spoelstra Gods hulp, troost en kracht toe. 

Elders in de nieuwsbrief kunt u het In Memoriam lezen 

 

-Bericht van overlijden- 

Op 7 augustus jl. is overleden mevrouw Maria Adriana de Witte Cevaal, Walcherselaan 2/208. 

Riet de Witte-Cevaal is geboren op 15 december 1932 in Biggekerke. Ze woonde tot 2018 in 

Ens. Na 2 jaar in Emmeloord gewoond te hebben, kreeg ze in 2020 een kamer in de Markehof. 

Hier overleed ze op 7 augustus op de leeftijd van 91 jaar. Wij bidden de familie van Riet de 

Witte-Cevaal Gods hulp, troost en kracht toe. 

 

-In Memoriam  Jan Spoelstra- 

Jan Spoelstra werd geboren op 29 juni 1937 in Opende (Fr), als oudste zoon in een later groot 

gezin. Aanpakken werd met de paplepel ingegoten, op 11 jarige leeftijd moest hij zijn vader al 

meehelpen met allerlei klussen. In het Groningse Zevenhuizen ontmoette hij later Jeltje 

Hummel, die de liefde van zijn leven werd. 5 mei 1964 trouwden ze en bij de inzegening van 

huwelijk kregen ze als trouwtekst mee het 11e vers uit Psalm 86: ‘Leer mij, Heer, Uw weg, opdat 

ik in Uw waarheid wandele.’ Ze gingen wonen in Zevenhuizen, waar oudste dochter Froukje, 6 

weken te vroeg werd geboren. Een spannende tijd, maar het kwam allemaal goed. Met de 

dochters Ina en Wilhelmina werd het gezin compleet.  

 Het gezin verhuisde naar de Oosterringweg in de Noordoostpolder, waar Jan eerst werkte als 

boerenarbeider en later bij de gemeente Noordoostpolder als medeverantwoordelijke voor het 

onderhoud van de verschillende begraafplaatsen in de polder en grafdelver. In 1977 verhuisden 

ze naar Marknesse. Op 55 jarige leeftijd kon hij met de VUT en was er tijd voor de grote volkstuin, 

die de hele familie van groente voorzag, bejaarden helpen enz.  De dochters trouwden en er 

kwamen kleinkinderen waar hij van genoot.  

5 mei 2024 mochten Jan en zijn vrouw vieren dat ze 60 jaar getrouwd waren. Groot feest vieren 

kon vanwege zijn afnemende gezondheid niet meer, maar ze waren dankbaar dat ze dit mochten 

beleven.   

29 juni mocht hij zijn 87e verjaardag vieren, maar de gezondheid werd steeds brozer. Op 

maandag, 5 augustus is hij thuis, in aanwezigheid van zijn vrouw overleden. In de besloten 

dankdienst voor zijn leven, afgelopen vrijdag, hebben we hier ook over hun trouwtekst, Psalm 

86 vers 11 gesproken, waar in de Bijbel in gewone taal staat: ‘Heer leer mij hoe ik moet leven. 

Help mij om trouw te zijn aan U, geef mij eerbied voor U.’   

Na de dienst hebben we zijn lichaam begraven op de begraafplaats in Marknesse. We bidden 

mw. Spoelstra, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods hulp, troost en kracht toe.  

 

Klaas de Lange 
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God,   
 

fluister het tot mij;  
in de stilte van de dag,  

in het piekeren in de nacht,  

in de stappen die ik zet,  
dat U met mij op weg bent.  

 
Fluister het mij in,  

als de twijfel mij overvalt,  

als cynisme  
mijn geloof verjaagt,  

als alles zinloos lijkt,  
dat U mij niet loslaat.  

 

Fluister tot mij,  
vriendelijk en beslist,  

dat U de vaste grond wilt zijn  
onder mijn voeten,  

als daglicht om mij heen  

zult zijn,  
de toekomst die mijn  

vertrouwen wenkt.  
 

 Amen  

 

 
 
DE BLOEMEN GAAN MET EEN HARTELIJKE GROET: 
Op zondag 25-8-24 naar Mevr. A. de Bosson, Remise 8 

Op zondag 1-9-24 naar Mevr. A. van Steinvoorn,  Boslaan 20 

 

Heeft u / heb jij een suggestie waar de bloemen naar toe kunnen gaan?   

Mail naar diaconie@pknmarknesse.nl. 

Wilt u / wil jij de bloemen op zondagmorgen graag wegbrengen? Meld het even 

bij de dienstdoende diaken of ouderling voor de dienst. 

 

 
 

 COLLECTES 
Op zondag 1 september wordt uw bijdrage gevraagd voor de Protestantse 

Kerk: Nieuwe vormen van kerk zijn. Elk jaar starten er nieuwe 

pioniersplekken en andere vormen van kerk-zijn. Het gaat om plekken waar 

mensen de liefde van God kunnen ervaren. De Protestantse kerk 

ondersteunt deze initiatieven. Deze initiatieven richten zich op mensen die niet of nauwelijks 

meer in de bestaande kerken komen. Het zijn ook initiatieven in regio’s waar de kerk kwetsbaar 

is. Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jongere generaties of mensen met 

een multiculturele achtergrond te betrekken bij hun activiteiten.  

U kunt uw geld over maken via https://donatie.protestantsekerk.nl.  

U kiest dan voor: Protestantse Kerk: Bij ‘gebruik mijn bijdrage voor’ kiest u: Nieuwe vormen van 

Kerk-Zijn. 

 

Met een hartelijke en bemoedigende groet van de diaconie:  

Henk Doevendans, Tiny Haringsma en Bas Hogenboom 

 

mailto:diaconie@pknmarknesse.nl
https://donatie.protestantsekerk.nl/
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God is een God die zich graag aan jou en mij wil verbinden. Met 

goede muziek en woorden voor vandaag mag die boodschap 

klinken. Samen God prijzen, en ontdekken wie Hij voor ons wil 

zijn. In de Connectdiensten doen we precies dat. Iedereen in 

en buiten Emmeloord is meer dan welkom om gezellig een keertje langs te komen. Alle diensten 

vangen aan om 16.30 uur en na de dienst  is er gelegenheid na te praten bij koffie en thee.  

 

De eerstvolgende Connectdienst is op 8 september o.l.v. 

Ds. Bram Hofland (Hasselt) 

 

 

Nagelerstraat 2 te Emmeloord 

 

 
 

AGENDA  PG Marknesse 

23 augustus   Vergadering Moderamen 10.00 uur 

29 augustus  Vergadering Kerkenraad 19.30 uur 

15 september  Startzondag 

 

 
 

Adreswijziging  
 
Wim en Egbert hebben gevraagd om hun adresgegevens op te nemen in deze 

nieuwsbrief. Bij deze dus. 

 

Wim Nieuwenhuis en Egbert Wink 

Calle Salvadot Dali 10-15 

Buzon 34 

03187 Los Montesinos 

Alicante 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contactgegevens 
Predikant  : ds. J. Duijster   predikant@pknmarknesse.nl  tel.06 - 47549849 
Pastoraal werker : dhr. G. Doorn   guusdoornsr@hotmail.com  tel.06 - 14587457 
Kerkenraad  : Scriba I. Profijt  scribaat@pknmarknesse.nl  tel.06 - 20207191 
Kerkenraad  : voorzitter H. Koopman      tel.06 - 20429896 
Penningmeester  : mw. M. Beens  penningmeester@pknmarknesse.nl  tel.06- 23719578 
Diaconie  :    diaconie@pknmarknesse.nl 
Kerkrentmeesters :    kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl 
Kosterscoördinator* :   koster@pknmarknesse.nl  tel.06 - 41716868 

 
Voor uitgebreide informatie kijk op www.pknmarknesse.nl 
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