
Hemelvaartsdag, 9 mei 2024 
 
Welkom/mededelingen door ambtsdrager 
 
Aanvangslied: Lied 93: 1 en 3 (wordt staande gezongen) 
 
Bemoediging en groet (Na bemoediging en groet gaat gemeente zitten) 
 
Lied 275: 1, 2 en 5 
 
Gebed 
 
Lied 215: 1, 2, 6 en 7 
 
Inleiding  
 
Lezing: Lucas 24: 49-53 
 
Lied 663 
 
Lezing: Efeziërs 4: 1-13 
 
Lied 968: 1, 2 en 5 
 
Overweging 
 
Lied: 667 1, 2, 3 en 6 
 
Gebeden 
 
Lied gezongen geloofsbelijdenis op melodie Lied 913  
Ik geloof in God de Vader,                          
Hij die heel de schepping draagt.               
Als een vriend komt Hij ons nader              
wanneer wanhoop ons belaagt.                          
Hij doorgrondt en kent ons leven                
en wij zijn door Hem aanvaard.                   
Van zijn liefd’ kan niets ons scheiden,         
want wij zijn Hem alles waard.                    
 
Ik geloof in Jezus Christus, 
Zoon van mensen, Zoon van God, 
die als broeder ons nabijkwam 
toen Hij droeg het menselijk lot. 
Hij leerde ons dienstbaar leven: 
kiezen voor de minste mens. 
Zelfs de dood hield Hem niet tegen, 
want “verzoening” was zijn wens. 
 



Ik geloof de Geest die heilig, 
als een vuurgloed ons verwarmt. 
Die ons troost en steeds bemoedigt, 
als het leven ons verlamt. 
Gods Geest wil ons inspireren, 
zo verfrissend als de wind. 
Als een bron wil zij ons voeden, 
die gemeenschap samenbindt. 
 
Collecte 
 
Slotlied: 425 
 
Wegzending en zegen besloten met driemaal gezongen ‘Amen’ 
 


