
 
 

NIEUWSBRIEF 

IN EN ROND DE KERK Nr. 29 april - 1 mei 2024 

 
Inleveren data kopij: 13 en 27 uiterlijk 17.00 uur. 

inenronddekerk@pknmarknesse.nl 
Redactie: Ineke Bos, Feikje den Bakker, Wubby van der Horst en Irma Profijt. 

 
 

EREDIENSTEN 
Informatie over de diensten tot en met 26 mei 2024  

kijk op https://pknmarknesse.nl/ 

 
      

5-mei 09.30 uur   LEV-dienst 

   collecte : 1e KIA: Oekraine; 2e kerk 

   "deur"collecte : onderhoud gebouwen 

   koster : Fam. van 't Zet 

   gastheer / gastvrouw : mevr. H. Korteweg 
      

do 9-mei 09.30 uur Mw. R. Teunen  Hemelvaartsdag 

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte : onderhoud gebouwen 

   organist : Teun Bakker 

   koster : Fam. Sterk 

   gastheer / gastvrouw : Mevr. P. Metselaar – Bijland 
      

12-mei 09.30 uur Ds. K.J. Faber   

   collecte : 1e PKN:Move Community; 2e kerk 

   "deur"collecte :   onderhoud gebouwen 

   organist : Harry Haasjes 

   koster : Fam. van 't Zet 

   gastheer / gastvrouw : Mw. I. Bakkeren-Harkema 
      

BIJ DE ZONDAGEN 

 

Zondag 5 mei - zesde zondag van Pasen: Rogate 

Zondag Rogate is de zesde zondag van de paastijd (de vijfde na Pasen) en delaatste zondag 

voor Hemelvaart. De dag wordt naar de eerste woorden van de introïtus van die dag, ook wel 

Vocem Jucunditatis genoemd. Die woorden vinden we terug in de Latijnse vertaling van  

Jesaja 48, 20:  Verkondig het met luid gejuich, laat het horen, laat weten tot de einden 

van de aarde ‘de HEER koopt zijn volk vrij’. 

Even een klein stukje geschiedenis. De naam Rogate stamt van het Latijnse woord rogare dat 

vragen of bidden betekent. Traditioneel is deze zondag een biddag voor een goede oogst. Uit 

deze dag heeft zich later in de kerken van de reformatie de Dank- en Biddag voor het gewas 

en arbeid ontwikkeld. Traditioneel ging aan de mis op Zondag Rogate een bidprocessie vooraf.  

Tegenwoordig gebeurt dat nog wel in landelijk gelegen katholieke gebieden, in bijvoorbeeld 

Duitsland en Oostenrijk. (bron: https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/r/rogate#).   

 

Donderdag 9 mei - Hemelvaart 

Kom naar de kerk. Kom naar de dienst. En zing samen: God vaart voor het oog, met gejuich 

omhoog. (Uit Psalm 47) De opgestane Heer wordt de opgenomen Heer. Dat is niet zomaar.  

Dat is er onder andere om ons te sterken in ons geloof. Dat is er onder andere om voor ons, 

zijn Gemeente, te bidden. Dat is er onder andere om ons te leren niet naar de hemel te kijken, 

maar zelf met het Evangelie aan de slag te gaan. Opdat het Koninkrijk van God komt.  

 

mailto:inenronddekerk@pknmarknesse.nl
https://pknmarknesse.nl/
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Zondag 12 mei - zevende zondag van Pasen: Exaudi 

Exaudi is de zevende zondag van Pasen. De zondag is vernoemd naar de eerste regel van de 

introïtus, Exaudi, Domine (Psalm 27:7), in de NBV vertaald als Hoor mij, HEER, als ik tot u 

roep. Zondag Exaudi valt tussen Hemelvaart en Pinksteren en wordt daarom ook wel 

Wezenzondag genoemd, de leerlingen voelen zich verlaten na de hemelvaart van Jezus.  

Het is dan dit jaar ook wel bijzonder dat deze Wezenzondag gelijk valt met Moederdag. Hoewel 

een viering van moederdag teruggaat op een heidense moedercultus in het antieke 

Griekenland, en hoewel een viering van moederdag in onze moderne tijd vooral een 

economische cultus is geworden, is moederdag in wezen een feestdag die aandacht geeft aan 

de invloed die moeders hebben op de samenleving. Dit gaat ook om moeders zonder kinderen. 

Want een moeder die invloed heeft op de samenleving hoeft niet perse kinderen te hebben om 

moeder te zijn. Ik ken iemand die ik ‘moeder' noem. Niet omdat ze mijn moeder is, maar 

omdat ik zie hoe met zorg en liefde zij omziet naar en opkomt voor jongeren terwijl ze zelf 

geen kinderen heeft. En wat te denken van moeder Teresa. Ze had geen kinderen en ze had er 

toch miljoenen in Calcutta. Laten we God danken voor alle moeders in de wereld.   

 

Hartelijk welkom in de diensten. 

Johan Duijster - vdm 

 

BIJ DE TIJD 

tot Hemelvaart en verder  

- 

Als je ergens in het buitenland op vakantie bent, en je wilt op Hemelvaartsdag naar de kerk, 

dan wordt dat lastig. Ik heb al regelmatig tot mijn teleurstelling meegemaakt dat door de week 

met name de Rooms-katholieke kerken open waren, maar niet op Hemelvaartsdag. Maria 

Hemelvaart (b)lijkt belangrijker in landen die voornamelijk meer Rooms-katholiek georiënteerd 

zijn. Die gedachtenis wordt meestal in augustus gevierd. Dat leidt dan weer tot teleurstelling 

bij vakantievierende Nederlanders, omdat de kerken dan wel open zijn, maar niet de 

plaatselijke winkels. In ons meer op calvinistische leest geschoeide Nederland is trouwens ook 

in toenemende mate minder aandacht voor Hemelvaart. Tenminste, voor zover het het 

bezoeken van een kerkdienst betreft op die dag. De terrassen worden juist voller en de 

kerkbanken leger.  

Het lijkt mij persoonlijk trouwens niet zo’n bezwaar om de hemelvaart van Jezus op de zondag 

na Hemelvaart in de kerken te vieren. Met de bijzondere naam voor die zondag ‘Wezenzondag' 

staat immers alles in het teken van Jezus’ hemelvaart.  

 

AFWEZIGHEID 

Vanwege vakantie is ds. Johan Duijster t/m 15 mei afwezig. Bijzondere pastorale zaken kunt u 

voorleggen aan één van de pastorale ouderlingen,  

Greetje Jensma, Klaas de Lange / Colinda Dam, of aan Guus Doorn.  

 

Johan Duijster - vdm 

 

 

 
PASTORAAT 

 

-Omzien om elkaar te zien- 

 

Mevrouw Wupke Dieters-Westendorp, Markezijde 14, 8316 verblijft nog in de Schakel voor 

herstel na haar val in haar huisje. Het herstel gaat moeizaam. Wupke Dieters verblijft op 

kamer 17. 

 

Mevrouw Ypie Zomerman-Mollema, Breestraat 30 E, 8316 AR, verblijft ook al enkele weken in 

de Schakel voor revalidatie. Ypie ziet er naar uit om terug te keren naar Marknesse maar weet 

ook dat dat nu nog niet kan. Fijn is het dat dochter Anja haar al een keer voor een ritje in de 

auto voor een toertochtje heeft meegenomen. Ypie Zomerman verblijft op kamer 26. 

We denken ook aan haar man Jurjen die al een hele tijd zorg om en voor Ypie heeft. 

Het adres van de Schakel is: Urkerweg 1, 8303 BX, Emmeloord. 
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Mevrouw Minke Tuinstra-Visser, Noordzoom 21, heeft pas geleden een knieoperatie ondergaan 

en is met hulp van de zorg thuis voor verder herstel. 

 

Mevrouw Annie van Benthem-Dekker, Kampweg 18 is weer thuis , ze loopt nog tijdelijk met 

een rollator maar kan zo weer fijn naar buiten. 

 

Samen hebben we oog, oor, hart en handen voor mensen om ons heen, eenzaam, verdrietig, 

of blij met en dankbaar voor een heugelijk feit. 

 

Met een hartelijke groet, 

Pastoraatsteam 

 

 
 

 

DE BLOEMEN GAAN MET EEN HARTELIJKE GROET: 

De bloemen van zondag 5 mei gaan met een hartelijke groet  

naar Mw A van Benthem- Dekker, Kampweg 18 

 

De bloemen van zondag 12 mei gaan met een hartelijke groet  

naar Mw M Tuinstra- Visser, Noordzoom 21 

 

Suggestie waar de bloemen naar toe kunnen gaan?   

Mail naar diaconie@pknmarknesse.nl. 

 

 

 
 

 

COLLECTES 

Op zondag 5 mei wordt uw bijdrage gevraagd voor de Kerk in Actie: OekraÏne:  

Steun voor inwoners en ontheemden. Verwoeste huizen en wegen, nauwelijks warmte en 

elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van een 

veel inwoners overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in 

Oekraïne. Zij helpen ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Regionale hulpcentra geven 

kwetsbare kinderen en mensen een veilige plek. Ze delen voedsel en medicijnen uit aan 

iedereen die het nodig heeft. Daarnaast bieden ze hulp bij de verwerking van de 

(oorlog)trauma’s.  

U kunt uw geld overmaken via https://donatie.protestantsekerk.nl.  

U kiest dan voor: Kerk in Actie. Bij ‘gebruik mijn bijdrage voor’ kiest u:  

OekraÏne: Steun voor inwoners en ontheemden. 

 

Op zondag 12 mei wordt uw bijdrage gevraagd voor Protestantse Kerk: Nederland: Online 

platform voor zinzoekers. Op sociale media is maar weinig zichtbaar van God. Veel jongeren 

brengen veel tijd met/op sociale media. Met interessante video’s, christelijke rolmodellen en 

vriendschappen laat Move Community zien wat het betekent om te geloven in God. Hoe meer 

jongeren in hun sociale media gebruik meekrijgen van wie God is in deze wereld, hoe 

belangrijker het geloof voor hen wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt organisaties zoals de 

Move Community. Dit om jongeren en geloof, Godsdienst, zingeving bij elkaar te brengen.   

U kunt uw geld over maken via https://donatie.protestantsekerk.nl.  

U kiest dan voor: Protestantse Kerk Bij ‘gebruik mijn bijdrage voor’  

kiest u: Nederland: Online platform voor zinzoekers. 

 

Met een hartelijke en bemoedigende groet van de diaconie:  

Henk Doevendans, Tiny Haringsma, Bas Hogenboom en Marjan Mol. 

 

 
 

 

 

mailto:diaconie@pknmarknesse.nl
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 

Vacatures  

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van 

ons kerkgebouw. We prijzen ons heel gelukkig met de vele vrijwilligers die we hebben. Voor de 

exploitatie van het gebouw en het coördineren van de zaalverhuur en bijzondere 

bijeenkomsten, waaronder begrafenissen hebben wij twee koster-beheerders, namelijk Karla 

Zachariasse en Hans Kuiper. Hans Kuiper heeft aangegeven aan het eind van 2024 te willen 

stoppen met deze vrijwilligerstaak.  

Wij zoeken voor deze taak een vervanger. Wil je zelf een bijdrage leveren, weet je iemand 

hiervoor of wil je gewoon meer weten wat het precies inhoudt, neem gerust contact met het de 

leden van het college of met Karla of Hans. 

 

Naast deze taak zijn er nog veel andere werkzaamheden te doen. Wil je meedoen? Laat het 

weten. Wij zoeken bijvoorbeeld een ouderling-kerkrentmeester. 

 

 
 

Hulp aan Hongarije 

 

We hebben regelmatig vragen van mensen buiten onze 

gemeente over het werk in Hongarije. Wij zijn alle 3 niet goed 

met social media en daarom hebben we  besloten 3x per jaar 

een nieuwsbrief uit te geven. De facebook pagina komt hierbij  

te vervallen. Deze brief staat los van de nieuwsbrief 

inenronddekerk die u elke 2 weken ontvangt.  

Mocht u als gemeentelid deze nieuwsbrief willen ontvangen, kunt u zich opgeven door uw 

mailadres te sturen naar hulpaanhongarije@outlook.com   

Dirk, Herbien en Ineke  

 

 

 
 

 

Op 6 juni 2024 beklim ik samen met mijn nichtje Desireé van der Veen, de Alpe d’Huez, een berg in 

de Franse Alpen. In een vorige nieuwsbrief heb ik iets geschreven over de redenen waarom wij 

meedoen. Meer hierover kun je lezen op:  

https://mammaliefde.com/2024/04/20/ik-moest-zuslief-achterlaten-in-haar-43e-levensjaar/ 

Onderweg, tijdens de beklimming, zullen er kaarsen branden voor onze dierbare zus en moeder en 

zus en nichtje. 

Alpe d’HuZes is een uniek 

sportief evenement waarbij 

zoveel mogelijk geld wordt 

ingezameld voor onderzoek 

naar kanker en naar ver-

betering van de kwaliteit van 

leven van mensen met kanker. 

Deelname aan dit evenement is 

dus niet vrijblijvend. Fondsen-

werving voor KWF is belangrijk. 

Inmiddels hebben Desireé en ik, als team Vivre Maintenant al meer 

dan € 11.000,- euro aan donaties mogen ontvangen, die rechtstreeks 

naar KWF gaan.   De voorbereidingen op de beklimming gaan goed. Op 

20 april maakten we een wandeling in Amsterdam-Noord (Durgerdam 

e.o.)  We wandelden door regen en hagel en af en toe een zonnetje. 

Het was even afzien, maar de medaille aan het eind maakte alles goed! 

Doneren kan nog steeds via bovenstaande qrcode of via  

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/IrmaProfijt23938/alpe-dhuzes. 

 

Met dank voor alle giften die we al mochten ontvangen. 

mailto:hulpaanhongarije@outlook.com
https://mammaliefde.com/2024/04/20/ik-moest-zuslief-achterlaten-in-haar-43e-levensjaar/
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/IrmaProfijt23938/alpe-dhuzes
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Nagelerstraat 2 te Emmeloord 

God is een God die zich graag aan jou en mij wil 

verbinden. Met goede muziek en woorden voor 

vandaag mag die boodschap klinken. Samen God 

prijzen, en ontdekken wie Hij voor ons wil zijn. In de 

Connect diensten doen we precies dat. Iedereen in 

en buiten Emmeloord is meer dan welkom om 

gezellig een keertje langs te komen. Alle diensten 

vangen aan om 16.30 uur en na de dienst  is er 

gelegenheid na te praten bij koffie en thee. 

De Connectdiensten zijn op 

5 mei:   ds. Marco Bijdevaate PKN Beilen 

2 juni:   Karina Groothuis 

8 september:  Ds. Bram Hofland (Hasselt) 

6 oktober:   Ds. Sjaak Biewenga,  

3 november:   Ds. Johan Duijster 

1 december:   Ds. Marco Bijdevaate 

 

 
 

AGENDA  PG Marknesse 

 

Elke dinsdagavond Bidstond van 19.00 uur – 19.45 uur 

 

15 mei   Samen Eten   

Opgeven of afmelden op de maandagochtend  

voor 12.00 uur bij Alie Wisse.06-34335132  

https://www.hoeksteenemmeloord.nl/
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Dit is de laatste keer samen eten van dit seizoen. In september hopen we weer te kunnen 

starten. Er is echter wel een probleem we hebben echt te weinig hoofd kokers. Heb je zin om 

samen met ons te koken geef je dan op bij Alie Wisse email: aliewisse@gmail.com  

Iedereen een mooie zomer gewenst en tot ziens.  

Alie, Anne Marie en Klaas 

 

 

 

 

De nieuwsbrief verschijnt in juni, juli en augustus,  

1 keer per maand ipv elke 2 weken. 

 

Verschijningsdatum   Inleverdatum kopij 

26 juni    24 juni 

24 juli    22 juli 

21 augustus    19 augustus 

 

 

 

 

 
 

 

Vanaf 1 mei 2024 is de algemene informatie van de PKN te vinden op 

www.pknmarknesse.nl 

 

http://www.pknmarknesse.nl/

