
 
 

NIEUWSBRIEF 

IN EN ROND DE KERK Nr. 15 – 17 april 2024 

 
Inleveren data kopij: 29 april en 13 mei uiterlijk 17.00 uur. 

inenronddekerk@pknmarknesse.nl 
Redactie: Ineke Bos, Feikje den Bakker, Wubby van der Horst en Irma Profijt. 

 
 

EREDIENSTEN 
Informatie over de diensten tot en met 26 mei 2024  

kijk op https://pknmarknesse.nl/ 

 
    

21-apr 09.30 uur Ds. W. Kok   

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte :    onderhoud gebouwen 

   organist : Sjaak van Leeuwen 

   koster : Fam. Profijt 

   gastheer / gastvrouw : Fam. Haagsma 

      

28-apr 09.30 uur Ds. J. Glas   

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte : onderhoud gebouwen 

   organist : Rene van Rijn 

   koster : Fam. Sterk 

   gastheer / gastvrouw : Mw. G. Bijland 

  

  

 

BIJ DE ZONDAGEN 

 

Zondag 21 april - vierde zondag van Pasen: Jubilate 

Jubilate is de naam van deze zondag. We horen het al in het woord. Jubel! De naam is ontleend 

aan de Psalm voor deze zondag, Psalm 66, 1. Heel de aarde, juich (jubel) voor God. Dat de Heer 

waarlijk is opgestaan, dat zingt nog lang na, al zo’n tweeduizend jaar. Het zingt na, dat het 

jubelt.  

 

Zondag 28 april - vijfde zondag van Pasen: Cantate 

We zongen het rondom het kindermoment in de dienst op 1ste Paasdag. Stil maar, wacht maar, 

alles wordt nieuw. Het woord nieuw komen we ook tegen in het Paaslied dat elk jaar gezongen 

wordt: Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Wij kijken naar buiten. 

We zien jaarlijks dat de natuur zich nieuw tooit. Jaarlijks! Niet eens en voorgoed. Het is een 

teken ervan dat het nieuwe wel is aangevangen, maar nog niet is voltooid.  

Nog lang niet alles is nieuw. Maar we zien er naar uit. En we zingen erover. Vandaar de naam 

Cantate, dat ‘zingt’ betekent. Deze naam is ontleend aan de Psalm voor deze zondag, Psalm 98. 

Zing voor de HEER een nieuw lied, wonderen heeft Hij verricht.   

 

Hartelijk welkom in de diensten. 

Johan Duijster - vdm 

 

 

 

 

 

mailto:inenronddekerk@pknmarknesse.nl
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BIJ DE TIJD 

-na Pasen- 

Het is Pasen geweest. En nu? Zo begon ik de vorige Nieuwsbrief. We zijn nu wat verder van 

Pasen. De Opstanding blijft geweldig nieuws. Ongelooflijk nieuws. Ik schrijf het schuin, maar zo 

is het in feite toch? De Opstanding is ongelooflijk! Des te groter is de zeggingskracht ervan. Des 

te groter mag de hoop zijn die God ons geeft. Des te groter is het een teken dat God niet loslaat 

waar Hij aan begonnen is. Te midden van alle wanhoop die veroorzaakt wordt door oorlog, 

terreur, toenemende individualisering, social-mediaïsme*, rampen en natuurrampen geeft God 

ons HOOP. Tegelijkertijd voelen we dat het niet af is. De Opstanding van Jezus is niet het laatste. 

Er is nog iets wat hard nodig is. Dat wij gaan lijken op Hem. Dat wij meer en meer een leesbare 

brief van Christus worden. Zodat de hele wereld hoop houdt. Uitzicht houdt op Gods toekomst 

die ons het Koninkrijk van de vrede brengt. Daarom zien we uit naar Hemelvaart en Pinksteren.  

* Het woord bestaat niet, maar ik bedoel ermee dat we door veel te veel met onszelf bezig te 

zijn via social-media, wij de wereld om ons heen en ons oog en oor en hart voor de mensen om 

ons heen kwijtraken.  

 

AFWEZIGHEID 

Het duurt nog tot zondag 26 mei dat ik weer voorga in de eredienst. Dat heeft alles te maken 

met het afgesproken rooster natuurlijk, maar dat rooster heeft te maken met mijn agenda 

waarvan ook bijvoorbeeld de PG-Emmeloord deel uitmaakt. Ook heeft vakantie invloed op het 

rooster. En dit jaar is het voor het eerst dat we drie weken op vakantie kunnen gaan rondom 

mei. Het lukte Pleuny, om een week langer vakantie te krijgen dan de schoolvakantie in feite 

duurt. Zodoende hopen wij van 24 april t/m 15 mei op vakantie te zijn. Bijzondere pastorale 

zaken kunt u voorleggen aan één van de pastorale ouderlingen, Greetje Jensma, Klaas de Lange/ 

Colinda Dam, of aan Guus Doorn.  

Johan Duijster - vdm 

  

 

  

PASTORAAT 
 

-Omzien om elkaar te zien- 

 

Mevrouw Wupke Dieters-Westendorp, Markezijde 14, 8316, verblijft nog in de Schakel. Toen ik 

er afgelopen week was, was ze niet aanwezig, omdat ze foto’s moest maken in het ziekenhuis 

te Zwolle. ‘Gelukkig’ verblijft ze er nu samen met Ypie Zomerman, waar ze zich een beetje aan 

optrekt.  Wupke Dieters verblijft op kamer 17. 

 

Mevrouw Ypie Zomerman-Mollema, Breestraat 30 E, 8316 AR, verblijft, zoals uit de berichtgeving 

hierboven blijkt, eveneens in de Schakel voor revalidatie. Het gaat redelijk goed, mede dankzij 

haar grote wilskracht. Dankbaar is zij voor alle kaarten die ze ontvangt en voor de medische 

zorg die haar daar gegeven wordt. Ypie Zomerman verblijft op kamer 26.  

 

Het adres van de Schakel is: Urkerweg 1, 8303 BX, Emmeloord.  

 

Mevrouw Annie van Benthem-Dekker, Kampweg 18,  verblijft voor herstel na een operatie voor 

zover mij nu bekend is, nog bij haar zus en zwager in Zwartsluis. Adres: mevr. A. van Benthem-

Dekker, p/a fam. A. Marsman, De Moete 3, 8064 AZ Zwartsluis. 

 

Handen hebben we om te delen en te helen. Een mond om te troosten en een hart om te bidden. 

Laten we dat doen voor en met elkaar.  

 

Namens het pastorale team, 

Johan Duijster - vdm 
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DE BLOEMEN GAAN MET EEN HARTELIJKE GROET: 

op zondag 21 april naar Dhr. J. Tuinstra, Dr. M. Rijkenhof 14. 

op zondag 28 april naar Fam. Bijland, Lange Voor 67 

 

Suggestie waar de bloemen naar toe kunnen gaan?   

Mail naar diaconie@pknmarknesse.nl. 

 
 

VAN DE KERKENRAAD 

 

Kerkenraadsvergadering 18 april 2024 

De volgende kerkenraadsvergadering is op 18 april 2024. 

 

Tot slot 

Heb je, ten aanzien van alles wat er gaande is in onze 

gemeente, vragen, suggesties, zaken waar je mee zit, die je 

vreugde geven of die zorgen bij je oproepen, blijf er dan niet mee rond lopen, maar zoek contact 

met je wijkouderling of predikant of voorzitter. En uiteraard kun je altijd mailen naar 

scribaat@pknmarknesse.nl of bellen met de scriba 06-20207191 

 

Namens de kerkenraad,  

Irma Profijt-Doorlag, scriba 

06-20207191 

 

 
 

COLLEGE VAN DIAKENEN 

 

Binnenkort nemen Marjan Mol en Bas Hogenboom afscheid als ambtsdrager. Dat betekent dat 

middels het ambt de diaconie NIET meer vertegenwoordigd wordt. Dat kan niet. In feite houdt 

de plaatselijke kerkelijke gemeente dan op te bestaan. Misschien overzien we die consequentie 

niet goed, maar elke kerkelijke gemeente bestaat tot dienst aan haar Heer en tot dienst aan 

elkaar. Als de dienst aan elkaar niet meer mogelijk is, is de dienst aan onze Heer niet mogelijk. 

Want ware eredienst is omzien naar elkaar en in het bijzonder de ‘zwakken' in de samenleving. 

Tijdelijk zal ik als predikant ambtelijk bijspringen. Ik hoop dat echter maar zeer kort te hoeven 

doen, omdat er mensen zijn die zich geroepen weten het prachtige ambt van diaken in te willen 

vullen.  Ondertussen dreigen er zaken te blijven liggen. Maar die hebben niet per se een diaken 

nodig. Het betreft het collecteren en het wegbrengen van de bloemen. Wij gaan dus voortaan 

een beroep doen op de aanwezige gemeenteleden om die taken op te pakken. Als iedereen dat 

regelmatig wil doen, zal dit ook opbouwend mogen zijn voor onze gemeente. Samen dienen, 

daartoe zijn we geroepen.  

 

De waarnemend voorzitter, 

Johan Duijster - vdm 

 

De groep wordt kleiner, maar we proberen onze taken nog zo goed mogelijk uit te voeren. 

Per 1 april zijn ook Bas Hogenboom en Marjan Mol officieel gestopt als ambtsdragers diaken. Na 

8 jaar (beide) is het wel even mooi geweest. We zullen jullie beide missen. Hartelijk dank namens 

ons voor al het werk wat jullie gedaan hebben. Er zal nog afscheid van jullie genomen worden 

in de kerk. Bij deze willen wij van de gelegenheid gebruik maken om mensen aan te sporen om 

zich ook ( weer) eens een poosje als diaken in te spannen voor onze kerk.  

Wij weten wel: Als de Heer niet aan Zijn Kerk bouwt, vergeefs zwoegen de ambtsdragers! Maar 

zijn wij niet allemaal ledematen van het kerkelijk lichaam? Wij bidden dat Zijn roepstem mag 

blijven worden gehoord. Voelt u zich geroepen? Neem dan contact op met iemand van de 

kerkenraad. 

 

 

mailto:scribaat@pknmarknesse.nl
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Dan is er ook nog een kort verslag van het op te richten diaconaal platform N.O.P. 

Er is een groep diakenen uit zeer diverse kerken van de N.O.P. welke proberen een soort 

samenwerking op te richten. Dan zou de mogelijkheid er eerder zijn om dingen samen ( hoeft 

niet altijd met z’n allen) te doen. Of gewoon kennis of ervaringen uit te wisselen. 

Het project “ Schuld Hulp Maatje” is eigenlijk de basis van waaruit dit initiatief is ontstaan. Er is 

nog niets zeker, maar zo’n 6 kerken hebben al toegezegd dat ze zich wel met het project willen 

verbinden. Er zijn een aantal plaatsen in Nederland waar al met het “ Schuld Hulp Maatje” 

systeem gewerkt wordt. Wij zijn al een paar keer bij de gezamenlijke vergaderingen aanwezig 

geweest, maar hebben nog twijfels. Wat is er nodig? Kunnen wij dat? Wie gaat het doen? 

 

De paaskaars van 2023 is bij de Fam. Zomerman gebracht. Wij wensen Mw. Zomerman veel 

sterkte en Gods nabijheid toe bij haar revalidatie in de Schakel. 

 

Met een hartelijke en bemoedigende groet van de diaconie: 

Henk Doevendans en Tiny Haringsma  

       

 

VAN GAREN TOT GLIMLACH 

 

Afgelopen winter hebben wij meegedaan met Dorcas om vlaggenlijnen 

te haken. Door verschillende gemeenteleden zijn vlaggenlijnen gehaakt 

en deze zijn bij Dorcas ingeleverd. Van Dorcas ontvingen we onderstaande email: 

 

Beste deelnemer van de Dorcas-CAL Van garen tot glimlach , 

Alle vlaggenlijnen zijn uitgepakt en geteld. Wat was het leuk om met een groep vrijwilligers ieder 

doos(je), tasje en zakje open te maken. Er zat ook regelmatig een extra kaart of briefje bij, of 

ander handwerk wat het Dorcas Handwerkatelier mag verkopen. We hebben 1682 slingers door 

onze handen gehad, een ongelooflijk aantal. Als je bedenkt hoeveel granny’s we hiermee kunnen 

gaan helpen… Wauw! De verkoop gaat plaats vinden voorafgaand aan Moederdag. Vrijwilligers 

in Ermelo hebben de granny-slingers samen met een mooie flyer ingepakt in een cadeauzakje. 

Daarnaast zit er een bedankkaartje en apart sluitzegel (sticker) bij. Want je moet natuurlijk wel 

eerst even zelf het prachtige haakwerk kunnen bewonderen 

voordat je het weggeeft. Schrijf een mooie boodschap op de 

bijgeleverde ansichtkaart en de gever is klaar om het cadeau te 

geven. Na een gift op onze actiepagina www.dorcas.nl/moederdag 

van €12,50 en €2,50 verzendkosten, krijgt de koper dankzij een 

enthousiaste haakster en de vrijwilligers in depot Ermelo, de 

bestelde granny-slinger binnen een week thuisgestuurd. Je kunt 

de granny-slinger ook aanschaffen via een deelnemende Dorcas-

winkel. De lijst van deelnemende winkels staat op de actiepagina 

www.dorcas.nl/moederdag. De koper heeft daar twee voordelen, 

je kunt dan de kleur zelf uitkiezen en je hoeft geen verzendkosten 

te betalen. Met elkaar hebben wij een ontzettend groot netwerk 

en kunnen we hopelijk veel granny-slingers verkopen! 

Een creatieve groet, namens het hele team van het Dorcas Handwerkatelier, 

Margriet Visser 

 

Een aantal van deze 1682 slingers zijn door gemaakt om te 

worden verkocht. Bedankt voor het maken, we hopen dat alle 

vlaggenlijnen verkocht worden. Een Dorcas-winkel heeft veel 

‘tweede-handsspullen’ voor aantrekkelijke prijzen. Bovendien 

worden hier zelfgemaakte producten 

(waaronder de vlaggenlijnen) verkocht. 

De dichtstbijzijnde winkel is in Dronten, 

Dieze 30, 8253 PS Dronten. Van Harte 

bij u aanbevolen. 

 

Met een diaconale groet, Henk Doevendans, Tiny Haringsma, Bas 

Hogenboom en Marjan Mol. 

https://click.mailservice.dorcas.nl/?qs=9eb430156ae6e47a58bbc1c663951faea4c27c41464b6c1be652a6e05866e73c4feb205f76985bea41b02f849ce32fcd46ab46fbd5a6157ca602f693d928e308
https://click.mailservice.dorcas.nl/?qs=9eb430156ae6e47a1c8a6df423d1701554c3378352ff5ec1634c52731f10831a6fcc3cb8d10b4dd83e128a214dda15176d2f6eb9b2649c3359ea3d6f8658cdcc
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AGENDA  PG Marknesse 

 

Elke dinsdagavond Bidstond van 19.00 uur – 19.45 uur 

15 mei   Samen Eten   

Opgeven of afmelden op de maandagochtend  

voor 12.00 uur bij Alie Wisse.06-34335132  

 

KOFFIE MET EEN OORTJE 

Elke laatste maandagochtend van de maand organiseren wij al een aantal jaren een gezellig 

samenzijn in de ontmoetingsruimte van de kerk. Onder de noemer "Koffie met een oortje" kan 

men samen genieten van een kopje koffie of thee. Elkaar ontmoeten op een laagdrempelige 

manier, het samenzijn, een luisterend oor voor wat je bezighoudt, de ontmoeting staat 

centraal.       

Eerstvolgende keer :  29 april  (27 mei en 24 juni)      Tijd 10.00 -11.30 uur 

 

Ook u/jij bent van harte welkom! 

Greetje Jensma 

 

 

Hulp aan Hongarije 

Nog niet zolang geleden heeft u kunnen lezen dat Dirk en Martin 

naar Hongarije zijn afgereisd met een transport. In de 1e week 

van april is er opnieuw een transport met bus en aanhanger naar 

Hongarije geweest. De loods bij Dirk puilde uit en eigenlijk 

hebben we een luxe probleem dat er heel veel spullen gebracht 

worden. Naast de vaste inzamelochtend op de derde zaterdag van de maand krijgen we ook 

regelmatig telefoontjes van mensen die gaan verhuizen / kleiner wonen en of ze spullen kunnen 

komen brengen. We hebben beperkte opslagruimte en daarom nemen we geen grote spullen als 

bedden, stoelen, kastjes meer in. In Hongarije zijn ze echter erg blij met al deze materialen. De 

armoede neemt toe en er is grote dankbaarheid dat er zoveel middelen vanuit Nederland komen. 

We willen daarom proberen zoveel mogelijk aan te nemen om zoveel mogelijk weg te kunnen 

brengen. We kregen van verschillende mensen de vraag wat het 

Hongarije  rekeningnummer is. We dachten dat deze op de nieuwsbrief 

stond, maar dat bleek niet het geval. Voortaan kunt u het 

rekeningnummer  van Hongarije ook op de nieuwsbrief vinden. Vlak voor 

we in april naar Hongarije gingen kregen we in totaal € 230,00 van 

diverse mensen mee om te besteden in Hongarije. Uiteraard was Margit 

hier erg dankbaar voor en hebben ze extra boodschappen kunnen doen 

voor gezinnen. Zoals al eerder genoemd de armoede neemt toe en de 

groep mensen die nauwelijks te ten hebben groeit.  Margit vraagt dan 

ook specifiek gebed voor wijsheid omdat de vraag om hulp vele malen 

groter is dan wat er geboden kan worden. Zaterdag 20 april is er weer 

inzamelen en worden er ook weer auto’s gewassen. Het geld wat we 

ophalen met auto’s wassen wordt voor de volle 100% gebruikt voor het 

transport.  We hopen dan ook weer vele auto’s te kunnen wassen. Mocht 

u / jij willen helpen met auto wassen dan horen we dit graag. We kunnen 

bij het auto wassen nog zeker wel een paar vrijwilligers gebruiken. Maar 

ook als u wat lekkers wilt bakken voor de zaterdagochtend, is dit van 

harte welkom. Opgave hiervoor kan via hulpaanhongarije@outlook.com 

of Telefoonnr: Herbien 06 47567147 / Dirk 0653816217 

De werkgroep,  Dirk, Herbien en Ineke  

 

 

 

 

Sinds kort hebben we als werkgroep Hongarije een eigen rekeningnummer voor het werk van 

Hulp aan Hongarije: NL42RABO0346531993 CVD Protestantse Gemeente Marknesse. Donaties 

aan dit rekeningnummer zijn ook aftrekbaar van de belasting.   

Foto: Margit brengt 

een auto vol 

incontinentie-

materiaal naar een 

verpleegtehuis.   

mailto:hulpaanhongarije@outlook.com
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Per 1 mei 2024 is onderstaande informatie te vinden op www.pknmarknesse.nl 

 

Protestantse Gemeente te Marknesse  

Bezoekadres  : Sluis 3, 8316 AM  Marknesse 

Postadres  :  Postbus 21, 8316 ZG  Marknesse 

Nieuwsbrief  : inenronddekerk@pknmarknesse.nl 

Website  : www.pknmarknesse.nl 

Facebook  : www.facebook.com/pknmarknesse  

Contactgegevens 

Predikant  : ds. J. Duijster predikant@pknmarknesse.nl  06 47549849 

Pastoraal werker : dhr. G. Doorn guusdoornsr@hotmail.com  06 14587457 

Kerkenraad  : Scriba Irma Profijt scribaat@pknmarknesse.nl  06 20207191 

Penningmeester  : mw. M. Beens penningmeester@pknmarknesse.nl  06 23719578 

Voor overige contactgegevens kijk op www.pknmarknesse.nl 

Collectes, giften en bijdragen 

De collectes en andere bijdragen kunt u overmaken op bankrekening: 

IBAN NL23RABO 0346 5265 15 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Marknesse  

IBAN NL83RABO 0346 5318 37 t.n.v. College van Diakenen PGMarknesse 

IBAN NL42RABO 0346 5319 93 t.n.v. College van Diakenen PGMarknesse (hulp Hongarije) 

Collectemunten zijn elke zondagmorgen te verkrijgen bij de dienstdoende koster. 

 

Info beheerder 

Vanaf 1 april 2024 is Karla Zachariasse de beheerder. Voor reserveringen van zalen en de kerk 

kunt u contact opnemen met de beheerder. Alle zaal- en kerkgebruik binnen de Protestantse 

Gemeente Marknesse dient gemeld en gereserveerd te worden bij de beheerder. De gebouwen 

zijn ook beschikbaar voor uitvaarten en activiteiten buiten de Protestantse Gemeente Marknesse. 

Karla Zachariasse  Telefoon: 06 – 41716868  E-Mail: koster@pknmarknesse.nl 

Ruimte om op te baren 

Zaal 5 is multifunctioneel. Deze ruimte is ook geschikt als opbaarruimte. Wilt u hier gebruik van 

maken of er meer van weten neem dan contact op met de beheerder  06-41716868 

koster@pknmarknesse.nl (ook voor uitvaarten en reservering/huur zalen). 

Wijk 1: Colinda Dam en Klaas de Lange 

Boszoom, Clematisstraat, Dr. M. Rijkenhof, Grachtwal, Jasmijnhof, Lange Voor (postcodes BC, 

BD, BG en BH), Luttelgeesterweg, Marknesserweg, Meidoornhof, Noordeinde, Noordzoom, 

Oosterringweg, Rozenhof, Warande, Westerkimme, Westervoor 

Wijk 2: Greetje Jensma  

Baarlosedwarsweg, Baarloseweg, Barrage, Blokzijlerdwarsweg, Blokzijlerweg, Boslaan, 

Breestraat, D.P.A. Weeversstraat, De Schakel, Ds. Bleekerstraat, Emmeloordseweg, 

Ettenlandseweg, Expansie, G Lokkenstraat, Groene Zoom, Hamerslag, Hoge Sluiswal, Hoogzijde, 

J. Marisstraat, Kampweg, Kerkpad, Korte Voor, Laagzijde, Lage Sluiswal, Lange Voor (postcodes 

BE en BB), Maanhuizenlaan, Nieuwlandseweg, Oosteinde, Oostervoor, Oudeweg, Parcours, 

Pastoor Weijsstraat, Remise, Scharnier, Sluis, Steenwijkerdwarsweg, Steenwijkerweg, 

Uiterdijkenweg, Vijzel, Vollenhoverweg, Westeinde, Voorkeursleden in de NOP 

Wijk 3: vacant 

Bomenweg, De Enk, De Oosthoek, Dotterbloem, Fluitekruid, Gentiaan, Kattestaart, Kavelzoom, 

Kleiweg, Krabbescheer, Leemringweg, Koogstraat, Moerasstraat, Waardstraat, Lisdodde, 

Mammouthweg, Markezijde, Mimosahof, Moeraskers, Oeverkruid, Pijlkruid, Repelweg, Rietpluim, 

Sloefweg, Voorsterweg, Walcherselaan, Waterlelie, Zuideinde, Zwanebloem, Voorkeursleden 

buiten de NOP 

REAGEREN OP DEZE NIEUWSBRIEF? 

MAIL NAAR inenronddekerk@pknmarknesse.nl 
Disclaimer. De informatie in dit e-mail bericht, inclusief bijlagen, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan 
vertrouwelijke informatie bevatten. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de 
geadresseerde bent, gelieve u zich te onthouden van verspreiding van deze e-mail. Indien deze e-mail per vergissing naar 
u is verzonden, verzoeken wij u contact met ons op te nemen en deze e-mail te vernietigen. Mail dan naar 
scribaat@pknmarknesse.nl  
Afmelden van deze nieuwsbrief kan via kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pknmarknesse.nl. 
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