Orde van dienst

Marknesse, 17 maart 2024

Mededelingen door de ouderling van dienst en stil gebed

Intochtslied: Psalm 89: 5, 6 Hemel en aarde, Heer, ‘t is alles uw domein
Verootmoediging

Zingen: Psalm 103:3 Hij is een God van liefde en genade

Leefregel

Zingen: Psalm 103: 7 Maar ’s Heren gunst zal over wie Hem vrezen
Gebed om de Heilige Geest

Projectlied

Schriftlezing: Johannes 11: 17-44 en Ezechiél 37: 1-4, 12-14
Zingen: Opwekking 268: 1 en 4 (ook ELB 118) (zie tekst volgende pagina)
Verkondiging

Zingen: Psalm 124: 1, 3, 4 (Laat Israél nu zeggen blij van geest)
Dankgebed en voorbede

Slotlied: Opwekking 71 (ook ELB 411) (zie tekst volgende pagina)
Zegen

Gezongen Amen



Opwekking 268

Hij kwam bij ons heel gewoon

De Zoon van God als mensenzoon
Hij diende ons als een knecht

En heeft Zijn leven afgelegd

Zie onze God de Koning knecht
Hij heeft Zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept

Om te dienen iedere dag
Gedragen door

Zijn liefd" en kracht

Wij willen worden als Hij
Elkanders lasten dragen wij
Wie is er ned'rig en klein

Die zal bij ons de grootste zijn

Zie onze God de Koning knecht
Hij heeft Zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept

Om te dienen iedere dag
Gedragen door

Zijn liefd" en kracht

Opwekking 71

Jezus leeft in eeuwigheid

Zijn sjaloom wordt werkelijkheid
Alle dingen maakt Hij nieuw

Hij is de Heer van mijn leven

Straks als er een nieuwe dag begint
En het Licht het van het duister wint
Mag ik bij Hem binnengaan
Voor Zijn troon gaan staan
Hef ik daar mijn loflied aan

Jezus leeft in eeuwigheid

Zijn sjaloom wordt werkelijkheid
Alle dingen maakt Hij nieuw

Hij is de Heer van mijn leven

Straks wanneer de grote dag begint
En het Licht voor altijd overwint

Zal de hemel opengaan

Komt de Heer er aan

Heffen wij dit loflied aan

Jezus komt in heerlijkheid
Zijn sjaloom wordt wereldwijd
Alle dingen maakt Hij nieuw
Hij is de Heer van ons leven



