
 
 

NIEUWSBRIEF 

IN EN ROND DE KERK Nr. 10 – 7 februari 2024 
 

Inleveren data kopij: 19 februari en 4 maart uiterlijk 17.00 uur. 

inenronddekerk@pknmarknesse.nl 

 

 
PASTORAAT 

 
-Omzien om elkaar te zien- 

Op 25 januari is overleden, Daniël Willem Geelhoed. Daan woonde al enkele jaren in de 

Markehof. Hij was getrouwd met Maatje Geelhoed-de Witte.  

Zij woont aan de Grachtwal 13/ 33. Elders treft u het In Memoriam aan.  

 Samen hebben we oog, oor, hart en handen voor mensen om ons heen, eenzaam, verdrietig, 

of blij met en dankbaar voor een heugelijk feit. 

 

-Bij de tijd - Carnaval- 

Het is met Carnaval zoals wel met meer christelijke feestdagen. Het is een gekerstend 

(christelijk gemaakt) heidens volksfeest. Zo werd bijvoorbeeld het oude midwinterfeest, 

gericht op de terugkeer van het licht, veranderd in het feest van de geboorte van Christus, het 

‘licht der wereld’. Voor het traditionele vruchtbaarheidsfeest dat eind maart de start van de 

lente markeerde, werd voortaan Pasen gevierd, de opstanding van diezelfde Christus. Terug 

naar Carnaval, iemand zal kunnen opmerken: ‘Maar Carnaval is toch geen christelijk feest?’ 

Dat is niet helemaal juist gesteld. De opmerking moet eerder zijn: ‘Maar Carnaval is toch geen 

protestants feest?’ Dat is meer correct gesteld. Sinds de reformatie moet men binnen de 

protestantse kerken niets van Carnaval hebben. Toch heeft dit feest een plaats gekregen 

binnen de christelijke (Rooms-katholieke) traditie. Er zijn verschillende lezingen over het 

ontstaan. Eén ervan is het wegnemen van het vlees, wat in Kerklatijn heet: carnem levare. 

Anders uitgelegd, voordat de Vastentijd/ Veertigdagentijd aanbreekt, voordat het vlees wordt 

weggenomen biedt Carnaval nog even de gelegenheid om flink te eten (en te drinken). De 

oorsprong van het oorspronkelijke heidense feest, waar Carnaval op teruggaat, is overigens al 
terug te vinden in het Mesopotamië van ca. 5000 jaar geleden.  

-Over roeping en navolging- 

In de vorige Nieuwsbrief gaf ik aan om terug te komen op onze roeping Kerk van Jezus 

Christus in Marknesse te zijn. Omdat dit meer vorm en inhoud krijgt binnen de ontwikkeling 
van de PG-Marknesse zal het apart van de Nieuwsbrief binnenkort verschijnen.    

Zondag 11 februari - zondag Estomihi/ Quinquagesima - viering Maaltijd van de Heer 

Het is nog de voorpassietijd. De naam voor deze zondag komt uit de Latijnse vertaling van 

Psalm 31, 3: Wees mij (esto mihi) een God die mij beschermt, en een toevluchtsoord om mij 

te redden. De oude benaming voor deze zondag is Quinquagesima, oftewel 50stige, dus nog 

50 dagen tot aan Pasen. Wij willen op deze zondag de Maaltijd van de Heer vieren. We staan in 

de Verkondiging nog eens stil bij het volgen van Jezus. Twee zondagen geleden hoorden we 

hoe een aantal mensen zomaar hun werk lieten vallen om Jezus te volgen toen Hij zei tot hen: 

‘Volg mij!’ Het volgen krijgt een dramatische wending als Jezus begint te zeggen dat Hij veel 
moet lijden (Marcus 8, 31-38). Thema is: Wie verloochent wie?   

 

mailto:inenronddekerk@pknmarknesse.nl


  

Zondag 18 februari - zondag Invocabit - 1ste zondag Veertigdagentijd 

Zondag Invocabit (erbij roepen/ aanroepen volgens Psalm 91, 15) is de eerste zondag van de 

Veertigdagentijd. Wie Veertigdagentijd zegt, zegt Jezus in de woestijn. Jezus volgt de weg van 

het volk Israël, dat veertig jaar door de woestijn trok. Des te meer zien we dan ook in Hem 

wat Jesaja profeteert over de lijdende Knecht. Dat slaat enerzijds op het volk Israël, anderzijds 

op Jezus, de beloofde Messias. We lezen o.a. 1 Johannes 3, 7-10. Thema is: Totaal geschift 

zijn.   

Hartelijk welkom in de diensten.        Johan Duijster - vdm 

 
 

IN MEMORIAM   

Daniël Willem Geelhoed 
Op 25 januari overleed Daniël Willem Geelhoed. Daan werd geboren op 30 augustus 1940 te 

Brijdorpe (Zeeland). De oorlog was net uitgebroken. Hoe jong hij ook was, de angst voor 

overvliegende jagers en bommenwerpers liet een onuitwisbare indruk in hem na. In 1953 is 

het gezin Geelhoed als gevolg van de watersnoodramp in de Noordoostpolder terecht 

gekomen. Daar boerden zijn ouders en Daan nam later het boerenbedrijf over. Hij trouwde met 

Maatje de Witte. Samen met haar kreeg hij twee kinderen. Later kwamen daar een 

schoondochter en een schoonzoon bij en twee kleinkinderen.  

Daan was als het op werken aankwam heel precies. De gewassen stonden er altijd keurig bij 

en ook op het erf lag er geen strootje verkeerd. Hij werkte zes dagen per week en stelde elke 

dag hoge eisen aan zichzelf en verwachte dit ook van anderen. Hij hield van goed eten en 

gezelligheid op zijn tijd. Het waren na de roerige eerste jaren van zijn leven goede jaren.  

Helaas braken er opnieuw roerige jaren aan toen Daan werd geconfronteerd met een tanende 

gezondheid. Vasculaire dementie en verschillende hersenbloedingen veranderden zijn 

persoonlijkheid. Het was moeilijk voor hem en zijn gezin. In die periode overleed ook zijn zoon 

Wim, die het boerenbedrijf had overgenomen. Daan was al geen prater over zijn gevoelens, 

maar hier kon hij emotioneel geen uitweg in vinden. Het verstikte hem.  

Daan zat de laatste jaren in de Markehof waar hij zich thuis voelde. En hoewel hij lichamelijk 

en geestelijk gestaag achteruitging behield hij zijn heldere momenten. Zo voelde hij onlangs 

en bracht het ook onder woorden dat hij begonnen was aan het laatste stukje van zijn pad. 
Kort daarna overleed hij. Daan werd 83 jaar.  

We stonden in de afscheidsdienst stil bij zijn leven en werken in het licht van Gods Woord en 

zijn geloof. We lazen de trouwtekst uit Romeinen 15, 5-6 en het gedicht Voetstappen in het 
zand. Daan werd 83 jaar. 

Met dank aan Marianne en Erik,        Johan Duijster - vdm 

 
EREDIENSTEN 

 
11-feb 09.30 uur Ds. J. Duijster  Maaltijd van de Heer 

   collecte : 1e KIA: Griekenland; 2e kerk 
   "deur"collecte : onderhoud gebouwen 
   organist : Harry Haasjes 

   koster : Fam. Sterk 
   gastheer / gastvrouw : Dhr. A. Bakker 

 
18-feb 09.30 uur Ds. J. Duijster   
   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte : orgelfonds 
   organist : Sjaak van Leeuwen 

   koster : Fam. van 't Zet 
   gastheer / gastvrouw : Mw. G. Winter 
      

 



  

25-feb 09.30 uur Ds. J. Duijster   

   collecte : 1e PKN: Kliederkerk; 2e kerk 
   "deur"collecte : onderhoud gebouwen 
   organist : Anne Kroeze 

   koster : Fam. Doevendans 
   gastheer / gastvrouw : Mw. J. de Lange 

 
Diensten tot en met 31 maart 2024 kunt u vinden op https://pknmarknesse.nl/ 

 
 

BIJ DE ZONDAGEN 
 
Liturgische schikking. 

Zondag 18 februari is de eerste zondag van de veertigdagentijd. 

In deze periode volgen we het thema van de PKN: 

Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde. 

Op de website van de kerk kunt u alles lezen onder: “Ga mee, liturgische schikking” 

 

De werkgroep, Cobie, Geke en Klaas

 
 

DE BLOEMEN  

 

De bloemen van zondag 11 februari gaan naar mevr. A. Kats, Korte Voor 3.                                               

Het bloemstukje van de avondmaalstafel gaat naar mevr. van Minnen, de Enk 1.                          

De bloemen van zondag 18 februari gaan naar mevr. J. Streefland, Rozenhof 1. 

 

 
VAN DE KERKENRAAD 

Vacatures in de kerkenraad 
Ook dit jaar treden er kerkenraadsleden af.  

Per 1 april 2024 treden Marjan Mol en Bas Hogenboom, na 8 jaar kerkraadslid te zijn geweest 
terug. Hiermee ontstaan er dus 2 vacatures voor diaken. Daarnaast is er nog een vacature 
als taakdrager-diaken (geen kerkenraadslid). De kerkenraad heeft zorg uitgesproken, dat 

continuïteit van het vele goede werk van de diaconie in het gedrang komt, wanneer deze 
vacatures niet ingevuld worden. Ook de vacature ouderling-kerkrentmeester is nog niet 

ingevuld. 
Mocht jij/u interesse hebben en een gesprek aan willen gaan over meewerken aan de opbouw 
van de gemeente, vanuit een rol in het College van Diakenen of College van 

Kerkrentmeesters, dan horen we dat uiteraard graag. Dit kan kenbaar worden gemaakt bij 
scribaat, voorzitter of predikant. Wie voelt zich geroepen? 

 
Gemeenteavond 

Op woensdag 20 maart om 19.30 uur is er een gemeenteavond. Nadere informatie zoals 
agenda volgt nog. Wilt u/jij iets in brengen voor deze avond? Dat kan uiteraard. Mail naar 
scribaat@pknmarknesse.nl of neem contact op met de voorzitter Harry Koopman. Noteert 

u/jij de datum vast in uw agenda? 
 

Tot slot 
Heeft u, ten aanzien van alles wat er gaande is in onze gemeente, vragen, suggesties, zaken 
waar u mee zit, die u vreugde geven of die zorgen bij u oproepen, blijf er dan niet mee rond 

lopen, maar zoek contact met uw wijkouderling of predikant of voorzitter. En uiteraard kunt 
u altijd mailen naar scribaat@pknmarknesse.nl of bellen met de scriba. 

 
Namens de kerkenraad,  Irma Profijt-Doorlag, scriba 06-20207191 

https://pknmarknesse.nl/
mailto:scribaat@pknmarknesse.nl
mailto:scribaat@pknmarknesse.nl


  

In 2024 start de Veertigdagentijd op woensdag 14 februari 

(Aswoensdag). Deze tijd wordt door christenen 
traditioneel gebruikt om te vasten. Daarom wordt deze 
periode ook wel vastentijd genoemd.  Op deze pagina 

vind je alle inspiratie voor de Veertigdagentijd 2024, de 
periode van bezinning voorafgaand aan Pasen. Je vindt 

hier onder andere de (online) veertigdagentijdkalender, 
liederen, gebeden, gedichten en artikelen over de 
Veertigdagentijd. 

(Online) veertigdagentijdkalender 
De Petrus-veertigdagentijdkalender daagt je uit tot bezinning in 

de veertig dagen op weg naar Pasen. Het thema van de kalender is 'Ga mee! Samen 
getuigen van geloof, hoop en liefde'. Je kunt je inschrijven voor de online kalender.  

 

Papieren 40-dagentijdkalenders 

Er zijn 50 kalenders beschikbaar. Op de tafel in de ontmoetingsruimte bij de entree naar de 
kerkzaal liggen de kalenders met een doosje voor betaling van € 1,- of 1 collectemunt. NEEM 

VAN HARTE MEE!  

 
Andere interessante links 
40 dagen vasten: hoe en waarom? 

3 liederen voor de Veertigdagentijd 
Vasten: zes tips om vol te houden

 
 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
 
Dorcas ‘Van garen tot glimlach’. 
In de afgelopen weken hebben we met elkaar slingers voor Dorcas gehaakt.  
U kunt nog altijd meedoen. 
 
U heeft nodig: 

 2 bollen katoen van 50 gram in dezelfde kleur. 

 Haaknaald van 2.5 of 3.0 mm. 

 Informatieboekje van de patronen van de slingers  deze liggen in de 
ontmoetingsruimte klaar (of verkrijgbaar via www.dorcas.nl/handwerkatelier ) 

 
Inleveren: U kunt uw slingers, vlaggenlijnen op zondag 11 en 18 februari inleveren 
in de ontmoetingsruimte van de kerk. Andere zelfgemaakte artikelen kunt u ook 
inleveren en worden in de Dorcaswinkels verkocht. De diaconie zorgt ervoor dat 
ingeleverde producten bij de Dorcaswinkel komt. 
 
Voedselbankactie 
Op zondag 14 januari hebben we gecollecteerd voor de voedselbank. Maar er zijn 
natuurlijk ook altijd spullen nodig voor de voedselbank. 
U kunt uw spullen inleveren op zondag 11 februari 2024 in de ontmoetingsruimte. 
De spullen die u mee kunt nemen zijn: houdbare en gezonde voedingsproducten (bv. 
blikken/potten groente, soep, pasta, jam, koffie, thee, frisdranken etc.), 
verzorgingsproducten (bv. shampoo, zeep, bodylotion, handcreme etc.) of 
schoonmaakartikelen (allesreiniger, wc-reiniger, afwasmiddel etc.).  
 
Op zondag 11 februari (Maaltijd van de Heer) wordt uw bijdrage gevraagd voor de 
Kerk in Actie: Griekenland, opvang voor gestrande vluchtelingen. Nog altijd zijn er 
miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Op zoek naar veiligheid stranden 

https://dorpskerk-de-schakel.email-provider.eu/link/9jgydyznct/thgaf214dn/u31q7ssjv3/fnwgbgdpof/b4izesre22
https://dorpskerk-de-schakel.email-provider.eu/link/9jgydyznct/thgaf214dn/zatl5xcuyz/fnwgbgdpof/b4izesre22
https://dorpskerk-de-schakel.email-provider.eu/link/9jgydyznct/thgaf214dn/hxygfsvalo/fnwgbgdpof/b4izesre22
https://dorpskerk-de-schakel.email-provider.eu/link/9jgydyznct/thgaf214dn/p4inkkpjis/fnwgbgdpof/b4izesre22
https://dorpskerk-de-schakel.email-provider.eu/link/9jgydyznct/thgaf214dn/t7taaotd0o/fnwgbgdpof/b4izesre22
https://dorpskerk-de-schakel.email-provider.eu/link/9jgydyznct/thgaf214dn/rib3dtzgql/fnwgbgdpof/b4izesre22
https://dorpskerk-de-schakel.email-provider.eu/link/9jgydyznct/thgaf214dn/rib3dtzgql/fnwgbgdpof/b4izesre22
http://www.dorcas.nl/handwerkatelier


  

deze mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Israël, Gaza, Afghanistan, Iran in Griekenland. Hier 
wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt 
organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg en onderwijs.  
U kunt uw geld over maken via https://donatie.protestantsekerk.nl. U kiest dan voor: Kerk 
in Actie. Bij ‘gebruik mijn bijdrage voor’ kiest u: Griekenland: opvang voor gestrande 
vluchtelingen. 
 
Met een hartelijke en bemoedigende groet van de diaconie:  
Henk Doevendans, Tiny Haringsma, Bas Hogenboom en Marjan Mol. 
 

 
 

AGENDA  PG Marknesse 
 
Elke dinsdagavond Bidstond 19.30 uur 

 

6 februari  Club Basisschool groep 6 

 

7 februari  Samen Eten 

21 februari  Opgeven of afmelden  op de maandagochtend voor 12.00 uur  

bij Alie Wisse.06=34335132  

 

 

20 maart  Gemeenteavond

 

 
OVERIG NIEUWS  
 

Team ‘Vivre Maintenant!’ 

In 2024 gaan wij  
naar voor de top. 
Wij doen mee aan  

Alpe d’HuZes. 
     

   
 
 

Rouwen is vaak net het beklimmen van een berg. 
Steil, zwaar, adembenemend en zonder uitzicht. Op 6 

juni 2024 beklim ik samen met mijn nichtje Desirée 
de Alpe d’Huez, om mijn zus Hilly (de moeder van 
Desirée) en haar dochter Rianne (de zus van Desirée) 

te herdenken en geld in te zamelen voor het KWF. De 
beklimming van Alpe d'Huez staat voor mij in het 

teken van uitzicht verkrijgen en inzichten op doen, om 
opnieuw te leren leven met lege plekken. En tevens om geld in te zamelen voor het 
geweldige werk van KWF. Elke euro die wordt gedoneerd gaat direct naar KWF.  

Scan de Or-code of ga naar mijn pagina: 
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/IrmaProfijt23938 

 
Met een hartelijke en dankbare groet, Irma Profijt-Doorlag  irmaprofijt@gmail.com  
*Het plaatsen van dit artikel is met toestemming van de kerkenraad.  

https://donatie.protestantsekerk.nl/
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/IrmaProfijt23938
mailto:irmaprofijt@gmail.com
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/IrmaProfijt23938


  

 

 

Lied voor de 40 dagen tijd 

 

Tijd van vloek en tijd van zegen ( >> Beluister dit lied ) 

 

Tijd van vloek en tijd van zegen, 

tijd van droogte, tijd van regen, 

tijd van oogsten, tijd van nood, 

tijd van stenen, tijd van brood, 

tijd van liefde, nacht van waken, 

uur der waarheid, dag der dagen, 

toekomst die gekomen is, 

woord dat vol van stilte is. 

 

Tijd van troosten, tijd van tranen, 

tijd van mooi zijn, tijd van schamen, 

tijd van jagen, nu of nooit, 

tijd van hopen dat nog ooit. 

Tijd van zwijgen, zin vergeten, 

nergens blijven, niemand weten. 

Tijd van kruipen, angst en spijt, 

zee van tijd en eenzaamheid.

Wie aan dit bestaan verloren 

nieuw begin heeft afgezworen, 

wie het houdt bij wat hij heeft 

sterven zal hij ongeleefd. 

Tijd van leven om met velen 

brood en ademtocht te delen. 

Wie niet geeft om zelfbehoud, 

leven vindt hij honderdvoud. 

 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/lied-tijd-van-vloek-en-tijd-van-zegen/


  

Beste MOK bezoeker,  

We kijken terug op een mooie avond met Jan Kortie. Wat klonken er mooie klanken uit de 

Bantsiliek. 

De volgende MOK avond is op donderdag 7 maart. Het is het plan om eerst te luisteren 

naar 3 inleidsters over het thema "onderwijs - wat is wijs?". De inleidsters zijn allen werkzaam 

in het onderwijs maar elk in een andere vorm. Zo is er iemand die komt praten over 

thuisonderwijs, een ander over het reguliere basisonderwijs en er is iemand van Polderwijs 

(democratisch onderwijs). Na de inleidingen zullen we met elkaar in gesprek gaan en is er 

gelegenheid om vragen te stellen.  

Het is een informatieve avond waarin we je graag kennis laten maken met een 

aantal verschillende mogelijkheden m.b.t. onderwijs in de Noordoostpolder. 

Kom en verleg je grenzen en verruim je blik tijdens deze grensverleggende MOK avond.  

Klik op de link om naar de MOK website te gaan en lees meer over er wie er komen spreken.  

 Datum : donderdag 7 maart 2024 

 Tijd : 19.30 uur - 22.00 uur (Bantsiliek om 19.00 uur open)  

 Plaats : de Bantsiliek, Zuidwend 2 te Bant 

 Entree: €12,50 (exclusief consumptie) 

  

Aanmelden: via onderstaande button ga je naar de site van MOK waar je je kunt 

aanmelden voor deelname. 

 

naar de website van MOK 

  

  
  

  

MOK 

Zuidwend 2, Bant 

Netherlands 

  
    

 

  

https://click.mlsend.com/link/c/YT0yNDA1NDU5ODA1OTE0MjczNjUzJmM9cTNrMiZlPTU1NjkxNjk2JmI9MTI3ODc0MDk0MyZkPWQ1ZjViM24=.oJ_SY9R3UMRwpI9EgwaRVfVXt0Mh33WVaYPRwCNPVOg


  

 
Protestantse Gemeente te Marknesse  

Bezoekadres  : Sluis 3, 8316 AM  Marknesse 

Postadres  :  Postbus 21, 8316 ZG  Marknesse 

Nieuwsbrief  : inenronddekerk@pknmarknesse.nl 

Website  : www.pknmarknesse.nl 

Facebook  : www.facebook.com/pknmarknesse  

 

Contactgegevens 

Predikant   ds. J. Duijster predikant@pknmarknesse.nl  06 47549849 

Pastoraal werker  dhr. G. Doorn guusdoornsr@hotmail.com   06 14587457 

Kerkenraad  Scriba  Irma Profijt scribaat@pknmarknesse.nl  06 20207191 

Penningmeester  mw. M. Beens penningmeester@pknmarknesse.nl  06 23719578 

Voor overige contactgegevens kijk op www.pknmarknesse.nl 

 

Collectes, giften en bijdragen 

De collectes en andere bijdragen kunt u overmaken op bankrekening: 

IBAN NL23RABO 0346 5265 15 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Marknesse  

IBAN NL83RABO 0346 5318 37 t.n.v. College van Diakenen Prot. Gem. Marknesse 

Collectemunten zijn elke zondagmorgen te verkrijgen bij de dienstdoende koster. 

 

Nieuwsbrief 

Redactie: Ineke Bos, Feikje den Bakker, Wubby van der Horst en Irma Profijt. 

 

Info beheerder 

Vanaf 1 januari 2024 is Hans Kuiper de beheerder. Voor reserveringen van zalen en de kerk kunt 

u contact opnemen met de beheerder. Alle zaal- en kerkgebruik binnen de Protestantse 

Gemeente Marknesse dient gemeld en gereserveerd te worden bij de beheerder. De gebouwen 

zijn ook beschikbaar voor uitvaarten en activiteiten buiten de Protestantse Gemeente Marknesse. 

Hans Kuiper  Telefoon: 06 – 41716868  E-Mail: koster@pknmarknesse.nl 

 

Ruimte om op te baren 

Zaal 5 is multifunctioneel. Deze ruimte is ook geschikt als opbaarruimte. Wilt u hier gebruik van 

maken of er meer van weten neem dan contact op met de beheerder  06 41716868 

koster@pknmarknesse.nl (ook voor uitvaarten en reservering/huur zalen). 

 
Wijk 1: Colinda Dam en Klaas de Lange 

Boszoom, Clematisstraat, Dr. M. Rijkenhof, Grachtwal, Jasmijnhof, Lange Voor (postcodes BC, 

BD, BG en BH), Luttelgeesterweg, Marknesserweg, Meidoornhof, Noordeinde, Noordzoom, 

Oosterringweg, Rozenhof, Warande, Westerkimme, Westervoor 

Wijk 2: Greetje Jensma  

Baarlosedwarsweg, Baarloseweg, Barrage, Blokzijlerdwarsweg, Blokzijlerweg, Boslaan, 

Breestraat, D.P.A. Weeversstraat, De Schakel, Ds. Bleekerstraat, Emmeloordseweg, 

Ettenlandseweg, Expansie, G Lokkenstraat, Groene Zoom, Hamerslag, Hoge Sluiswal, Hoogzijde, 

J. Marisstraat, Kampweg, Kerkpad, Korte Voor, Laagzijde, Lage Sluiswal, Lange Voor (postcodes 

BE en BB), Maanhuizenlaan, Nieuwlandseweg, Oosteinde, Oostervoor, Oudeweg, Parcours, 

Pastoor Weijsstraat, Remise, Scharnier, Sluis, Steenwijkerdwarsweg, Steenwijkerweg, 

Uiterdijkenweg, Vijzel, Vollenhoverweg, Westeinde, Voorkeursleden in de NOP 

Wijk 3: vacant 

Bomenweg, De Enk, De Oosthoek, Dotterbloem, Fluitekruid, Gentiaan, Kattestaart, Kavelzoom, 

Kleiweg, Krabbescheer, Leemringweg, Koogstraat, Moerasstraat, Waardstraat, Lisdodde, 

Mammouthweg, Markezijde, Mimosahof, Moeraskers, Oeverkruid, Pijlkruid, Repelweg, Rietpluim, 

Sloefweg, Voorsterweg, Walcherselaan, Waterlelie, Zuideinde, Zwanebloem, Voorkeursleden 

buiten de NOP 

REAGEREN OP DEZE NIEUWSBRIEF? 
MAIL NAAR inenronddekerk@pknmarknesse.nl 

Disclaimer. De informatie in dit e-mail bericht, inclusief bijlagen, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke 
informatie bevatten. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve u zich  
te onthouden van verspreiding van deze e-mail. Indien deze e-mail per vergissing naar u is verzonden, verzoeken wij u contact met ons 
op te nemen en deze e-mail te vernietigen. Mail dan naar scribaat@pknmarknesse.nl  
Aan- of afmelden van deze nieuwsbrief kan via kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pknmarknesse.nl. 
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