
 
 

NIEUWSBRIEF 

IN EN ROND DE KERK Nr. 8 – 10 januari 2024 
 

Inleveren data kopij: 22 januari en 5 februari uiterlijk 17.00 uur. 

inenronddekerk@pknmarknesse.nl 

 

 
PASTORAAT 
 
-Omzien om elkaar te zien- 

Ook als er geen bijzonderheden zijn te melden, zoals nu, zijn er mensen om ons heen 

eenzaam, verdrietig, of blij met en dankbaar voor een heugelijk feit. Laten we oog en oor en 

hart voor elkaar hebben.  

 
       Namens het pastorale team,  

       Johan Duijster – vdm 

 
 

IN MEMORIAM 

 
In Memoriam Dirk Somsen 

 
Staande voor Gods aangezicht en in het midden van de gemeente gedenken wij dat op 30 

december 2023 Dirk Somsen is overleden, in de leeftijd van 84 jaar. 

Dirk Somsen werd geboren in Slagharen, als 15e in een gezin met 17 kinderen. Toen hij zijn 

Nannie gevonden had, begonnen zij hun gezamenlijke leven in de Noordoostpolder, waar hij voor 

de landbouwvoorlichting werkte. In 1978 ging zijn droom in vervulling en verruilde hij de 

rijtjeswoning in Emmeloord voor een arbeiderswoning aan de Luttelgeesterweg.  Dirk’ s 

waarnemingen en gedachten deelde hij in de rubrieken ‘Opmerkelijk’ en ‘Merkwaardig’ in de 

Muurkrant. Met dominee Katerberg ontwikkelde hij een levenslange vriendschap en ook met 

dominee Westermann bouwde hij een band op, zij herkenden elkaar op theologisch vlak. 

Landelijk was hij betrokken bij het Conciliair Proces met thema’s die hem na aan het hart 

stonden: ‘Vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.’ 

Door zijn hartkwaal, die zich al op jonge leeftijd openbaarde, leefde Dirk altijd in het bewustzijn 

van de dood én de kwetsbare kostbaarheid van het leven. Mede door zijn studie theologie, die 

hij afrondde na zijn pensionering, werd God voor Dirk steeds minder vast omlijnd en 

definieerbaar, maar daarmee niet minder aanwezig. Zijn keuze voor de rouwtekst was dan ook 

Psalm 139:6: “Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.” 

 

Dirk Somsen rekende zichzelf uiteindelijk tot de ‘half gelovigen’. Hij werd onder meer 

aangesproken door Klaas Hendrikse, die schreef: “God bestaat niet, God gebeurt”. Wanneer hij 

uitkeek over de weidse polder of over zijn tuin, wanneer hij genoot van een diepgaand gesprek 

met vrienden of van lekker eten en een goede borrel. Ook in die laatste dagen van zijn leven, 

waarin hij worstelde met het naderende levenseinde, beleefde hij vele intense momenten waarin 

God gebeurde, met de mensen die hem het meest na stonden. In die momenten uitte hij zijn 

liefde en zijn verwondering om dit prachtige leven, en zei vol verbazing “Ik ben gelukkig, hoe 

kan dat toch?” 

De uitvaartdienst is gehouden op 4 januari 2024, in de PKN kerk van Marknesse. Zalig zij die 

genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams; hun gedachtenis zij ons tot zegen. 
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EREDIENSTEN 
 

14-jan 09.30 uur Ds. J. Duijster   

   collecte : 1e diaconie; Voedselbank NOP 

   "deur"collecte : onderhoud gebouwen 

   organist : Harry Haasjes 

   koster : Fam. Sterk 

   gastheer / gastvrouw : Mw. P. Metselaar 

      

21-jan 09.30 uur LEV-dienst   

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte : onderhoud gebouwen 

   koster : Fam. van 't Zet 

   gastheer / gastvrouw : Mw. I. Bakkeren 

      

28-jan 09.30 uur Ds. Duijster   

   collecte : PKN: Bijbelspel: Sirkelslag; 2e kerk 

   "deur"collecte : onderhoud gebouwen 

   organist : Sjaak van Leeuwen 

   koster : Fam. Doevendans 

   gastheer / gastvrouw : Mw. D. Pongers 

 

Diensten februari 2024 

zo  4 februari  09.30 uur Mw. M. de Vries 

zo 11 februari 09.30 uur Ds. J. Duijster 

zo 18 februari 09.30 uur Ds. J. Duijster 

zo 25 februari 09.30 uur Ds. J. Duijster 

 

Kijk op www.pknmarknesse.nl voor een compleet overzicht van de diensten in januari en 

februari 2024. 

 

 
 
BIJ DE ZONDAGEN 
 
-Bij de tijd-  

De tijden van het kerklijk jaar tussen de grote feesten in hebben zo hun specifieke benamingen. 

De tijd na het Kerstfeest en Nieuwjaarsdag heet bijvoorbeeld Epifanie. Dat duidt op de 

openbaring van Jezus Christus. Dan wordt herdacht dat 1) Jezus als Kind aanbeden wordt door 

de magiërs uit het oosten; 2) dat God Hem bij zijn doop in de Jordaan ‘Zijn Zoon’ noemt; en ten 

slotte wordt 3) de geschiedenis van de Bruiloft te Kana - de eerste plaats waar Hij van zich deed 

spreken - herdacht, toen Hij water in wijn veranderde. Epifanie - ook wel Driekoningen genoemd 

- was dit jaar op 6 januari. De zondagen die daarop volgen worden gewoon genummerd vanaf 

1ste Zondag na Epifanie tot de laatste Zondag na Epifanie. Dit jaar valt deze op 28 januari. 

Daarna begint de tijd die voor-Pasen wordt genoemd.   

 

EREDIENSTEN 

 

Zondag 14 januari - 2de Zondag na Epifanie 

Kerstfeest gaat verder. Zo voelen we dat niet. Zo ervaren we dat niet. Het lijkt erop dat het 

eigene van Pasen en Pinksteren veel langer blijft hangen in de preken en in de liturgie dan 

Kerstfeest. Kerstfeest lijkt op een goede wijn die uiteindelijk niet goed uit de smaaktest komt. 

Omdat de smaak na elke slok snel vergeten is. De afdronk, zoals dat heet, is kort. Tot maximaal 

Oud en Nieuw. Dan is Kerst weer voor een jaar voorbij. Maar Kerst gaat verder. We blijven in 

de lichtkring rond het kribbekind staan. Zeker met de lezing op deze zondag: Johannes 1, 1-12. 

Het thema voor de Verkondiging is: Hoe hebben wij Hem ontvangen?   

 

http://www.pknmarknesse.nl/


  

 

Zondag 21 januari - 3de Zondag na Epifanie 

De dienst op deze zondag wordt voorbereid door het LEV-team.  

 

 

Hartelijk welkom in de diensten. 

Johan Duijster - vdm 

 
 

DE BLOEMEN  

 

De bloemen van zondag 14-1-24 gaan naar dhr. R. Kugel, Korte Voor 14 

De bloemen van zondag 21-1-24 gaan naar dhr. L. Klok, De Oosthoek 29 

 

 
VAN DE KERKENRAAD 

 

TOP-2000 dienst 

Op 30 december beleefden we een prachtige TOP2000-dienst. Na de mooie diensten op 

kerstavond en kerstmorgen, konden we in deze dienst weer op een heel andere manier 

geloofsinspiratie op doen. Een volle kerk, mooie muziek en zang, inspirerende liederen en 

gezellige ontmoeting in het TOP2000-café. Een bijzonder groot woord van dank aan eenieder 

die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het tot stand komen van deze 

avond. We kunnen dankbaar en trots zijn.  

 

 

 

Een uitgebreid verslag van deze dienst kunt 

u lezen in De Sluis van deze week 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevestiging Ambtsdragers 

Op 7 januari 2024 werd Harry Koopman bevestigd in het ambt van ouderling en voorzitter van 

de kerkenraad en is Hans Hansma verbonden als kerkrentmeester. Ter bemoediging kregen beide 

heren een prachtige gemengd boeket. Dit boeket vertegenwoordigde de veelkleurigheid van de 

gemeente. 

 

Kerkenraadsvergadering 

Op 17 januari komt de kerkenraad weer bijeen. De vergadering wordt in dit nieuwe jaar gestart 

met een gezamenlijke maaltijd. Heeft u als gemeentelid vragen, opmerkingen of wilt u graag 

een punt aan de orde stellen, geef dit dan door aan de scriba. 

 

 

 



  

Tot slot 

Heeft u, ten aanzien van alles wat er gaande is in onze gemeente, vragen, suggesties, zaken 

waar u mee zit, die u vreugde geven of die zorgen bij u oproepen, blijf er dan niet mee rond 

lopen, maar zoek contact met uw wijkouderling of predikant of voorzitter. En uiteraard kunt u 

altijd mailen naar scribaat@pknmarknesse.nl of bellen met de scriba. 

 

Namens de kerkenraad,  

Irma Profijt-Doorlag, scriba 06-20207191 

 
 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
 

Dorcas ‘Van garen tot glimlach’. 

Samen met veel mensen slingers haken. Dit kan voor Dorcas, in de vorige nieuwsbrief heeft u 

hierover al gelezen. De oproep is om deze slinger voor je zelf te haken, maar ook voor Dorcas, 

zodat zij deze slingers in de diverse Dorcas-winkels kunnen verkopen. 

  

Een Granny is een bepaalde haaktechniek, maar een Granny is ook een liefkozende naam voor 

een grootmoeder/oudere mevrouw. Bij ieder haakpatroon vertelt een Granny = een 

grootmoeder/oudere mevrouw uit bv. Oekraïne, Tanzania, Moldavië etc. haar verhaal. De 

opbrengst van de verkoop van de slingers met vlaggetjes gaat naar ondersteuning van deze 

mensen en projecten in hun omgeving. 

Voor meer informatie www.dorcas.nl/handwerkatelier. 

U kunt u via deze site ook aanmelden, zodat u de patronen in uw email thuis krijgt. 

 

Wilt u meedoen en ook een slinger haken voor Dorcas? 

U heeft nodig: 

• 2 bollen katoen van 50 gram in dezelfde kleur. 

• Haaknaald van 2.5 of 3.0 mm. 

• Informatieboekje van de patronen van de slingers → deze liggen in de ontmoetingsruimte 

klaar (of verkrijgbaar via www.dorcas.nl/handwerkatelier ) 

 

Inleveren van de slingers → begin februari 2024 in de kerk. Houd u de nieuwsbrief in de gaten. 

U kunt de slinger ook zelf brengen/opsturen naar Dorcas voor 1 maart 2024. 

 

Op zondag 14 januari wordt uw bijdrage gevraagd voor de Voedselbank NOP-Urk. 

Naast spullen kan de voedselbank ook altijd geld gebruiken om zelf spullen te kopen voor hen 

die het nodig hebben. U kunt uw bijdrage overmaken op NL76 RABO 0138 3749 10 tnv 

stichting DMV. 

 

In het voorjaar gaan we ook weer spullen inzamelen voor de voedselbank. De data hiervoor 

zullen op de volgende nieuwsbrief verschijnen. 

 

Met een hartelijke en bemoedigende groet van de diaconie: Henk Doevendans, Tiny Haringsma, 

Bas Hogenboom en Marjan Mol. 

 

 
 

COLLEGE van KERKRENTMEESTERS  
 

Actie Kerkbalans 2024 

 

Met de actie Kerkbalans kan er veel gerealiseerd worden: inspirerende 

vieringen, een zorgzame gemeenschap, een gastvrije kerk, kerk in uw 

huiskamer en een kerk met faciliteiten voor iedereen. 

Met uw bijdrage maakt u dat allemaal mogelijk. 

Geef ook vandaag voor de kerk van de toekomst, voor de toekomst van onze 

gemeente in Marknesse! 

 

U ontvangt deze week een envelop met een folder, het toezeggingsformulier en een 

antwoordenvelop. Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt te 
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kunnen bijdragen aan het plaatselijke kerkenwerk. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we 

kunnen niet zonder! 

Net als afgelopen jaren kunt u bij uw toezegging direct uw bijdrage voor de Solidariteitskas 

aangeven. De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en 

ondersteunen.  

Het formulier kunt u in de bijgesloten antwoordenvelop doen.  

 

Wij willen u nadrukkelijk vragen om de envelop met uw toezegging zelf in te leveren.  

Dat bespaart veel werk voor de vrijwilligers die uw toezegging moeten ophalen. 

U kunt uw toezegging uiterlijk 4 februari inleveren op de volgende adressen: 

• In de brievenbus bij de kerk (ingang Sluiszijde); 

• Bij Irma Profijt-Doorlag, De Oosthoek 15; 

• Bij Francien Groefsema-Jansonius, Warande 102; 

• Bij Henk Veerbeek, Blokzijlerdwarsweg 4. 

 

Tussen woensdag 7 februari en zaterdag 10 februari worden de nog niet ontvangen 

toezeggingen opgehaald. Heeft u de vrijwilliger gemist? Dan kunt u ook contact opnemen met 

het College van Kerkrentmeesters (0527-292640). Dan wordt het alsnog bij u opgehaald. 

 

Wanneer u een machtiging verstrekt voor het innen van uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage, 

worden bedragen telkens op, of net na, de 25e van de maand afgeschreven. Dit gebeurt in de 

door u aangegeven maanden. De termijn voor januari wordt echter pas in februari 

afgeschreven.  

 

Alvast van harte bedankt voor uw bijdrage en ook dank naar alle vrijwilligers die zich voor 

deze actie inzetten. 

 

 

AGENDA  PG Marknesse 
 
Elke dinsdagavond Bidstond 19.30 u. 

10 januari  Start Actie kerkbalans 

17 januari   Vergadering Kerkenraad 

19 januari  Club Basisschool 7/8 en Voortgezet 1/2 

21 januari  LEV-dienst 

23 januari  Club Basisschool groep 6 

24 januari  Samen Eten  Opgeven of afmelden  op de maandagochtend vóór 12.00 u. 

bij Alie Wisse.   06 34335132  NIEUW TELEFOONNUMMER!!!!!!!    

29 januari   Koffie met een oortje 10.00 u. 

 

 
 

OVERIG NIEUWS  
 

Hulp aan Hongarije 

Donderdag 12 januari vertrekken Dirk den Hartog en Martin 

Bonthuis ’s morgens vroeg naar Hongarije. We hebben 

momenteel heel veel spullen liggen en het is fijn dat we weer 

een transport naar Hongarije kunnen brengen. Deze keer 

hebben we een vracht vol met warme kleding en dekens. 

Wilt u meebidden voor een veilige reis, een goede 

ontmoeting met onze contactpersonen en dat het geld en de spullen bij de juiste mensen terecht 

komen.  

Ook willen we u vragen te bidden voor de mensen die in kou en armoe leven. Het sponsordiner 

bij de chinees heeft € 800,00 opgebracht en dat mogen we overhandigen aan Margit zodat er 

boodschappen, warme maaltijden en brandhout uitgedeeld kunnen worden. We zijn blij en 

dankbaar dat we op deze manier ons steentje mogen bijdragen.  

 

De werkgroep,  

Dirk, Herbien en Ineke  

 



  

 

 
Protestantse Gemeente te Marknesse  

Bezoekadres  : Sluis 3, 8316 AM  Marknesse 

Postadres  :  Postbus 21, 8316 ZG  Marknesse 

Nieuwsbrief  : inenronddekerk@pknmarknesse.nl 

Website  : www.pknmarknesse.nl 

Facebook  : www.facebook.com/pknmarknesse  

 

Contactgegevens 

Predikant   ds. J. Duijster predikant@pknmarknesse.nl  06 47549849 

Pastoraal werker  dhr. G. Doorn guusdoornsr@hotmail.com   06 14587457 

Kerkenraad  Scriba  Irma Profijt scribaat@pknmarknesse.nl  06 20207191 

Penningmeester  mw. M. Beens penningmeester@pknmarknesse.nl  06 23719578 

Voor overige contactgegevens kijk op www.pknmarknesse.nl 

 

Collectes, giften en bijdragen 

De collectes en andere bijdragen kunt u overmaken op bankrekening: 

IBAN NL23RABO 0346 5265 15 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Marknesse  

IBAN NL83RABO 0346 5318 37 t.n.v. College van Diakenen Prot. Gem. Marknesse 

Collectemunten zijn elke zondagmorgen te verkrijgen bij de dienstdoende koster. 

 

Nieuwsbrief 

Redactie: Ineke Bos, Feikje den Bakker, Wubby van der Horst en Irma Profijt. 

 

Info beheerder 

Vanaf 1 januari 2024 is Hans Kuiper de beheerder. Voor reserveringen van zalen en de kerk kunt 

u contact opnemen met de beheerder. Alle zaal- en kerkgebruik binnen de Protestantse 

Gemeente Marknesse dient gemeld en gereserveerd te worden bij de beheerder. De gebouwen 

zijn ook beschikbaar voor uitvaarten en activiteiten buiten de Protestantse Gemeente Marknesse. 

Hans Kuiper  Telefoon: 06 – 41716868  E-Mail: koster@pknmarknesse.nl 

 

Ruimte om op te baren 

Zaal 5 is multifunctioneel. Deze ruimte is ook geschikt als opbaarruimte. Wilt u hier gebruik van 

maken of er meer van weten neem dan contact op met de beheerder  06 41716868 

koster@pknmarknesse.nl (ook voor uitvaarten en reservering/huur zalen). 

 
Wijk 1: Colinda Dam en Klaas de Lange 

Boszoom, Clematisstraat, Dr. M. Rijkenhof, Grachtwal, Jasmijnhof, Lange Voor (postcodes BC, 

BD, BG en BH), Luttelgeesterweg, Marknesserweg, Meidoornhof, Noordeinde, Noordzoom, 

Oosterringweg, Rozenhof, Warande, Westerkimme, Westervoor 

Wijk 2: Greetje Jensma  

Baarlosedwarsweg, Baarloseweg, Barrage, Blokzijlerdwarsweg, Blokzijlerweg, Boslaan, 

Breestraat, D.P.A. Weeversstraat, De Schakel, Ds. Bleekerstraat, Emmeloordseweg, 

Ettenlandseweg, Expansie, G Lokkenstraat, Groene Zoom, Hamerslag, Hoge Sluiswal, Hoogzijde, 

J. Marisstraat, Kampweg, Kerkpad, Korte Voor, Laagzijde, Lage Sluiswal, Lange Voor (postcodes 

BE en BB), Maanhuizenlaan, Nieuwlandseweg, Oosteinde, Oostervoor, Oudeweg, Parcours, 

Pastoor Weijsstraat, Remise, Scharnier, Sluis, Steenwijkerdwarsweg, Steenwijkerweg, 

Uiterdijkenweg, Vijzel, Vollenhoverweg, Westeinde, Voorkeursleden in de NOP 

Wijk 3: vacant 

Bomenweg, De Enk, De Oosthoek, Dotterbloem, Fluitekruid, Gentiaan, Kattestaart, Kavelzoom, 

Kleiweg, Krabbescheer, Leemringweg, Koogstraat, Moerasstraat, Waardstraat, Lisdodde, 

Mammouthweg, Markezijde, Mimosahof, Moeraskers, Oeverkruid, Pijlkruid, Repelweg, Rietpluim, 

Sloefweg, Voorsterweg, Walcherselaan, Waterlelie, Zuideinde, Zwanebloem, Voorkeursleden 

buiten de NOP 

REAGEREN OP DEZE NIEUWSBRIEF? 

MAIL NAAR inenronddekerk@pknmarknesse.nl 
Disclaimer. De informatie in dit e-mail bericht, inclusief bijlagen, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke 
informatie bevatten. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve u zich  
te onthouden van verspreiding van deze e-mail. Indien deze e-mail per vergissing naar u is verzonden, verzoeken wij u contact met ons 
op te nemen en deze e-mail te vernietigen. Mail dan naar scribaat@pknmarknesse.nl  
Aan- of afmelden van deze nieuwsbrief kan via kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pknmarknesse.nl. 
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