
 
 

NIEUWSBRIEF 

IN EN ROND DE KERK Nr. 2 – 18 oktober 2023 
 

Inleveren data kopij: 30 oktober en 13 november uiterlijk 17.00 uur. 

inenronddekerk@pknmarknesse.nl 

 

 
PASTORAAT 

-Overlijden- 
 

 

 

 

 

Op zaterdag 14 oktober is overleden, Wicher Bos. Hij was al enige tijd ernstig ziek. Samen met 

zijn vrouw Popkje woonde hij aan de Remise 14. De uitvaart is op vrijdag 20 oktober. Deze 

wordt voorafgegaan met een condoleance om 13.00 uur en met een dienst om 13.30 uur waarin 

we met Woord en Gebed stilstaan bij zijn leven en sterven. Wicher Bos werd 74 jaar.  
 

 

 

Op maandag 16 oktober is overleden Anna Fennema-Struiksma. Zij woonde aan de 

Markezijde 9 en was sinds 12 mei 2020 weduwe. De uitvaart zal zaterdag 21 oktober 

plaatsvinden. De dienst die eraan voorafgaat begint om 11.00 uur en wordt geleid door Guus 

Doorn. Anna Fennema-Struiksma werd 88 jaar.   

 

 

 

Namens het team pastoraat, Johan Duijster – vdm 

 
 

EREDIENSTEN 
 

22-okt 09.30 uur dhr. K. de Lange   

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte :   onderhoud gebouwen 

   organist : Mw. C. v.d. Berg 

   koster : Fam. van 't Zet 

   gastheer / gastvrouw : Fam. Zomerman 

   Ouderling van dienst : B. Stromink  

 

29-okt 09.30 uur Ds. C. Aalbersberg   

   collecte : 1e Kerk in Actie: Rwanda; 2e kerk 

   "deur"collecte : orgelfonds 

   organist : A. Kroeze 

   koster : Fam. Sterk 

   gastheer / gastvrouw : dhr. A. Bakker 

   ouderling van dienst : J. Marijs 

mailto:inenronddekerk@pknmarknesse.nl


 

 
 
BIJ DE ZONDAGEN 
 
-Terugblik- 
 

Met dankbaarheid mogen we terugkijken op de diensten.  

 

Op 8 oktober ging mijn collega, ds. Henk van Veldhuizen, uit Emmeloord voor. Hij gebruikte het 

hart van de gemeente dat sinds kort op het liturgisch centrum in het midden van de gemeente 

staat, als voorbeeld om als bij de tempelmuur in Jeruzalem je gebeden bekend te doen zijn bij 

de HEER. Zo vroeg hij in de gemeente om voorbeden. Mooi dat hij zo het hart met de blauwe en 

rode briefjes weer een andere betekenis gaf.  

 

In de dienst van 15 oktober werd Guus Doorn aan onze gemeente verbonden als kerkelijk werker. 

We dachten na aan de hand van Numeri 10, 1-2 over wat het betekent om een gemeente te zijn. 

Over wat ons bindt. Over wie ons bindt. Uit het hart haalde ik een briefje. De woorden daarop - 

Samen met geloof bezig zijn geeft meer terug, dan wanneer je het alleen doet - verbonden we 

met de woorden uit de Bijbel over gemeente zijn. Dankbaar zijn we dat we mogen zien dat God 

doorgaat met bouwen aan Zijn Koninkrijk.   

 

-Vooruitblik-  

 

Zondag 22 oktober, 20ste zondag na Trinitatis 

In de morgendienst gaat voor onze ‘eigen' (als ik het zo mag uitdrukken) Klaas de Lange. 

Binnenkort hoopt hij samen met zijn dochter Colinda Dam ook als pastoraal-ouderling aan de 

slag te gaan. Heel bijzonder lijkt het me, om als dochter en vader in een duo-ambt samen te 

werken in de wijngaard van de Heer. Je hoort dit wel vaker van twee partners, maar van vader 

en dochter ben ik het nog niet eerder tegengekomen. Op het leesrooster komen we voor deze 

zondag de gelijkenis tegen van de koning die voor de bruiloft van zijn zoon allerlei mensen 

uitnodigt. De uitnodiging gaat drie keer uit. Twee keer tevergeefs. God nodigt ons elke zondag 

uit. Met de volharding van een vader die wacht op de terugkeer van zijn verloren gewaande 

zoon. De uitnodiging ligt met deze Nieuwsbrief voor de komende zondagen ook in uw (digitale) 

brievenbus. Van harte welkom.   

 

Zondag 29 oktober, 21ste zondag na Trinitatis Houd stand.  

Dat staat boven het tekstgedeelte uit Efeziërs 6 te lezen. Wat volgt is de wapenrusting. De 

geestelijke wapenrusting wel te verstaan. Gelet op het toenemend geweld in de wereld, hebben 

we die misschien wel meer dan ooit nodig. Er woedt een oorlog. Boven de wereld, in de hemelse 

gewesten, en in de wereld. We noemen het geen derde wereldoorlog. Maar wie let op het werk 

van het Kwaad, dat ons tracht te verdelen en te ziften als de tarwe (Lucas 22, 31) weet beter. 

Laten we stand houden met geloof, hoop en liefde. Samenkomen op zondag heeft naast vele 

andere aspecten ook dat karakter. Stand houden tegen het Kwaad en de nood van de wereld 

voor Gods aangezicht brengen.    Johan Duijster - vdm 

 

 

DANKDIENST Zaterdag 28 oktober, 16.30 uur  

Een persoonlijk bericht. Wij - Pleuny en ondergetekende - waren 19 augustus 40 jaar getrouwd. 

Uit de gemeente ontvingen wij met dankbaarheid al een prachtige bos bloemen en felicitaties. 

In het weekend van 6-8 oktober vierden wij met een zeiltocht ons jubileum met naaste familie 

en vrienden. Op zaterdag 28 oktober willen wij het vieren met de kleinkinderen erbij (die niet 

meekonden met de zeiltocht) en met vrienden en bekenden die gedurende onze jaren samen 

veel voor ons zijn gaan betekenen. Dit feest willen we met dankzegging beginnen in een 

dankdienst. Deze hopen we te houden in de kerk van Marknesse. Wij houden van het bijbelse 

principe van huilen met wie huilen en blij zijn met wie blij zijn. Voor de dankdienst bent u dan 

ook van harte uitgenodigd. Niet tot onze eer, maar tot eer van God van wie wij het leven, het 

licht, de liefde en elkaar hebben ontvangen. De dankdienst begint om 16.30 uur. In deze dienst 

gaat voor ds. Ilonka Terlouw. Muzikale begeleiding is er van Anne Kroeze.             

Pleuny en Johan Duijster 



 

 
 

DE BLOEMEN  

De bloemen van zondag 22 oktober gaan naar dhr. P. van ‘t Zet, Voorsterweg 6  

De bloemen van zondag 29 oktober gaan naar mevr. W.K. Haagsma, Voorsterweg 12/2 

 

Bedankt 
Beste mensen, 

Heel hartelijk dank voor de bloemen die ik/wij op zondag 8 oktober gekregen 

hebben. Erg leuk maar ook verrassend. De laatste maanden heb ik diverse 

onderzoeken ondergaan en daaruit is vast komen te staan dat ik 

gewrichtsreuma heb ontwikkeld. Ik ben vorige week begonnen met medicatie 

hiervoor en na 6 tot 9 weken moet het resultaat hiervan zichtbaar en voelbaar 

zijn. We hopen dat het aan zal slaan. Nogmaals onze hartelijk dank.  

Groet, Klaas van der Horst 

 

 

VAN DE KERKENRAAD 

 

Vrijwilligersavond 3 november!  

Voor alle gemeenteleden! U en jij komt toch ook?! 

Op vrijdagavond 3 november 2023 is er een 

vrijwilligersavond, voor een ieder, die op welke wijze dan 

ook, in het groot of klein, zichtbaar of niet zichtbaar, 

vrijwilliger was, is of zich vrijwilliger voelt in onze gemeente.. Op deze manier wil de kerkenraad 

alle vrijwilligers bedanken voor al het onmisbare vrijwilligerswerk dat wordt gedaan in onze 

gemeente. Inloop tussen 19.00 uur en 19.30 uur voor koffie/thee. Er is tijd voor gezelligheid, 

ontmoeting en verbinding, we spelen een quiz en we sluiten af met een hapje en een drankje en 

sluiten uiterlijk 22.00 uur af. Daarnaast is er nog een kleine verrassing voor iedereen. Om een 

inschatting te kunnen maken van het aantal aanwezigen is opgave gewenst (niet verplicht). Dat 

kan via mail: scribaat@pknmarknesse.nl of bel/app naar 06-20207191 Irma Profijt of schrijf 

uw/jouw naam op de lijst die in de ontmoetingsruimte hangt. 

 

Bevestiging Guus Doorn 
We kunnen terug kijken op een bijzondere dienst op 15 

november jl., waarin Guus Doorn aan onze gemeente werd 

verbonden. Na zijn verbintenis, door Ds. Johan Duijster, 

sprak Guus Doorn zelf een prachtige geloofsbelijdenis uit. 

Na afloop van de dienst hebben veel gemeenteleden Guus 

Doorn de hand geschud en hem welkom geheten. Er klonk 

regelmatig: “Fijn dat je er weer bent”. We wensen Guus 

Doorn Gods zegen toe bij het werk in de gemeente. 

 

Kerkenraadsvergadering 
Op 19 oktober komt de kerkenraad weer bijeen voor een vergadering. Heeft u punten ter 

informatie of ter bespreking dan kunt u deze aandragen via de scriba  

  

Tot slot 
Heeft u, ten aanzien van alles wat er gaande is in onze gemeente, vragen, suggesties, zaken 

waar u mee zit, die u vreugde geven of die zorgen bij u oproepen, blijf er dan niet mee rond 

lopen, maar zoek contact met uw wijkouderling, predikant/vicevoorzitter. En uiteraard kunt u 

altijd bellen met de scriba 06-20207191 of mailen naar scribaat@pknmarknesse.nl. 

 

Namens de kerkenraad, Irma Profijt-Doorlag, scriba

mailto:scribaat@pknmarknesse.nl
mailto:scribaat@pknmarknesse.nl


 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
 

VOEDSELBANKACTIE 

De afgelopen twee zondagen hebben we samen spullen ingezameld voor de voedselbank. Twee 

grote dozen met voedingsmiddelen en een paar tassen vol met schoonmaak en 

verzorgingsproducten naar de voedselbank NOP. Hartelijk bedankt!!! 

 

Op zondag 29 oktober wordt uw bijdrage gevraagd voor: Kerk in Actie, Rwanda: met 

zusters werken aan gezond eten (dankdagcollecte). In het dichtbevolkte Rwanda werkt 70 

procent van de inwoners in de landbouw. Door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig 

rondkomen. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun 

demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en groenten en fruit verbouwen. Na deze training 

begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Zo kunnen de mensen in hun eigen levensonderhoud 

voorzien. Ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven. U kunt uw bijdrage 

over maken via https://donatie.protestantsekerk.nl. U kiest dan voor: Kerk in Actie. Bij ‘gebruik 

mijn bijdrage voor’ kiest u: Rwanda: met zusters werken aan gezond eten. 

 

DORCAS 

Dorcas komt in actie voor mensen in nood die dagelijks gezond voedsel moeten missen. 

Wereldwijd, voor nu en voor een gezonde toekomst, zie aub ook: Doneer voor voedsel met de 

Dorcas Voedselactie | Dorcas 

Ook dit najaar wordt er weer een Dorcas voedselactie gehouden, 

Op zondag 28 oktober liggen er bij de ingang van de kerk kaarten met daarop een QR code die 

u kunt in scannen of in vullen voor een eenmalige machtiging voor het overmaken van een gift 

Op zaterdag 4 november worden er kaarten (flyers) met daarop een QR code ,voor overmaken 

van een gift, uitgedeeld aan het winkelend publiek in de Jumbo supermarkt in Marknesse. 

Voor beide acties vraagt de diaconie uw steun. Voor zaterdag 4 november zoeken we nog 

vrijwilligers die een aantal uren bij de ingang van de Jumbo supermarkt willen staan om kaarten 

uit te delen. Opgeven hier voor kan bij Bas Hogenboom. bashogenboom@home.nl 

of tel. 06 5115 5838, (ook met Whatsapp) 

 

Van het Hongarije team 
Eind september konden Herbien en Ineke afreizen naar Hongarije. 

Er was ontzettend veel ingezameld en gedoneerd. Naast spullen 

voor de verkoop van de 2e hands winkel hadden we dit keer ook 

veel incontinentie materiaal, een rolstoel en rollators voor een 

ouderen opvangcentrum. Voor ons leek de hulp maar een druppel op 

een gloeiende plaat, er is heel veel nood. Steeds meer mensen kunnen 

ondanks een fulltime baan niet rondkomen. Een woning of kamer is 

voor veel mensen niet meer te betalen. Laat staan dat er huisvesting 

is voor mensen die helemaal geen werk hebben zoals zieken en 

ouderen. We hebben een paar van deze daklozen opvangcentra 

bezocht. Een tehuis voor ouderen vanaf 80 jaar, die liefdevol worden 

verzorgd, maar waarvan extra voorzieningen als luiers een groot tekort 

is. Ook hebben we een daklozen opvang bezocht voor zieke mensen 

en mensen die wel werken, maar geen geld hebben om een huisje of 

kamer te huren. Met de opbrengst van het winkeltje hebben we 

boodschappen kunnen doen en is de rekening voor medicijnen betaald. 

Ook hebben we boodschappen gehaald voor een jong gezin, Vader en 

moeder werken beide 12 uur per dag in een fabriek en met hun beide 

salaris kunnen ze net aan de huur van hun huisje betalen. Voor andere zaken als eten blijft er 

niets over. Toen we maandagmiddag bij de Nederlandse grens aankwamen ontvingen we een 

appje van Margit. “We zijn ontzettend dankbaar en blij met zoveel kwalitatief goede spullen. Er 

zitten echt hele mooie dingen bij en het is de hele dag razend druk geweest in de winkel.” Voor 

ons een reis met veel indrukken. Wat is de nood hoog en wat is het fijn dat we kunnen helpen. 

Het is maar een druppel…. Maar toch mooi dat we dit kunnen doen en de mensen ter plaatse 

kunnen bemoedigen. Om meer geld te genereren voor extra hulp als boodschappen, medicijnen 

etc.  willen we een sponsordiner te houden. 

https://donatie.protestantsekerk.nl/
https://dorcas.nl/actie/voedsel/
https://dorcas.nl/actie/voedsel/
mailto:bashogenboom@home.nl


 

Op donderdag 9 en vrijdag 24 november is er een sponsor diner bij de chinees in het dorp. Er is 

een buffet voor de normale prijs 25,00 pp (excl drankjes). De chinees sponsort hiervan €12,00 

pp voor het project. Er liggen informatie en opgave foldertjes in de kerk en bij de Chinees. 

Opgeven kan bij Herbien 06 47567147 of Ineke 06 34157882 of via de mail 

hulpaanhongerije@outlook.com We nodigen je van harte uit om gezellig te komen eten en 

hiermee de mensen in Hongarije te helpen.   

Het Hongarije team 

 

 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 

Dankdagcollecte 2023 

Voor de dankdagcollecte is het mogelijk gebruik te 

maken van de afgedrukte QR code. Van deze manier 

om geld over te maken via de mobiele telefoon wordt 

steeds meer gebruik gemaakt. Voor ons reden om 

voor de dankdagcollecte ook deze mogelijkheid te 

bieden. Voorlopig blijft het een uitzondering, naast 

de gebruikelijke collectes en overboekingen via de 

bank.   

 
Betaling toezegging Kerkbalans 2023 
We zijn blij met de ontvangsten voor de actie 

Kerkbalans die we tot nu toe hebben ontvangen. 

Voor zover nog niet betaald,  ontvangen we uw 

toezegging graag de komende tijd. 

 

Energiebesparing 
Tot het einde van dit kalenderjaar hebben we nog 

heel hoge energieprijzen (€ 3,30/m3 gas en € 

0,90/kWh elektra). De vorig jaar genomen 

bezuinigingsmaatregelen, waaronder het deels 

buiten gebruik stellen van zalen, blijven daarom van 

kracht. Voor 2024 verwachten we wat lagere, maar 

nog steeds hoge energieprijzen. 

 

Begroting 2024 
De begroting 2024 wordt deze week door de Kerkenraad voorlopig vastgesteld. Deze ligt vanaf 

maandag 23 oktober ter inzage via onze website: → https://pknmarknesse.nl/begroting-2024/. 

U dient hiervoor in te loggen. Voor wie de begroting op papier wil inzien kan contact opnemen 

met Bertus Stormink, tel. 06 – 83704643. Reacties op de begroting kunnen t/m maandag 20 

november worden toegestuurd aan de scriba → scribaat@pknmarknesse.nl. In de 

Kerkenraadsvergadering van 30 november wordt de begroting definitief vastgesteld 

 

Ruimte om op te baren 
Zaal 5 is multifunctioneel ingericht en kan dienen als vergaderruimte, oppasruimte, 

gespreksruimte voor pastoraat en werkruimte voor onze pastores. Deze ruimte is ook geschikt 

als opbaarruimte. Wilt u hier gebruik van maken of er meer van weten neem dan contact op met 

de beheerder, tel. 06-41716868, koster@pknmarknesse.nl (ook voor uitvaarten en 

reservering/verhuur zalen). 

 

Collectemunten  
Collectemunten kunt u afhalen bij de koster in zakjes van 50 of 100 stuks à € 1,00 per stuk. 

Betaling op bankrekeningnummer:  NL 23 RABO 0346 5265 15. 

De stortingskosten van contante collecteopbrengsten zijn sterk gestegen. 

Daarom verzoeken wij u zoveel mogelijk gebruikt te maken van collectemunten.  

Ook zijn bankoverschrijvingen voor collecten van harte welkom, graag met vermelding van het 

doel.  Rekeningnummers:  Kerk:   NL 23 RABO 0346 5265 15 

    Diaconie: NL 83 RABO 0346 5318 37 

mailto:hulpaanhongerije@outlook.com
https://pknmarknesse.nl/begroting-2024/
mailto:scribaat@pknmarknesse.nl
mailto:koster@pknmarknesse.nl


 

AGENDA  PG Marknesse 
18 oktober 17.30 uur  Samen eten 

19 oktober 19.30 uur  Kerkenraadsvergadering 

20 oktober 19.30 uur Jeugdclub 7/8 en 1/2 

21 oktober 08.30 uur  Hulp aan Hongarije 

24 oktober 19.00 uur  Bidstond 

30 oktober 10.00 uur  Koffie met een oortje 

30 oktober 10.00 uur Bijbelstudie 

31 oktober 19.00 uur  Bidstond 

31 oktober 15.00 uur Jeugdclub groep 6 

1 november 17.30 uur  Samen eten 

3 november 19.00 uur  Vrijwilligersavond 

5 november 09.30 uur LEV-dienst 

 

WINTERWERKACTIVITEITEN 
 

Koffie met een oortje, ontmoeten. 
Gezellig samen koffiedrinken, elkaar ontmoeten op een laagdrempelige manier. Elke laatste 

maandagmorgen van de maand staan de deuren van de kerk open, voor een praatje, voor een 

bakje koffie of thee.  Maandag 30 oktober is er weer gezamenlijk koffiedrinken, 

u bent van harte welkom! Om 10.00 uur staat de koffie/thee klaar in de 

ontmoetingsruimte, aanmelden is niet nodig. Onze predikant Johan Duijster en 

kerkelijk werker Guus Doorn zijn ook aanwezig. Kent u iemand waarvan u denkt 

die persoon is niet lid van onze kerk of helemaal niet kerkelijk en hij of zij zou het 

ook gezellig vinden neem hem of haar ook eens een keer mee. Ook zij zijn van 

harte welkom! 

 

BIJBELSTUDIE 
Op maandag 30 oktober is er om 10.00 uur weer een bijeenkomst van de Bijbelstudiegroep. Het 

thema voor dit seizoen is: Leven met de Woorden. We kunnen de Tien Woorden wel dromen. 

Maar wat zeggen deze nou eigenlijk? En welke vragen komen daarbij op. Neem bijvoorbeeld het 

1ste gebod. De HEER uw God is Eén. Wat zegt dat? Wat zegt dat over God zelf? En wat zegt het 

ons met name in deze tijd van terreur, geweld en oorlog waarbij ieder zo zijn eigen beeld van 

God hanteert, aanroept en verheerlijkt. En dat, terwijl er staat, je zult geen ander beeld maken 

naast wie God is. Boeiend en actueel om er samen mee bezig te zijn.          Johan Duijster - vdm 

 
Gemeentegroeigroep 
De Gemeentegroeigroep start op donderdag 2 november om 19.30 uur. Daarna proberen we 

maandelijks bijeen te komen. Welke dag van de week bepalen we nog in onderling overleg. We 

praten over geloven, lezen uit de bijbel en daarmee groeit ons geloof en groeien we ook naar 

elkaar toe. Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers. Heb je vragen, of wil je je opgeven? Dat 

kan bij Engelbert Nikkels. Email: engelbertnikkels@gmail.com of 06-15014505 

 

OVERIG NIEUWS  
 

Zingend naar de zondag 

Omdat er na de zangavond in mei zulke fijne en positieve reacties waren, wordt er op zaterdag 

11 november 19.30 uur. weer een zangavond gehouden in de Ontmoetingskerk te Creil.  

U mag zelf uw lied aanvragen. Medewerking wordt verleend door de bekende organist Ronald 

Knol, die met zijn fabuleuze orgelspel de mensen weet te raken, Corina Bossenbroek (panfluit)  

bekend van Nederland Zingt en Johan Petersen (zang) en nog een verrassing. De leiding van 

deze avond  is in handen van Jan de Boer. Zingen maakt blij. Iedereen is van harte welkom, 

komt u ook?Er is een collecte voor de onkosten. Na afloop staat er een kopje koffie voor u klaar.  

 

Stichting NOP-Klassiek presenteert: 

Deze nieuwe stichting in de Noordoostpolder nodigt u uit voor haar eerste 2 concerten in de  

Nieuw Jeruzalemkerk te Emmeloord. 15 december Weihnachtsoratorium van J.S. 

BachTickets en informatie: www.nop-klassiek.nl  Contact: 06-41497089 (Tineke Haveman, 

Nagele) 

mailto:engelbertnikkels@gmail.com
http://www.nop-klassiek.nl/


 

 

 
Protestantse Gemeente te Marknesse  

Bezoekadres  : Sluis 3, 8316 AM  Marknesse 

Postadres  :  Postbus 21, 8316 ZG  Marknesse 

Nieuwsbrief  : inenronddekerk@pknmarknesse.nl 

Website  : www.pknmarknesse.nl 

Facebook  : www.facebook.com/pknmarknesse  

 

Contactgegevens 

Predikant   ds. J. Duijster predikant@pknmarknesse.nl 06 47549849 

Pastoraal werker  dhr. G. Doorn guusdoornsr@hotmail.com  06 14587457 

Kerkenraad  Scriba  Irma Profijt scribaat@pknmarknesse.nl 06 20207191 

Voor overige contactgegevens kijk op www.pknmarknesse.nl 

 

Collectes, giften en bijdragen 

De collectes en andere bijdragen kunt u overmaken op bankrekening: 

IBAN NL23RABO 0346 5265 15 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Marknesse  

IBAN NL83RABO 0346 5318 37 t.n.v. College van Diakenen Prot. Gem. Marknesse 

Collectemunten zijn elke zondagmorgen te verkrijgen bij de dienstdoende koster. 

 

Nieuwsbrief 

Ook deze digitale nieuwsbrief ontvangen? Mail naar: kerkelijkbureau@pknmarknesse.nl 

Redactie Nieuwsbrief: Ineke Bos, Feikje den Bakker, Wubby van der Horst en Irma Profijt. 

Kopij inleveren: inenronddekerk@pknmarknesse.nl 

 

Info beheerder 

Vanaf 1 oktober 2023 is Karla Zachariasse de beheerder. Voor reserveringen van zalen en de 

kerk kunt u contact opnemen met de beheerder. Alle zaal- en kerkgebruik binnen de Protestantse 

Gemeente Marknesse dient gemeld en gereserveerd te worden bij de beheerder. De gebouwen 

zijn ook beschikbaar voor uitvaarten en activiteiten buiten de Protestantse Gemeente Marknesse. 

Karla Zachariasse  Telefoon: 06 – 41716868  E-Mail: koster@pknmarknesse.nl 

 

Ruimte om op te baren 

Zaal 5 is multifunctioneel ingericht en kan dienen als vergaderruimte, oppasruimte, 

gespreksruimte voor pastoraat en werkruimte voor onze pastores. Deze ruimte is ook geschikt 

als opbaarruimte. Wilt u hier gebruik van maken of er meer van weten neem dan contact op met 

de beheerder  06 41716868 koster@pknmarknesse.nl (ook voor uitvaarten en reservering/huur 

zalen). 

 
 

REAGEREN OP DEZE NIEUWSBRIEF? 
MAIL NAAR inenronddekerk@pknmarknesse.nl 

 
Disclaimer. De informatie in dit e-mail bericht, inclusief bijlagen, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke 
informatie bevatten. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve u zich 
te onthouden van verspreiding van deze e-mail. Indien deze e-mail per vergissing naar u is verzonden, verzoeken wij u contact met ons 
op te nemen en deze e-mail te vernietigen. Mail dan naar scribaat@pknmarknesse.nl  
Aan- of afmelden van deze nieuwsbrief kan via kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pknmarknesse.nl. 
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