
 
 

NIEUWSBRIEF 

 
IN EN ROND DE KERK Nr. 1 – 4 oktober 2023 

 

Inleveren data kopij: 16 oktober en 30 oktober, uiterlijk 17.00 uur. 

inenronddekerk@pknmarknesse.nl 

 
Voor u en jou ligt de eerste officiële Nieuwsbrief. Afgelopen zondag merkte ik al dat het nog even 

wennen is om niet elke zondag meer een Zondagsbrief te ontvangen. Het voelt wat kaal, zei iemand. 

Ook zal de Muurkrant wel even gemist worden. Maar daarvoor in de plaats ligt er nu een twee- 

wekelijkse Nieuwsbrief. Deze biedt het grote voordeel dat we actueler kunnen werken aan 

gemeenschapsbinding en -opbouw. Mist u / mis jij dingen, meld het ons dan. Als vicevoorzitter wil ik 

het communicatieteam dat telkens weer hard werkt aan de nieuwsvoorziening complimenten geven 

voor al hun werk en inzet.  

 

Namens de kerkenraad, Johan Duijster - vice-voorzitter. 

 
BIJ DE ZONDAGEN 
 

-Terugblik- 

Vorige week zondag, 1 oktober, was het Israëlzondag In de breedte van de PKN wordt extra aandacht 

gegeven aan de onopgeefbare verbondenheid met Israël. In Duitsland stond deze zondag in het teken 

van de Erntedank. De dank voor de oogst dus. Toen ik dit las, moest ik meteen aan de lezing van 

afgelopen zondag denken. De Israëliet die met een mand met de eerste oogst naar de tempel gaat 

om te belijden dat de Eeuwige, de Ene van Israël hem gezegend heeft met de de opbrengst van het 

beloofde land (Deuteronomium 26, 1-11). Israëlzondag en de zondag van de Erntedank gaan hand in 

hand. Over verbondenheid gesproken.  

 

-Vooruitblik-  

Zondag 8 oktober, 18de zondag na Trinitatis. De verbondenheid gaat verder. We trekken ook samen 

op in verantwoordelijk leven. De Tien Woorden springen dan met name in het oog. God liefhebben en 

je naaste als jezelf, zoals de samenvatting zegt. Deze moet in het samen leven tot uitdrukking komen. 

In een gemeenschap die de zwakken eert, die de gastvriendelijkheid oefent, waarin de één zich niet 

boven de ander verheft, waarin men elkaar bemoedigt en zich voor ieders welzijn inzet, en die door 

gebed gedragen wordt. Dit gebod hebben wij, zegt Johannes, dat, wie God liefheeft, deze ook zijn/ 

haar zuster en broeder liefheeft (1 Joh. 4, 21). 

 

Zondag 15 oktober, 19de zondag na Trinitatis - verbintenis Guus Doorn 

Vandaag staat de gemeenschap in de schijnwerpers. Gemeenschap is in de eredienst door-gaans 

coulissenwerk. Gemeenschap vormt het decor waartegen de eer aan God en de dienst aan elkaar op 

zondag en doordeweeks sprekend (getuigend) naar voren komt. Misschien is dat een aardige metafoor 

van gemeenschap, maar wat is een gemeenschap nou precies? Hoe wordt een gemeenschap gevormd? 

En wat houdt een gemeenschap bijeen? Zomaar wat vragen, maar wel belangrijke vragen. We gaan 

ermee aan het werk in de verkondiging en in de bevestiging van ambtsdragers. In dit geval, de 

verbintenis en bevestiging van Guus Doorn, die ons sinds 1 oktober is komen versterken. We lezen 

o.a. Schriftgedeelten uit Numeri 8-12. Als thema wil ik gebruiken, wat iemand schreef op één van de 

briefjes die in het hart gestoken zijn tijdens de dienst op Startzondag. Het is dit thema: Samen met 

geloof bezig zijn geeft meer terug, dan wanneer je het alleen doet.  

 

Johan Duijster - vdm 



Blad 2 
 

8-okt 09.30 uur Ds. H. van Veldhuizen, Emmeloord 

   collecte : 1e PKN: Pioniersplek; 2e kerk 

   "deur"collecte : plaatselijk jeugdwerk 

   organist : A. van Maldegem 

   koster : Fam. Profijt 

   gastheer / gastvrouw : Mw. M. Mol 

 

15-okt 09.30 uur Ds. J. Duijster    Verbintenis Guus Doorn 

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte : onderhoud gebouwen 

   organist : Sj. Van Leeuwen 

   koster : Fam. Doevendans 

   gastheer / gastvrouw : Mw. G. Winter - de Olde 

 

COLLECTE 8 OKTOBER 

Op zondag 8 oktober wordt uw bijdrage gevraagd voor: PKN: pioniersplek brengt de kerk naar de 

mensen toe. In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat geen 

behoefte aan zingeving is. Kerken spelen hierop in met een nieuw vorm van kerk-zijn. Zoals bv 

pioniersplek LUX in Den Haag. Hier bespreken twintigers en dertigers op ontspannen manier 

belangrijke levensvragen. In de afgelopen 10 jaar ontstonden zo’n 180 van deze pioniersplekken 

binnen de PKN. Ze vormen nieuw christelijke geloofsgemeenschappen voor diverse doelgroepen die 

nu niet meer kerkelijk betrokken zijn. U kunt uw bijdrage over maken via 

https://donatie.protestantsekerk.nl. U kiest dan voor: Protestantse Kerk. Bij ‘gebruik mijn bijdrage 

voor’ kiest u: Pioniersplek brengt de kerk naar de mensen toe. 

 

DE BLOEMEN 
1 oktober naar mevr. H.E. Pongers, Remise 4. 

8 oktober naar dhr. K. van der Horst, Rozenhof 7 

15 oktober naar dhr. A. van den Heuvel, De Enk 5 

 

 

 

VAN DE KERKENRAAD 
 

Vrijwilligersavond 3 november! U en jij komt toch ook?! 

Op vrijdagavond 3 november 2023 is er een vrijwilligersavond, voor 

een ieder, die op welke wijze dan ook, in het groot of klein, zichtbaar 

of niet zichtbaar, vrijwilliger is of zich vrijwilliger voelt in onze gemeente. Op deze manier wil de 

kerkenraad alle vrijwilligers bedanken voor al het onmisbare vrijwilligerswerk dat wordt gedaan in 

onze gemeente. Inloop tussen 19.00 uur en 19.30 uur voor koffie/thee. Er is tijd voor gezelligheid, 

ontmoeting en verbinding, we spelen een quiz en we sluiten af met een hapje en een drankje en 

sluiten uiterlijk 22.00 uur af. Daarnaast is er nog een kleine verrassing voor iedereen. Om een 

inschatting te kunnen maken van het aantal aanwezigen is opgave gewenst( niet verplicht). Dat kan 

via mail: scribaat@pknmarknesse.nl of bel/app naar 06-20207191 Irma Profijt of schrijf uw/jouw 

naam op de lijst die in de ontmoetingsruimte hangt. De kerkenraad hoopt vele vrijwilligers te 

kunnen verwelkomen op deze avond. 

 

Boekje winterwerk 2023-2024  
Bij de laatste muurkrant heeft u een boekwerkje ontvangen met alle informatie over het winterwerk 

2023-2024. Maar ook met nuttige informatie als adressen, contactpersonen ed. Het is daarmee een 

echt bewaarexemplaar geworden. Dus gooi het boekje niet we 

 

Tot slot 

Heeft u, ten aanzien van alles wat er gaande is in onze gemeente, vragen, suggesties, zaken waar u 

mee zit, die u vreugde geven of die zorgen bij u oproepen, blijf er dan niet mee rond lopen, maar 

zoek contact met uw wijkouderling, predikant of de voorzitter. En uiteraard kunt u altijd bellen met 

de scriba of mailen naar scribaat@pknmarknesse.nl 

 

Namens de kerkenraad, Irma Profijt-Doorlag, scriba 06-20207191

https://donatie.protestantsekerk.nl/
mailto:scribaat@pknmarknesse.nl
mailto:scribaat@pknmarknesse.nl
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GA MEE  
-vacatures kerkenraad - ouderling preses-  

De kerkenraad is niet stuurloos. Maar ze is ook niet compleet. Mee gaan 

is ook mee doen! Enige tijd geleden sprak ik een scheidend voorzitter van 

een kerkenraad waar ik weleens als gast mag voorgaan. Men zocht al 

lang naar een nieuwe voorzitter. Hij sprak de hoopvolle woorden uit: “Die is er al, alleen hij/ zij weet 

het zelf nog niet.” Ongetwijfeld is dat ook in onze gemeente het geval. Vraag het jezelf eens af. Heb 

ik passende gaven? Kan ik die inzetten als voorzitter? Durf ik de uitdaging aan te sturen en mee te 

denken in hoe we kerk in de toekomst willen en kunnen zijn?   

 

Namens de kerkenraad, Johan Duijster - vice-voorzitter 

 

 
PASTORAAT 
 

We zijn, met het aantreden van Guus Doorn, weer wat pastoraal sterker bezet. 

Daar zijn we blij mee en dankbaar voor. Mocht u/ jij soms twijfelen bij pastorale 

zorg of nood om een beroep op ons te doen, aarzel niet. De pastores Guus Doorn 

(voor m.n. Markehof en Markezijde) en Johan Duijster (overig) zijn rechtstreeks te 

benaderen of via ondergetekende. De kracht van een levende gemeenschap is dat 

we omzien naar elkaar. Om aandacht van één van de pastores kan dus ook 

plaatsvervangend gevraagd worden. In het geval u/ jij iemand kent waar pastorale zorg of nood is, 

overleg dan samen en vraag aan de betreffende zuster/ broeder of het goed is, dat je om een afspraak 

met één van de pastores vraagt. Samen dragen we de gemeenschap.  

 

Namens pastoraat, Greetje Jensma.  

 

Wijkcontactpersonen 

Wij krijgen weleens de opmerking "mijn straat" staat niet vermeld bij de straten van de 

wijkcontactpersonen. Dat klopt, helaas is niet voor elke straat een contactpersoon gevonden die "oog 

en oor" wil zijn voor wat er speelt in eigen straat/buurt. Uitbreiding van deze groep is van harte 

welkom! Wilt u ook mee doen meld u dan aan bij Greetje Jensma of Wieke Buis. In het gele 

winterwerkboekje wat u pasgeleden in uw brievenbus heeft gekregen staan de namen van de 

wijkcontactpersonen en de straten waarvoor zij "oog en oor" willen zijn.  

Een correctie hierop: Marrie Hansma- telefoonnummer 0527- 201221  

Straten: Grachtwal, Noordeinde, Lange Voor (tussen de Grachtwal en Warande). 

 

Lief en leed delen 

Wilt u graag dat uw lief en leed met de gemeente wordt gedeeld, bijv. bij verhuizing, ziekte, jubileum,  

dan verzoeken wij u dit door te geven aan inenronddekerk@pknmarknesse.nl, zodat dit vermeld kan 

worden in de nieuwsbrief 

 

 

BEDANKT 

Langs deze weg willen wij bedanken voor het prachtige bloemstuk,  

dat wij ontvingen van de kerk. 

H. Keijzer/S. Kroon 

 

VOEDSELBANKACTIE door DIACONIE 8 en 15 oktober 

Informatie: Marjan Mol, diaconie@pknmarknesse.nl 

Locatie: Voor en na de dienst in de ontmoetingsruimte van de kerk. 

De spullen die u mee kunt nemen zijn: 

- houdbare en gezonde voedingsproducten (bv. blikken/potten groente, soep, pasta, jam, koffie, 

thee, frisdranken etc.) 

- verzorgingsproducten (bv. shampoo, zeep, bodylotion, handcrème etc.) 

- schoonmaakartikelen (allesreiniger, wc-reiniger, afwasmiddel etc.)

mailto:inenronddekerk@pknmarknesse.nl
mailto:diaconie@pknmarknesse.nl
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-  

 

 
AGENDA  PG Marknesse 
04 oktober 17.30 uur Samen eten 

08 oktober Voedselbankactie 

10 oktober   20.00 uur   Liturgie & eredienst 
15 oktober Voedselbankactie 

16 oktober 10.00 uur Bijbelstudiegroep 

17 oktober   20.00 uur  overleg wijkcontactpersonen 
18 oktober 17.30 uur Samen eten 

19 oktober 19.30 uur Kerkenraadsvergadering 

21 oktober 08.30 uur Hulp aan Hongarije 

30 oktober 10.00 uur Koffie met een oortje 

OVERIG NIEUWS 
 

Stichting NOP-Klassiek presenteert: 

Deze nieuwe stichting in de Noordoostpolder nodigt u uit voor haar eerste 2 concerten in de  

Nieuw Jeruzalemkerk te Emmeloord. 

6 oktober  Kennismakingsconcert met de Stichting NOP-Klassiek 

15 december Weihnachtsoratorium van J.S. Bach  

Tickets en informatie: www.nop-klassiek.nl  Contact: 06-41497089 (Tineke Haveman, Nagele)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HART EN VROUW  

Een vuuravond voor vrouwen Gezelligheid, zingen, ontmoeten, een krachtig woord en gebed.  

Spreekster: Sandra de Olde. Muziek: Nelly & band. 

Vrijdag 6 oktober: Inloop: 19:30u | Einde 21:30u Locatie: Espelerweg 26, Emmeloord 

Info: https://www.hart-en-vrouw.nl/index.html.  

Gratis aanmelden: hart-en-vrouw@hotmail.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LAND VAN VERWONDERING VOLWASSENEN 

Doe je mee? Op woensdag 25 oktober vertellen we het verhaal over Luther. 

Hij was een van de mannen die in de 16de eeuw opstond tegen o.a. de pracht 

en praal van de kerk. Binnen de kerken moet het gaan om zaken als: 

armoede bestrijding, samen delen en liefde. Het verhaal vertelt over zijn 

leven. We kiezen dit verhaal bewust omdat de protestantse kerken op 31 

oktober Hervormingsdag gedenken in een periode waarin kerken steeds 

meer verbinding zoeken met elkaar. Na het verhaal filosoferen we over een 

aantal vragen en kies je zelf voor een verwerking van het verhaal. Welkom 

om mee te doen! Op: woensdag 25 oktober 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 

uur) Plaats: PKN Kraggenburg (zaal D) Je kunt je aanmelden bij:  

Liesbeth Winters 06-12662280, liesbeth@pastorliesbethjonas.nl of  

Alice Polhoud 06-22934889, agpolhoud@hotmail.com 

De volgende avonden Land van verwondering voor volwassenen zijn op 14 februari en 10 april 2024.  
Noteer ze alvast in je agenda. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

http://www.nop-klassiek.nl/
https://www.hart-en-vrouw.nl/index.html
mailto:hart-en-vrouw@hotmail.com
mailto:liesbeth@pastorliesbethjonas.nl
mailto:agpolhoud@hotmail.com
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Protestantse Gemeente te Marknesse  

Bezoekadres  : Sluis 3, 8316 AM  Marknesse 

Postadres  :  Postbus 21, 8316 ZG  Marknesse 

Nieuwsbrief  : inenronddekerk@pknmarknesse.nl 

Website  : www.pknmarknesse.nl 

Facebook  : www.facebook.com/pknmarknesse  

 

Contactgegevens 

Predikant   ds. J. Duijster predikant@pknmarknesse.nl 06 47549849 

Pastoraal werker  dhr. G. Doorn guusdoornsr@hotmail.com  06 14587457 

Kerkenraad  Scriba  Irma Profijt scribaat@pknmarknesse.nl 06 20207191 

Voor overige contactgegevens kijk op www.pknmarknesse.nl 

 

Collectes, giften en bijdragen 

De collectes en andere bijdragen kunt u overmaken op bankrekening: 

IBAN NL23RABO 0346 5265 15 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Marknesse  

IBAN NL83RABO 0346 5318 37 t.n.v. College van Diakenen Prot. Gem. Marknesse 

Collectemunten zijn elke zondagmorgen te verkrijgen bij de dienstdoende koster. 

 

Nieuwsbrief 

Ook deze digitale nieuwsbrief ontvangen? Mail naar: kerkelijkbureau@pknmarknesse.nl 

Redactie Nieuwsbrief: Ineke Bos, Feikje den Bakker, Wubby van der Horst en Irma Profijt. 

Kopij inleveren: inenronddekerk@pknmarknesse.nl 

 

Info beheerder 

Vanaf 1 oktober 2023 is Karla Zachariasse de beheerder. Voor reserveringen van zalen en de kerk kunt 

u contact opnemen met de beheerder. Alle zaal- en kerkgebruik binnen de Protestantse Gemeente 

Marknesse dient gemeld en gereserveerd te worden bij de beheerder. De gebouwen zijn ook 

beschikbaar voor uitvaarten en activiteiten buiten de Protestantse Gemeente Marknesse. Karla 

Zachariasse  Telefoon: 06 – 41716868  E-Mail: koster@pknmarknesse.nl 

 

Ruimte om op te baren 

Zaal 5 is multifunctioneel ingericht en kan dienen als vergaderruimte, oppasruimte, gespreksruimte 

voor pastoraat en werkruimte voor onze pastores. Deze ruimte is ook geschikt als opbaarruimte. Wilt 

u hier gebruik van maken of er meer van weten neem dan contact op met de beheerder  06 41716868 

koster@pknmarknesse.nl (ook voor uitvaarten en reservering/huur zalen). 

 
 
 
 
 
 

REAGEREN OP DEZE NIEUWSBRIEF? 

MAIL NAAR inenronddekerk@pknmarknesse.nl 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer. De informatie in dit e-mail bericht, inclusief bijlagen, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie 
bevatten. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve u zich te onthouden van 
verspreiding van deze e-mail. Indien deze e-mail per vergissing naar u is verzonden, verzoeken wij u contact met ons op te nemen en deze e-
mail te vernietigen. Mail dan naar scribaat@pknmarknesse.nl  
Aan- of afmelden van deze nieuwsbrief kan via kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pknmarknesse.nl. 

mailto:inenronddekerk@pknmarknesse.nl
http://www.pknmarknesse.nl/
mailto:predikant@pknmarknesse.nl
mailto:guusdoornsr@hotmail.com
mailto:scribaat@pknmarknesse.nl
http://www.pknmarknesse.nl/
mailto:kerkelijkbureau@pknmarknesse.nl
mailto:inenronddekerk@pknmarknesse.nl
mailto:koster@pknmarknesse.nl
mailto:koster@pknmarknesse.nl

