
 ZONDAGSBRIEF 5 september 2021 
    
 EREDIENST 
  

Aanvang : 09.30 uur   

 Voorganger : drs. Mwvr. K. Schoonveld 

 Collecten : 1. KIA: Ghana  2. kerk 

                                 3. onderhoud gebouwen 

 Organist : dhr. H. Haasjes 

Zang  : mevr. T. Doevendans; dhr. A. Osinga 

   Koster    : fam. Doevendans 

   Techniek        : dhr. P. Stoffels 

 

De bloemen gaan met een hartelijke en bemoedigende groet naar mevr. Janse, Warande 8 

 

Liederen en lezingen in de dienst:  

Liederen: Lied 103: 1, 3 en 5; Lied 802: 1, 3, 4 en 6; Kinderlied: Heer U kent mij als geen ander;  

                Lied 313: 1, 2 en 5; Lied 428; Opwekking 346 

Lezingen: Jesaja 56: 1 – 8; Handelingen 8: 26 – 40 

  

Heer U kent mij als geen ander

 

Heer, U kent mij als geen ander 

U weet of ik zit of sta 

En U kent ook mijn gedachten 

voordat ik iets zeggen ga\ 

Dat u mij zo heel goed kent Heer 

daar snap ik dus echt niks van 

’t is een wonder boven wonder 

dat ik niet begrijpen kan 

 

Want u bent altijd bij mij 

en altijd om mij heen 

U legt uw handen op mij 

en laat mij nooit alleen 

Want u bent altijd bij mij 

en altijd om mij heen 

U legt uw handen op mij 

en laat mij nooit alleen 

 

Ook al zou ik naar het westen 

of het verre oosten gaan 

Overal zult U mij leiden 

U zult altijd naast mij staan 

En u maakte heel mijn lichaam 

 

 

Telde ook nog al mijn haar 

Nee, dit kan ik ook niet vatten 

Het is mij te wonderbaar 

 

Want u bent altijd bij mij 

en altijd om mij heen 

U legt uw handen op mij 

en laat mij nooit alleen 

Want u bent altijd bij mij 

en altijd om mij heen 

U legt uw handen op mij 

en laat mij nooit alleen 
 
Want u bent altijd bij mij 

en altijd om mij heen 
U legt uw handen op mij 

en laat mij nooit alleen 

Want u bent altijd bij mij 

en altijd om mij heen 

U legt uw handen op mij 

en laat mij nooit alleen 

en laat mij nooit alleen 

en laat mij nooit alleen 

 

Maak ons tot een stralend licht  

Maak ons tot een stralend licht    Maak ons tot een woord 

Voor de volken,      Van hoop voor de volken,    

Een stralend licht       Een levend woord    

Voor de mensen om ons heen.    Voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld ziet      Tot de wereld weet 

Wie haar het leven geeft.     Dat U verlossing geeft. 

Laat het schijnen door ons heen.    Uw genade door ons heen. 

                                                                                                                                                                   

Maak ons tot een zegening     Tot de wereld weet 

Voor de volken, een zegening    Wie elke schuld vergeeft. 

Voor de mensen om ons heen.             Uw genezing door ons heen. 



Maak ons tot een vrolijk lied 

Voor de volken,                                                                                                                                      

een lied van dank 

Voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld zingt 

Voor degeen die eeuwig leeft. 

Laat het klinken door ons heen. 

 

En bouw uw koninkrijk 

In de volken, uw wil geschied′ 

In de mensen om ons heen. 

Tot de wereld weet 

Dat Jezus Christus heerst. 

Bouw uw koninkrijk in ons. 

Bouw uw koninkrijk op aard'

Tekst & muziek: Chris Christensen     Ned. tekst: Rikkert Zuiderveld      

Vanmorgen wordt uw bijdrage gevraagd voor Kerk in Actie: Ghana. Veel jongeren in het arme 

noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra. Ze hopen daar werk te vinden. De Ghanese kerk 

wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in de eigen 

dorpen. Kerk in Actie helpt hierbij door het steunen van de Ghanese kerk. Zo leren de jongeren een 

praktisch vak: kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast krijgen jongeren (en ouderen) les in het 

lezen en schrijven.  

U kunt uw geld over maken via https://donatie.protestantsekerk.nl. Bij ‘gebruik mijn bijdrage voor’ 

kiest u: Een sterke kerk op een kwetsbare plek 

 

Volgende week zondag 12 september wordt uw bijdrage gevraagd voor Protestantse kerk: 

kliederkerk. Kliederkerk is ondertussen een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 

‘gekliederd’. Dit betekent op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen 

eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontmoeten elkaar en leren van en met elkaar. Gezinnen met 

jongere kinderen en jongeren komen zo (weer) in aanraking met de Bijbel, de kerk en het geloof. 

U kunt uw geld over maken via https://donatie.protestantsekerk.nl. Bij ‘gebruik mijn bijdrage voor’ 

kiest u: Jong en oud ontdekken de kliederkerk. 

                                                  

Overige mededelingen 

U kunt weer zonder aanmelding naar de kerk 

Wij hebben ervaren dat de aanmeldprocedure een grote drempel is om weer naar de kerk te gaan. 

Daarom hebben we besloten om de aanmeldprocedure te laten vervallen. 

Wij blijven de routekaart van de kerken volgen om het risico zo klein mogelijk te houden, daarom 

kiezen wij voor een registratieformulier bij de ingang waarop u uw naam kunt vermelden. 

Wel moeten we ons nog aan de 1,5 meter regel houden in de kerk waarmee het maximaal aantal 

bezoekers circa 60 personen is. 

Gezien de opkomst tot nu toe hebben we voldoende ruimte beschikbaar. 

Van harte welkom in de diensten de komende tijd. 

          

Attentie aan alle mensen met een gehoorapparaat. 

De ringleiding in de kerk is geoptimaliseerd door een hierin gespecialiseerd bedrijf. 

Waar u ook gaat zitten, het geluid is goed. 

Mocht u derhalve nog steeds problemen ondervinden bij het horen in de kerk. 

Dan adviseren wij u om uw audicien te raadplegen. Wellicht kan deze u dan verder helpen. 

Voor meer informatie: 06-50227331 Bert Jan Profijt. 

 

Problemen bij de ontvangst van de online kerkdienst 

De uitzending vanuit de kerk is optimaal en goed van kwaliteit. Zijn er thuis problemen met de 

ontvangst zijn bel dan: Jurjen Karel Feenstra: 06-42319742 of Bert Jan Profijt: 06-50227331 of 0527-

203344 

 
De collecte kunt u overmaken op bankrekening:  

Diaconie: IBAN NL83 RABO 0346 5318 37 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Marknesse. Kerk: 

IBAN NL23 RABO 0346 5265 15 t.n.v. Protestantse Gemeente Marknesse. - Geef gebedspunten aan via 

pr-c@pknmarknesse.nl. - Heeft u een idee voor een lied, mail deze naar pr-cr@pknmarknesse.nl - Op 

www.pknmarknesse.nl vindt u een verwerking voor de kinderen, die u zelf kunt uitprinten. - Geef 

feedback over de vieringen. Zo kunnen we steeds beter weten wat al goed gaat en wat we kunnen 

verbeteren. Mail dit naar scribaat@pknmarknesse.nl 

  

 
 

Kopij voor de volgende “in en rond de kerk”  kan tot as. vrijdag 17.00 u.  aangeleverd worden. 

Via email: zondagsbrief@pknmarknesse.nl       website: www.pknmarknesse.nl 
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